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- Giriş 


Bu compendium, benim yazmadığım diğer başka yazıların ve benim üretmediğim başka resimlerin, fotoğrafların bir bileşiminden oluşur. Yazıdan ziyade compendiumda bu kadar fazla resim ve fotoğraf olmasının sebebi, denilmek istenen şeyi daha net bir biçimde ortaya koyabiliyor olmasından kaynaklıdır, bir görsel bin sözden daha etkilidir. Benim amacım bu üretilen yararlı şeyleri birleştirmek ve ortaya tam, büyük resmi koymak. Çoğumuzun kafası modern dünya içinde şaşkındır ve neler olduğunu ve neler döndüğünü anlamakta güçlük çekmektedir. Bu compendiumda modern dünyamızda genel olarak neler döndüğünü, neler olduğunu, olabileceğini elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Compendiumun amacı her şeyi açıkladığımı iddia etmek değil, compendiumun amacı genel olarak şu anki ulaşilebilen bulgular ile neler döndüğünü ortaya koymaya çalışmak. Bu yazı herhangi bir telif hakkı içermez, alıntı yapılan yazıları hazırlayanların, yazanların izni olduğu sürece istenildiği gibi kopyalanabilir, yayınlanabilir. Bu compendiumdan asla ve asla para kazanılmamıştır. 


- Okumadan Önce 
1 — Önyargılı Olma 


2 - Bildiğin, inandığın, desteklediğin her şeyi unut ve hiçbir şeye tam olarak bağlanma, hayatının 
merkezine koyma! Yoksa hayatının merkezine koyduğun şeyi yöneterek senide yönetirler. 


3 — Komplo teorisi diyip geçme! Seni kontrol edenler veya etmek isteyenler bunu bilerek yapıyorlar. 
Bir şeyin “komplo” teorisi olmasının veya sayılmasının, yanlış olduğu anlamına gelmediğini unutma. 


Ek olarak tavsiye siteler: 
https://elestireldusun.wordpress.com 


https://rasyoneldusunce.wordpress.com 


- Ön Bilgi 


Ön bilgi kısmını özellikle geçmemenizi ve güzel bir şekilde okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bu ön bilgi olmadan dünya hakkında yorum yapabilmeniz olanaksızdır. 


Alıntı: https://elestireldusun.wordpress.com 


Yazının siteden silinmemesi için alıntı yapılmıştır. Alıntılardan asla ve asla para kazanılmamıştır. Tüm haklar site sahibine aittir. 


Eleştirel Okuma 

Bu sayfada eleştirel okumaya giriş yapacağız. Ancak site müdaviminin ulaşmasını umduğum nokta eleştirel okumanın bir üst basamağıdır. Bu basamağı bu sayfalarda sorgulayıcı okuma olarak anacağım. Destekleyici konu başlıkları da olacak: Sözcüklerin önemi, istatistik ve sayılar, yalan yöntemleri ve temel ruhbilim konuları. Unutmayın, bu site size bir diploma vermeyecek; neyi hangi adla andığımız ve konuları nasıl sınıflandırdığımızın bir standardı yok. Yalnızca kendi adına, özgür ve doğru düşünebilen sağduyulu bireyler olmaya çalışıyoruz. 


Eleştirel okumaya giriş 


— Kendisine neyin söylendiğini (orada ne yazdığını) ve neyin söylenmediğini (orada ne yazmadığını) birbirinden ayırabilen 


— Kuşku duymayı, soru sormayı, öğrenmeyi bilen, 
— Kolayca aldatılamayan... 


Kişiler olmak isteyenlerin eleştirel okumayı öğrenmeleri gerekiyor. On yılı aşkın temel eğitim ve üstüne en az dört yıl üniversite eğitimi, en azından ülkemiz için konuşursak, ne yazık ki bu yeteneği kazandırmıyor. Ülkemizdeki temel eğitim öğrenciye okutulanı veya anlatılanı ondan geri istemek üzerine kurulu. Bu yönüyle bu eğitim anlayışı, eleştirel düşünme yazımda örneklediğim gibi öğrenciye balık verir. Düşünme yeteneği kazandırmaz, öğrenmeyi öğretmez. 
Öğrenciye tuğlaları verir, sınavda o tuğlaları geri ister. Öğrenciye tuğlaları verip bunlardan bir yapı yapmasını, yani bilgiler arasında bağlar kurmasını, karşılaştırma yapmasını, eleştirel, çözümleyici, hatta yargılayıcı olmasını, parçalardan bütüne ulaşmasını istemek çok daha iyi bir yöntemdir. İşte bu yöntem öğrenciye eleştirel okuma yeteneğini, yani balık tutmayı kazandırır. 
Bu öğrenci mezun olduktan sonra artık dilediği konuda kendini aydınlatma yetisi kazanmış olur. “Bu kitap öyle diyor, şu kitap tersini yazıyor, hangisine inanacağımı şaşırdım” gibi cümleleri onun ağzından duymazsınız. Çünkü bu durumun eşyanın doğası olduğunu çoktan öğrenmiştir; uygun tepkiyi vermeyi de bilir. 


Eleştirel sözcüğünün anlamını eleştirel düşünme konusundan biliyoruz. Anımsayalım: 


eleştirmek: 1. (Dil Derneği sözlüğü) Bir düşüncenin, bir yargının, bir yapıtın doğruluk ya da yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek için onu incelemek, “tenkit etmek, *kritik etmek. 2. Birinin ya da bir şeyin eksiklerini, yanlışlarını sıralamak: Yalnızca eleştiriyorsun ama çözüm getirmiyorsun. 


Türkçenin saydamlığı daha fazla tanım yapmayı gerektirmiyor. Eleştirel okuma işi kısaca eleştirel düşünmenin metne veya söze yöneltilmiş, metni veya sözü eleştirinin nesnesi yapmış 


biçimi. Buna gereksinim duyuyoruz çünkü sözü eleştirel düşünmenin nesnesi yapmazsak bir bakmışız ki biz o sözün nesnesi olmuşuz... 


Bir yüksek lisans tezinde (Eleştirel Düşünmenin Okuma Becerisi Üzerindeki Etkisi: Yapılandırıcı Yaklaşım. Sezgin Bağdat, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2009.), eleştirel okuma yeteneğinin öğrencilerde yarattığı ayrım şöyle özetlenmiş: 


“Bu araştırmada Çankırı Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi'nin 9. 
sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerin eleştirel düşünme ve yapılandırıcı yaklaşım ölçütlerine göre okuma becerileri ölçülmüştür. 
Eleştirel düşünme ve bilginin kişiselleştirilmesi gibi yöntemler kullanılarak kazandırılan okuma becerileri ile yüzeysel okuma becerileri elde etmiş olan iki sınıf birbiriyle karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonunda, eleştirel düşünme becerileri kazandırılan ve kazandırılmayan sınıfların okuma notları birbiriyle kıyaslanmıştır. Araştırmanın evrenini, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen ve dört beceriyi kullanan devlet okullarındaki lise öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Çankırı Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi'nde 9. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında, bütün 9. sınıf öğrencileri için ayrı bir okuma sınavı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre: 


1) Eleştirel Düşünme becerisi kazanan sınıflarda metni faklı yönden ele alma, yorum yapma, önerilen fikri kabul etme ya da reddetme gibi durumlar gözlemlenirken, diğer sınıflarda yazılan her bilginin doğru olduğuna dair yanlış bir kanı hâkimdir. 


2) Deney grubu yazarla ilgili bilgileri merak etmekte iken kontrol grubu bunu göz ardı etmektedir. 


3) Kontrol grubu sorulan sorulara metinden direk cevaplar bulmaya çalışırken deney grubu önceden elde etmiş olduğu veriyi de kullanarak analiz, sentez ve değerlendirme yapabilmektedir. 


4) Deney grubunun üretkenlik ve yaratıcılık özelliklerinde gözle görülebilen bir artış gözlemlenmiştir. 


5) Deney grubu görüş bildirme konusunda çekingen davranmamaktadır.” 
Tez özetindeki birinci madde, kişilerin aldatılmaya karşı bir koruma geliştirmesiyle ilgilidir. Bu sayfaları yazmamdaki birinci amaç budur. İkinci madde yine aldatılmaya karşı korunmayla ve 


sağlıklı kuşkuculukla ilgilidir; bu sayfaların doğrudan ilgi alanındadır. Üçüncü madde bilgileri sentezlemekle, yani parçadan bütüne ulaşmakla, yani örüntü algısıyla, yani büyük resmi görmekle ilgilidir; bu da eleştirel okurun olmazsa olmaz yeteneğidir. Yaratıcılık olumlu bir yetenek olmakla birlikte bu sayfaların okura kazandırmayı amaçladığı bir yetenek değildir. 
Yaratıcı düşünme çoğunlukla ticari amaçlarla kazandırılmak istenir, okuduğunuz bu sayfaların mesleki eğitim veya okurdan bir kazanç elde etme veya okura kazanca dönüştürülebilecek bir bilgi verme gibi bir amacı olmayacaktır. 


Eleştirel düşünme mi, eleştirel okuma mı? 


Ayrımı şöyle yapabiliriz: Eleştirel okuma bir metindeki bilgiyi ve fikri keşfetme tekniğidir. 
Eleştirel düşünme ise bilgiyi ve fikri, neye inanacağımızı belirlemek için değerlendirme işidir. 
Eleştirel okuma dikkatli, etkin, çözümleyici ve düşünür durumda okumaya karşılık gelir. 
Eleştirel düşünme okuduğumuz şeyin geçerliliğini önceki bilgilerimiz ışığında sorgulamaya ve dünyayı daha iyi anlama çabasına karşılık gelir. Önce eleştirel okur ve anlarız, sonra üzerinde eleştirel düşünürüz. Evet, bunlar geniş bir kesişim kümesi olan ve birbirinden doğal olarak ayrılamayan etkinlikler. 


Eleştirel düşünme bir metni okuma eyleminden bağımsız gerçekleşebilir, zihnimizin günlük olağan işleyişi içinde sorun çözmeye çalışabiliriz, verileri değerlendirip çıkarım yapabiliriz. 
Eleştirel okuma alışkanlığı basitçe aynı ilkeleri okuduğumuz (veya dinlediğimiz) söze yansıtır durumda olmaktır. 


Başka bir ifadeyle kabaca yeniden tanımlayacak olursam, eleştirel düşünerek birleştirmeye çalıştığımız noktalar eleştirel okumada kağıt üzerinde, metin içindedir. 


Okuma nedir? 


Öğrenme eylemi üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmazdan önce, okuma eyleminin edilgen ve tek boyutlu olduğu varsayılırmış. Bugünkü bilgi birikimimiz okuma eyleminin etkin olduğu (ve olması gerektiği), çok yönlü ve çok amaçlı olabileceği (ve olması gerektiği) fikrini destekliyor. 
Okuma eylemi zevk almak için, haber almak (veya izlenim edinmek) için ve ayrıntılı bilgi edinmek ve düşünmek için olabilir. 


Dilin değiştirilemez öznelliği 


Kusursuz bir dünyada bir konuşma veya metnin içeriği ile söylemek istediği bire bir aynı olurdu. 
Ama kusur dilde içkindir. Herhangi bir insanın bir gün boyunca söylediği sözler, insanın var oluşundan beri bir bütün olarak hiç bir araya gelmemiş cümlelerdir. Herhangi bir kısa konuşma 


metni evrenin sonuna dek bir daha asla bir araya gelmeyecektir. Bir yazara kendi yazdığı kitabın bir yaprağını yırtarak tamamlamasını istesek ortaya başka bir metin çıkacaktır. Çünkü aynı şeyi söylemenin türlü türlü yolları vardır ve bu her bir cümle için ayrı ayrı geçerlidir. 


İşte dilin bu özelliğinden dolayı söylenenler ile anlaşılanların matematiksel bir kesinlikle denkliğinden söz edemiyoruz. Şiir dediğimiz şey böyle bir denkliğin olamaması sonucunda var oluyor. Yanlış ve eksik anlamalar, söz şakaları, yeri geldiğinde yarı gerçekler de, yalanlar da ortada bir denklik olmaması nedeniyle var olabiliyor. 


Duyduğumuz şeyi bir çıkarsama süreci olmadan anlamayız. Bu çıkarsama işi ezberlemekle anlamayı ayıran şeydir. Okumada da aynı şey geçerlidir. Sözler konuşmaz. Onlara anlam kazandıran, işitenin aklında oluşan düşüncelerdir. İşitenin içinde bulunduğu koşul; yani davranış ve iletişim kuralları, yaygın bilinenler, ortak deneyimler, ahlaki değerler, takvim günü, günün saati sözün kazanacağı anlamı belirler. Böylece metinde yer almayan, yani sözün sahibinin söylemediği şeyler okurun zihninde oluşabilir. Tersi de olur; metinde yer alan ve söz sahibinin anlatmak istediği şey okura iletilmeyebilir. 


Okuma işinin düşünme olmadan gerçekleşmiyor olmasına iki eğlenceli örnek verelim: 


“Geçenlerde çiftliğime ziyaretçiler geldi. Bir üniversite öğretim üyesi ve yanında beş kişi. 
Aslında ziyaretçileri severim. Ama bu grupta yürüyemeyenler vardı. Evin içine taşınmamız gerekti. Dahası, konuşamıyorlardı da. Yerimde olsaydınız ne yapardınız? Durumu nasıl kurtarırsınız?” 


Yazarın konuklarından ikisi bebektir. 


“Bir baba ve oğlu arabada yolculuk etmektedirler. Araba ağaca çarpar, baba ölür, oğul ağır yaralanır. Hastanede çocuğu gören acil servis doktoru “Ben bu kişiyi ameliyat edemem, o benim oğlum” der.” 


Doktor çocuğun annesidir. 


Bağlam 


İnsanlar söyleyerek ve yazarak bir eyleme çağırabilirler, istek bildirebilirler, buyurabilirler, tehdit edebilirler, ikna etmeye çalışabilirler, bilgi vermeyi ve bildirmeyi amaçlayabilirler, alay etmek veya güldürmek isteyebilirler, aşağılamak isteyebilirler, öfkelendirmek isteyebilirler, yatıştırmak isteyebilirler, destek veya köstek olmak isteyebilirler, mutlu veya mutsuz etmek isteyebilirler. Bütün bunların yapılabilmesi için okurun metnin görünen anlamından fazlasına ulaşması gerekebilir. Bu yapılırken bağlam dediğimiz şeyin büyük önemi vardır. “Çok yaşa” cümlesi minnet bildiren duygusal bir teşekkür olabileceği gibi hapşırana gösterilen bir nezaket de olabilir. Aradaki farkı belirleyen bağlamdır. 


Örnek: 


“Bakır bileklik damar hastalıklarına iyi gelir. 
Küçük miktarlarda kırmızı şarap sindirime iyi gelir. 
Az miktarda kenevir içilmesi bağımlılık yaratmaz.” 


Burada sıralanan cümleler alışıldık tıbbi tavsiyeler olmasa da tartışmaya açık, sıradışı ama makul iddialar gibi görünüyor. Buna bir cümle daha ekleyerek bağlamı değiştirirsek bakın ne oluyor: 


“Bakır bileklik damar hastalıklarına iyi gelir. 

Küçük miktarlarda kırmızı şarap sindirime iyi gelir. 

Az miktarda kenevir içilmesi bağımlılık yaratmaz. 

Dünyanın yuvarlak olduğu büyük bir komplodur, dünya düzdür.” 


Bakır bilekliklerin damar hastalıklarına iyi geldiği savı birdenbire çöpe gitti! 
Örnek: 
“Başbakan'ın oğlu hakkında kırmızı ışıkta geçtiği ve çarptığı yayayı öldürdüğü iddia edilmişti.” 


Bu, başbakanın oğlunun karanlık bir geçmişi olduğunu ima eden bir haberin veya yazının bir cümlesi olabilir. Oğula geçmişte de iftira edildiği ve bunun alışıldık bir durum olduğunu kanıtlamaya çalışan bir yazının cümlesi de olabilir. Birinci durumda okura bu olayın gerçek olduğu izlenimi verilmeye çalışılır. İkinci durumda ise tersi geçerlidir. Birinci durumda yayayı gerçekten öldürdüğü söylenmiş olur. İkinci durumda bunun yalnızca kanıtlanamamış bir iddia olduğu söylenmiş olur. Yani bağlama göre bu cümle farklı anlamlar alabilir. Aynı sözcükler okuru farklı şeylere inandırmak için kullanılabilir. 


Bağlamın dışında mecazlar ve imalar da dilde içkindir. Mecaz olduğunun farkına varmadan kullandığımız pek çok cümle vardır. Düşünmeden “Sen bu yolda devam et” der geçeriz; yol mecazdır. “Eve iş getirme” deriz; getirmek mecazdır. “Sol politika halka inemedi” deriz, politika mecazdır, inmek mecazdır, sol bile mecazdır. Bütün deyimler ve atasözleri mecaz içerir. Şiirler, şarkılar, destanlar, efsaneler, masallar, kutsal kitaplar mecazla tıka basa doludur. Bir noktadan sonra mecaz ile görünen anlamın ayrımı bulanıklaşır, böylece bir metnin birden fazla anlamı olmasının yolu açılır. Yetenekli yazarlar dilin esnekliklerini ve belirsizliklerini kullanarak aynı metinle belli bir okur kesimine bir mesaj, başka bir okur kesimine başka bir mesaj verebilirler. 
Metinleri yorumlama işi, onlarda gömülü olan mecazları ve imaları bulup çıkarmayı da kapsar. 


Metin ne der, ne yapar, ne anlama gelir 


Eleştirel olmayan okuma, metnin yalnızca bilgi verdiğini varsayar. Bir ilaç prospektüsü yalnızca bilgi verir, yoruma açık tarafı azdır ve bu metne özellikle eleştirel okuma çabasıyla yönelmenin 


gereği yoktur. Ancak özel teknik metinler dışında hemen hiçbir metin böyle değildir; ansiklopediler bile. Eleştirel okur, yazarın ne söylediğini, ne yapmak istediğini ve bunları nasıl yaptığını anlamaya çalışır. Eleştirel olmayan okur bir tarih kitabını gerçekleri öğrenmek dışında bir niyetle okumaz. Eleştirel okur aynı kitabı yazarın konuyu hangi açıdan ele aldığını, dilsel seçimleri, taraflı olup olmadığını gözeterek okur. Böylece gerçeklerle yorumu, yani nesnel olanla öznel olanı birbirinden ayırmaya çalışır. 


Eleştirel olmayan okuma metnin ne dediğiyle ilgilenir. Metni anlayan okur bunu kendi sözcükleriyle yeniden ifade edebilir, yani açımlayabilir. Aynı prospektüsü okuyan iki doktora ne anladığını soracak olursak alacağımız yanıtlar çok farklı olmayacaktır. 


Eleştirel okuma bunun üzerine iki şey ekler: Metnin ne yaptığını anlamaya çalışır. Örnekler mi veriyor? Bildiriyor mu? Tartışıyor mu? Kışkırtıyor mu? Caydırıyor mu? Bir şeye dikkat mi çekiyor? Uyarıyor mu? Çağırıyor mu? Bu bir fikir yazısı mı, yoksa bilimsel makale mi? Okur, yazarın ne yaptığını anladıktan sonra sıra yorumlamaya gelir. 


Bir metnin ne yaptığı, tanımdır. Metnin ne anlama geldiği ise okurun yorumudur. Okurun eleştirel düşünme yetilerini sergileyeceği, önceki bilgilerini kullanacağı alan işte bu son noktadır. 


Basit örnek: 

Nişanlıdan gelen kısa mesaj: “İlişkimiz hakkında konuşmamız gerekiyor” 

Ne dedi (açımlama) : İlişkimizle ilgili olarak yüz yüze konuşmak istediğini söyledi. 
Ne yaptı (tanım): Beni konuşmaya çağırdı (bu bir çağrı). 


Ne anlama geliyor (yorum): Benden ayrılmak isteyeceğini söyleyecek (metinde ayrılmak sözcüğü geçmiyor, konuşma dışında bir istek de belirtilmiyor; ama metni okuyan bunu anlayabiliyor). 


Yazarın okurdan (veya okurların belli bir kesiminden) ne istediği, yazarın vermek istediği açık ve varsa örtülü mesaj, yazarın neye inandığı, yazarın kim adına yazdığı gibi sorular sorulur ve yanıt aranır. Eleştirel olamayan okur dünyayı ve önündeki metni basit ve yüzeysel görür. 
Olayları siyah-beyaz görme eğilimindedir; bir şeyin birden çok anlamı ve işlevi olabileceğini düşünmediği gibi bir metnin birden çok anlamı olabileceğini düşünmez. Karmaşıklıkları, belirsizlikleri, bilinmeyenleri göremezler. Dünyayı kendilerini odağa koyarak okumaya çalışırlar. Kendi anladıkları dışında makul yorumların olabileceğini düşünmezler. 


Çıkarım yapma 


Çıkarım yapma veya çıkarsama işi, delillere dayanarak sonuca ulaşma işidir. Suçu çözmeye çalışan polis dedektifinin, tanı koymaya çalışan doktorun, makineleri onarmaya çalışan tamircinin, diplomatın, düşmanı gözleyen komutanın, oyunu izleyen teknik direktörün, satranç oyuncusunun işi çıkarsama yapmaktır. Hepimiz her gün çıkarsama yaparız. Her şeyde bir anlam aramak insan olmanın doğasında var. Kara bulutları görür şemsiyemizi yanımıza alırız. Bulutlar kara değil yeşil olursa şemsiyeyi değil fotoğraf makinesini alır ve bilenlere bunun ne olduğunu sormak isteriz, çünkü anlam veremeyiz. 


Şemsiyesini alan birini gördüğümüzde yağmur yağacağını çıkarsarız. Su isteyen kişinin susadığını çıkarsarız. Ne var ki bu işlem matematiksel bir kesinlik taşımaz. Şemsiyesini güneşten korunmak için almış olabilir. Su isteyen kişi hap yutacak olabilir. Bu basit çıkarımları yaparken bilimsel bir disiplinle davranmayız. Benzer bir aceleciliği metinleri okurken yapamayız. Yanılmamak ve gerçeğe olabildiğince yaklaşabilmek için kanıtlarımızın sağlamlığına güvenmeliyiz. Eleştirel düşünme konusunda anlatılan ilkelere göre çıkarım yapmalıyız. 


İçerik 


Olgular ile olguları sunuş biçimi farklıdır. Askorbik asit gıda toptancılarında toz biçiminde bulunabilir. Aynı madde eczanede C vitamini tableti biçiminde de bulunabilir. Lüks lokanta ile sıradan bir lokanta aynı bifteği farklı ortamda, farklı sunumla, farkı fiyatlarla satabilir. 


Metnin içeriğini değerlendirmeyle ilgili olarak fotoğraf örneğini düşünebiliriz. Fotoğrafın gerçeği olduğu gibi gösterdiğini düşünürüz. Bu anlamda fotoğrafların nesnel, yansız ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Dikkatli düşündüğümüzde fotoğrafta bile derin bir öznellik vardır. 
Makineyi nereye doğrultacağına fotoğrafçı karar verir. Karenin içinde ve dışında kalacaklara o karar verir. Merceğin türü, ışık duyarlılığı, filtre kullanıp kullanmayacağı, renk dengesi, keskinlik, odaklama gibi ayarları kendisi yapar. Deklanşöre bastıktan sonra da iş bitmez, fotoğrafı nasıl işleyeceğine, ayarları değiştirip odeğiştirmeyeceğine, kareyi kesip kesmeyeceğine, efekt uygulayıp uygulamayacağına, rötuş yapıp yapmayacağına kendisi karar verir. Fotoğraflar nesnel ve tarafsız değil, öznel ve taraflı anlatım ürünleridir. Metinler de farklı değildir. Seçilen içerik, tarz, seçilen sözcükler, seçilen örnekler ve yapı yazarın elindedir. 


Örüntü 


Örüntü, doğada veya insan yapısı şeylerde ayırt edilebilen düzenliliğe denir. Örüntünün bileşenleri yinelenen şeylerdir, bundan dolayı bir sonraki yinelemenin yeri, zamanı veya biçimi öngörülebilir. Bir ağaç dalına dikkatlice göz gezdirdiğimizde orada yabancı bir yaprak varsa bunu kolaylıkla fark edebiliriz. Deniz dalgalarına bakarak düzensiz bir dalgayı kolaylıkla fark edebilir ve oradan az önce hızlı bir teknenin geçtiğini çıkarsayabiliriz. Düzenli bir binanın cephesinde farklı olan pencereyi kolaylıkla saptayabiliriz. Bir öbek dansçının içinde hata yapan hemen gözümüze çarpar. İki resim arasındaki yedi farkı az bir çabayla bulabiliriz. Bir dizi 


sözcüğün içinden ilgisiz veya farklı olanı seçebiliriz ki zeka ve dil testlerinde bu tür soruları sıkça görüyoruz. Yine bir matematik sınavında bir sayı dizisi verilip son sayıyı tahmin etmemiz istenebilir. Ardışık sayıların arasındaki ilişkiyi bulur ve böylece son sayının ne olacağını öngörebiliriz. Bunları yapabilmemizi sağlayan ve doğuştan gelen yetimiz örüntü algısıdır. 
Bebekler de görece basit örüntüleri algılayabilir ve sonraki bileşeni öngörebilirler. 


Örüntü algısı hemen her bedensel ve düşünsel yeti gibi güçlendirilebilir veya kullanılmadan kaldığı için körelebilir. Eğitim almış ve böylece örüntü algılarını keskinleştirmiş kişiler örneğin bir tuğla duvarı iki ayrı ustanın örmüş olduğunu anlayabilirler veya bir kitaba sonradan yapılan eklemeleri fark edebilirler. Bilim adamlarının ilerleme yöntemi örüntüleri fark etmek ve örüntüyü tanımlayan bir hipotez kurmak, sonra bu hipotezi sınamaktır. Sınamayı geçen hipotezler kurallara dönüşür. Bu kurallar evreni anlamamızı sağlar. Bu kuralların varlığını anlamak için bilim adamı olmak gerekmez. Bir çocuğa kedilerin nasıl ürediklerini gösterirseniz köpeklerin, tavukların da aynı yolla ürediklerini düşünecektir. Çünkü zihnimiz sürekli olarak örüntüleri yakalamak ve kural tanımlamak üzere evrilmiştir. 


Bir metni anlamak da içindeki örüntüleri ayrımsayarak başlar. Örneğin yinelenen bileşenler kaynaklara yapılan atıflarsa bu bilimsel bir yazı olabilir. Örnekler veriliyorsa yazar okurun genel geçer bir kuralın varlığını anlamasını istiyor olabilir. Varsayımların sıklığı bize yazarın nesnel bir tabana oturmadığını düşündürebilir. Yazarın kullandığı dilin niteliği, örneğin yinelediği sözcükler, ifadeler veya ünlemler bize yazarın duygusal durumuyla ilgili bilgi verebilir. Simgesel bir dil kullanılması, izlediğimiz filmin veya oyunun aslında iki öykü birden anlattığını düşündürebilir. Özgün cümlelerle konuştuğunuz halde “Biz bunları daha önce duyduk” cümlesini duyuyor iseniz dinleyici sözlerinizde tanıdık bir örüntü yakalamış olabilir. Yine bir başka örnekte, bir yazarın bir kitap boyunca hayvan haklarını insan haklarının yanında birkaç kez ayrıca anması, bize hukuk kavramına nasıl baktığıyla ilgili bilgi verebilir. Sözgelimi toplumsal bir sorun ve çözüm yollarıyla ilgili bir inceleme yazısında kutsal kavramlara sıklıkla gönderme yapılması veya özellikle kutsal kavramların akla getirilmemeye çalışılması, yazarın benimsememizi istediği tutumla veya bakış açısıyla ilgili bilgi verebilir; oysa yazar bu tutuma doğrudan çağırmamayı seçmiştir. Sözgelimi bir partinin seçim bildirisinde eleştirilen veya övünülen bir dizi hükümet uygulamasının yalnızca parasal gönençle ilgili olduğunu dikkatli bir okur ayrımsayabilir; ancak bildiride “ekonomi” diye ayrı bir başlık açılmamış olabilir. Metinler üstü bir başka örnekte, bir yayınevinin yayınlarına dikkatlice baktığımızda bir konuda yoğunlaştığını görüyorsak, bu, yayınevinin o konuda uzmanlaştığı izlenimini verebileceği gibi, fikir ürünlerinin yanlılığıyla ilgili bir kuşku da uyandırabilir. Yani örüntü algısı, metinde bize ayrıca bildirilmemiş olan olguları dolaylı olarak çıkarsamamız için bir araçtır. 


Metindeki veya genel olarak düşünce ürünündeki örüntüyü algılamak, yazarın; — Yanlılığı, yansızlığı 

— Soğukkanlılığı, duygusallığı 

— Bakış açısı, dünya görüşü, değer yargıları 


— Okurdan neye inanmasını istediği 


Hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. 


Dil seçimi 


“31 Ağustos 1998'de, üç yıl süren ve beklentilerin üzerindeki fiyat artışının ardından borsa 513 
puan düştü. Bu, o güne değin tarihteki en büyük noktasal düşüştü. USA Today gazetesi için ofiste heyecanlı bir gündü: Yatırımcılar tarihteki en uzun süren alış pazarını bitiren küresel krizden kaçarken Dow Jones endüstri endeksi Pazartesi günü 513 puan düşerek 1998'deki kazanımları sildi. Dow Jones'un 96,4 düşerek 7539'a gerilemesi altı haftalık zararını 419,3 yaptı, yani satış pazarı sayılması için gereken değere W1 yaklaştı.” USA Today, 1 Eylül 1998. 


Bu örnekte sayılara bolca yer verilmesi yayının nesnel üslubunu vurguluyor. Buna karşılık düşüş, silme, zarar, kriz, bitirme gibi sözcükler düşüşü vurguluyor. Bir başka gazete olayı birazcık farklı bir tonda sundu: “Pazartesi günü Dow Jones endüstriyel endeksi 500 puandan fazla düşerken Borsa'nın yaz miskinliği dramatik bir bozguna uğradı. Bu, tarihteki en kötü ikinci noktasal düşüş. Hisseler 1990'dan beri ilk satış pazarının eşiğinde sallanıyor.” 


Düz ve yavan bir dil kullanılması, olayın önemini küçümser: “Borsa dün 513 puan düştü. Daha önce bir kez bundan daha büyük bir düşüş olmuştu.” 


Nasıl söylendiği, ne söylendiği kadar önemlidir. 


Sorgulayıcı okuma 


Okuma eyleminin son aşaması olan yorumlama işinin ucu açıktır. Ben yorumlama işinin metnin kaynağı olan kişi ve kurumların amaçları bağlamında da yapılması gerektiğini savunuyorum. 
Bunu biraz geniş düşünelim: 


— Gazete haberleri 


— Köşe yazıları 


— Yarı eğlence, yarı bilgilendirme olan internet yazıları 


— Kurgu kitaplar (roman, öykü) 


— Kurgu olmayan kitaplar 


Yazar okurun aklında istediği düşünceyi oluşturabilir, yüreğinde istediği duyguyu yaratabilir. 
Bunun için ille de ahlaki bir aşılama yapması gerekmez. Bunu zaten her zaman yapamaz. Ama 


davranışları etkilemenin tek yolu örtülü veya açık ahlaki aşılama yapmak değildir. Yalnızca söz söyleyerek düşünceyi, duyguyu ve davranışı değiştirme olanağı deneysel psikoloji, nöro-bilim gibi bilimsel alanlarda biliniyor ve deney ve gözlem yapmak için uzun süredir kullanılıyor. 
Deneklere yalnızca bir şeyler söyleyerek veya bir metin okutarak, içeriğin sonraki davranışlarını nasıl etkilediğini kaydediyorlar. Kısa vadede davranış değiştirilebiliyorsa, uzun vadede de değiştirilebiliyor demektir. Çünkü küçük, büyük algıladığımız her şey bizde bir birikim yaratır. 


Aktarılan bir bilgiyi hazır olarak almak veya bir bilgi birikiminden yapılan çıkarsamaları hazır olarak öğrenmek ile bunları zor yoldan, birinci elden edinmek arasındaki fark, bunlar için ödenen karşılıktır. Birinci elden, kişisel çabayla, deneyimle veya tanıklıkla edinilen bilgi savlar sunarak çürüttüğünde, değişmiş fikrinizin kalıcı olması zordur. Eski fikrinizi makul gösteren bir savla karşılaştığınızda yeniden fikir değiştirebilir ve eski fikrinizi benimser duruma dönebilirsiniz. Kısacası aydınlanmanın kalıcılığı, ona ulaşmak için katlanılan maliyetle doğru orantılıdır. 


Yazarın amacı 


Birine bir şey söylemek, aslında onun bir şeyi bilmesini, düşünmesini, bir şeyi kafasında canlandırmasını istemektir. Karşıdakinin yapmasını istediğimiz hiç bir şey yoksa ona bir şey söylemeyiz. İletişimin gerçekleşmiş olması için karşıdakinin düşüncelerinde bir değişiklik yaratmamız, bir başka ifadeyle karşıdakini az veya çok etkilemiş olmamız gerekir. Yaratılan değişiklik istenen yönde ise iletişim gerçekleşmiş ve başarılı olmuştur. Değişiklik istenmeyen yönde ise, örneğin mesaj anlaşılmadı veya yanlış anlaşıldı ise veya yaratmak istediğimiz tepkiden farklı bir tepki yaratmış isek iletişim yine gerçekleşmiş ancak başarısız olmuştur. Onun için iyi iletişimci, karşıdakinde yaratmak istediği zihinsel değişikliği gerçekleştirebilendir. Çok dinlenen değil, çok alkışlanan değil, okuyucusunu memnun eden değil, ama karşıdakinin düşünmesini veya hissetmesini veya yapmasını istediği şeyi gerçekleştirebilendir. Düşük etkili veya zayıf bir metin okuyanı memnun edebilir. Öte yandan okuyanı kızdıran veya mutsuz eden sevimsiz bir metin, istediği sonucu alan başarılı bir metin olabilir. Bunlar yazarın /söz sahibinin becerisiyle, yetkinliğine ilgilidir. Sevimli ve memnun eden sözler söyleyen biri, aslında hoşnut olmayacağımız şeylere inanmamızı istiyor olabilir. Tersi de geçerlidir. Hoşnut olmayacağımız, bizi zorlayan, kafamızı karıştıran, hatta açıkça rahatsız eden şeyler söyleyen biri bizde iyi sonuçlar yaratmak istiyor olabilir. Bundan dolayı okuyucu olarak yazarın bizde hangi değişikliği gerçekleştirmek istediğini kestirebilmek için şu soruları sormalıyız: 


Yazar ne düşünmemizi istiyor? 
Yazar ne hissetmemizi istiyor? 
Yazar neye inanmamızı istiyor? 


Yazar ne yapmamızı istiyor? 


Bu türden sorgulamaları zaten içsel olarak sormaya programlıyız ve bunu kimi zaman farkında olmadan yapıyoruz. Örneğin çok başarısız olduğumuz bir sınavın veya yarışın ardından alınan övgüler, özel bir çaba göstermediği halde kişinin aklına “acaba kinaye mi yapılıyor?”, “alaya mı alınıyorum?” sorularını getirir. İşte bunlar belirgin ve göstere göstere yapıldığı zaman kinaye, bilmezden gelme, mecazı mürsel gibi edebi sanatlar olarak adlandırırız. Okuyucunun bunları görüp tanıması kolaydır. Ancak eleştirel okurun kazanması gereken yetenek bunların ve bunlara benzer yönlendirmeler örtülü olarak yapıldığında bunları saptayabilmektir. 
Profesyonel yazarlık vardır. Profesyonel danışmanlık vardır. Profesyonel hatiplik vardır. 
Profesyonel halkla ilişkiler, reklamcılık vardır. Bunların hepsi söz söyleyerek insanları yönlendirme, insanları ikna ederek istenen eylemleri yaptırma disiplinleridir. Söz söyleyerek dilenen sonucu yaratma işinde uzmanlaşanlar varken, uzman okur olmak istemekten doğal ne olabilir? 


Bir Makalenin Mantığının Analizinde Kullanılabilecek Şablon 


Elinizdeki bir makaleyi alın, aşağıdaki modeli kullanarak makalenin mantığı üzerinde çalışın. Bu şablon istediğiniz kitabın istediğiniz bir bölümünün mantıksal analizini yapmak üzere değiştirilebilir. 


1. Bu makalenin en temel amacı nedir? Yazarın bu makaleyi niçin yazdığını olabildiğince doğru bir şekilde ifade edin. 

2. Yazarın işaret ettiği anahtar soru nedir? Yazarın makaleyi yazarken kafasındaki anahtar soruyu bulmaya çalışın. 

3. Makaledekien önemli bilgi nedir? Yazarın, vardığı sonuçları desteklemek için kullandığı gerekçeleri, deneyimleri ve verileri ortaya koyun. 

4. Makaledeki temel çıkarımlar nelerdir? Yazarın makalede vardığı ve ortaya koyduğu temel sonuçları belirleyin 

5. Bu makalede bilmemiz gereken ana kavramlar nelerdir? Yazarın mantık çizgisini anlayabilmek için bilmeniz gereken en önemli fikirleri ortaya koyun. 

6. Yazarın düşüncelerinin arka planındaki varsayım(lar) nelerdir? Yazar neyi olmuş gibi varsayıyor, sorgulanabilir olanı bulmaya çalışın. 

7. a) Yazarın mantık zincirini ciddi bir şekilde ele alırsak, varacağımız sonuçlar nelerdir? Eğer insanlar yazarın mantığını izlerlerse ne tür sonuçlara varırlar? b)Yazar gibi mantık kurmazsak, bunun sonuçları ne olacaktır? 

8. Bu makalede ortaya konulan bakış açıları nelerdir? Yazar neye odaklanıyor, ve onu nasıl görüyor? 


Söz ve ahlak 


Günümüz uygarlığı gerçekliği ödünsüz savunan bir toplum düzeni yaratmamıştır. Reklamcılık, pazarlama, halkla ilişkiler, endüstri tasarımı, görsel tasarım gibi iş kolları; sosyal sorumluluk, lobicilik gibi etkinlikler büyük ölçüde yalan söylemek üzerine kuruludur. Bugün erişilen 


profesyonelleşme düzeyinde bu listeye belki basın-yayını da eklememiz gerekiyor. Yalan söylemek türlü gerekçelerle sıradanlaşmaya, ahlakileşmeye başlamıştır. Bu iş kolları toplum yaşamında yalanın söylenebileceği, ahlaki kurallardan kurtarılmış bölgeler olmuştur. Uygar insanlar artık aileleri ve yakın çevrelerinden etkilendiği kadar, belki de daha fazla, doğruyu söyleme gibi bir sorumluluk yüklenmeyen bu bilgi kaynaklarının etkisi altında kalıyor. Böyle bir ortamda yalanla gerçeği ayırmak doğuştan gelen yetilere, içsel süreçlere bırakılamaz; bunu ayrıca öğrenmek gerekir. 


İnsanı insan yapan özellik dildir. Dil, yalnızca söz söyleyerek, yani fiziksel bir kaynak kullanmadan, hiç bir bedensel maliyete katlanmadan iş yaptırma, yönetme ve yönlendirme yetisidir. Hayvanlar da iş yaptırır, yönetir ve yönlendirirler ancak bunun için büyük miktarda fiziksel kaynak kullanırlar ve ağır bedensel maliyetlere katlanırlar. Hayvan topluluklarının yönetilme ve yönlendirilme potansiyelini sınırlayan ve denetleyen bu fiziksel karşılıktır. İnsanın iletişimi ise fiziksel karşılığı olmayan salt sayısal içeriğe, sıfır maliyetle yeniden üretilip yayılabilen söz biçimine girdiğinden fiziksel dünyanın sınırlamasına ve denetimine tabi değildir. 
Bundan dolayı insanların birbirlerine yaptırabilecekleri ve yaptıramayacakları şeylerin sınırlarını belirlemesi için ahlak denen sözleşmeye gerek duyulmuştur. Hangi ortamda neyin söylenip neyin söylenmeyeceğini ahlak kuralları belirler. 


“Söz vermek” deyiminin ağır ahlaki yaptırımlarla korunan bir yüklenimi anlatması rastlantı değildir. Arapçada edip sözcüğü ile edep sözcüğü aynı kökten gelir. Söz, dil, konuşma kavramlarını doğrudan ahlak kurallarına bağlayan deyimlere her dilde benzer örnekler bulunabilir. Ahlakın var olması için sözün, sözün var olması için ahlakın var olması zorunludur. 
Dolayısıyla söz söylemek ahlaki bir işlemdir. Hiç bir söz yoktur ki ahlak açısından bir değerliği bulunmasın. Bir başka deyişle doğruluk veya yanlışlık, iyilik veya kötülük, güzellik veya çirkinlik ölçüsü barındırmayan bir söz —“nötr” bir söz— söylenemez. “Şu anda önümde bir klavye var” deyişim bile nötr değildir. Doğruyu söylüyorsam bu iyidir. Toplumun bireyleri doğru, iyi ve güzeli söyleyecekleri konusunda birbirlerine güvenemediklerinde sözün değeri kalmaz, birbirlerine iş yaptıramaz olurlar. Birbirine iş yaptıramayan insanların oluşturduğu toplumlar dağılır ve çökerler. Çünkü insan ancak toplum halinde sağ kalabilen bir canlıdır ve insan yaşamı işbirliği üzerine kuruludur. Sağ kalabilmek için doğru söz söylenmesinin ahlaki yöntemlerle güvenceye alınması gerekir. 


Bu, eleştirel okumanın ahlaki yönüdür. Eleştirel okur, söz söyleyen kişiyi doğru, iyi ve güzel söylemesi konusunda baskı altına alarak, okurları da yazarın kötü ve çirkin etkisine karşı koruyarak ahlaki bir işlev üstlenmiş olur. Bilgi kirliliğinin durmadan artması ve yalan söylemek üzerine kurulu iş kollarının yayılması, eleştirel okuma alışkanlığı gelişmiş çok sayıda kişinin varlığını gerektirir. Sözün güvenilirliğinin sürmesi başka türlü sağlanamayacaktır. Yolunmayan ot tarlayı sarar, ekini kurutur. 


Bu sayfalarda klasik eleştirel okuma uygulamasının bir üst basamağına, sorgulayıcı okuma örneklerine ağırlık vereceğiz. Yazarın, senaristin, ressamın almak istediği sonucu irdeleyeceğiz. 
Eleştirel okuma, düşünce ürününü çoğunlukla kendi içinde incelemektir. Bunun bir adım ötesine geçip düşünce ürünlerinin oluşturduğu büyük resmi, manzarayı görmeye çalışacağız. 
Bunun için düşünce ürünlerini eleştirel bakışımızın nesnesi yapacağız. Merak ve kuşku kaslarımızı geliştireceğiz. Sözün ve etkinin nesnesi olarak edilgen kalmayacağız. Edilgen kalanın 


net görmesi güçleşir, aldanması, piyon olması an meselesi olur. Aldananların, piyonların oluşturduğu toplumlar yok olacaktır. 


NEDEN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE GEREK DUYARIZ? 

Çoğu insan rahatına düşkündür. Gerçeği bilmenin maliyetine katlanmak istemez. Eleştirel düşünmek için öncelikle bunu gerçekten istemek gerekir. Bu özel bir yetenek olmaktan çok uzaktır. Hepimiz eleştirel düşünme yetisiyle doğarız. Ancak özendirilen bir davranış olmadığı ve alışkanlık haline getirilmediği için körelir. Dolayısıyla eleştirel düşünme, öğrenilmesi gereken bir şey olmaktan çok yapılması gereken bir şeydir. Ne yazık ki kalabalıkların doğru ve mantıklı düşünmesinin ticari bir değeri olmadığı için üzerinde durulmamaktadır. Tersine, insanların yönlendirilmiş aptallar olarak yaşamalarında büyük politik çıkarlar vardır. Eleştirel düşünmenin amaçlarını veya gerekliliğinin nedenlerini kısaca sıralayalım. 


1 — Hayatta Kalma Ve Soyu Sürdürme 


İnsan biyolojik anlamda hayvandır. Bütün canlıların en önemli işlevi yaşamını sürdürmektir. 
İkinci en önemli işlevi soyunu sürdürmektir. İnsanın bunları sağlaması için en temel çözümleyici düşünme yetisine, akla, mantığa gereksinimi vardır. İnsandan bir önceki aşamada insanınkine benzer bir düşünme yetisi olmayan insansı maymuna güdüleri yetiyordu. Kediye, köpeğe, ota yettiği gibi. Ancak insan bunun bir adım ötesine geçmiş ve aklını kullanmaya başlamıştır. Bu geri dönüşü olmayan bir yoldur. Evrim tersine çevrilemez. En basit av için veya tuzak kurabilmek için insan aklını kullanmak ve çözümleyici düşünebilmek zorundadır. Denklem basittir. Düşünemeyen, nedensellik zincirlerini tanıyıp kurgulayamayan, mantık işlemleri yapamayan insan avlanamaz veya tarım yapamaz veya iş bulup çalışamaz ve ölür. Aynı biçimde, yalnızca hayvansal dürtülerini izleyerek elde ettiği çocuğu sağlıklı olarak büyütüp soyunu sürdürebilmek için de aklını kullanmaktan başka yolu yoktur. Aklını kullanmakta başarısız olan veya rakiplerinin gerisine düşen bireyin soyu sürmez ve genleri gen havuzundan silinir. Bu işlevler için gerekli olan yetenek genelde çözümleyici düşünme olarak tanımlanır ancak burada eleştirel düşünme ana başlığı altında vurgulamak istediğim doğru düşünmenin veya genel olarak mantığın yaşamsallığıdır. 


2 — Yaşama Anlam Verebilme 


Burada kısaca din olarak anılacak olan kavram, kimlik yapılan, kültür öğesi olan, kurumsallaşan din değil, en geniş, en genel anlamıyla varlığa ve yaşama anlam verme güdüsüyle geliştirilen ve/veya benimsenen mitolojidir. Burada mitoloji sözcüğü beş duyuyla net olarak algılanamayan, bilimsel yöntemle varlığı kanıtlanamayan ancak hakkında ipuçları veya kanıtlar bulunabilen fizikötesi bir evren ve anlam inancı yerine kullanılmıştır. İpuçları veya kanıtlar demekle dinle eleştirel düşüncenin kesişmesi gereken noktaya da parmak basmış olduk. Akıl yoluyla gerekçelendirilemeyen, kanıtlarla doğru olma olasılığı güçlendirilemeyen din, boş inanç veya saf mitoloji olarak kalmaya mahkumdur. Eleştirel düşünce ile her veri, sav, bilgi ve inanç sınanabilir. Çünkü gerçeği gerçekdışı olandan ayırmayı sağlayan tek araç eleştirel düşünce veya genel anlamıyla akıldır. Din de bu sınama gereği dışında değildir. Ancak dinin öbür konulardan daha önemli oluşunu belirleyen, onun kişi ve toplum davranışındaki başat ve 


başat olduğu denli görünmez güç oluşudur. Her kişi yaşamına istese de istemese de, ayırdına varsa da varmasa da bir anlam vermiştir, vermektedir, vermeyi sürdürecektir. Din uydurma işinin dünyanın en verimli, yani en az (sıfır) maliyetle en çok getirinin elde edildiği iş kolu olmasının nedeni insanlardaki eleştirel düşünme eksikliğidir. 


3 — Onurlu ve Ahlaklı Yaşam Sürebilme 


Eleştirel düşünemeyen, daha doğrusu genel anlamda düşünme işlemini mantık dediğimiz doğa yasalarına uyumlu ve sağlıklı biçimde yürütemeyen kişi sorun çözemez, var olan sorunları büyür, yeni sorunlar yaratır. Sık sık kendisini zor durumda bulur. Bu zor durumlar aynı zamanda kişiye yaptığı hataları gösteren geri bildirimleri de barındırır. Örneğin kişisel koruma donanımı olmadan ağır iş yapanlar bunun karşılığını çabucak yaralanarak öderler. Bu aynı zamanda onlar için bir uyarıdır. Örneğin çalışanlarına kötü davranan patronları çalışanları fırsatını bulduklarında ağır zarara uğratabilir. Bu geri bildirimleri görmez, duymaz, değerlendirmez ve yeniden düşünce sürecine katıp yeni çıktılar üretmezse kişinin içinde bulunduğu koşullar ağırlaşır. Ağır koşulların yarattığı bedensel ve ruhsal gerilimler kişiyi doğru bildiği uygulamalardan uzaklaşmaya, vicdanının sesini bastırmaya, daha önceleri onaylamadığı eylemlerde bulunmaya zorlar. Bu baskılar önceleri geçici olsa da gereken yapılmayıp sorunların çözümü yolunda ilerlenmezse kalıcı duruma gelir. İşte bu ahlaksızlık dediğimiz durumdur. 
Eleştirel düşünceyle ilgili kaynaklarda ahlaktan pek söz edilmez. Ne var ki aradaki görünür bir bağ vardır. Öncü düşünürler bilginin ve düşüncenin ahlakı öncelemesi gerektiği sonucuna kolayca ulaşmıştır. Kişinin düşünce ve bilgi üretme sığası ne denli yüksekse ahlak ve ahlaksızlık sığası da o denli yüksek olacaktır. 


Eleştirel düşünemeyen kalabalıklar çok değil, bir avuç kötü niyetli insanın her türlü yönlendirmesine maruz kalır. Neyi niye yaptıklarını bilmez bir durumda insanlığın iyiliği için, bireysel çıkar için veya toplumsal çıkar için çalıştıklarını sanarak görünmeyen efendilerine köle olmak için çalışırlar. Son iki yüzyılda olanları çözümleyici bir gözle şöyle bir incelersek hep bu şablonu görürüz. Bir avuç kışkırtıcı, basının ve politik örgütlerin telkiniyle, ahlak düzeyin toplumunkinden düşük politikacılarla, paranın doğrudan ve dolaylı gücünü kullanarak dünyanın dört bir yanında giderek yoğunlaşan bir savaş dizisini ve sonunda da dünya savaşlarını çıkarmıştır. Bugün de son bulmamış olan bu süreçte ne için savaştığından habersiz bu savaşlara katılan bilisiz kalabalıklar sonunda savaşın dehşetini ve yıkıcılığını görmüşler, ancak yine temiz ve eleştirel düşünemedikleri için kendilerine barış planı olarak dayatılan haksızlıkları görememişler, bireysel ve toplumsal özgürlüklerinden vazgeçmeye razı olmuşlardır. Bir avuç tiran yüz milyonlarca insanın yaşamına anlam veren şeylerle, kedinin fareyle oynadığı gibi oynamıştır, bugün de oynamayı sürdürmektedir. Bölmek ve yönetmek, sorun yaratmak ve sonra sorunun haksız çözümüne razı etmek, sahte muhalif örgütler yaratıp kitlesel muhalefetin enerjisini soğurmak gibi pek çok yöntem, kalabalıkları neredeyse yalnızca önüne konana razı olan ve kendisinden alıkonanlardan habersiz çiftlik hayvanlarına indirgemiştir. İnsanlar ve oluşturdukları topluluklar yaşamsal potansiyellerinin çoğunu, egemenliklerine razı oldukları (ve olmadıkları) azınlıkların dünyasal çıkarları için kullanmakta, daha doğru bir ifade ile kendilerini ziyan etmektedirler. Bu durumda sorun, insan olmanın ilk ve son, en ilkel ve en ileri, en temel ve en üst düzey sorusuna gelip dayanır: Yaşamın anlamı nedir? İnsan ne için yaşar? 


4 — Genel Olarak Sorun Saptayabilme ve Çözebilme 


Bu aslında yukarıdaki amaçların hepsini kapsar. Düşünmeyi bilmeyen birey kendi sorunlarını çözemez ve toplumsal sorunların çözümüne de katkı sağlayamaz. Uzman oligarşisine teslim olur. Uzmanın neyi bilip neyi bilmediğini bilmek gerekir ki uzmanlığını kötüye kullanmasın. 
Uzmanlığını kötüye kullanan psikiyatrlar sağlıklı yakınlarımıza elektroşokla işkence ederlerken, sağlıklı çocuklarımızı ilaçla aptallaştırırken bunun sevdiklerimizin iyiliği için olduğunu sanarak izleriz. Biyologlar genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinin sağlıklı ve yararlı olduğunu söylerken çiftçiler iflas ederler, tüketiciler hasta olurlar ve uzman görüşüne teslim olmuş yığınlar bu kötülüklerin nedenini anlayamaz. Tıp profesörleri sünnetin yararını, din adamları da gerekliliğini anlatırken ana-babalar oğullarının sağlık sorunları yaşamasına neden olduklarının ayırdına varamazlar. Ortaçağ Avrupa'sına, yığınlar din adamlarını ve öğretilerini sorgulamadıkları, eleştirel düşünmedikleri için Karanlık Çağ denmiştir. Bugün de uzmanların bilgeliğinin sorgulanmaması nedeniyle toplumlar benzer bir duruma doğru gitmektedirler. 


*#** 


Eleştirel düşünme alışkanlığı kazanmamış kişi; 


» Gazeteden, televizyondan, hükümet organlarından, kurumsal adı ve tabelası olan yerlerden duyduğu her şeyin doğru olduğunu sanır. E&er kuşkuculuğunu bilgiye ve mantığa dayalı olarak denetleyemezse bunların hepsini birden güvenilmez bulur ve korku içinde yaşar, mutsuz olur. En küçük bir ikna çalışmasında sömürüye açık olur. Parasından, zamanından, mutluluğundan, onurundan, canından olur. 

» Fal, kumar ve şans oyunlarından veya bunların farklı kılığa girmiş biçimlerinden yardım umar. 
Parasından olur. Şaka biçiminde zihnine giren gerçekdışı inançlar bir süre sonra oraya yerleşir ve kalıcı olur. 

» Bilinçli tüketici olamaz. Ürün ve hizmetlerin iyisini kötüsü ayırt edemez. “Ne veriyorum, karşılığında ne alıyorum” hesabını yapamaz. Özellikle sayılarla arası iyi değilse, yani sayısal okuryazar değilse. 

» Bilinçli hasta olamaz. Hasta olunca (ki her zaman “hazırlıksız” yakalanırız) sahte veya işe yaramayacağı baştan belli olan tedavilerden yardım umar. Sağlığından olabilir, parasından olabilir, ölebilir. 

» Düşünsel esnekliğe sahip değildir. Sahip olduğu fikirsel sertliği ve kesinliği çoğunlukla duygusaldır, nesnel gerçekler (kanıtlar) üzerine oturtamaz. 

» o Önemli bilgiyi önemsiz olandan ayırt etmediği için önemli bilgileri unutmaya eğilimlidir. 

» Yalnızca küçük resmi görmeye eğilimlidir. 

»e o Toplumunun ve yeryüzünün güç dengelerini anlayamaz. Yanlış partilere destek verir, yanlış çıkar öbeklerinde yer alır, yanlış hedefleri kovalar, yanlış kişilere güvenir. Büyük kalabalıkların bu yanlışlarını ortaya çıkaranları “komplo kuramcıları” olarak küçümser. Gerçekleşmiş ve gerçekleşmekte olan komplolarla sahte haberleri birbirinden ayıramayacağı için sömürülmekten kurtulamaz. 


Eleştirel düşünür; 


» İçi boş propagandalardan korunabilir. 


» Retorikten, sözcük oyunlarından korunabilir; sloganlarla düşünmekten kaçınabilir. 

»e oÇıkarının nerede olduğunu ayırt edebilir, gerektiğinde bağımsız olabilir. Bunlar kişi ve aile olarak zindeliği artırır. Yani bağışıklık sisteminde olduğu gibi, bozulan parasal ve ahlaki koşullara direnme ve ayakta kalma yetisi kazandırır. 

»* (Duygularını ve düşüncelerini birbirinden ayırt edebilir. Bu, kişisel istekleri ve yatkınlıklarıyla nesnel kanıtları birbirinden ayırabilmesini sağlar. 

»* Büyükresmi görebilme yetisi gelişir. 


Yeterince deneyim kazandıktan sonra savları yargılamakta hız kazanır. Savlar köşe yazısı, kitap, parti programı, sivil toplum kampanyası, reklam biçiminde, yani karar vermek için bolca zamanınızın olduğu biçimde gelebilir. Sokağa çıkma çağrısı ve hatta falanca düşmana karşı silahlanma ve kalkışma çağrısı biçiminde de gelebilir, bu kez fazla düşünecek zamanınız yoktur. 


Yaşamın karmaşıklaşması, her kuşağın öncekinden fazla bilgiye gerek duyması demektir. 
Herkesin edinmesi zorunlu olan bilgideki bu artış uygarlık çökene kadar sürecektir. Çöküş aşamasında sağ kalabilmek için bilinmesi gerekli bilginin niceliği satır veya bayt cinsinden azalacak olsa bile durum yine değişmeyecektir. Çünkü bu kez de grafiklerin yükseldiği ortama uyumlu olan eski bilgiyi grafiklerin düştüğü ortamın yeni bilgisiyle değiştirmek gerekecektir. Bu yarışta geri kalan toplumun yok olması, geri kalan kişinin acılı bir yaşam yaşaması kaçınılmazdır. 


Asıl sorunumuz, bu artan bilginin herkese standart olarak verilmiyor olmasıdır. Beş veya sekiz yıllık zorunlu eğitimin kapsamı, toplumun sağlıklı olarak işleyebilmesi için her bir üyenin bilmesi gerekenlerin belki üçte birini bile içermiyor. Bilgiden önemlisi, üyelerin hepsinin sahip olması gereken düşünme becerisini kesinlikle kazandırmıyor. Bu, standart zorunlu eğitime özgü bir sıkıntı değil. Örneğin hukuk fakültelerine girişte mantık ve eleştirel düşünme sınavı yapılmıyor. Daha eleştirel düşünmeyi bile öğrenmemiş kişileri savcı, yargıç yapan bir toplumun ayakta kalması olanaksızdır. 


Bu yüzden zorunlu eğitimi almış olsun olmasın herkese ayrıca verilmesi gereken bazı dersler vardır. Bunlardan en önemlisi eleştirel düşünmedir. Çünkü zihinsel potansiyelini kullanmayı bir kez öğrenmiş olan kişi kendisindeki bilgi eksiğini fark edip tamamlamanın yolunu bulacaktır. 


Örüntü Tanımaya Giriş 


Alıntı: https://elestireldusun.wordpress.com/2022/10/02/oruntu-tanimaya-giris 


Hemen hiçbir eleştirel düşünme eğitimi kaynağında örüntü tanıma diye bir konu bulamıyoruz. 
Bu terim çoğunlukla yazılım geliştirme, kalıtım ve psikoloji alanlarında karşımıza çıkıyor. Ben bilinçli düzeyde geliştirilmiş bir örüntü tanımanın eleştirel düşünmenin bir parçası olduğunu, eleştirel düşünmeyi bir eğitim alanı olarak düşünmeye başladıktan sonra anladım. Elde ettiğim bulguları bilgim ve anlatım gücüm yettiği kadarıyla paylaşmaya çalışacağım. Standart bir ders olmadığı için, hatta bu bir “ders” bile olmadığı için el yordamıyla, doğaçlama ilerliyorum. Bu yüzden bu çalışmayı daha sonra geliştirebilmem için geribildiriminiz önemli. Eğer bu sayfalarda 


yeniyseniz ve eleştirel düşünmeye giriş yazılarını okumadıysanız okumanızı ve sonra bu yazıya dönmenizi öneririm. 


Yazıyı pdf olarak indirebilirsiniz (13 sayfa): İndir 


ye 
AA 


La 
1 


Ni 


örüntü 
Belli bir yapıyı, belli bir bütünü oluşturan dallardan, birimlerden her biri, örnek. 
Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi. 


Eğilimlerin, etkinliklerin, sonuçların veya bir kişinin, topluluğun ve kurumun gözlenebilir özelliklerin oluşturduğu güvenilir bir örneklem. 


Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başına birer birlik olan öğelerden her biri; örge; kalıp; model; desen. 


Örüntü tanıma insanın düşünce üretmesini sağlayan şeydir. Örüntü tanıma yetimizin varlığının apaçık ve en çarpıcı kanıtı çocukların dil kurallarını hiçbir ders almadan öğrenmeleridir. 
Bebeklerin hiçbir eğitim almadan başarabildikleri konuşmayı öğrenme işlemi bir tümevarım işlemidir. Yinelenen örneklerden yola çıkılarak o örnekleri oluşturan kurallar saptanır ve daha önce rastlanmamış yeni örnekler üretilir. Düzensiz çekimleri olan dillerde fiillerin düzenli çekilmesi (İngiliz çocukların put yerine putted demesi gibi), düzensiz çoğulları olan dillerde 


adların düzenli çoğullarının yapılması gibi veya Türkçede yapım ekleriyle yaşayan dilde kullanılmayan sözcükler (küçümsemek sözcüğünden çıkarsanan büyümsemek sözcüğünde olduğu gibi) türetilmesi gibi “çocukça” dil davranışları bu işlemin su yüzüne çıkıp görünür olduğu anlardır. Duydukları karmakarışık seslerdeki örüntüleri saptayarak kendiliklerinden dil öğrenen bebekler, aynı işi sürdürerek bu kurallılık “hatalarını” yaparlar. 


Tümevarım demem dikkatli okuyucuların gözünden kaçmamıştır. Tümevarım eleştirel düşünmede ve mantıkta hatalı sonuçlara ulaşmaya eğilimli bir çıkarım yoludur. Sağlıklı çıkarım tümdengelimle yapılır. Yani geneli anlayıp özel için, bütünü anlayıp tikel için çıkarımda bulunma. Bilimsel çalışma için tümdengelim esastır. Ve fakat bilimsel yöntemin zorunlu bir parçası olan hipotez kurma işi tümevarım yoluyla yapılır. Eleştirel düşünmeyi öğreten kaynaklarda tümdengelime yapılan vurgu yersiz değildir. Bununla birlikte insan her iki yönü de sürekli olarak kullanmak zorundadır. İşte tam burası, yani tümdengelimi vurgulayıp tümevarımı arka plana atmak, hatta onu hatalı bir düşünce alışkanlığı gibi göstermeye çalışmak kimi eleştirel düşünme eğitimi kaynaklarında karşılaştığımız bir yanlılıktır. Bu yanlılığın arkasında art niyetler, politik güdülenmeler de olabilir. Okumayı sürdürürseniz bunları yeri gelince anlayacaksınız. 


Edindiğimiz her yeni beceride örüntü tanımayı kullanırız. Yemek yapmayı öğrenen biri fırının nasıl sonuç verdiğini bilir. Karşısına yeni bir malzeme ve yeni bir tarif çıktığında fırında nasıl sonuç alacağını az çok kestirebilir. Çünkü fırında daha önce aldığı sonuçların ortak yönlerini keşfetmiş, böylece termodinamik yasalarını bilmese bile bir örüntüyü tanımıştır. Zekanın ve işlek bir zihnin varlığını belirleyen şey bilgi toplamak değil, edinilen deneyimi bir olasılık bilgisi oluşturacak biçimde düzenlemektir. Böylece bilinenden fazlasına uzanmak, kavrayışı derinleştirmek ve öngörüde bulunmak olanaklı olur. Verdiğim dil örneklerinde çocuklar üçünü de yapmışlardır. Demek ki örüntüleri saptamak çocuklara özgü değildir, yaşam boyu sürer. Sürer ancak bu işlem kurumlar, gelenekler ve yaşam biçimleriyle baskılanır ve çoğu yetişkin bu yetisini kullanmaya kullanmaya köreltir. Tıpkı eleştirel düşünme yetisini körelttiği gibi. 


Geniş anlamıyla eleştirel okuma yapabilmek için bu yetiyi diriltmek gerekir. Çünkü kuşağımızın içinde bulunduğu koşullarda bazı yalanlar kurumsaldır. Kurumsallaşmış, kök salmış, her bir kökten türlü türlü dallar ve meyveler vermiş olan yalanları, bilgi kirliliğini, çarpıtmaları, yönlendirmeleri ve aşılamaları saptamak için örüntü tanımaya gereksinim duyarız. Biçim değiştirerek yinelenen söylemleri, adı değiştirilerek sürdürülen köhnemiş kavramları veya tek bir dünya görüşünden beslenmesine karşın birbirine karşıtmış gibi görünen farklı değer yargılarını saptayıp ayıklamak, özgür ve bağımsız düşünce üretiminin olmazsa olmazıdır. 


Yalanları ve sahtelikleri keşfetmek için çoğu zaman tümdengelim yolu izlenemez, yeterli veri yoktur. Hipotez kurar ve hipotezi sınarız. Polis dedektifleri ve savcılar da sanığı sorguya çekerken hipotez kurar ve sanıktan gizledikleri hipotezi sordukları sorularla sınarlar. Çünkü sanığın yalan söylediğini varsaymak zorundadırlar. 


İlkbahara tanık olan kişinin yazın ve ardından sonbaharın geleceğini bilmesi örüntü tanımanın en basit kullanımıdır. Veya yarın güneşin doğacağının kanıtı ve belgesi olmayabilir. Ama kişinin o yaşına değin hep böyle olagelmiştir ve bu örüntü, algıladığı gerçekliğin tutarlı bir bütün 


oluşturmasına yardımcı olmuştur. İnsan çevresinde bütün gücüyle sürekli kural arar, yoksa uydurur. Bu insanın arızası değil koşullara sağladığı evrimsel uyumdur. Hiçbir kuralın, düzenliliğin, yinelemenin ve dolayısıyla algılanacak örüntülerin olmadığı bir evrende düşünme eylemi yararsız olurdu. Hatta düşünmek olanaksız olurdu. Girdiler belli olduğu halde çıktıları öngörebilmek, bir başka deyişle kuralları sezmek, keşfetmek veya yeni kurallar kurgulamak olanaksız olurdu. 


Rastgele (kaotik) dizilmiş mozaik kaplamalarda veya saçılmış bulutlarda anlamlı biçimlerin aranmadan bile bulunabilmesi, örüntü tanıma işlevinin bilinçaltı (otomatik) düzeyde sürekli etkin olduğunu gösterir. Bunu bilinç düzeyine çıkarabilmek ve denetimini ele alarak ondan gerçek anlamda yararlanmak kişinin zihinsel yetisini genişletecektir. Eleştirel düşünme çabası da özünde, ayırdında bile olmadan akışkan biçimde yaptığımız düşünme sürecini gözleyerek yapmamıza verdiğimiz addır. Aynada kendisine bakan bir göz gibi kişi kendi düşünsel sürecini inceleyecektir. 


Noktaları Birleştirmek 


Hepimizin çocukken çözdüğü bulmacadır. “Noktaları birleştirin, bakalım ne çıkacak...” 
Birleştirme işi daha bitmeden ne çıkacağını anlardınız, hatırladınız mı? Deneyim kazandıktan sonra artık daha birleştirmeden, dağınık duran noktalara şöyle bir bakarak bile kağıttaki resmi görebiliriz. Zihnimizde doğuştan var olan ve kullandıkça gelişen mekanizmalar vardır. Bunları 


bilgisayar programlarına benzetebiliriz. Örüntü tanıma programımız vardır. Noktaları birleştirme programımız vardır. Bu programlar doğuştan hazırdır. Etkin kullanarak güçlendirilebilir, yetenekleri artırılabilir. Onları hangi amaç için kullanacağımız bize kalmıştır. 
Ellerimiz piyano çalmak için tasarlanmış değildir. Bir başka deyişle piyano çalarak evrimleşmiş değildir ama biz onunla piyano çalmak istersek çalabiliriz. Hatta bir süre sonra uykumuzda çalabilecek denli ustalaşırız çünkü ellerimiz piyano çalmak da dahil pek çok işe uyarlanabilen genel araçlardır. Zihnimiz de elimiz, ayağımız, kaslarımız gibi çok amaçlı bir araçtır. Onu hangi yönde geliştirirsek o alanda ustalaşırız. 


İlgisiz görünen noktaları birleştirmek hepimizin belli ölçüde yapabildiği bir şeydir. Çıkarım yapmak her zaman geniş bilgi gerektirmez. Bazen çok basit bir iki bilgi yan yana getirildiğinde anlamlı ve önemli bir örüntü oluşturur. Matematiksel bir benzetmeyle 141-2 değil başka bir şey olur. Yakın tarihimizden herkesin bildiği ama yan yana getiremediği bilgilere örnekler verebiliriz: 


» Efsaneye göre Siyonistlerin Abdülhamit'ten para karşılığı toprak istemeleri, Abdülhamit'in “Biz Filistin'i savaşarak aldık, gücünüz yetiyorsa siz de savaşın da alın” demesi (birinci nokta); arkasından Osmanlı'nın boşu boşuna girdiği bir savaşta Filistin'i yitirmesi, Siyonistlerin böylece Filistin'i Osmanlı'ya para bile ödemeden almaları (ikinci nokta). 

» Ermeni sürgününe karar verildiği dönemde, daha önce Osmanlı'nın birbiri ardına yitirmiş olduğu topraklarda, Balkanlar'da, Yunanistan'da, Girit'te ve Kırım'da yaşanan Müslüman soykırımının acılarının taze olması (yinelenen örüntü), soykırımdan kaçanların Anadolu'ya sığınması; 1. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde gerileyen Osmanlı'nın bir benzer soykırımın Doğu Anadolu'da yaşanmasından korkuyor olması. Nitekim yaşanmamış olması. 


» Hertarihçinin kendi ulusuna yontması (birinci nokta). Türklerin tarihçilik yapmamaları (ikinci nokta). 
Bundan ötürü kitapların Batılı olması, dolayısıyla Türkiye'de kitapçı raflarının aslında sanılanın tersine, kendine yontan, yani Türkler lehine yanlılık içeren tarih kitaplarından büyük ölçüde yoksun olması. 

» ABD'nin heriki dünya savaşına girmesi için hiçbir görünür gerekçe olmaması (birinci nokta). ABD'nin 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmesi ve o günden bugüne kesintisiz olarak savaş durumunda olması (ikinci nokta). 

» İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş açarak İkinci Dünya Savaşı'nı başlatma gerekçelerinin Almanya'nın Polonya'yı işgal etmiş olması (birinci nokta). Savaş bittiğinde ise Polonya'nın bu kez SSCB işgali altına girmesi ama İngiltere ve Fransa'nın bu durumdan hoşnut olmaları (ikinci nokta). 

» İngiltere'nin Almanya'ya savaş açma gerekçesinin “Almanya'nın dünyayı ele geçirmesi tehlikesi” olması ama o sırada İngiltere'nin zaten dünyanın dörtte birini elinde tutuyor olması. Bugün Amerika'nın kendi çocuklarına ve dünyaya “biz olmasaydık Almanlar dünyayı ele geçirecekti” varsayımını aşılarken dünyayı kendi ele geçirmiş olması. 

» Ordunun Suriye'ye girmeye ikna edilememesi (birinci nokta); 2013-2014'te bakanların “orduyu nasıl ikna edelim” konulu konuşma kayıtlarının sızması (birinci nokta); 15 Temmuz 2016'nın hemen ardından ordunun birdenbire ikna olması (üçüncü nokta). 

» Ortada fol yok, yumurta yokken (daha doğrusu eleştirel düşünemeyenler öyle sanırlarken) Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi (birinci nokta). Birkaç yıl sonra Suriye'yi terörist örgütlerin basması ve Suriye'deki insanların mayınsız araziden rahatça geçerek Türkiye'ye karışmaları (ikinci nokta). Sınır mayınlarının arada bir kaza oluyor gerekçesiyle temizlenmesi için hükümete baskı yapanlarla içeri giren Suriyelilere yurttaşlık verilmesi için baskı yapanların çoğu kez aynı kişiler olması (örneğin İnsan Hakları Derneği; üçüncü nokta). 

» Türkçenin ilk geniş kapsamlı kökenbilim sözlüğünü yazan kişinin (S. Nişanyan) bir Ermeni olması. 
Kuran'ın Türkiye Türkçesine ilk eksiksiz çevirisini yaptıran kişinin (M. Kemal) bir deist olması. 
Yukarıda sözünü ettiğim Türk soykırımını kapsamlıca yazan tek kişinin (J. McCarthy) bir Amerikalı olması... 


“Aa, gerçekten!” Dediğiniz oldu mu? Oldu ise sıfırdan, yeni bir bilgi edinmediniz. Çoktan bildiğiniz birkaç bilginin yan yana gelince anlamlı bir bütün veya büyük bir bütünün önemli bir parçasını oluşturduğunu fark ettiniz. Küçük bir örüntüyü keşfettiniz. Bilgi sentezlediniz. Birle 


biri toplayıp ikiden çok daha büyük bir şey buldunuz. Eleştirel düşünür olmak ve farkındalık düzeyimizi çok daha yükseklere çıkarmak için bunu daha çok yapmaya çalışmalıyız. 


Bir Noktaları Birleştirme Örneği 


Nisan 2015: Londra'da “kontrolden çıkan” bir belediye otobüsü kaza yaptı.(11 Frene basmasına rağmen otobüsün tepki vermediği Müslüman sürücü beraat etti. 


Haziran 2016: “Fransa'da kamyon sürücüsü Müslüman terörist, kalabalığın üstüne sürdü.”/2) 


Aralık 2016: “Berlin'de kamyon sürücüsü Müslüman terörist, yayaların üstüne sürdü.”/(3) 


Mart 2017: “Antwerp'te arabayı kalabalığın üstüne sürmek isteyen Müslüman terörist yakalandı.”(4) 


Mart 2017: “İngiltere Meclisi'nin yakınlarında Müslüman terörist, yayaların üstüne sürdü.”/5) 


Nisan 2017: “Stockholm'de bir Müslüman terörist kamyonu yayaların üstüne sürerek beş kişiyi öldürdü.”/6) 


Hmm... Taşıtlarla işlenen “terörist eylemlerin” büyük bir örneğini geçmişten hatırlıyoruz: 


11 Eylül 2001: “Pır pır uçakla iki haftalık uçuş eğitimi almış olan Müslüman teröristler maket 
bıçağıyla kaçırdıkları yüzer tonluk üç jet uçağını Dünya Ticaret Merkezi kulelerine ve Pentagon'a çaktılar.”(7) 


Eylül 2001'in üzerinden geçen zamanda artık çoktan emin olduğumuz sonucu: Krem katmanı (VIP, kısmen CIP) dışındaki uçak yolcuları potansiyel terörist olduklarına inandırılırlar, havaalanı terminallerinde topluca aşağılanmaya, pilotun keyfine göre uçaktan indirilmeye, onursuzca yolculuk etmeye alıştırılırlar. Anayasal hakların geçerli olmadığı, bir tür sıkıyönetim bölgesi olan havaalanları esir kamplarını andırır. Silahsız bile kaçırılabildiği ve terör eylemlerinde kullanılabildiği gerekçesiyle yeni model uçaklar uzaktan müdahaleyle pilotun denetiminin dışına çıkarılabilecek ve yönlendirilebilecek biçimde tasarlanır. 


Şimdi sakince bu formülü yukarıdaki “yayaların üstüne süren terörist sürücüler” örnek olayına uygulayın. Sonuç kaç çıktı? Benim çözümüm aşağıda. Sizin çözümünüz farklı ise lütfen paylaşın. 


http://spectrum.ieee.org/transportation/advanced-cars/driverless-cars-optional-by-2024- mandatory-by-2044 


Türkçesi: “Kendini süren arabalar 2044'te zorunlu olacak.” 
Bu yeni bilgiyi önceden bildiklerimizle toplayalım: 
1) Yeni arabaların çoğunda Blutut, telefon hazırlığı vb. gerekçeyle mikrofon var. 


Gerekçesi: “Elde telefon tutmak tehlikeli, telefonu cebe atıp kulağa Blutut kulaklık sıkıştırmak ayy çok zahmetli, ne zahmetli... Kablolu kulaklık mı? Yok artık, mağarada yaşayalım istersen?” 


Olası gerçek amaç: Arabadakileri sürekli ve izinli-izinsiz dinleyebilecek altyapıyı müşterinin kendi rızasıyla oluşturmak, üstüne bir de parasını müşteriye ödetmek. Tıpkı şirketlerin sizin paranızla, sizin evinize, sizi 24 saat dinleyip bilgi toplayacak bir mikrofon (Android aygıtlar, IOS aygıtlar, Amazon Echo, Google Home, Apple Homepod vb.) soktukları gibi. 


2) Yeni arabalara sürücüyü sürekli izleyen iç kamera konmaya başlandı. Bunu ilk zorlayan ve uygulayan şirketlerden biri Volvo. Hani şu, “699 güvenlik yetmez, yollarımızda 96100 güvenlik istiyoruz” diyen ülkenin, İsveç'in arabası. Hani şu, krallıkla yönetilen ülke. Hmm, ilginç. 


Gerekçesi: “Direksiyon başında uyuyan sürücüler, Avrupa, ABD ve Japonya'nın yaşlanan NÜTUSU VS. VS. VS.” 


Olası gerçek amaç: Arabadakileri sürekli ve izinli-izinsiz izleyebilecek kamera altyapısını müşterinin kendi rızasıyla oluşturmak, üstüne bir de parasını müşteriye ödetmek. Microsoft'un Kinect ile evinizin içine soktuğu internet bağlantılı kamerayı arabanıza sokmak. Düşünün, “dashcam” dedikleri, seyir sırasında arabanın önünü kaydeden gerçek güvenlik kamerasının altyapısını yıllardır hazırlamadılar ve müşteriyi bu konuda çaresiz bırakıyorlar. Ama içeriye bakan kameraları koymaya başladılar bile! 


3) Pek çok modern arabada, arabanın hareketini uydudan sürekli izlemeyi mümkün kılan bağlantı altyapısı var. 


Örnek: https://en.wikipedia.org/wiki/OnStar 


Gerekçesi: “Ağır bir kaza yaptığınızda baygın olacaksınız, ilk yardım çağıramayacak durumda olacaksınız, sizin yerinize otomobil ambulans çağıracak. Sizin canınız bizim için çok önemli (dermişiz!).” 


Olası gerçek amaç: Sıfır mahremiyet. Evin dışına adım attığın anda dünyanın hangi bucağına gidersen git dinleniyorsun, izleniyorsun ve kaydın tutuluyor. Çok uluslu şirketler böyle bir Orwell cehennemi yaratmak için çok uzun süredir gece gündüz çalışıyorlar. Özellikle arabalarla ve havaalanlarıyla ilgili bölümleri, yıllar önce yazılmış olmasını göz önünde bulundurarak iyi okuyun: 


https://cokus.wordpress.com/2013/05/26/gozetleme-toplumu 


4) Pek çok yeni model araba binlerce kilometre uzaktan çalıştırılabiliyor, kapıları açılabiliyor. 


Gerekçesi: “Daha az iş gücü maliyeti, müşteri lehine bilgi toplama, kolaylık, verimlilik, “geliştirilmiş müşteri deneyimi? vs.” Buyurun sundukları gerekçelerin bir 


kaçı: https://en.wikipedia.org/wiki/Remote diagnostics 


Olası gerçek amaç: Hükümetlerin, yasal-yasadışı haberalma örgütlerinin ve şirketlerin sizin özel hayatınızı ihlal edebilmeleri, ulaşım özgürlüğünüzü kısıtlayabilmeleri, bir “alo”yla, bir klavye darbesiyle sizi olduğunuz yere çakılı bırakma olanağının yaratılması. Bunun sonuçları ne olabilir? Eleştirel düşünme öğrencisisin, çalıştır saksıyı! 


Şimdilik bunu yalnızca müşteriye sunuyorlar: 


https://www.mbusa.com/mercedes/mbrace 
İleride önlerine gelene de sunabilirler tabi: https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highwa 


Sonuç: 
Örüntü sanırım belli olmuştur. “Yayaların üstüne süren arabalar” tiyatrosu, insanları sırasıyla; — Somut gerekçe göstermeksizin, yapmadıkları eylemler için sürücülerin suçlanabilmelerine, 


— Uçaklara yapıldığı gibi motorlu kara taşıtlarına silah, kullanıcılarına da terörist muamelesi yapılabilmesine, 


— Her sokağa MOBESE konabilmesine, 
— Denetimi uzaktan bir komutla sürücünün elinden alınabilen taşıtlara, 


— Ve kendini süren, yani sahibine köle olmayan, sahibini kendine köle edebilme potansiyeli olan taşıtlara 


Razı etmek için oynanıyor. Ne ilginç, Il. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde terör örgütleri hep var oldu. Ama direksiyonu yayaların üstüne kırmak gibi dahice (!) bir yöntem bunca yıldır akıllarına gelmedi. Beklediler ki kendini süren araba teknolojisi, tüketici ürünlerine girene kadar, yasal altyapısı oluşturulana kadar gelişsin. Şimdi işbirlikçi hükümetler plaka okuma sistemlerini, elektronik çipli giriş çıkışları, türlü sınırlamaları zorunlu tutarken, hatta elektrikli taşıtların şarjını bile sınırlandırırken yaşanmış ve herhalde benzerleri yaşanacak bu “terör” eylemlerini gerekçe gösterecekler. Kendini süren (<sürücünün yetkisini ve iradesini elinden alan ama sorumluluğu almayan) araba teknolojisini de egzoz emisyonu standardını zorladıkları gibi aşama aşama zorlayacaklar. Yakın gelecekte hükümetler sürücü belgesine silah ruhsatı muamelesi yaparlarsa şaşırmayın. Arabalar sürücülerin tam denetiminden çıktıktan sonra artık her tiyatroyu sahnelemek kolay olacak. Aykırı fikirleri olan politik muhalifleri teröristmiş gibi göstermek çok kolay olacak. Uzaktan müdahaleyle denetimi elinize alın ve direksiyonu yayaların üstüne kırıverin. Artık “araba o anda benim kontrolümde değildi” diye yargıca anlatabilirse anlatsın... 


Örnek 2: Covid-19 


Bir örüntünün varlığını algıladığımızda veya bilinç düzeyinde anladığımızda “ben bunu bir yerden hatırlıyorum” duygusuna kapılırız. Daha önceki benzer deneyimimizle şimdi karşımıza çıkan şey arasında benzerlik kurarız. Olgunlaşmaya paralel olarak bu yetenek somut olandan soyut olana doğru ilerler. Söylem düzeyindeki veya neden-sonuç ilişkileri düzeyindeki örüntüleri yani soyut örüntüleri ayırt edebilmek, bize üniforma değiştirerek gelen düşmanın hilesini anlama olanağı sağlar. Saçı sakalı, kılığı değişmiştir ama kullandığı sözcükler, jest ve mimikleri, bizimle nasıl tartıştığı, bizi ikna etmeye çalışırken kullandığı yöntemler kimliğini ele verebilir. Bu yetenek daha önce düşürüldüğümüz bir tuzağa ikinci kez düşmemizi engeller. 


Noktalar: 


1. 2003 Kuş Gribi ve 2009 Domuz Gribi salgınlarında yapılanlar, yoklananlar, denenenler... Yerli tavuk ırkı yok edilerek ithal ırklara yer açıldı, yerleşim merkezlerini karantinaya alma denemeleri yapıldı, çok düşük ölüm sayılarına rağmen milyonlarca doz denenmemiş aşı satın alındı.J8) 

2. 2010yılında Rockefeller Vakfı, olası küresel bir salgında hükümetlere anayasal hakları çiğneme yolunu gösteren “Scenario For The Future of Technology And International Development” (Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceğiyle İlgili Senaryo) belgesini yayınladı.(91 

3. 2014'te ABD sağlık bakanlığı yarasalarda bulunan bir koronavirüs türünün insanlara geçme olasılığını araştıran ve Wuhan Viroloji Enstitüsü'yle ortak yürütülecek bir projeye bağışta bulundu.(10| 

4. 2017'de Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'de Türk yasalarına bağlı olmaksızın, tam sorumsuzluk güvencesiyle ofis kurup çalışması amacıyla “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Teknik Uzmanlık Ofisi” kuruldu.J11) 

5. 2019'da Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde küresel bir salgına karşı hazırlıktan söz eden bir belge belirdi.(121 

6. Alternatif haber kanalı Infowars'a göre 2019'un sonlarına doğru küresel bir salgının planlandığını öngörüp haber veren bir kişinin videosu YouTube'dan silindi.(131 

7. 18 Ekim 2019'da New York The Pierre otelinde politikacıların, yüksek bürokratların ve virologların katıldığı Event 201 toplantısı yapıldı. Toplantının amacı solunum yoluyla bulaşan bir virüsün neden olduğu küresel bir salgının simülasyonunu yapmak ve alınacak önlemleri konuşmaktı.|14) 

8. Tıpkı ilk örneğimizde teröristlerin kamyonu kaldırıma sürme yöntemini keşfetmek için kendini süren otomobil teknolojisinin gelişmesini bekledikleri gibi, dünya çapında kıyım (!) yapacak bir virüsün ortaya çıkmak için Türkiye, Hindistan gibi büyük ve geri kalmış ülkelerin sağlık veri tabanlarının bilgisayar ağına taşınmasını beklemiş olması ilginç. Böyle bir salgının “cep telefonu” gibi masum ve yanıltıcı bir adlandırmayla Android ve 10S sistemli izleme aygıtları nüfusun onda dokuzunun eline tutuşturulma işlemi tamamlandıktan, e-nabız sistemine geçildikten sonra ortaya çıkması çok ilginç. “Ne güzel bir rastlantı, öyle değil mi sayın seyirciler? E-nabız ve 4G altyapısı olmasa HES kodu diye bir şey olmayacaktı ve kimin riskli, kimin risksiz olduğu kolayca izlenemeyecekti, hayatımız çok daha zor olacaktı.” Elbette buna yalnızca budalalar inanırlar. O budalalar ki örüntü tanıma yetileri bütünüyle körelmiştir. Yaşamda her şeyin bir rastlantı olduğuna, yan yana veya art arda gelmeyen hiçbir iki şeyin birbiriyle ilgili olamayacağına inanırlar. 
Elbette bu, doğa yasalarına ve onları keşfetmeye ayarlı insan doğasına aykırı bir zihinsel durumdur. Zaten bu zihinsel durumun veya inancın yeterince yaygınlaşması sayesinde bu örgütlü kötülükler yapılabiliyor. 


Sağlık hizmetlerinin yalnızca elektronik veritabanına eklemlenmesi değil, şehir hastanelerinin kurulması da önemli bir hazırlık sayılır. Bildiğiniz gibi kimi kamu hastaneleri kapatıldı. Özellikle askeri hastanelerin kapatılması, bu hastanelerde Türk ordusunun “Kovid hastası” olan subaylarına farklı ve doğru tedaviler uygulanmasını önlemek amaçlı bir hazırlık olabilir. 
Doktorlar sağlık bakanlığının kuşkulu protokolünü hastaların arasındaki farkları bütünüyle göz ardı edip herkese uygulayarak kaç sivili, kaç subayı öldürdüler belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. 


2003 ve 2009'da korkutmacalar hem icraat hem yoklamaydı. Yani yerli kümes hayvanı ırklarını 
yok etmek gibi bölgesel ve tali sonuçlar almaya çalıştılar ama daha önemlisi hükümetlerin ve toplum kesimlerinin tepkilerini ölçmekti. Bunlar birer veri toplama ve hazırlık aşaması sayılabilir. 


2017'de yapılan DSÖ anlaşması ve 2020'de yaratılan telaş havasıyla apar topar çıkarılan yasa girişilecek sahtekarlığın yasal altyapısını oluşturmak amaçlıydı. Büyük oyuncular işlerin ters gitme olasılığına karşı güvence isterler. İşte onlara bu güvence verildi. Ters gidebilecek işleri düşünürken elbette Türk ordusunun yönetime el koyması olasılığını da hesapladılar. Çünkü salgın gerekçesiyle yapılanlar aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmıştır. Türk ordusu üyelerine subay er ayırt etmeksizin içeriği bilinmeyen, etkisi kestirilemeyen bir iğne vurulmuştur. Ama ordunun buna direnmesi (işlerin ters gitmesi) olasılığı 15 Temmuz 2016'da tamamen ortadan kaldırılmıştı. Dolayısıyla adımları 2003-2009, 2016, 2017 ve 2019 olarak da yazabiliriz. 


Örnek 3: İki başörtüsü haberi aynı ülkede, aynı anda. 


16 Eylül 2022: Habere göre İranlı kadın Mahsa Amini, başörtüsü bağlamayarak yasayı çiğnediği 
gerekçesiyle, telkin (ikna) programından geçirilmek üzere alındığı gözaltında öldü. 


21 Eylül 2022: İngiliz gazeteci Christiane Amanpour, başörtüsü kuralını bildiği halde son anda 
bağlamayı reddedip İran cumhurbaşkanının röportaja gelmemesini sağlayarak “olay” çıkardı. 


Burada sorulması gereken sorular şunlar: 


» Normalde İran'da olup bitenleri haber yapma alışkanlığı olmayan Batılı haber ajanslarının — ki bunların sayısı bir elin parmakları kadar bile değil — dünyanın dört yanında her gün onlarca benzeri gerçekleşen bir gözaltında ölüm olayını gündemin ilk maddesi yapmaları, bütün haber aktarıcılarının da yakın geçmişte benzerini çok sık gördüğümüz biçimde (yukarıdaki örneklere bkz.) ağız birliğiyle bu haberi gündeme koymaları sıradan, kendiliğinden gelişen bir olay mıdır? AP'nin haberi Batı'ya 


duyururken yaptığı ideolojik suçlamaları ve yanlı yorumları neden başka ülkelerden aktardığı haberlerde görmüyoruz? 

» o Amanpour'un (büyük olasılıkla birkaç hafta öncesinden ayarlanan) röpotaj zamanlamasıyla kadının gözaltında ölmesinin üst üste gelmesi rastlantı mıdır? Christiane Amanpour “kaşar” gazetecidir. 
Ömrünü Ortadoğu'yu araştırarak geçirmiştir. İran yöneticileriyle daha önce de röportaj yapmış ve başını örtmüştür. Basın konusundaki yazılarımı okumadıysanız okuyun ve gazetecilik mesleği ile haberalma ve operasyon ajanlığı arasındaki sınırın günümüzde hiç olmadığı kadar bulandığını anımsayın. 

» Olayların gerçekleştiği yer olan İran'ın ABD'nin gezegende en sık hedef gösterdiği, silahlanmasını engellediği birkaç ülkeden biri olması; İsrail'e kuruluşundan beri düşman olması; uluslararası sermaye akışına eklemlenmemiş son birkaç ülkeden biri olması; İranlı kadınların uzun süredir rejime karşı Batı tarafından kışkırtılıyor olmaları ve bu yapılırken en önemsiz ama fotoğraflanması en kolay sorunları olan başörtüsünün kullanılagelmiş olması rastlantı mıdır? Gözaltında ölen kadının sosyal medya kullanan, Batılı estetiğine göre güzelce bir kadın olması, profesyonelce çekilmiş fotoğraflarının olması rastlantı mıdır? 


Dipnotlar 


(1) “Out of control” Routemaster Bus as it Crashes- Driver is cleared by Judge. https://www.youtube.com/watch?vzrm98MIAUO1E 


(21 https://web.archive.org/web/20160716132311/http://www.cbsnews.com/news/nice- 


france-massacre-in-france-as-truck-plows-through-bastille-day-crowd/ 


(BI https://web.archive.org/web/20161220215200/http://www.dailystar.co.uk/news/late st-news/571672/Berlin-Christmas-market-truck-crash-Germany-disaster 


(4) https://web.archive.org/web/20170323161026/http://www.france24.com/en/201703 23-belgian-police-arrest-man-trying-drive-crowd-antwerp 


(51 https://web.archive.org/web/20170812110853/https://www.nytimes.com/2017/03/2 2/world/europe/uk-westminster-parliament-shooting.html? r-0 


(61 https://web.archive.org/web/20190315060822/https://en.wikipedia.org/wiki/2017 St ockholm truck attack 


(71 Konu hakkında bilginiz yoksa şunlar iyi bir başlangıç olabilir: Eric Hufschmidt — Sancılı 


Sorular, Thierry Meyssan — Dehşetengiz Hile, Jim Marrs — Sırlar 
Operasyonu, http://michaelsikkofield.blogspot.com/2012/03/11-eylul-2001-ve-kandrlan- 


6-milyar.html 


(81 https://web.archive.org/web/20221002091720/https://www.ntv.com.tr/saglik/10- milyon-kisiye-ucretsiz-domuz-gribi-asisi,KTuV5sJz ECOWMACVbiPzw 


https://web.archive.org/web/20201101150139/https://www.haber7.com/siyaset/haber 453290-mhpli-durmus-41-milyon-insan-kobay-yapildi 


(91 https://web.archive.org/web/20200618132849/https://issuu.com/dueprocesstv/docs scenario-for the-future 


18 ve 19. sayfalara bakın. Rockefeller Vakfı'nın ne iş yaptığına burada girmiyorum. Merak 
eden Erol Bilbilik'in kitaplarına başvurabilir. 


(101 


https://theintercept.com/document/2021/09/08/understanding-risk-of-zoonotic-virus- emergence-in-emerging-infectious-disease-hotspots-of-southeast-asia 


Bu belge daha sonra ortaya çıktığı için birleştirilecek noktalardan biri sayılmayabilir. Ama burada zaten geriye dönük bir birleştirme örneği sunuyorum. 


(11) https://web.archive.org/web/20191115225449/https://www.mfa.gov.tr/who.tr.mfa 


Anlaşma metni: Tıkla. 14 Nisan 2020'de salgının yıllar süreceği (!) önceden bilindiği için ofisin Türkiye'nin parasıyla sorumsuz olarak çalışmasını sağlayan yasa çıkarıldı. 


(12) https://web.archive.org/web/20200330182617/https://www.grip.gov.tr/depo/saglik -calisanlari/ulusal pandemi plani.pdf 


veya 


https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasicihastaliklar-haberler/ulusal-pandemi-hazirlik- 


plani.html 


(13) https://www.bitchute.com/video/hl0AcOfOy1ıYoU 


(14) https://web.archive.org/web/20200123144533/Centerforhealthsecurity.org/event20 1/scenario.html 


Sayısal Okuryazarlığa Giriş 
Yazıyı pdf olarak indirebilirsiniz (50 sayfa): indir 


Genel mantığın üç konusu; dilbilgisi, biçimsel mantık ve matematiktir. Bunları bir konunun üç alt şubesi gibi değil, üç yüzü gibi düşünmek daha doğru olur. Sayısal okur-yazarlık, bildiğimiz okuyabilme ve yazabilme özelliğinin sayılarla ilgili dengidir. Bu bölümde matematik dersi verilmeyecektir. Hepimizin bildiği aritmetik ilkeleri eleştirel okuma sürecinde nasıl uygulayacağımızın örnekleri sunulacaktır. Kitap sırası izlenmeyecek, uygulamaya ve örneklere ağırlık verilecektir. Yapılmış herhangi bir çalışma, basılmış herhangi bir yayın örnek alınmayacaktır. Bu yüzden içerik kısmen deneysel olacaktır. 


Gülmeceyle başlayalım. “Sayısal Okuryazar Olmak Ya Da Olmamak” 
videosunu youtube.com/watch ?v-xxFvUtlbMko adresinde izleyebilirsiniz. 


Burada gördüğümüz matematik gösterisinin bize komik gelmesinin nedeni, bu hesabın nasıl yapılacağını biliyor olmamızdır. Bilmediğimiz veya sık karşılaşmadığımız için alışık olmadığımız bir konuda bizi yanıltanlar aslında Ali Poyrazoğlu'nun burada yaptığını yapıyorlar. Bizi aptal yerine koyarak aldatıyorlar. Ali Poyrazoğlu dört işlem bilmeyen birini bu şekilde ikna edebilir. 
Dikkat edelim de bizi bu şekilde ikna edemesinler. 


Uygarlık öncesi toplumların en görünen özelliği nüfusun küçüklüğüdür. Uygar toplumlar çoğalma ve birleşerek büyüme eğilimindedir. Böyle olduğu için kişilerin yaşamı git gide artan büyüklüklerle çevrili olmaktadır. Bu artan büyüklüklerle baş edebilmek, sorunları çözümleyip anlayabilmek ve böylece sağ kalabilmek için matematiksel yeteneğin geliştirilmesi zorunludur. 
Bu bilginin ve yeteneğin ne yazık ki pek azı okullarımızda veriliyor. Okullardan mezun olurkenki durumumuz, sofradan doymadan kalkmış birinin durumuna benzer. Eksik besinini daha sonra kendi çabasıyla almak zorundadır. 


“Benim matematiğim kötüdür” gibi matematiksel yetileri doğuştan gelen bir özellikmiş gibi gösteren söylemlere aldırmayın. Sayısal okuryazar olabilecek kadar yetenek ve kavrayış herkeste vardır. Sorun, okul eğitiminin berbat içeriği nedeniyle kişilerin bu yetileri kazanmadan yetişkinliğe ermesidir. 


Amerika'da 13 yaşındakilere sorulmuş ve önemli bir bölümünün yanıtlayamadığı bir sorudur: “1128 askeri taşımak için 36 kişilik otobüslerden kaç tanesine gerek var?” Bölme işlemini o 


yaştaki herkes yapabiliyor. Ama bu işlemin sonucu olan 31,33'ü yanıt diye verenler veya sayıyı 
32 yerine 31'e yuvarlayanlar doğru düşünceyi salt aritmetik beceriye ekleyemiyorlar.(11 


Lise düzeyinde birkaç örnekle konuya ısınalım. 
Örnek: Bir işçinin beş günde ördüğü duvarı beş işçi kaç günde örer? 


Klasik bir soru. Ünlü havuz problemlerinin görüntüsü değiştirilmiş bir biçimi. Ve fakat yaşamın her alanında karşımıza çıkabilecek bir soru olmakla birlikte okul müfredatından uzaklaştırılan türde bir soru. Doğru orantı ve ters orantı kavramlarını anlamış kişiler bu sorularda takılmazlar. 
Eğer bu temel düzeyde sıkıntı çekiyor iseniz bir an önce bu eksiğinizi gidermelisiniz. Sayısal okuryazarlık başlığı altında işleyeceğim konular bu temel düzeyin üzerine eklenecek olanlardır. 
Eksiğini gidermek isteyenlere eski (2000 öncesi) ortaöğretim kitaplarını tavsiye ederim, yenilerinden iyidir. 


Örnek: Bakan: “1 milyar insanın günlük geliri 1 doların altında. Türkiye'de günlük geliri 1 
doların altında bir kişi bile yok.”(2) 


Birinci hata /çarpıtma: Hayati Yazıcı günlük geliri sıfır olanları yok sayıyor. Bu ünlü “bir dolar” istatistiği günlük geliri sıfır olanları, yani para kazandıracak herhangi bir etkinlikte bulun(a)mayan ama toplumsal işbölümüne katılanları da kapsar, iş bulamadığı için bir doların altında geliri olmayanları da. Türkiye'de çalışmaya gereksinimi olup da, çalışmak isteyip de iş bulamayan herkesin günlük geliri bir doların altındadır. Ve fakat bunlar en kötü işe de girseler günlük gelirleri bir doların üstünde olur. Sıfır birden küçüktür ama “gelir” sayılmadığı için “Türkiye'de bir doların altında geliri olan kimse yok” demek yanıltıcıdır, yanlıştır. 


İkinci hata /çarpıtma: Hayati Yazıcı satın alma gücü paritesini yok sayıyor. Türkiye'de bir doların satın alabileceği ürün veya hizmet ile Hindistan'da veya Norveç'te bir doların satın alabileceği ürün veya hizmet arasında uçurumlar vardır. Bu ünlü bir dolar istatistiği pariteyi dikkate almıyor, hepsini aynı sayıyor. Dolayısıyla Hindistan'da tam zamanlı çalışarak günde 99 sent kazanan kişinin satın alma gücü, Türkiye'de günde beş dolar kazanan kişinin satın alma gücünden yüksek olabilir. 


Örnek: “1 Ocak 2000 yılında yeni binyıla girildi.” 


Sayılarla arası iyi olmayan, zamanı saymayı bilmeyen herkesi ortaya çıkaran klasik bir örnektir. 
Sıfırıncı yıl diye bir şey olmadığına göre, birden başlayarak iki bin yıl saydığımızda ikinci binyılın son yılı 2000 yılı olacaktır. Yeni binyıl 2001 yılının 1 Ocak'ında başladı. 2000'in yılbaşında özel bir şeyi kutladığını sanan yüz milyonlarca kişi yanıldı. 


Sayısal Sezgiyi Geliştirmek 


Sayısal sezgi tamlamasını İngilizce “number sense” teriminin karşılığı olarak kullanıyorum. Türk matematik eğitimcilerinin hangi karşılığı kullandıklarını bilmiyorum. Bu kavram sayıları ve aralarındaki ilişkiyi anlamayı ve problemleri bilinen hesap algoritmaları dışında sezgisel yollarla çözebilmeyi sağlayan sayı bilgisini anlatıyor. Ben ölçek sezgisini de içerecek biçimde kullanıyorum. Örneğin iki basamaklı bir sayıyla üç basamaklı bir sayının çarpımının kaç basamaklı olacağını her yetişkin çarpımı yapmadan önce kestirebilir. Konya ovasını sulamak için döşenen kanalın genişliğinin ne olacağını kestirebiliriz; sokağımızdaki boruya benzemeyecektir. Kestirim veya tahmin yapabilmek önemlidir. Her türlü hesabı yapabilmek için hesap makineleri ve bilgisayarlar her yerde. Bu kolaylığın getirdiği zorluk, hesap çıktılarındaki büyük hataları yine bir insan gözüyle fark etmek gereğidir. Genel matematikle ve sezgiyle ilgili birkaç örnek verelim. 


Uzay filmleri ne kadar saçma? 


Saçma oldukları belli ama saçmalığın şiddeti nedir? Çoğumuzun sandığından daha şiddetlidir. 
Çünkü uzayın büyüklüğü üzerinde pek az düşünürüz. Ay'ın, Güneş'in ve en yakın ikinci yıldızın, Samanyolu dışında en yakın gökadanın dünyaya uzaklıkları bize verilir ama bu sayıların neye karşılık geldiğine kafa yormayız. “Galaksiden” söz edilen bir uzaylı bilim-kurgu filmi alabildiğine saçmadır. Çünkü galaksinin öbür ucuyla veya bir başka yıldız sistemiyle haberleşmek isteyen bir galaksi imparatoru, ışık hızıyla uçabilen bir posta güvercini yolladığında (ki fizikçiler bu hızın aşılamadığını kabul ediyorlar) haberin yerine ulaşması binlerce yıl sürer. Daha selam bile veremeden ortada ne imparator kalır, ne uygarlık. İnsanların bedenlerini taşımaya daha gelmedik bile. Bu yüzden uzaylı filmlerin içinde Pandorum filmi bir yönüyle, yalnızca bir yönüyle gerçekçi bir filmdir. Bu filmde uzay gemisi herhangi bir durağa varamadan o kadar uzun, o kadar uzun bir zaman geçmiştir ki, gemideki insanlar evrim geçirip başka bir türe dönüşmüştür! İşte bu gerçekçi bir zaman ölçeğidir. Amerika'nın askeri bir kurumu olan NASA'nın SETİ diye bir projeyle uzaylılara düzenli sinyal gönderdiği haberini hepimiz okumuşuzdur. Uzaylıların varlığını bir an kabul edecek olsak, bu sinyal onlara ulaştığında ortada ne NASA kalacaktır, ne de böyle bir sinyal gönderildiğini hatırlayan kimse. Verileceği umulan yanıt yeryüzüne ulaştığında insan soyu hâlâ yok olmadıysa eğer, bunun neyin yanıtı olduğunu bilen dünyalı da kalmayacaktır, yanıtı gönderen uzaylı da. Bu olanaksızlık yüzünden “warp hızı”, ışınlanma, solucan deliği gibi uydurmacalar üretilmiştir. Mars'ta koloni kurma masallarının üretilebilmesini sağlayan şey insanların uzaklıkları ve büyük sayıları algılama konusundaki beceriksizlikleri ve daha önemlisi isteksizlikleridir. Uzayın büyüklüğünü anlamanın yaratacağı aydınlanmanın politik, ideolojik, psikolojik ve hatta dinsel sonuçlarına eleştirel düşünme konusunun sınırlarını aşacağı için girmiyor, keşfetmeyi size bırakıyorum. 


Piramidin yüksekliğini iki katına çıkarınca tabanındaki basınç kat katına çıkar? 


Ölçek sezgisi basitçe “Bir şey büyüdüğünde ne olur?” sorusuyla ilgilidir. Burada ve daha sonra üstel sayılar bölümünde bu sezgiyi geliştirmenin yararına değineceğim. Mısır'daki Meidum Piramidi inşa edildikten sonra toprağa batmış olmasıyla ünlüdür. Mimar temeldeki basıncı doğru hesaplayamadığı için piramit tabandan kısmen çökmüştür. Bu piramitten çok sonra yapılan ünlü Giza Piramidi daha yüksek ama daha yayvandır. 


Piramidin hacim formülü |Kenar uzunluğul x (Kenar uzunluğul x (Yükseklik) / 3 


Basınç formülü (eşit dağıldığını kabul edersek) |Hacim| x (Birim hacim ağırlık) / (Kenar uzunluğu x Kenar uzunluğul| 


Ölçeklenerek iki kat büyütülmüş piramidin hacmiz |Kenar uzunluğu x 2 x Kenar uzunluğu x 2) 
x (Yükseklik x 2) / 3 


-8 kat 


Aynı taştan yapılmış iki kat büyüklükteki piramidin tabanındaki basınç (eşit dağıldığını kabul ediyoruz) (Hacim x 8) x (Yoğunluk| / (Taban alanı x 4) 


- 8/4 


-2 kat 


Piramidin hacmi piramidin kenar uzunluğunun küpüyle doğru orantılı iken, taban alanı kenar uzunluğunun karesiyle doğru orantılıdır. Demek ki piramidin yüksekliğini iki katına çıkarınca temelindeki ortalama basıncı da iki katına çıkarmış oluyoruz. Bundan dolayı firavun daha yüksek bir piramit isteyince mimarın daha sağlam bir temel yapması veya yükseklik/taban oranını değiştirip daha yayvan bir piramit yapması gerekiyor. Hızlı düşünürken piramidin biçiminin değişmemesi kişiyi hatalı olarak basıncın da değişmeyeceğini düşündürebilir. 


King Kong gerçek olabilir mi? 


Kabukluların genelde küçük olmasının nedeni esnek olmayan kabuklarıdır. Esnemeyen maddeler kırılgan olurlar. Kabuk yüzeyi çok geniş olduğunda dış etkilere dayanıp kırılmaması için çok kalın olması gerekir. Çünkü ağırlık, kenar uzunluğunun küpüyle doğru orantılı artar. 
Çok kalın kabuklar biyolojik olarak “ekonomik” olmayacağı için belli bir büyüklüğün üstüne çıkınca iskelet sistemine sahip hayvanların taşıyıcı sistemleri avantajlı duruma geçer. 
Kabuklularda dış kabuk, yumuşak iç dokunun asılarak taşındığı yapıdır. Yumuşak doku çok derin ve ağır olduğunda kabuğa asılması ve taşınması zorlaşacaktır. Bu da iskelet sistemli hayvanların ikinci avantajıdır çünkü omurgalı hayvanlarda taşıyıcı sistem yumuşak dokunun içinde ve ortasına daha yakındır. Aynı fiziksel ve matematiksel koşullar King Kong için de geçerlidir. En büyük hayvanların deniz memelileri olmasının nedeni suyun içindeki göreli ağırlığın düşük veya sıfır olmasıdır. Kemik yumuşak dokunun bütün ağırlığını taşımadığı için yumuşak dokuyla kemik arasındaki uzaklık artabilir. Bu yüzden çok geniş ve derin yumuşak dokular ancak suda taşınabilir. Kemiksiz hayvanların da en büyükleri sudadır. Balıkların veya balinaların karaya çıkarıldığında su balonu gibi pörsümüş ve yayılmış bir biçim almalarının nedeni budur. 


Caöpymagii-enc Engbretson 


Yaşamış en büyük dinozordan daha büyük olan King Kong'un kasları ve yumuşak dokuları çok kalın ve derin olacağı için sarkardı. King Kong'un kemikleri ve dokuları, ağırlığını taşıyamazdı. 
Piramitte olduğu gibi, bir hayvanın bedenini büyüttüğümüzde hayvanın ağırlığı kemiklerin taşıma kapasitesinden daha hızlı artar. Bu kadar büyük bir omurgalının yumuşak dokularını taşıyabilmek için dokuyu ağ gibi ören ikinci bir iskelete sahip olması gerekirdi. Piramitte olduğu gibi, basıncı taşıyabilmesi için ayağının altının kemik gibi sert bir dokuyla kaplı olması gerekirdi. 
Bedeni öyle farklı olurdu ki artık gorile benzemezdi. 


Ligdeki takım sayısı iki katına çıkınca ligin uzunluğu kaç katına çıkar? 


Futbol gibi ikili eşleşmeli sporların lig usulü turnuvalarında her yarışmacı her yarışmacıyla eşleşir. Dört takımlı bir Dünya Kupası eleme grubunda altı maç olur. Bu sayıyı evrensel kombinasyon formülüyle, yani “dördün ikili kombinasyonu” formülüyle bulabiliriz. Bu size 


karışık geliyorsa takımları elinizle tek tek eşleyerek yine altı sayısını bulursunuz. Altı maç üç haftada veya üç eşleşme döngüsünde biter. 


Takım sayısı iki katına çıkar ve sekiz olursa ilginç bir şey olur. Sekiz takım aralarında 28 maç yaparlar. Bu da yedi hafta sürer. Takım sayısı iki katına çıktı ama ligin uzunluğu iki kattan fazla arttı. Futbol ligi 18 takımlıdır ama dört takımlı bir ligin 18/4-4,5 katı kadar, yani 13,5 hafta sürmez. Dört buçuk kattan fazla artar ve 17 hafta sürer (bir yılda ikişer kez eşleşilerek bu sayı 34'e çıkarılıyor). 


Kasabadaki telefon sayısı iki katına çıkınca olası bağlantı sayısı kaç katına çıkar? 


Ligdekine benzer bir durum. Sayılarla arası pek iyi olmayan bir telefon şirketi müdürü bağlantı sayısının da iki katına çıkacağını düşünür ve santral yatırımını buna göre yaparsa herhalde işten atılır! Çünkü doğru orantılı değildir. Aşağıda abone sayısını iki katına çıkarmanın örneklerini inceleyiniz. 


“Peki, bu örnekler gerçek yaşamda ne işimize yarayacak?” Bu problemin örneği kentinizin çevresinde sürekli yeni imar alanları açılmasıdır. Kentinizin nüfusu iki katına çıktığında bazı ihtiyaçlar iki kattan az artar. Örneğin kente gelen yolun iki katına genişletilmesi gerekmez. 
Bazıları ise telefon santrali ihtiyacına benzer olarak iki kattan fazla artar! Kent içi yollar ve belediye otobüsleri gibi. Doğru orantının geçerli olmadığı bu gibi durumlardan habersiz iseniz saçma politikalar güden, saçma vaatler sunan, saçma tasarıları olan kişilere inanır ve onların ardından gidersiniz. 


Bu telefon örneği bize insan ilişkileri konusunda da ışık tutabilir. Sekiz kişilik bir arkadaş grubunun ilişkileri, beş kişilik bir grubun ilişkilerinden çok daha karmaşık olabilir. Beş komşulu 


bir ülkenin diplomatik birikimi dört komşulu bir ülkeninkinden çok daha derin olabilir. Dört farklı inanç /kültür /yaşam biçimi barındıran bir ülkenin yaşayacağı toplumsal gerginlik, üç farklı halkı barındıran bir ülkeninkinden çok daha karmaşık olabilir. Sekiz ayrı tarım ve hayvan üretilen bir çiftliğin geçici doğal olumsuzluklara karşı dayanıklılığı, canlılar arasındaki karmaşık ilişkiler nedeniyle beş ürün üreten bir çiftliğe oranla çok daha iyi olabilir. 


Büyümenin maliyeti nedir? 


Bu karmaşık ilişkiler nedeniyle bir sistemin büyüklüğü ile karmaşıklığı doğru orantılı değildir. 
Eskisinden yüksek bir gökdelen yapmak istediğinizde kullanılabilir kat alanı aritmetik olarak artarken toplam yapı maliyetiniz daha hızlı artacaktır. Örneğin binanın kolonları eskisinden çok daha kalın olacaktır. Asansörlere ayırmanız gereken kat alanı da artacak ve yararlı kat alanınız bu yüzden bir kez daha azalacaktır. 


Örneğin eskisinden daha büyük bir havaalanı yapmak istediğinizde kapasiteyi iki katına çıkarırken karmaşıklığı iki kattan fazla artırmak zorunda kalabilirsiniz. Yapabileceğiniz binaların yükseklik sınırı olduğu gibi otobüs terminalinin, tren garının, limanların, havaalanlarının da doğal bir sınırı vardır. Tek bir havaalanına birkaç havaalanının kapasitesini sığdırmak istemeniz bunu başarabileceğiniz anlamına gelmez. Biniş ve iniş kapılarının sayısı artacaktır. Bu kapılara ulaşım zorlaşacak, mesafeler uzayacaktır. Kapılara ve bakım alanlarına uçakların ulaşım süresi uzayacak, maliyet artacaktır. Uçağın alan içi hareketlerindeki kavşak ve kesişim noktaları artacaktır. Terminaldeki VIP, CIP gibi üst kastlara özgü birimlerin sayısı artacak, ulaşım zorlaşacaktır. Artan karmaşıklık güvenliği zayıflatacaktır. Terminale gelen ve giden kara taşıtlarının indi-bindi yapacağı noktaların çokluğu, otoparkın terminale uzaklığı, otoparkın büyüklüğü nedeniyle kendi içindeki ulaşımın zorluğu gibi pek çok sorunun çözülmesi gerekecektir. Aritmetik oranla büyüyen terminalin elektrik, veri, aydınlatma, kumanda, ses sistemi, kesintisiz güç kaynağı şebekesi kablolarındaki karmaşıklık aritmetik olmayan bir hızda, yani aritmetik artışla geometrik artış arasına bir hızda artacaktır. Bunun gibi büyüklükler belli bir ölçüyü geçtiğinde neler olabileceğinin örnekleri ülkemizin otobüs terminallerinde yaşandı. 
İstanbul, Ankara ve İzmir'in otogarlarının üçü de birbirinden düzensiz, birbirinden yorucudur. 
Durmadan artan kapasite ve artan kapasitenin yarattığı karmaşıklığın gerektirdiği büyüklükleri karşılayabilmek için eskiden kent içinde olan otogarlar kent dışına alınmak zorunda kaldı. Bu durum karmaşıklığı azaltacağı yerde artırdı çünkü daha önce var olmayan bir “kent merkezine ulaşım” sorunu ortaya çıktı. İstanbul'da ve Ankara'da havaalanına yolculuk şehirlerarası yolculuk ölçeğindedir. Düşünün, belli bir büyüklükten sonra artık otobüsten indiğiniz durakla uçağa bineceğiniz kapı arasında ayrı bir otobüs çalıştırmak gerekecektir. Dev havaalanlarının bu ulaşım sorunu kimi projede tren, karayolu ve terminalin farklı katlarda yapılmasıyla çözülmeye çalışılmıştır. Elbette artan yapı karmaşıklığı maliyete yansıyor ve böylece uçak yolculuğunun birim maliyeti yükseliyor. Jet yakıtı hükümetlerce sübvanse edilmeseydi bu kadar çok insan kesinlikle uçağa binemezdi. 


Doğal sınırların dışına çıkmanın bir başka örneği “şehir hastanelerinde” yaşanmıştır. 
Hastaneler zaten fazlasıyla büyük ve maliyetli ve çoğu zaman savurgan binalarken, birleştirilmiş birkaç hastane büyüklüğünde yapılar yapıldığında ortaya ne çıkar? Artık 


otoparkta (otoparka girebildiklerini varsayıyoruz) arabadan veya durakta otobüsten indirdiğiniz hastanız polikliniğe ulaşana kadar yeni rahatsızlıkların sahibi olacaktır. Bu dev hastaneler içinde uzaklıklar o kadar büyüktür ki içeride otobüsler çalışmak zorundadır. 
Otobüslerin geçebilmesi için koridorların çok geniş olması gerekir. Daha geniş koridorlar hastaneyi daha da büyütecektir. Hiç bitmeyen bir şişme döngüsüdür. Şehir hastaneleri o kadar büyükler ki içlerinde rahatça suç işleyebileceğiniz, cesetler kokana dek saklayabileceğiniz kuytular bulunur. Bu kadar büyük ve karmaşık bir yapıda kullanmanız gereken kamera sayısını ve bunların nasıl izleneceğini düşünün. Ve belki bunlardan önemlisi oraya iyileşmek için gelen insanların yollarını nasıl bulacaklarıdır. Şehir hastanelerinde hiçbir hasta yolunu bulamıyor ve sırf kaybolanlara yol tarif etsin diye görevliler çalıştırılıyor. Metro istasyonu yakınındaki Ankara Şehir Hastanesi'ne gitmek için metrodan inip otobüs bekliyorsunuz çünkü otobüs hastanenin çevresinde 2.5km dolanıyor. Önünde indiğiniz bloğun içinde yeniden otobüs (büyük golf arabası) bekliyorsunuz ve gideceğiniz yere yüzlerce metre daha taşınıyorsunuz. Başhekimin bile aylar geçse öğrenemediği bu kadar karmaşık bir yapıya kriz durumlarında giren polisin veya itfaiyenin düşebileceği durumları hayal edin. Böyle hastanelere sığınan bir suçlunun bulunması bile günler sürebilir çünkü içeride 24 saat karın doyurulabilecek ve uyunabilecek pek çok nokta var. Kilometrelerce su ve gaz borusunun kaplamaların altında kaldığı böyle yapılar eskiyince yapılacak onarımın ve yenilemenin zorluğunu, arızaların nasıl krizlere dönüşebileceğini düşünün. 
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Bu hastanelerden daha büyük ve karmaşık yapılar elbette vardır. Anlamamız gereken, karmaşıklık arttıkça birim harcama karşılığında elde ettiğimiz yararın düşeceği ilkesidir. Yani belli bir nokta geçildikten sonra birim hizmetin maliyeti daha yüksek olacaktır. 


gın getirisi 


Karmaşıklı 


Kaynak: https://cokus.wordpress.com/2009/11/21/olduvai-kopenhag-ve-kuresel-fasizm 


Yapılardan farklı olarak otomobillerin ve otobüslerin boyutları sabit gibidir. Ancak sürekli artan karmaşıklık bunları bir yönüyle bu dev yapılara benzetir. Artan karmaşıklık elektrik kablosu ihtiyacını karşılanamayacak boyutlara getirdi. Çözüm olarak CAN bus denen ve kablo miktarını azaltan bir sisteme geçildi. Buna rağmen durmadan artan kabloları geçirecek yer bulmakta ve maliyetleri aşağı çekmekte zorlanan otomobil üreticileri eskiden kabinde, torpidonun altında, güvende olan ana bilgisayarı artık motorun hemen yanına, küçük bir kazada hasar görebilecek bir noktaya koyuyorlar. Aritmetik olarak artan büyüklüklerin maliyete etkisi belki de arabanızın kaputunun altında, gözünüzün önünde duruyordur. Bazen sayısal bir şeylerin olanaksızlığını bilmek için uzun uzun hesap yapmak gerekmeyebilir. 


Eğer sayısal okuryazar iseniz, matematiksel bir sezginiz oluşmuş ise size bir şeylerin en büyüğünü yapmayı vaat eden ahlaksız politikacılara aldanmazsınız. Eğer sayılarla aranız iyi değilse muhtarınızı bile yanlış seçersiniz. Yanlış evi, yanlış arabayı alır, yanlış markete gidersiniz. Yalan haberlere, uyduruk tarih kitaplarına inanır, kolayca aldatılırsınız. 


Sayısızlık: “Var” ya da “Yok” 


“Gökte bulut yok” cümlesi, anlatılmak istenen şeyi kısaltmak için kullanılan bir kestirmedir. 
Bulutsuz gökte minicik bir bulut olabilir ama bu ihmal edilir çünkü cümleyi söyleyen kişi bir istatistik çalışma yapıyor değil, yalnızca şemsiye almak gerekmediğini anlatmaya çalışıyor. Ama “böbreğinde taş yok” biçimindeki bildirimlerin amacı farklıdır. “Falanca biberonlarda kurşun bulundu”, “filanca içme suyunda cıva var”, “glüten içerebilir” biçimindeki ifadeler matematiksel olarak anlamsızdır. Fark yaratan ve önem belirten şey, maddelerin varlığı veya yokluğu değil, nicelikleri ve oranlarıdır. Çevremizde hemen hiçbir şey saf değildir. Portakalda alkol bulunur ama çok küçük oranda olduğu için kimse umursamaz. Biberondaki kurşunun hangi oranda ne kadar riskli olacağı bilinmelidir. İçme suyundaki civanın hangi oranda sağlıksız olacağı bilinmelidir. Yaşam birlerden ve sıfırlardan oluşmuyor. Onun için bir şeyin “var mı yok mu” olduğunu sormak gündelik yaşamda bize bazı kestirmeler sağlasa da, bilimsel olarak anlamsızdır. Örneğin aşağıdaki manşete bakalım. 


“43 markada risk var.” 
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43 marka incelendi: Ambalajlı sularda 
kurşun riski var 


Farklı markaların ambalajlı içme sularının analizinden baryum, kurşun ve stronsiyum gibi ağı metaller, olması gerekenden katbekat fazla çıktı. Bakanlık ise iddiaları yalanlayarak, kurşun ve baryum değerlerinin mevzuatlara uygun olduğunu savundu 


GÜNCEL (O SİYASET EĞİTİM (YEŞİLBİRGÜN EKONOMİ O YAZAR 


10 Ocak, 2019 12:52 


Riskin varlığını “var” veya “yok”, “bir” veya “sıfır” olarak bildirmek anlamsızdır. Ne kadar risk olduğunu konuştuğumuzda anlamlı konuşmuş oluruz. “Suda ağır metal olduğunu” söylemek anlamlı değildir. Ne kadar olduğu konuşulmalıdır. Benzer bir hataya GDO karşıtı kimi yayında rastlanır. Örneğin Avrupa Birliği, ithal edilen tohumlarda yapay DNWlar için bir oran belirlemiştir (çoğunlukla binde beş). Matematikle arası iyi olmayan GDO karşıtı “sıfır olmalı” 


diye itiraz eder. Sıfır ne demektir? Ağzına kadar tahıl dolu bir gemide bir adet GD mısır tanesi bulursak gemiyi geri mi göndermeliyiz? Böyle mantık olmaz. Bu mantıkla yasa da yapılmaz. 
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“Gıda Hattı” dergisinden bir başka örnek. Ambalajlı suda “30 çeşit kirleticiye rastlanmış”. Mesele rastlanması değil, kirleticinin yoğunluğudur. 


Bir başka örnek: “Meyve örneği üzerinde ölçüm yapılacak, zirai ilaç kalıntısı olup olmadığına bakılacak.” Hayır, hangi zirai ilaçtan ne ölçüde kalıntı olduğuna bakılacak. Bu arada zirai ilacın net bir tanımını da yapmış olacağız. 


“Ankara'nın suyunda arsenik var, çeşmeden su içmeyin.” Hayır, Ankara'nın suyunda ne kadar arsenik var, bunu öğren. Sonra bu düzeyin sağlığa etkisini araştır, öğren. Ondan sonra karar ver. 


“Eskişehir'in havasında kükürt oranı yüksekmiş.” Bu örnekte “var” sözcüğünün yerini “yüksek” sözcüğü almış. Biraz daha anlamlı gibi. Peki ama hangi düzeyden yüksek? Aşmaması gereken neyi aşmış? Önce kullanılan sözcüklere dikkat et; “kükürtten” kastın ne olduğunu öğren. Kükürt saf halde bulunmaz. Bütün kükürtlü bileşikler mi kast ediliyor, yalnızca kükürt dioksit mi, yoksa başka bir şey mi? Sonra Eskişehir'in havasındaki “kükürt” oranını öğren; söylentiyle iş yapma. Sonra bu öğrendiğin oranın sağlığa etkisini araştır. Örneğin Dünya Sağlık 


& wen er konusu raporda id 


si e r kirleticiy mim va sağlıklıdır 


beyan etmen 


ih bö e” belirtildi. 


Örgütü'nün tavsiye limitleriyle karşılaştır, Sağlık Bakanlığı'nınkiyle karşılaştır. Güvendiğin ülkelerin tavsiye limitleriyle karşılaştır. Yetmediyse akademik yayınlarda anılan limitlerle karşılaştır. 
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Pirinç patlağı tehlikeli oranda arsenik içeriyor 
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İrlanda'da yapılan bir araştırma, pirinç patlağıyla bebekler ve çocuklara yönelik pirinç içeren gıdaların dörtte üçünde tehlikeli seviyelerde arsenik bulunduğunu ortaya koydu. 


Oueen's Üniversitesi'nin araştırmasına göre, formül sütle -özellikle sütten yapılmayan türleri- beslenen bebeklerde de tehlikeli seviyelerde organik olmayan arseniğe rastlandı. 


Yüksek oranda arsenik, kanser dâhil bir dizi hastalıkla ilişkilendiriliyor ve bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini etkiliyor. 


'Pilav yaparken pirinci ıslatmadan haşlamayın' 


Nijerya: 'Sahte pirinçler' plastik değil 


Hiçbir sayı verilmeyip yalnızca “tehlikeli oran” sözcüğüyle yetinildiğine dikkat edin. Ya diyelim ki sınır değer milyonda beş ise ve “sınırın üstünde” dediği ürünlerdeki arsenik milyonda 5.5 ise? Kırk beş saniyenizi boşa harcadığı için bu şirkete kızmaz mıydınız? 


Büyük Sayılar 


Türkiye'nin yıllık enerji tüketimi, GSMH'si, yıllık mermer üretimi, belediyelerin bir yılda topladığı çöpün ağırlığı, serdikleri asfaltın hacmi gibi veriler milyonlu, milyarlı sayılara kolaylıkla ulaşır. Bu büyük sayılar düzenli olarak ilgilenmeyen veya o dalda çalışmayan kişilere bir şey ifade etmezler. Ama etmelidirler. Bunun için de matematiksel sezginin ve yeteneğin özel olarak geliştirilmesi gerekir. 


İnsanda kişiyi yormadan onu zorlamadan kendiliğinden işleyen pek çok zihinsel sistem vardır. 
Tıpkı açık bir bilgisayarın “arka planında” işleyen ama ekranda görünmeyen yazılımlar gibi. Bu sistemler evrimsel süreçlerle bilenmiş, en yüksek değil en uygun keskinliğe ulaşmış, bir başka deyişle “optimize” edilmiştir. Küçük sayılar insanın kolaylıkla baş edebileceği, gözünde canlandırabileceği, aklında tutabileceği şeylerdir. Çünkü insan varoluşunun zaman olarak büyük bölümünde küçük sayılarla uğraşmıştır. Ama modern dünyada karşımıza çıkıp duran dev sayılar, bunlarla haşır neşir olanlarımız dışındakileri zorlar. Aksi gibi bu türlü büyük sayılar belli yetenekleri geliştirmiş kişilerin çevrelerine, sözgelimi yalnızca meslek çevrelerine yönelik yayınlarda değil, halkın geneline yönelik yayınlarda da anılır. 


Ünlü bir söylentiye göre falanca havayolu şirketi uçakta dağıttığı sandviçe koyduğu zeytini çıkarmış. Böylece her yolcudan 0,1 sent tasarruf edecekmiş. Yüz dolara bilet satıp 0,1 sentlik zeytini esirgemenin cimrilik olmadığını açıklamak için yılda bilmem kaç milyon yolcuda şu kadar yüz bin dolar toplam tasarruf tutarı gösterilir. Oysa “tasarrufun” büyüklüğünün göz doldurması değil, oranlar önemlidir. Hangi önemsiz sayıyı milyonlarla çarparsanız çarpın büyük ve önemli gibi görünen sayılar ortaya çıkar. “Herkesten bir liratoplasam kimsenin canı yanmaz ama ben milyoner olurum” şakasını çocukken yapmamış olanımız yoktur. Büyük sayıların görkemi bizi şaşırtmamalıdır. 


Türkiye'nin dış borcunun 300 milyar dolar olması Türkiye nüfusunun sayısal okuryazarlık yetenekleri geliştirmemiş olan ezici çoğunluğuna hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü çok çok az bir uzman çevresi dışında hiç kimse bu kadar doların veya liranın konu olduğu bir alışveriş yapmamış, böyle bir fiyat etiketi görmemiş, benzer bir sayıya başka yerlerde rastlamamıştır. 
Ama bu sayı gazetede, televizyonda, internette pat diye karşısına çıkıverir. Üç yeğene sahip olmakla üç yüz yeğene sahip olmayı herkes ayırt edebilir, düşleyebilir, anlayabilir. Ama yarın gazeteler dış borcun 300 milyar dolar değil 130 milyar dolar olduğunu yazsa neredeyse kimse tepki vermez. Buna rağmen medya, bu sayıları anmayı sürdürür. Böyle olunca da genel halkta “büyük sayı sarhoşluğu” diyebileceğimiz bir durum oluşur. Böyle bir teknik terim yok; duyarsızlaşmayı anlatmak için bu adı ben yakıştırdım. Bu olumlu bir etki değildir. Çünkü herkesi ilgilendirmeyen, herkese anlamlı gelmeyen bu sayıları yerli yersiz anmak, büyük ekonomik, 


politik veya toplumsal olaylarla ilgili haberleri insanlara aktarırken sahte sayılar kullanarak insanları aldatmayı kolaylaştırır. 


Bir yazıda veya konuşmada sayı veriliyorsa, özellikle de büyük sayı veriliyorsa, gözlemcinin yapacağı ilk ve en basit şey sayının gerçekçi sınırlar içinde olup olmadığını denetlemektir. Giriş kısmında verdiğim uzay filmleri örneği büyük sayıları anlama zorluğuna bir örnek olabilir. 
Bunun dışında birkaç örnek üzerinde düşünelim. Aşağıdaki örnekler konuyu yazarken aklıma gelen veya rastlantı eseri arşivime almış bulunduğum örneklerdir. Belli bir dünya görüşünü aşılamak üzere seçilmiş değildir. Öyle bile olsa siz benim dünya görüşümü benimsemeye değil, size gerekli olan eleştirel bakış açısını edinmeye çalışın. 


Örnek: 


Toplumların toplam borçları, yani ülkelerin borçları olarak karşımıza çıkan sayılar ödenmesi olanaklı ölçüyü çoğunlukla geçmiş durumdadır. Yani fiziksel, matematiksel, ekolojik olarak bunları geri ödemek artık olanaksızdır ama ezici çoğunluk bunu fark edememiştir. ABD'nin borcunu daha anlaşılır kılan görselleri şu sayfada bulabilirsiniz: https://web.archive.org/web/20210412162931/https://demonocracy.info/i 


nfographics/usa/us debt/us debt.html 
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Türkiye'nin 2017 yılına kadar PKK'ye verdiği şehit sayısı yaklaşık 8000, yitirdiği sivil sayısı 7000'dir./31 Sayıların büyüklüğü insanların algısını zorlamaktadır. Çünkü zihnimiz büyük sayıları, hele bol sıfırlı ölümleri anlamak üzere evrimleşmiş değil. Bu yüzden özel bir çaba göstermek zorundayız. Türkiye'de trafik kazalarında yılda 10000 (evet, on bin) kişi ölüyor. Bu, her bir buçuk yılda bir PKK demektir. Ne var ki PKK ölümleri nedeniyle oluşan üzüntü ve tepkinin onda biri trafik kazalarına yöneltilmemiştir. Hükümetler ve şirketler terör gerekçesiyle gözetlemeyi durmadan artırır, mahremiyeti çiğner ve insanlara eziyet verirlerken karayolundaki hız limitini de, taşıtların azami hızlarını da artırıyorlar. 


Benzer biçimde Türkiye'de toplam 3500-5000 ALS hastası varken/4) kimi ciddi kimi laubali “farkındalık” kampanyalarına rastlıyoruz. Beş yıl ömür hesabına göre yılda en çok 1000 kişiyi ALS'den kaybediyoruz demektir. Oysa yılda 7300 yurttaşımız kolon kanserinden, bunun birkaç katı da mide kanserinden ölürken farkındalık veya eğitim için veya iyileştirici hiçbir ciddi çalışma yapılmıyor.|51 Sayılarla oynayarak insanlara önceliklerini unutturmak, sayılar büyüdükçe kolaylaşıyor. 


Örnek: 


Bir makalede yazar Güney Afrika'da beyaz hükümetin egemenliği sona erdikten sonra artan suç oranıyla ilgili örnekler veriyor. Cümlenin biri şöyle: 


“Irza geçme o denli yaygın ki, her yedi dakikada bir gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bir rapora göre 26 saniyede bir ırza geçme olayı gerçekleşiyor.”(6) 


Basit bir hesap bir yılda 32 milyon saniye olduğunu gösterir. Yedi dakikada bir ırza geçme, yılda 
76 bine denk gelir. Ürkütücü bir sayı ama doğru olabilir. Ama aynı hesabı 26 saniyeye göre 
yapınca yılda 1,2 milyon ırza geçme olayı çıkıyor. Yazının yazıldığı tarihte ülke nüfusu 53 milyon olduğuna göre, bir yılda on beş-yirmi kadından birinin ırzına geçiliyor demektir. Yani bu hızla en çok yirmi yıl sonra ülkedeki bütün kadınların ırzına geçilmiş olacaktır! Savaşlarda bile bu orana zor yaklaşılır. Bu bir uydurma istatistiktir. Önümüze konan sayıların gerçekte ne anlam ifade ettiğini anlamak için bazen bu gibi küçük hesaplar yapmamız gerekebilir. Bu örnekte sayılar yazarın bize görüşünü kabul ettirebilmek için çekinmeden yalan söyleyebildiği anlamını ifade ediyor görünüyor. Bu türlü imkansız sayılar ortalama kişinin tahmin edebileceğinden sık karşımıza çıkar. Ne zaman bu hesapları yapmaya ve önünüzdeki metindeki hatayı (bazen de apaçık sahtekarlığı) keşfetmeye ve nasıl aldatıldığınızı anlamaya başlarsınız, işte o zaman sayısal okuryazar olmaya karar verirsiniz. 


Örnek: 
Yahudilerin ve Hristiyanların kutsal kitapları olan Eski Ahit'in Il. Samuel 14:25-26 bölümü: 


“Bütün İsrail'de Avşalom kadar yakışıklılığı için övülen kimse yoktu; tepeden tırnağa kusursuz biriydi. Avşalom saçını kestirdiği zaman tartardı. Saçı ona ağırlık verdiği için her yıl kestirirdi. 
Saçının ağırlığı krallık ölçüsüne göre iki yüz şekel çekerdi.”(7) 


Daha hiçbir hesap yapmadan Avşalom'un saçının pek gür olduğunu anlıyor, “maşallah” diyoruz. Çevirinin dipnotunda iki yüz şekelin 2.5 kilo olduğu bilgisini buluyoruz. Ansiklopediye baktığımızda bir şekelin yaklaşık 13 gram olduğu bilgisini alıyoruz, sayılar birbirini tutuyor. 
Sayılardan değil ama haberi bize getiren gazetecilerden (!) korktuğumuz için küçük bir gerçekçilik sınaması yapalım: Normal bir insan saçı 0.007cm kalınlığındadır ve yılda 15cm uzar. 
Ortalama yetişkin kafasında 100 bin kök bulunur. “Biomonitoring of Mercury Exposure with Single Human Hoir Strand” adlı bilimsel makaleye göre insan saçının bir metresi 5 miligram ağırlığında. Arama sitelerinde yapacağımız kısa bir gezintiyle bu bilgilere ulaşabiliyoruz. 
Öyleyse yetişkin bir kişi bir yılda; 


0,005 x 0,15 x 100000 - 75 gram saç üretir. 


Bir başka kaynakta saçın özgül ağırlığının 1,32kg/cm3 olduğunu buluyoruz. Bu hesaba göre bir yetişkin yılda; 


3,14 x (0,0035)42 x 15 x 100000 x 1,32 - 76 gram saç üretir. Hemen hemen aynı sonuç. 
2500 / 76 < 33 eder. 


Demek ki Avşalom normal bir insanın33 katısaç üretiyormuş. Bunun olanağını değerlendirmeyi size bırakıyorum. 


Örnek: Bakan: “17 yılda 4,5 milyar fidan diktik.”(81 


17 yılda 4,5 milyar fidan, yılda 250 çalışma günü hesabıyla günde 1 milyon fidan eder. Bu da 
günde sekiz saat hesabıyla saatte otuz bin, saniyede 35 fidan eder. Orman Bakanlığı'nın bir işçisinin günde yüz fidan diktiğini varsayalım (beş dakikada bir fidan). Saniyede otuz beş fidan hızına erişmek için bakanlığın günde sekiz saat fidan dikmekten başka hiçbir şey yapmayan on bin kişilik bir işçi ordusuna sahip olması gerekiyor. Fidanları tohumdan yetiştiren, dikim yerine taşıyan, bakımını yapan orduları da buna eklemeliyiz. Ayrıca her fidanın ağaca dönüşmediğini unutmayalım. 


Örnek: 


"Türkiye'de 1 tane İbn-i Sina tıp uz- 


manı bulamadık. Sadece Tel Aviv üniversitesine İbn-i Sina tıbbı üzerine 4 profesör var ve ibn-i Sinan'ın kitabı 110 kez İbranice'ye tercüme edilmiş. Bunlar Yahudi ama biliyorlar ne yapacaklarını. İşte bu yüzden diyorum ya bilen yönetir" 


İhsan Fazlıoğlu 


Sosyal medya çöplüğünde rast geldiğim yukarıdaki örnekte sayı bol sıfırlı değil ama yine de inanılmayacak kadar büyük. Bir kitabı çevirmenin ne büyük bir zahmet olduğunu ve ne çok zaman aldığını biliyorsanız, aynı kitabı baştan sona yüz on kez çevirmek için hiçbir gerekçenin olamayacağı (oortadadır. Sözün  alıntılandığı oOyazar, büyük olasılıkla (o kitaptan yapılan parça çevirilerin sayısını aktaran bir kaynağı yanlış anlıyor. Veya grafiği yapan sosyal medya kahramanının kitaplarla arası çok iyi olmadığı için yazarın sözünü yanlış anlıyor. 


Örnek: 


İstanbullu günde 
9 ton sigara, 8.b 


ton rakı içiyor 


inhisar maddelerinin yüzde 40'ı şehrimizde istihlâk ediliyor 


Anhisar maddelerindekidimniği artışı ile birlikte son yıllarda İIstihlük do hayli artmış bulünmüktadir. istihlâk artışı nispetinin en fazla 
olduğu şehir İstanbuldür. Ugilller tarafından verilen bilgiye göre, 1051 
senesi İçinde 2 milyon 117 bin kilo çeşitli sigara iştihlâki “eden İstanbul 

| halkı, geçeni050 senesinde 3.964.000 
kilo sigarâiçmiştir»Keza 051 de 1s. 
tanbulda' 7752.026 kilo rakı içllir. 
ken, bü'rakam 1954 te 2.658.009 e,; 
1950 yilinda ise 3.141.000 kiloya! 
yükselmiştir. 

Aynı şekilde 1951 de 9.620.000 
iitre olan bira istihlâki 1956 da | 
15.333.000 )ltreyeo, 35.102.000 kutu! 
olan kibrit istihlâki 54.500.000 ku: | tuya, 332.021 kilo olan çay istihlâki | 
891.647 kiloya, 2.443.000 kilo olan 

.luz istiiMlâki 6.100.000 kiloya yükselmiştir. | 


Bu rakamlardan anlaşıldığına gö: 
re İstanbul şehir halkı ortalama bir! 
hesapla her gün. 9.000 kilo sigora,! 
8.600 kilo rakı, 42.000 litre bira iç! 
mekte, 150.000 kutu Kibrit ve 17! 
bin Kilo tuz kullanmaktadır. | 

Istanbul, inhisar maddelerinin İs. | 
Ublâki yönünden en başta gelen! 
şehirdir ve bütün Jmalâtın yüzde | kırk civarındaki nispetini İstihlâk | etmektedir. ' 


Fabrika sarımı bir sigara yaklaşık bir gramdır. El sarımı da buna yakındır. 9 ton sigara 9 milyon gram eder. Haber 4 Temmuz 1957 Havadis gazetesinde yayınlanmıştır.(91 İstanbul'un o zamanki nüfusu bir buçuk milyon dolayıdır.(10) İyimser olasılıkla bunun üçte biri yetişkin erkek (ve dolayısıyla içici) olsa 500 bin sigara içicisi eder. 9 milyonu 500 bine böldüğümüzde günde kişi başına 18, yani neredeyse bir paket sigara eder. Bunun tiryaki düzeyi değil ortalama olduğunu düşündüğümüzde çok da gerçekçi olmadığı yargısına varabiliriz. 
Bununla birlikte yanlışlık bütünüyle üfürmece diyebileceğimiz basamak sayısı farkı düzeyinde de değildir. Veri kaynağı sağlıklı olmayabilir, hatalı yuvarlamalar yapılmış olabilir, çevre illere dağıtılan sigara hesaba katılmış olabilir. 


Örnek: “Naziler 6 milyon Yahudi'yi fırınlarda yaktılar.” 


Aradan geçen yıllara ve matematiksel olanaksızlığa rağmen bu sayı bugünün “bilgi toplumunda” hâlâ değişmeden anılmaktadır. Kendi kendisinin kanıtı olan sayıların en bilinen örneğidir. Mitolojik bir niteliğe bürünmüştür. Almanya, Kanada, İsviçre, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin bu sayıyı tartışma ve bilimsel araştırma yapma özgürlüğüne getirdiği yasal sınırlamalar, bu sayının dokunulmazlık kazanmasını sağlamıştır. Bugün Türkiye'de bu mitolojik sayıyı tarih, bilim veya yayın çevrelerinde tartışmaya açmanız işinizi yitirmenize, hatta aforoz edilip toplumdan dışlanmanızla sonuçlanabilir. 


İyi tasarlanmış bir ölü yakma fırınında, ön ısıtma olmaksızın, yani arka arkaya yakmada ceset başına yaklaşık 30 kilo kok kömürü tüketildiği biliniyor, çeşitli kaynaklardan doğrulanabilir. Bu da 6 milyon ceset için 6000000 x 30kg - 180 bin ton kömür eder. Yani 6000 TIR dolusu. 
Auschwitz'deki imha konusunda “otorite” sayılan Jean-Claude Pressac'ın Auschwitz: Technigue and operation of the gas chambers kitabında bildirdiğine göre tesise sevk edilen kömür aylık 50-150 ton arasındadır. Demek ki sözde yakmaların sürdüğü üç yıl boyunca altı milyon Yahudi yakmak için gereken kömürün neredeyse yüzde biri sevk edilmiştir. Üstelik fabrikalarda ve ısınmada kullanılacak kömür de bunun içindedir. O yıllarda bütün Avrupa'nın yıllık kömür üretimi en iyi olasılıkla 50 milyon ton dolayındadır. İddiaya göre bütün kıtanın üretiminin 960.3'ü Yahudi yakmak için kullanılmış olmalıdır ki bunun içinde SSCB'nin işgal ettiği bölgelerin ve çok önemli bir üretici olan İngiltere'nin üretimi yoktur. 


Adı Auschwitz'le birlikte anılan bir başka “ölüm kampı” Treblinka”da açık hava yakmalarında 875000 Yahudi cesedinin yakıldığı öne sürülmüştür. John Demjanjuk adlı Ukraynalı, 1987'de ABD'den alınarak Kudüs'te kurulan bir kanguru mahkemesine çıkarılmış ve 875000 Yahudi'nin gazlanarak öldürülmesi olayına karışmaktan mahkum edilmiştir. Hindistan'da cesetler açık havada “kara düzen” yakılırken kişi başına yaklaşık 300 kilo odun kullanıldığı iyi bilinir. İyi bir tasarımla 150 kiloya düşürülebilir. Bu da toplam 132 bin ton odun eder ki Treblinka'daki yakmaların altı ay sürdüğü öne sürüldüğüne göre günde 700 ton odun eder. Bir başka deyişle günde yaklaşık 150 TIR dolusu. Odunun bol kül bıraktığını da düşünürsek binlerce ton külü toprağa gömmenin lojistiğini ayrıca hesaplamamız gerekir. Benzin kullanıldığında tekniğine uygun olarak yapılmış bir hazırlıkla tüketim kişi başına 60 litreye kadar düşürülebilir. Bu da 44000 ton benzin eder. Bu yıllarda petrole erişimi kesilen Almanya'nın benzinsizlikten uçak kaldıramadığını da unutmayalım. 


Savaşı kazanan müttefiklerce müzeye dönüştürülen Auschwitz'deki tabela. Altı milyon sayısının gülünçlüğü karşısında bir miktar inanılırlık sağlamayı umarak önce dört milyona, sonra bir buçuk milyona düşürülmüştür. Hesaplara giriştiğimizde bir buçuk milyonun bile lojistik bir olanaksızlık olduğunu anlamamız uzun sürmeyecektir. 


Bu popüler modern çağ efsanesinin aslı gazlamaların bit ve haşereyi; ceset yakmaların ise tifüs gibi bulaşıcı hastalıkları kesin olarak önlemenin yolu olarak kullanılmış olmasıdır. Nitekim savaşın sonuna doğru kömür sevkiyatı da kesildiğinde tifüs kamplarda yayılmış ve binlerce tutsakla birlikte askerlerin de bir bölümünü öldürmüştür. Ve fakat okurun bu gerçeklere gözünü açabilmesi için öncelikle sunulan sayıları çok basit hesaplarla sınaması gerekir. Sayının gerçek dışılığının keşfi, öykünün gerçek dışılığını anlamak için ilk basamaktır./11) 


Aslında 6 milyon, Yahudilerin icat ettikleri sayıların en gülüncü bile değildir. Haham Yahudiliğinin Tevrat'la birlikte ikinci kutsal kitabı olan Babil Talmudu'nun Gittin 57b bölümünde bir Roma askerinin tek taşla bir milyon Yahudi öldürdüğü yazılıdır.(12) 


Kesirler ve oranlar 


Oranlar pay ve paydadan oluşur. Birisi bir orandan söz ediyor göründüğünde payın ve paydanın ne olduğunu belli etmelidir. “Şiddet olaylarında yüzde bin dört yüz artış var” dendiğinde payda hangi paydada hangi sayı var belli olmalıdır. Pay ve payda belli değilse aslında bir bilgi verilmiyor, bilgi kirliliği yaratılıyordur. Safsata yapılıyor, zihinler bulandırılıyordur. Bu çözümleyici yaklaşımı pek çok kalıplaşmış ifadede uygulayabiliriz. 


Örnek: “Yeni su verme yöntemi, çeliğin sertliğini üç katına çıkardı.” 


Oran: Üç bölü bir. Pay: Üç. Payda: Bir. İyi de, üç neyin birimi, bir neyin birimi? Bu cümleden şu iki olasılık da anlaşılabilir: 


Pay: Yeni su verme yönteminin sağladığı sertlik. 

Payda: Su verilmemiş çeliğin sertliği. 

veya 

Pay: Yeni su verme yönteminin sağladığı sertlik. 

Payda: Bilinen su verme yöntemlerinin sağladığı sertlik. 


Gece ile gündüz gibi farklı sonuçlar çıkacaktır. Metinde payda ve paydada ne olduğu açık edilmiyorsa haber bütünüyle göz ardı edilmelidir. 


Örnek: “Dizel otomobil, benzinliye oranla yüzde otuz daha tutumlu.” 


Boş laf kategorisine gönül rahatlığıyla atılmayı hak eden bir çöp söz. Bir ürün serisinin dizel ve benzinli modellerinin ilk yatırım maliyetleri, yol ile doğru orantılı işletme maliyetleri, zaman ile doğru orantılı işletme maliyetleri hep farklıdır. Yazar bu kadar karmaşık bir harcama dizisinden hangi iki sayıyı çekip oranlıyor? Paydada hangi sayı var, payda hangi sayı? Paya ve paydaya seçilen iki otomobilin kilometrede tükettiği yakıt maliyetlerini mi yazıyor? Yoksa belli bir süre boyunca harcanan parayı mı karşılaştırıyor? Yoksa kilometre yolculuk başına düşen toplam maliyeti mi? “Yüz” neyi, “otuz” neyi temsil ediyor belli değil. Bu türlü ifadeleri ciddiye almaktan kaçınmalı. Böyle cümleler kurmaktan da kaçınmalı. 


Örnek: “2008 krizinde ciromuz yüzde otuz azalarak 50 milyona düşmüştü. Bu yıl yeniden yüzde otuz artarak 65 milyona çıktı.” 


“Yeniden” sözcüğünün kullanımı, eksilen parçanın yerine konduğu izlenimi yaratıyor. Ancak paya ve paydaya dikkat ettiğimizde eksilenin yerine konmadığını, sözcük oyunu yapıldığını görebiliriz. 


2009 (bu yıl) cirosu: 65 milyon 

2008 cirosu: 50 milyon 

65/50 4130 

Buraya kadar hesap doğru. Şimdi 2007 cirosunu bulalım: 
50/0,7-71,4 milyon 


Demek ki krizden önce 71,4 milyon olan ciro, yüzde otuz azalmasına ve “yeniden” yüzde otuz artmasına rağmen hala eski düzeyine çıkamamış. Paydada “yüzde otuz azalma” derken farklı, “yüzde otuz artma” derken farklı sayılar vardır. Belki de yazar bizi krizin etkisinin geçtiğine ikna etmeye çalışıyor. Herhangi bir orandan söz edildiğinde hemen pay ve paydayı gözümüzün önüne getirme alışkanlığı edinmezsek bu türlü sözel tuzaklara düşebiliriz. 


Örnek: “Merkez Bankası reeskont faizini yüzde 2,5 artırarak yüzde 17,5 yaptı.” 
Eski oran kaçtı? Yüzde 15 mi, yoksa yüzde 17,1 mi? 

15 * 42,5 - 17,5 

9017,1x96102,5 - 417,5 


“Yüzde 2,5” ifadesinin paydasında eski faiz oranı var ise bu 17,1'den 17,5'e yükseltildiği anlamına gelir. Yok, eğer paydada 100 sayısı var ise 15'ten 17,5'a yükseltildiği anlamına gelir. 
Benzer biçimde kârlılığımın iki katına çıktığını söylersem, bunun anlamı belirsiz olur. 


“Kârlılıktan” kastım (Gelir/Gider| oranı ise yeni kârlılığım şu olacaktır: (2 x (Gelir/gider|| 


“Kârlılıktan” kastım (((Gelir/Gider| x 100) — 100) ise, yani “yüzde” ifadesinin önündeki sayı ise, yeni kâr oranım şu olacaktır: (2 x (((Gelir/GiderJ x 100) — 100) 


Bu gibi ifadelerin kesrin ne olduğu açıklanmadan kullanılabilmesi için yazarın varsayımlarını ve sözel kestirmelerini, yani neyi kast ettiğini okurun biliyor olması gerekir. 


Örnek: “İki aynı ürün alana ikincisi 9450 indirimli.” 


Müşterinin zihni, elli sayısının büyüklüğü ile bulandırılıyor. Oysa şuna denktir: “İki aynı ürün alana W25 indirim yapıyoruz.” Çünkü ikinci 2650'nin paydasında 200 değil 100 vardır. 


Örnek: “Yüzde otuz indirimin üstüne bir yüzde elli daha indirdik!” 


Vay! Etiket fiyatından toplam X80 indirim var, desene... Öyle olmayabilir. Yüzde otuz indirimli fiyat 70 birimse, bu yetmişten yüzde elli daha eksiltirseniz 35 birim kalır, 20 değil. Yani toplam indirim yüzde 65 olmuş olur. Yüzde otuz indirimin paydası 100 idi. Üstüne indirilen yüzde ellinin paydası 70'tir. Bir sonraki indirim oranının paydası şimdiki fiyattır, etiket fiyatı değil. 
100 x 9670 - 70 (yüzde otuz ilk indirim) 

70x 50 - 35 (yüzde elli ikinci indirim) 

“Daha” sözcüğünün anlamındaki bulanıklık yanıltıcıdır. 


Örnek: “Sigara akciğer kanseri riskini 30 kat artırıyor.”(13) 


Bu türden istatistik veriler çok karmaşık varsayımlar ve hesaplar sonucu ortaya çıkar ve çoğu kez bu kadar kısa cümlelerle ifade edilemez. İstatistik başlığı altında ayrıca inceleyeceğimiz için şimdilik haberin o kısmına eğilmiyorum. Bize burada sunulan kesrin payında sigara içicilerinin kanser riski, paydasında ise toplam nüfusun kanser riski bulunuyor. Eğer toplam nüfustaki kanser riski (oranı) sözgelimi on binde bir ise sigara içicilerinde risk binde üçe yükselecektir. 
Başlığın korkutuculuğuna rağmen hesabı yapınca binde üç gibi okuru çok kaygılandırmayacak bir oran ortaya çıkabilir. Ne var ki haber metninde toplam nüfusun riski verilmediği için bu hesabı yapamıyoruz. Yani payda ve paydada ne olduğunu bilsek de sonuçta karşımıza çıkacak olan ve bizi kaygılandırması gerektiği ima edilen riski öğrenemiyoruz. 


Örnek: “2002-2014 döneminde bankacılık sektörü sermaye yeterliliği rasyosu 635.1 oranında düşmüştür.” 


Diyelim ki 2002 rasyosu (oranı) 25,1 olsun. 

2014 rasyosu 16,3 olsun. 

Neden söz edildiğini bilmeyen kişi bu sayılara bakarak 
25,1—16,3-8,8 

bulabilir. Veya 


25,1 — 55,1 10 


bulup şaşırabilir. “Yeterlilik oranı eksi olabilir mi yahu?” Oysa karşılaştırdığımız şey 0,251 ile 0,163 sayıları. 


0,163 / 0,251 - W65 veya 
016,3 / W25,1 - W65 


Yani 9635 düşüş var. Tek bir sayı verildiği için konuyu bilmeyenler payda ve paydada ne olduğunu bilmedikleri için yanılabilirler. Bundan dolayı oranlardan, yüzdelerden söz edildiğini gördüğünüzde “payda ve paydada ne var, biliyor muyum?” diye sorun. 


Örnek: “Rapora göre yerlilik oranı en yüksek otomobil yüzde 65 ile Toyota Corolla.” 


Otomobil sektöründe yerlilik oranı geriliyor 


Hürriyet gazetesi otomobil yazarı Emre Özpeynirci, Türkiye'de üretim yapan otomobil markalarının yerlilik oranlarını değerlendirdi. 


NE 


— MANŞET / OTOMOBİL (Bİ 18 EYLÜL 2017 ij 583 KEZ OKUNDU A, FATIH A 
Sanayi Bakanlığı'nın 2017 raporuna göre Türkiye'de üretilen ve 'yerli' olarak adlandırılan birçok otomobil ve ticari aracın yerlilik oranları yüzde 50Ö'ler civarında seyrediyor. 2-3 yıl önce daha yüksek olan or 
baktığımızda iki Japon markadan Honda'da yerlilik oranı yüzde 19'a kadar inerken, Toyota ise yüzde 65 


yüksek yerlilik oranına sahip üretici konumunda. En yüksek yerlilik oranına ise traktörler sahip. 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bundan 3 yıl önce Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren t göre Türkiye'de bir sanayi ürünün yerli malı olarak kabul edilebilmesi için ürünün yerli katkı oranının en az 
91 olması gerekiyor. Bunu sağlayan firmalara 'Yerli Malı Belgesi' verilerek, Kamu ihalelerinde yüzde 19'e 
fiyat avantajı getirildi. İşte bu yüzden yapılan araştırmalar sonucu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 


Türkiye'de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranlarını açıklıyor. 


Bakanlığın açıkladığı tabloda Türkiye'de üretilen otomobil! ve ticari araçların her versiyonlarının tek tek yerl oranları yer alıyor. Buna göre Türkiye'de büyük ölçekli üretim yapıp dünyaya ihraç eden Fiat, Renault, Toyota, Hyundai ve Honda arasında en yüksek ve en düşük yerli katkı payına sahip iki marka Japonl 


oluşuyor. 


Bu site çerezleri kullanır 


Payda ne var, paydada ne var? Yüz birim neyle altmış beş birim neyi karşılaştırıyorsun? 
Otomobilin ağırlıkça 9665'i mi, parça satın alma maliyetine göre fiyatın “65'i mi, üretime harcanan adam-saat cinsinden emeğin W©65'i mi yerli? Elbette “yerli” sözcüğünün ne anlama geldiği de eleştirel okurun dikkatinden kaçmayacaktır, çünkü tanımı yapılmamıştır. Sözgelimi fabrikada buradaysa ama mühendisler yabancıysa emek yerli mi sayılacaktır? Ama işin sayısal okur-yazarlıkla ilgili yanı, bu sayıların veya oranların neyi temsil ettiğidir. İş koluna veya mesleğe dönük yayın yapmayan günlük gazete veya dergilerde yer alan bu tür haber metinlerinde bu bilgi kesinlikle yer almaz. Çünkü gazeteci, eleştirel düşünmeyi kendisi de bilmez. Kendisine söyleneni anlamadan yineler. 


Düşünmeyi bilmeyen tüketici, Honda Civic reklamının köşesinde bulunan o sevimli “Yerli Üretim” logosuna kanar. Oysa yerlilik oranı örnekte görüldüğü gibi yüzde 19'dur. 


Örnek: “AB'de izin verilen GDO oranı binde dört.” 


Peki, payda ne var, paydada ne var? Oran ağırlıkça mı hesaplanıyor, hacimce mi? Bu ifade bin mısır danesinin içinde dört danenin GDO olması anlamına mı geliyor, yoksa başka bir şey mi? 
Bunu saptamak için yapılan laboratuvar testleri bizim düşündüğümüz bu basit orantıyı sağlıyor mu? 


Örnek: 
“Üç Boyutlu Güneş Kuleleri Düz Panellerden 20 Kat Çok Enerji Üretebiliyor 


Massachussets Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları kule veya küp biçiminde üç boyutlu dizilen güneş pillerinin enerji üretiminin büyük ölçüde artırılabileceğini buldular.” 


3D Solar Towers Could Generate 20x More 
Energy Than Flat Panels 


Megan Ürmazy Eğemireneyi 
Tethmloğy / Solar Tedhmaloğy 
Mardh 27, 2017 


Alaş BOVETMvEÇ SVWE.ND 3.0 


MIT researchers have found that energy output from solar photowoltaic celis can be 


“Evleri yan yana değil üst üste dizmeyi icat ettiler” gibi bir haber... Ortada bir icat yok. Başlığı okuyunca sanıyoruz ki yirmi kat verimli piller üretilmiş. Ama pilleri yan yana koymak yerine üst üste koymaktan söz ediliyor. Aşağıda görüldüğü gibi birim arazi alanındaki üretim yine aynıdır. 


Örnek: “Türkiye'deki COVID-19 ölüm oranı 962,4tür.” 


Paydada ne var? Bu bilinmeden bu oran hiçbir anlam ifade etmez. Paydada nüfus (90 milyon) mu var? Yoksa virüs kaptığı belirlenen kişi sayısı (diyelim ki 5 milyon) mı var? Yoksa virüsten 


hastanelik olan kişi sayısı (diyelim ki 500 bin) mı var? Buna göre ölü sayısı sırasıyla iki milyon, yüz yirmi bin veya on iki bin olacaktır ki aralarında dağlar kadar fark vardır. 


Salgınlardan söz ederken teknik olarak iki ayrı ölüm oranı kullanılır. 
Kaba ölüm oranı (İng. crude mortality rate) — (hastalıktan ölenlerin sayısıl / (nüfus| 


Vaka ölüm oranı (İng. case fatality rate) - (hastalıktan ölenlerin sayısıl / (hastalığı kapanların sayısı 


1918 İspanyol gribi salgını 

Ölen sayısı: 50 milyon 

Vaka sayısı: 500 milyon 

Vaka ölüm oranı: 50/500 - 10 

Kaba ölüm oranı (bütün dünyaya yayıldığını varsayarsak) - 50 milyon / 1,9 milyar - 42,6 2002-2004 SARS salgını 

Ölen sayısı: 774 

Vaka sayısı: 8098 

Vaka ölüm oranı: 774/8098 - 410 

Kaba ölüm oranı (29 ülkenin toplam nüfusu) - 774 / 6 milyar < ©0,00001 


2009 HINI Kuş gribi salgını (hükümetin milyonlarca aşı ithal edip çöpe attığı ve Türkiye'deki 
bütün tavukları öldürerek yerli ırkları yok ettiği salgın) 


Ölen sayısı: 284000 
Vaka sayısı: 1,8 milyar 
Vaka ölüm oranı: 284000/1,8 milyar - 960,016 


Kaba ölüm oranı < 284000 / 7,5 milyar < 90,004(14| 


DÜNYA toplam vaka: 247.464.037 ölüm: 5.014.985 


Yukarıdaki görsel 01.11.2021 tarihinde https://www.drozdogan.com/coronavirus-son- dakika-haberleri-durum-koronavirus/ sayfasından alınmıştır. “Ölüm oranı” ifadesi bir şey anlatmıyor. Yani payda ve paydada nelerin bulunduğunu anlatmıyor. Verilen sayılardan bu ifadenin ölümle sonuçlanan vaka sayısının toplam vaka sayısına bölümü olduğunu anlıyoruz. 
Bu sayılar verilmeksizin “Covid-19'un ölüm oranının 2” olduğu söylenseydi, “ölüm oranıyla” neyin kast edildiği ayrıca açıklanmadıkça bunun hiçbir anlamı olmayacaktı. Çünkü bu ifade neyi neye böldüğümüz bilgisini içermiyor. 


Bu durumda Covid-19 için kaba ölüm oranı, salgının başlangıcından iki yıl sonra yaklaşık 5 
milyon / 8 milyar - © 0,06 olacaktır. Elbette on binde altı ölüm olasılığı çoğu insanı korkutmaya elverişli olmadığı için yazarlar kaba ölüm oranını kullanmaktan kaçınıyor ve bunun yerine vaka ölüm oranını söylüyor olabilirler. İşte bu, istatistiğin insanların davranışlarını yönlendirmede nasıl kullanıldığına güzel bir örnektir. Basit bir oran halkın dikkatine sunulmayarak veya sunulduğunda terimden bir sözcük eksiltmek çok basit ama etkili bir dezenformasyon yöntemidir. 


Sayılamayan şeyleri saymaya kalkmak 


Örnek: “Şempanzenin kalıtımı insanınkiyle yüzde 98 oranında aynı.” 
Payda ne var, paydada ne var? GDO hesabı gibi bir şey mi bu da? 


Örneğin yazar molekülleri mi sayıyor? Molekülleri sayıyorsa yüz gram kömür karasıyla yüz gram elmasın “yüzde 100 aynı” olduğunu da söylememiz gerekir. Aynı hesaba göre yetmiş litre suyla dolu bir varilin içeriği, yetişkin bir erkek vücuduyla “yüzde 60 oranında aynıdır”. 


Molekülleri değil de dizilişlerini mi sayıyor acaba? Tamam, bu daha mantıklı, çünkü DNA kuramına göre DNA'nın işlevini moleküllerin dizilişi belirliyor. İyi de, dizilişi sayısal olarak ifade etmek ne kadar olanaklı? Kombinasyon veya permütasyon işin içine girince, benzerliği bir oran veya kesirle ifade edebilmek için önce bu oranın nasıl belirlendiğini ortaya koymak gerekir. 


Sözgelimi üst üste iki çift zar attım. Biri iki-bir, öbürü beş-üç geldi. Sonra sen attın. Biri beş-bir, öbürü altı-dört geldi. Senin ve benim attıklarım arasındaki benzerlik “oranını” hesapla bakalım! Beşle beşi mi yan yana koyacağım? Üçle dördün yakınlığını hesaba katacak mıyım? 
Yoksa herhangi bir çift aynı değil diyerek oranı sıfır olarak mı hesaplayacağım? Önce oturup benzerlik oranının nasıl hesaplanacağı konusunda anlaşmış olmalıyız ki oranı hesaplayalım ve bunun üzerine tartışalım. 


İşin özü; DNA'nın dizilişi de, işlevi de salt sayılarla ifade edilemeyecek bir bilgidir. 
“Şempanzenin kalıtımı insanınkiyle büyük ölçüde aynı” veya “insanınkine benziyor” ifadeleriyle bu hata düzeltilebilirdi. Böyle verileri sayısallaştırdığınızda okurun bundan ne anlaması gerektiği belirsizdir; boş kümedir. Okur, eleştirel okur değilse bu türlü geçersiz bilgi parçalarıyla kolaylıkla yönlendirilecektir. 


DNA'nın sayısal bir bilgi olmamasına benzer şekilde, sesin rahatsız edicilik derecesi sayıyla ifade edilemez. Gürültü özneldir /sübjektiftir, kişiye göre değişir. Rahatsız edicilik veya sık kullanılan adlandırmayla gürültü, sesin sayıyla ölçülemeyen bir niteliğidir. Buna rağmen reklamlarda ve reklam dışı metinlerde “yüzde şu kadar ses yalıtımı” gibi ifadelere sık rastlarız. 


PAKP EN KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MARKALAR BASIN ODASI 


Haberle k LR 
N PAKPEN, PENCERE FUARI'NDA YUZDE 40'A VARAN SES VE ISI YALITIMLI URUNLE 


Basından Haberler 


a Pakl)oor markası de üretm vanıları pencere 


Pakpen Haber 


Logo Kullanım Klavuzu inci ftuan olan İstanbul Pencere Fuan'na katılmaktar ahım Tuza, “İstanbul Pencere Fuarı'na ilk ydından & 


i pistlorm isiararası ça 


Pakpen yalan söylüyor. Anlamsız veya bulanık ifadeleri kasıtlı olarak kullanmak yalan söylemektir. 
Erişim tarihi 09.2018 


Örnekteki reklamda eleştirel okuru rahatsız edecek bir sürü öğe üst üstedir. Birincisi, “Yüzde 40'a varan ses ve ısı yalıtımlı ürünler” ifadesindeki belirsizliktir. Isı yalıtımı mı yüzde 40, ses yalıtımı mı? Yoksa ikisinin ortalaması veya başka bir şey mi? İkincisi, gürültüdeki azalışın sayısal olarak ifade edilemeyeceği gerçeğidir. İşin gerçeği, yalnızca gürültü değil, sesin büyüklüğü de basit kesirlerle ve desibel cinsinden tek sayıyla ifade edilecek bir şey değildir. Sesin büyüklüğü anlatılırken her frekans aralığına göre ayrı desibel değeri verilir. Üstelik bu değerler nominal değildir, logaritmik bir ölçeği ifade eder. 


FREGUENCY IN CYCLES PER SECOND (HZ) 
125 250 500 1000 2000 4000 8000 


HEARING LEVEL IN DECİBELS (dB) 


Yani bu verinin anlamlı olabilmesi için okurun hem frekansı, hem desibeli, hem logaritmayı, hem de bu kavramların hepsini bilse bile sesin rahatsız ediciliğinin sayılarla ifade edilemeyeceğini bilmesi gerekir. Bu denli karmaşık şeyleri “halkın” bilmesinin olanaksız olduğu düşünülüyorsa sesin büyüklüğüyle ilgili sayısal ifadelere kesinlikle başvurulmamalıdır. Değilse bu, kör birine renkleri sayıyla anlatmaktan farksız olur. Reklamcının bu durumda yapacağı en iyi iş, bilinen bir deney yöntemine göndermede bulunarak belli frekanslar için belli desibel düzeylerini bir çizelgede göstermektir. 


Reklam, özünde profesyonel yalan söyleme iş koludur. Aynı dezenformasyon yöntemini kozmetik şirketlerinin reklamlarında görürüz. Bir yüz kreminin reklamında “kırışıkları yüzde bilmem kaç oranında yok ettiğini” okuyabilirsiniz. Bir selüloit kreminin reklamında “selüloit oluşumunu şu kadar yıl geciktirdiğini” işitebilirsiniz. Oranlar önemsizdir. Bunlar tıpkı gürültü gibi, sayıyla ölçülebilen büyüklükler değildir. Hatta gürültünün en azından ölçülebilen bir bileşeni vardır ama kırışığın, selüloidin tanımı bile belirsizdir. Bir depresyon ilacının reklamında “bunalımı ve boşluk duygusunu yüzde otuz sekiz buçuk azalttığını” işitmeniz neyse, bunlar da odur. 


http://livhospitalestetik.com/selulit-tedavisi/ 
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ANASAYFA UYGULAMALAR EKIBIMIZ 


NUCSIM1 azalLnak IÇ UYyyulainMad UNUESIMNUC UYUSUCUUM! Uyyulallarak Lcuavırını ELKrMYyi ar Lir External terapilerde ana amaç 


» Selülitli bölgede kan akımında oluşan stazin (durgunlugun) kaldırılması, 

» Dokudaki basıncın azaltılması, 

»* Yağ hücrelerinin etrafında birikmiş olan ve giderek büyüyen yağların lenfatik akımı artırar: prensibine dayanır. 


Geniş alanlarda kullanılabilen ve özellikle selülitli bölgelerde tercih edilen geniş başlığı dışındi yüz, boyun, kol gibi küçük alanlarda cilt sıkılaştırma amacıyla kullanılabilir. Yapılan tıbbi araşt görüntüsünün yüzde 65 oranında azaldığı kilo kaybı olmadığı halde bacak çevresinde incelm 


http://uww.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/selulit-hangi-yontemle-kaca-ku 
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< Geri | Selülit; Hangi yöntemle kaça kurtu. G3 iv) 


sırasında buyuk bir bardak suda eritilerek içilen inneov este6â, 


HANGİ KREM NE İŞE YARIYOR? 


Stendhal Recette M. Menu Minceur: Anti-aging özellikli inceltici bakım ürünü yağ « engelelliyor ve daha önceden oluşmuş portakal görünümünü azaltıyor. Fiyatı 110 Y 


Murat Firm and Tone Serum: Cilt sıkılığını ve elastikiyetini arttırarak cildin görünüm iyileştirmeye, selülit görünümünü yüzde 69 azaltmaya yardımcı olduğu klinik çalışmı Selülit tedavisinde çığır açan serum içerdiği, liposom kapsülleri ile aktif maddelerin 


bir şekilde nüfuz etmesini sağladığı için çatlak tedavisinde de etkili. Fiyatı 165 YTL 


Loreal Perfect Slim Pro: Yerleşmiş selülite karşı ilk yağ parçalayıcı tedavi. 15 gün şekillenmiş bir vücut iddiasında. Kremin kendinden masaj başlığı var. Drenaj etkisiy yeniden şekillendiriyor. Portakal görünümünü azaltıyor. Fiyatı 25 YTL. 


onedio TEST VİDEO YEMEK CAFE GÜNDEM DİĞER» 


Her Gün 20 Saniye Uyguladığınızda Yüzünü ir ii Kid ng Yüz Egzersizle 


An avta > Yaşam > Sa! 


Dale Cooper 
Onedio Üyesi 


Daha gergin, daha genç ve daha sağlıklı bir cilde sahip olmak için kırışık kremlere, nemlendiricileri ödediğiniz paradan biraz sıkılmış olabilirsiniz mesele o krem ve nemlendiricilerin bir yere de yardımcı olup sonrasını ellerinize bırakması. 


796 


Paylaşım 


Size kalan kısmıysa yüz kaslarınızı ve cildinizi düzenli olarak çalıştırmanı gerçeği. Ve bunu gerçekleştirmekse sandığınızdan daha kolay! 


Her gün 20 saniye uyguladığınızda yüzünüzdeki kırışıklık oranını 2690 az egzersizlerine şöyle bir yakından bakalım... 


İstediği kadar ispatlasın, notere onaylatsın, şerefi ve namusu üzerine ant içsin... Kozmetik reklamlarında gördüğünüz yüzdelerin istisnasız hepsi yalandır. Aslında bu işimizi kolaylaştıran bir şeydir. Sayısal ifadeler içeren kozmetik ve zayıflama reklamlarında yalanı ve gerçeği ayırt etmeye gerek yoktur; çok basit, hepsi yalandır. Yalnızca yalanın yöntemi ve biçimi üst düzeydir, profesyoneldir, yasaldır. Bu örnekte ölçülemeyen büyüklükler için verilen sayıların yanında ikinci bir yalan katmanı daha var: “...azaltmaya yardımcı olduğu...” Eğer “azalttığı” deseydi daha somut, elle tutulur bir yalan söylemiş olacaktı. “Yardımcı olmak” ifadesinin mahkemede kanıtlanabilecek, yani herkesçe aynı anlaşılan, yani nesnel hiçbir anlamı yoktur. 


http://nirvanadent.com.tr/2017/10/17/agiz-bakimi 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çalarlar. 40 saniye gibi süren, bu eksik fırçalama işlemi de, sadece fırçalanan bölgeleri korur. 
yerlerde ise; özellikle arka dişlerin çiğneme yüzleri ve dişlerin ara yüzlerinde plak faaliyetleri 


eder. Yani bu bölgelerde çürük ve dişeti hastalığı için gerekli ortam sağlanmış olur. 


İdeal hijyen, dişlerin plaktan tamamen arındınlmasıdır. 
Bu genelde yapıldığı gibi 40 saniye fırçalama ile sağlanamaz. Dişlerinizin ön, arka ve çiğneyici 


yumuşak bir fırça ile yeterli süre (yaklaşık 3 dakika) fırçalanmalıdır. Bu şekilde tüm yüzlerin fı 


“sağlığınızın yüzde 80'lik kısmını korur. Dişlerimizin ara yüzleri hâlâ plakla kaplıdır. Fırça kıllar 


ulaşması imkansızdır. 


Dişlerimiz yan yana dizilerek bize o sevimli gülüşlerimizi bahşeder. Dirsek temasıyla dururlar birbirine yapışık değillerdir. Dolayısıyla şu başımızın belası dental plağımız da dişlerimizin ar: leşir, orada olgunlaşır; hatta buralarda daha da rahat eder. Çünkü düzenli bir fırçalama ile bik 


ilasılaman Balli sak biriik alanlardan hahendi sarı ama barı ıLklarımızın da asla möriilemen mu Sayıyla ölçülemeyen bir şeyi sayma örneklerinin bir başkası: 
“Sigara içilmemeli. Sigara cildi 96 25 oranında erken yaşlandırmaktadır.”(15) 


Böyle bir iddiada bulunabilmek için birincisi “yaşlanmanın” sayısal bir tanımının yapılması gerek. Yaşlanmadan kasıt yüz çizgileri olduğuna göre, bunun laboratuvarda ölçülüp sayılandırılamayacak bir şey olduğu bellidir. Kırışıklık, algı durumuna göre değişen bütünüyle öznel bir olgudur. Ayrıca yazar burada “erkenliğin” sayısal ölçüsünü de vermiyor. “9625 daha erken” ne demek? Örneğin 60 yaşında yaşlanmak yerine 60 — 625 - 45 yaş mı kastediliyor? 
Belirsizdir. 


“Bu yöntemle cilt altındaki kollajen adlı dolgu maddesi uyarılıyor. Böylece cilt daha genç bir görünüm kazanıyor.” 


Ne kadar “daha”? Sayıyla ölçülebilen bir şeyden söz edilmediği için yazar iddiasını kanıtlama gereği görmüyor. Bakın birincisinde sayıyla ölçülemeyen bir şeyi sayılandırdı, ikincisinde sayılandırmadı ama yine belirsiz ve yazarı sorumluluk altına sokmayan, yani hükümsüz bir ifade kullandı. Konu sayısal bile olsaydı diyelim ki 960.05 daha iyi, yani uygulamada farksız bir sonuç varsa bu sonuç “daha iyi” ifadesiyle anlamlıymış gibi yansıtılmış olacaktı. Market yiyeceklerinin üstüne sık sık yazılan “şimdi daha fazla sütlü/meyveli” ifadeleri de aynı etkide, yani geçersizdir. 
Bir inceleme veya soruşturma durumunda üretici ürüne W0.000001 daha fazla süt koyduğunu 


belgeleyip sıyrılabilir. Yasalar ticari etkinlikleri bu türlü anlamsız iddialara dayandırmayı yasaklamadığı için bu kişiler hiçbir gerçek hizmet sunmadan tüketiciyi aldatıp para kazanabiliyorlar. 


Bunları yazanın bilimsel yöntemi biliyor olması gereken diplomalı bir tıp doktoru olduğuna dikkat edin. 


Formülleri anlamak 


“Isı pay ölçer sistemi” olarak da bilinen ısınma giderini dağıtma sistemi ülkemizde yaklaşık on yıldır yaygınlaşıyor. Dairede sürekli oturmayacak olan kullanıcılar, sistemin “yaktığın kadar öde” basitliğinde olduğunu sanarak bu daireleri satın alıyorlar. Kombi kat kaloriferi kullanma mantığıyla bütün termostatik radyatörleri sonuna kadar kısıyor, yalnızca dairede bulundukları zaman açıyorlar. Ay sonunda yüzlerce liralık ısınma faturasını görünce kafaları karışıyor, düş kırıklığına uğruyorlar. Oysa yönetmelikteki paylaştırma formülü açıktır. Daireye giren ısının 9670'i tüketimle doğru orantılı olarak paylaştırılır. Kalan 9630 ise radyatörlerin ayarına bakılmaksızın eşit paylaştırılır. Formülleri görünce gözü korkan kişiler aşağıdaki gibi sayfaları görünce anlaşılmayacak kadar karmaşık olduğunu düşünüyorlar. 
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M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL) 

P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL) 

P1 : Bağımsız bölümün toplam ısı ölçer tüketim tutarı (TL) 

P?2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL) 

S1,2....n: Bağımsız bölümde bulunan her bır ısı ölçerde okunan değer 
St : Binada bulunan bütün ısı ölçerlerde okunan değerlerin toplamı 

A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2) 

At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m7). 


İlk bakışta korkutucu görünse bile bu formülün söylediği şey çok basittir: “Isınma giderinin 9630'unu daire metrekaresine oranlayarak daireler arasında eşit dağıtıyoruz. Kalan 9670'i ise payölçerde okuduğumuz sayıya oranlayarak dağıtıyoruz.” Bu kadar basit. Örnek olması için iki daireli payölçerli bir apartmana 100 lira fatura gelmiş olsun. 30 lirasını 40 ve 80 metrekarelik bu iki daireye 10 lira birine, 20 lira birine olacak şekilde paylaştırıyoruz (P.). Kalan 70 lirayı da metrekareye bakmaksızın payölçerlerde okuduğumuz sayılara oranlayarak paylaştırıyoruz (P.). 


Bir başka konu; bu binalarda radyatörler tamamen kapatılamaz. Enerji verimliliği yönetmeliğe uygun inşa edilen bir toplu konutta ısıtma sistemi “en düşük” ayarda bile iç sıcaklığı 16 veya 
18 derecede tutacak biçimde ayarlanmıştır. Yani 80 metrekarelik dairede oturanlar 
radyatörleri tam kıssalar bile 20 liradan fazla fatura öderler. 


Sıradan bir yurttaş şu formülü anlayamıyorsa belki de orta dereceli okullardaki matematik eğitimi eksiktir. Matematik dersinde uygulamaya yönelik neredeyse hiçbir şey yapılmıyor. 
Yalnızca kuramsal hesaplamalar yapması istenen öğrenci, yaşamda sayısal bir sorunla karşılaştığında bunu nasıl çözeceğiyle ilgili hiçbir fikir yürütemiyor. Yukarıda dizel otomobil örneğini vermiştim. Dizel, benzinli, LPG'li, melez elektrikli ve elektrikli otomobillerin yan yana satılması nüfusunun çoğunun kafasını karıştırıyor. Pek çok kişi bunların gerçek sahip olma giderini karşılaştırabilecek matematiksel çözümleyici düşünceden yoksun. Böyle terimmiş gibi görünen sözcükler kullandığıma bakmayın; çok kolaydır. Daha da kolay olması için salt bu amaca yönelik olarak hazırladığım bir otomatik hesap çizelgesini (Excel vb.) gören pek çok kişinin gözü korkmuş, beni olayı “karmaşıklaştırmakla” suçlamışlardı. Tıpkı yönetmelikteki formülü görenlerin verdikleri tepki gibi. 
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Oysa otomatik hesap çizelgesinin yaptığı şey çok basitti. Yakıt tüketimi ve bakım işçiliği gideri kilometre ile doğru orantılı giderlerdir. Kasko, zorunlu sigorta, vergi ve muayene ise süreyle doğru orantılı giderlerdir. Bunları toplarsınız. Değer kaybı ise hem kilometreyle hem de yaşla doğru orantılıdır, dolayısıyla elle tahmini olarak girilmelidir. Kredi kullandıysanız kredi 


maliyetini de eklemelisiniz. Bir de elbette taşıta sahip olduğunuz süre yıllarla ölçüleceği için, aradan geçen zamanda oluşacak enflasyon farkını hesaba katmalısınız. Enflasyon farkını hesaba katmazsanız bulduğunuz sayılar nominal olacaktır yani bütün hesap yanlış olacaktır. Bu değişkenlerin hepsini elle hesaplamaya çalıştığınızda hesap satırları yaklaşık bir sayfayı dolduruyor. İnsanların çoğu matematikten tiksindiği için bu hesabı yapmaya üşeniyor. Bu üşenme sonucunda yanlış kararlar verilmesi yüksek olasılıktır. Sözgelimi sayılarla arası iyi olan bir tanıdığım yalnızca ailesiyle tatile gideceği zaman geniş bir otomobil kiralamanın bütün yıl küçük bir otomobile sahip olmaktan daha ucuz ve daha yararlı olduğunu hesaplayabilmişti. 
Sözgelimi melez elektrikli (İng. hybrid) Toyota Yaris ilk ithal edildiğinde yılda kaç kilometre yaparsa yapsın kilometre maliyeti benzinli veya dizel Yaris'ten daha yüksek oluyordu. Bu hesabı yukarıdaki hazır hesap çizelgesinde birkaç saniyede yapmıştım. Sözgelimi pek çok yeni otomobil alıcısı, kilometre yolculuk başına düşen toplam maliyeti hesaplamamıştır; sırf otomobil az yakıyor diye ucuza yolculuk yaptığını sanır. Pek çok tüketici dizel otomobilin benzinli seçenek karşısında kendini kaç yılda amorti ettiğini doğru hesaplayamaz. 2021 yılına geldiğimizde kimi otomobilin benzinli seçeneğinin artık satılmadığını dehşetle öğreniyorum. 
Bu durum hesap bilmeyen tüketicilerin anlamsız dizel talebinden kaynaklanıyor olmalı. 


Net Bugünkü Değerin Form 
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RİR,R,.....R, —Net Nakit Girişleri i-Sermaye maliyeti yada iskonto oranı 


C—Yatırım tutarı 


tırımın ekonomik ömrünü 


Toplumda sayısal okuryazarlığın olmaması herkese çok pahalıya patlıyor. Örneğin hazırladığım hesap çizelgesindeki “net bugünkü değer” ifadesini gören kimi ahbap bu terimin anlamını bilmiyordu. Örneğin bileşik faiz formülü (NBD formülüyle özünde aynıdır) çok yaşamsal olmasına rağmen bunu pek az kişi anlar. Bundan dolayı eğitimcilere büyük görev düşüyor. 
Eğitimci önce kendini eğitmeli, böylece örgün eğitimin kusurlarını kendi üzerinde görmeli. 
Burada Eğitim Bakanlığı'na akıl verecek değilim. Orada sorun çözmeye çalışan iyi niyetli kişiler olmadığı için bu durumdayız zaten. Ancak öğretmenlerin, ana-babaların, yaz okulu ve kurs düzenleyen kişilerin daha çok hareket alanı var. Örgün eğitimin bıraktığı ve kapatılması gereken çok açık var. Bu açık matematiğe ayrılan dönemlik ders saati içinde giderilebilir. 
Eğitimciler sayısal okuryazarlıkla ilgili önce kendi açıklarını kapatmalıdırlar. Ardından gençlerin açıklarını ders içinde kapatabilir veya okul dışı zamanda kapatmak için fazladan dersler verebilirler. Bu sitede gördüğünüz sayısal okuryazarlık başlıkları sizin için kaba bir kılavuz olabilir. Burada çoğunlukla eksikliği hissedilen yeteneklerin örneği veriliyor. İyi bir ders 


düzenlemesiyle bu eksikliklerin birkaç saatlik bir kurs ile giderilebileceğini düşünüyorum. Bu noktada benim yeteneklerimi ve olanaklarımı aşan bazı şeylerin olduğunu anlamalısınız. 
Birincisi, bu dersler iyi hazırlanmış ve grafiklerle desteklenmiş videolarla hızlıca ve etkin biçimde verilebilir. İkincisi, güncel örnekler bulunmalı ve edinilen yeteneğin nasıl kullanılacağı sıcağı sıcağına gösterilmelidir. Bunun için günlük gazeteler, dergiler ve haber siteleri taranabilir. Beş kişilik bir takımın yapacağı nitelikli bir çalışma ile binlerce gencin beynini çürümekten kurtaracak nitelikli bir eğitim malzemesi hazırlanabilir. Bu malzeme bir video dizisi, internet sitesi veya kitap olabilir. 


Karmaşıklığı basite indirgemek 


Basın-yayın ortamlarında sıklıkla gördüğümüz bir insan tipi vardır: Eylemci. 12 Eylül 1980 
travması, güzel Türkçemizde “eylemci” sözcüğünün anlamını biraz eğmiştir. Eylemci diye gürültü çıkararak, yüksek sesle, parlak görüntülerle haklı veya haksız bir şeyin savunusunu yapan kişiye denir. 1980'in anlambilimsel çarpıtmasında olduğu gibi kırıp döken kişiye değil. 
Eski dünyada bir taşın veya kürsünün üstüne çıkıp halka konuşan kişiler olurmuş. Örneğin peygamberler de böyledir. Bugünün dünyasında bu yerlerin yerini basın-yayın almıştır. Bütün ülkenin duyabileceği kadar yüksek olan kürsü, basın-yayının kürsüsüdür. Bu kürsüyü kişilere yayıncılar, gazeteciler, televizyoncular, internet site sahipleri ve varsa bunların denetleyicileri kullandırırlar. Meclis ve hükümet kürsüsü de basın yoluyla halka görünür olduğu için hükümet de bu sanal ses yükseltme mekanizmasına tabidir. Eylemciler basın-yayın kürsüsüne kimi zaman çağrılırlar. Çağrılmadıkları zaman o kürsüye çıkabilmek ve duyulabilmek için sokağı kullanır, yürüyüşler ve gösteriler düzenlerler. 


Eylemci bir tür politikacıdır. Kişinin politikacı sayılması için temsili demokrasi kanallarını kullanması gerekmez. Güç elde etmek arayışında olan, sözünü egemen kılmak veya yalnızca anlatabilmek isteyen herkes politikacı sayılır. Örneğin üniversite öğretim üyeleri de meslek çevreleriyle sınırlı kalmayıp genel halka bir şey söylemek istediklerinde pekâlâ politikacı sayılabilirler. Politikacının sürekli yalan söylediği, bilinen bir şakadır. Eylemciler de insandır; savundukları düşünceyi benimsetmek veya verilmesini istedikleri tepkiyi elde edebilmek için yalan söyleme yoluna başvurabilirler. Eylemciyi yalan söylemeye zorlayan etmenler de politikacınınkine benzer: Sözgelimi kısa sürede anlaşılmak isterler. Sözgelimi akılda kalıcı olmak isterler. Bunun için uzun cümlelerden kaçınıp “slogan” adı verdiğimiz ve asgari zeka düzeyine seslenen kısaltmalar kullanırlar. Sözgelimi karmaşık süreç ve mekanizmaları basitleştirerek anlatmak isterler. Onları buna zorlayan biraz da demokrasinin yapısıdır. Çünkü modern demokrasi, ilk karar verici olan seçmende hiçbir yetkinlik düzeyi istemez. Düşünme yetisinde yeterlilik aranmaksızın herkes seçmendir. Dolayısıyla eylemcinin propagandası, tıpkı politikacınınki gibi, en düşük düzeye ayarlıdır. Bu nedenle, bir şeyi savunmak için sundukları istatistik veriyi de en düşük düzeyin anlayabileceği biçimde sunmak isterler. İşte bu nokta, sayılarla yalan söylemenin meşru olduğuna inanılmaya başlanan noktadır. 


Buna bir de basın dediğimiz sisteme içkin arızalar eklenir, durum ağırlaşır. Basın her şeyi haber yapmaz. Bir şeyin basına malzeme olması için yeterince ilgi çekici olması gerekir. Yeterince 


özetlenebilir olması gerekir. Vesaire... Bunların her biri, bir gerçeğin veya bir talebin basına malzeme olabilmesi için geçmesi gereken ayrı birer süzgeçtir. Veya atlaması gereken ayrı birer engel de diyebiliriz. Sansür, aslında gereğinden fazla üstünde durulan, yeterince irdelenmeyen, yanlış anlaşılan bir konudur. Sansür aslında basın-yayın sisteminin doğal ve kesintisiz bir bileşenidir; dışarıdan gelen bir anormallik değildir. Bunu hükümet dışarıdan yapınca adını sansür korlar. Basın aynısını kendisi yaparsa adı “haber yapmama özgürlüğü” veya “kısıtlı olanaklar” olur. Falanca olayı neden haber yapmadıklarını sorsanız her şeyi haber yapmak zorunda olmadıkları veya her yere koşturacak muhabirleri veya her şeyi yazacak yerleri olmadığı gibi savunmalar yaparlar. 


İşte bu nedenle, sayısal bir verinin basında yer alması için basın-yayın şirketinin amaçlarına hizmet edebiliyor olması gerekir. Bu amaçların para kazanmayı içerdiğini ama para kazanmakla sınırlı olmadığını önceki yazılarımda belirtmiştim. İşte bu yüzden basın-yayın şirketlerinde karşılaştığımız sayısal veriler çoğu kez bir sürü filtreden geçmiş, giydirilmiş, özetlenmiş (3kırpılmış) olur. Hatta sayısal veri içermesi gerekmeyen bir konuya “uysa da uymasa da” mantığıyla basın tarafından sayısal veri eklenmiş olabilir. Eleştirel düşünürün yapması gereken, eylemcinin /politikacının ve/veya basının davranışından süzülerek aktarılan sayısal verinin gerçeği ne ölçüde temsil ettiğini değerlendirmektir. 


Somut, maddi bir örnekle açıklayayım. Binalarda başarılı bir ısı yalıtımı için uyulması gerekli bir takım koşullar vardır. Bu koşullar doğru proje, doğru malzeme seçimi, özenli işçilik gibi başlıklar altında toplanabilir. Bu koşulların içinde sayısal olanlar da vardır. Örneğin hangi malzemenin nerelerde kaç santim kalınlıkta kullanılması gerektiği gibi. Ama sayfalar dolusu şartname ve sözleşme yazılmasını, teknik resim çizilmesini gerektiren bu bilgi yığınını en alt zeka /bilgi düzeyine göre kısaltmaya çalışırsanız, bu olmaz. İşe yarar bir özet yapamazsınız. Mülk sahibi, bir mimarın veya makine mühendisinin söylediklerinden hiçbirini anlamaya yetkin değilse, çevresinden edindiği kıt izlenimin etkisi altında ona şu soruyu sorabilir: “Ben ayrıntıları anlamıyorum, sen bana yalnızca kaç santim kullanacağımı söyle.” İşte böylece projeciye veya müteahhide aslında “bana yalan söyle, beni idare et” demiş olur. 


Bir önceki başlıkta verdiğim “sigaranın akciğer kanseri riskini 30 kat artırdığı” verisi de buna benzer. Belli bir coğrafyada, belli bir zaman aralığında, belli yaşama alışkanlıkları olan kişilerin arasından günde belli sayıda sigara içenler içiciler olarak hesaba katılmış ve bu sonuç bulunmuştur. Bu araştırmanın raporunu veya bilimsel makaleyi okuduğumuzda yapılan bir cümlelik özetin yanlış olduğunu görmemiz hiç de düşük bir olasılık değildir. 


“Atmosferdeki karbondioksit 300ppm'yi geçtiğinde yok olacağız” veya “kadına şiddette 961400 artış var” gibisinden süper-özet sayısal verilerde de aynı durum vardır. Bu sloganlar yüzlerce sayfa tutacak veri takımını ve hesaplamaları özetlemeye kalkarlar. Varsayımları ve varsa sözcüklerin yeni tanımlarını da bütünüyle devre dışı bırakırlar. Yukarıdaki hesap çizelgesini anımsayın. Bu çizelgeyi “dizel araba daha ekonomik” diye özetlemeye kalkmak nasıl bir budalalıksa karmaşık hesapları bu sloganlara indirgemek de öyledir. 


İşte her şeyi bilebileceğini sanan kamuoyu, bu haksız basitleştirmeleri yapan kişilere benzer. 
Kendini her konuda karar verebilmeye yetkin sanan demokrat seçmen “kaç santim köpük koyacağız” diye soran mülk sahibine benzer. Bu kişiler, bilenlerin gözünde kendilerini gülünç 


duruma düşürürler. Acınacak hallerini demokrasi, özgürlük gibi süslü sözcüklerin görkemiyle örtmeye çalışırlar. Bir başka deyişle bu kişiler cahilliklerinin ayırdında olmayan cahillerdir. Bilen azınlık çoğu kez demokratlık veya politik doğruculuk uğruna susar, onların cahilliklerini yüzlerine vurmaz. Onlar da gerçeği öğrenemeden yaşayıp giderler. Hatırlayalım; ne demişti bilge: 


“Bilen ve bildiğini bilen kişi bilgedir. Onu izle. 
Bilen ama bildiğini bilmeyen kişi düştedir. Onu uyandır. 
Bilmeyen ama bilmediğini bilen kişi zararsızdır. Ona öğret. 


Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen kişi cahildir. Ondan kaç.” 


”» 


Eylemci her zaman iyi niyetli değildir. “Yenilenebilir enerjiye yatırım yapılsın”, “çocuk istismarı son bulsun”, “kadına şiddete hayır” gibi sloganlarla bir dizi talepte bulunan eylemci, lobici, köşe yazarı ve sair kişiler bu taleplerini doğru ve haklı göstermek için sayısal veriyi cephane olarak kullanırlar. Bunu yaparken kendi işlerine gelen, ilgi uyandırıcı sayıları seçerler ve bu sayıların arkasındaki karmaşık hesabı bütünüyle göz ardı ederler. Sorun olduğuna inandırmaya çalıştıkları bir durum varsa onu sorun gibi gösterecek büyük (veya küçük) sayıları öne çıkarırlar. 
Savlarını zayıflatacak sayıları olduğundan küçük veya önemsiz göstermeye çalışırlar. Basın onların bu oyununa çanak tutar çünkü okuru baktıracak çarpıcı başlıklar atabilmek ister. 
“Uzman” görüşleri, büyük sayılar veya şaşırtıcı oranlar her zaman daha fazla okunma, daha fazla tık ve daha fazla reklam geliri demektir. Bu sayıların yanlışlığını veya yersizliğini bildirmek basın şirketine daha fazla reklam geliri sağlamayacaktır. 


Eylemci veya politikacı, bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen kalabalıkları yönetmek ister. Bunun için çekinmeden ona yalan söyler. Sayılar, bu yalanın araçlarından yalnızca biridir. Burada amaç birilerini suçlamak değildir. Bu ortamda ilk suçlanacak kişi, sayısal okur-yazarlık öğrenimini örgün eğitim kapsamına almayan yöneticilerdir. “Hayata hazırlık” olma iddiasındaki okul; gazete, televizyon, internet ve kitap yoluyla sürekli maruz kalacağı sayısal bilgiyi değerlendirme yetisini öğrenciye kazandırmıyorsa onu hayata hazırlamıyor demektir. Bu eksiğini kapatarak sürünün güdülen bir parçası olmaktan kendini kurtarmak, kişinin kendi iradesine kalmaktadır. 


Aynı şeyi çok kez saymak 
Örnek: “Dokuz günlük bayram tatilinin ekonomiye maliyeti 100 milyar lira.” 


Benzer başlıklar sık sık atılır. Bu toplamların nasıl hesaplandığının ayrıntısına girilmez. 
Ama sözcükler başlığı altında ayrıca incelediğim üzere, burada bir alarm sözcük yer alıyor: Ekonomi. Türkiye ekonomisi veya dünya ekonomisi biçiminde de kullanılır. Ekonomi 


diye bir kişi yaşamaz yeryüzünde. Maliyet kavramı ise kişiler için geçerlidir. Püf noktası buradadır. Ekonomi sözcüğü kullanıldığında, tatilin veya haber konusu olan şeyin kime maliyetinin hesaplandığı belirsizdir. Dezenformasyon yapmak isteyenler için kullanışlı bir aygıttır. Hemen bir örnekle açıklayayım: 


Diyelim ki bir otomobil fabrikatörüsünüz ve işçileriniz greve gitti. Grev olmasaydı 100 otomobil 
daha üretecektiniz. Bunların her birini 45 bin liraya mal edip 50 bin liraya satacaktınız. Bu 45 
bin liralık birim maliyetin 35 biner lirasını parça üreticilerine ödeyecektiniz. Parça üreticileri bu 
35 biner liranın 15 binini hammadde üreticilerine ödeyecekti. Oturdunuz, grevin maliyetini 
hesapladınız: 


Otomobil fabrikasına maliyet: 100 x 50000 — 5 milyon TL 
Parça tedarikçisine maliyet: 100 x 35000 — 3,5 milyon TL 
Hammadde tedarikçisine maliyet: 100 x 15000 — 1,5 milyon TL 
Grevin toplam maliyeti: 10 milyon TL 


Hemen bir basın toplantısı yaptınız, yalnızca bu 10 milyonluk toplamı göstererek Allah'ın cezası sendikayı ve işçileri halka şikayet ettiniz. Nasıl hesapladığınızı açıklasaydınız, sayı saymayı bilen birileri sahtekarlığınızı açığa vuracaktı. Neyseki toplumda sayısal okuryazar sayısı çok düşük, bu sorular akıllarına bile gelmiyor! 10 milyonu duyan “cık cık” ediyor, “vah vah” ediyor. Oysa grevin gerçek maliyeti on milyonun çok çok altında. Grevin fabrikaya gerçek maliyeti, üretimle orantılı olmayan sabit giderler artı 5'er bin liradan beş yüz bin lira kârdır. Yukarıda fabrika sahibi aynı şey için ödenen paraları tekrar tekrar sayarak sayıyı şişirmiş oldu. Grev süresinde satılmayan hammadde uzayda yok olmadı, yalnızca satılması gecikti. Parça tedarikçisinin kârdan zararı da aynı şekilde bileşenlerine ayrılıp incelendiğinde daha küçük sayılar bulacağız. 
“Maliyet” sözcüğünü kullanıp da bunun kime maliyet olduğunu gizlerseniz, sayıları bu yolla istediğiniz kadar şişirebilirsiniz. 


Ünlü dokuz günlük bayram tatillerinin maliyeti de emin olun “kim” sorusu sorulmadan çıkarılıyor. Dokuz gün boyunca kapalı kalan işletmelerin kârdan ettiği zarar katlanarak ekleniyor ama turistik işletmelerin, ulaşım hizmetçilerinin ettikleri fazladan kâr katılmıyor. 
Veya insanların görüşmeleri, sevişmeleri, dinlenmeleri, mutlu olmaları gibi para harcamadan elde edilen iyilikler hesaba girmiyor. Bir yerde otel açılınca “bölge ekonomisine olan katkısı” ile uzun tatillerin “ülke ekonomisine maliyeti” aynı mantıkla hesaplanıyor! Yalnızca iki sayıdan birine “katkı” veya “büyüklük”, ötekine “maliyet” adı veriliyor keyfi olarak. 


1999 depreminin “ülke ekonomisine maliyeti”nden söz edildi yıllarca. “Ekonomi” adında bir 
kişi yaşamıyor yeryüzünde. Maliyet de, kazanç da yalnızca kişiler içindir. Depremin vergi mükellefine maliyeti var. Belediyelere var, merkezi hükümete var. Taşınmazı zarar gören taşınmaz sahiplerine var. Evi geçindiren babası ölen ailelere var (erken ölenlerin kendi gördükleri zarar sayısal değildir). Ama bu yıkımdan karlı çıkanlara depremin maliyetinden çok katkısı var. İnşaat şirketleri, malzeme fabrikaları, taş ocakları, madenciler, mühendisler, 


mimarlar ve bunun gibi... 2001 krizi olmasa idi “depremin ekonomik büyümeye katkılarından” söz ediyor olacaktık büyük olasılıkla. Aynı biçimde, sigaranın neden olduğu hastalıkların Türkiye'ye yıllık maliyeti bilmem kaç milyar lira mıdır? Yoksa bu büyüklük Türkiye ekonomisine katkı mıdır? Düşünün: Tütün üreticisi kazanıyor, sigara fabrikası kazanıyor, hastane kazanıyor, doktor kazanıyor, ilaç fabrikası kazanıyor, mezarcı kazanıyor. Sigarayı bıraktırma ürünü satanlar da kazanıyor. O zaman “ekonomiyi büyütmek” istiyorsak gençleri sigaraya başlatmalıyız! 


Alkollü taşıt kullananlar Türkiye'ye bir külfet midir, kazanç mı? Lokantacı /meyhaneci kazanıyor, otomobil üreticisi kazanıyor, tamirci kazanıyor, sigortacı kazanıyor, hastane kazanıyor, mezarcı kazanıyor, imam kazanıyor, trafik polisi kazanıyor vb. Çünkü hesaplama yöntemi aynıdır. Yani aynı şeyi çok kez sayarlar. Ve sayacakları şeyi keyfi olarak belirlerler. 
“Maliyet” adı vereceklerse kazancı artan kişileri görmezden gelirler. “Kazanç” veya “katkı” adı verilecekse işinden gücünden olanları, yoksullaşanları, hastalananları, mutsuzlaşanları görmezden gelirler. İnternet alışverişinin “ekonomiye katkısını” hesaplarken, bu yüzden iflas edip kapanan dükkanları saymazlar. KOBİ kredilerinin “ekonomiye katkısını” hesaplarken yeni rakipler yüzünden zarar eden KOBİ'leri saymazlar. 


Hesapladığınız parasal büyüklüklere maliyet veya kazanç adı vermek, baktığımız noktaya göre değişecektir. “Ekonomiye maliyet” ve “ekonomiye katkı” adı verilen anlamsız sayılar hesaplanırken kimin gözünden bakıldığı belli olmadığı için aynı şeyler yeniden ve yeniden sayılır. O yüzden bu sözcükleri duyunca “Kime maliyet?” diye veya “Kime yarar, kime zarar?” 
diye sormayı alışkanlık edineceğiz. Çünkü birinin maliyeti, başkasının kazancıdır. “Ekonomi” adında bir kişi yoktur. 


Yok, eğer sarhoş sürücülerin veya depremin paradan bağımsız olarak kötü şeyler olduğunu düşünüyorsanız, bunların maliyetini en azından bu yolla hesaplamayı bırakacaksınız; çünkü iyilik ve kötülük parayla ölçülebilen bir şey değildir. İstatistiğin ve muhasebenin konusu değildir. 


Aynı şeyi defalarca saymak, ekonomik büyüme hesabında da bulunur. Diyelim ki ailemizin ekonomik büyüklüğünü, TÜİK'in ve öbür bütün ülkelerin istatistik kurumlarının büyüklük hesapladığı yolla hesaplayacağız. Şimdiye dek yıllık kazancımız 100 bin lira, yıllık harcamamız da 100 bin lira olmuş olsun. Bu yıl babamız bankadan 200 bin lira kredi çekti ve başka bir aileden ev satın aldı. Yıl bitmeden, evi annemize 200 bin liraya sattı. Bu yılki ekonomik büyüklüğümüze, aldığımız 200 bin liralık borç da, babamızın annemize yaptığı 200 bin liralık satış da bir biçimde girecek. Yani ailemizin parayla ölçülebilen gerçek üretimi 100 bin olduğu halde büyüklük 200 binin üstünde görünecek. Ülkelerin ekonomisini “büyüyor” gösteren öğeler basitçe böyle çalışır. Türkiye'de büyüyen başlıca iki iş kolundan biri inşaattır. Aynı taşınmazları katma değer üretmeksizin kendi aramızda sürekli alıp sattığımız için ülkenin ekonomik büyüklüğü artıyor görünür. Bina ve onu oluşturan malzeme bir kez üretiliyor ama hiçbir katma değer eklenmeden defalarca el değiştirdiği zaman, bu bir ekonomik etkinlik olduğu için “üretim” büyük görünüyor. Çünkü nasıl hesaplarsanız hesaplayın, GSYH'nin içinde tekerrürlü (yinelemeli) sayımlar kaçınılmazdır. 


Zamana yayılı harcamalar 


Örnek: Güneş paneliyle (PV) elektrik üretmek. 


Arkadaşım şebeke olmayan çiftliğinde elektrik kullanmak istiyor. Elektrik şirketine başvuruyor, 
60 bin lira bağlantı parası istiyorlar. Bunun üzerine arkadaşım güneşten elektrik üreten 
sistemleri araştırıyor. İhtiyacını karşılayabilecek sistemin 25 bin liraya kurulabileceğini öğrenince güneş enerjili sistemde karar kılıyor. “Üstüne bir de fatura ödeyeceğime kendi elektriğimi üretirim” diye düşünüyor. Arkadaşım doğru bir karar verdi mi? 


Kişisel ulaşımda ölçünün kilometre başına toplam maliyet olması gibi, elektrik kullanımında ölçü kilovat-saat başına toplam maliyet olmalıdır. Arkadaşım kilovat-saat maliyetlerini karşılaştırmadığı için doğru bir yol izlememiştir. Doğru hesap şudur: 


Şebeke bağlatma maliyeti: 


» BağlatmaparasıJilk yatırım). 
» o Taşınmazı kullanmayı düşündüğü süre boyunca gerçekleşecek toplam tüketim (kWh cinsinden). 
» Eksi maliyet: Taşınmazın değer artışı (satmayı düşünüyorsa). 


Güneş enerjisi sisteminin maliyeti: 


» Kurulum maliyeti (ilk yatırım) 

» Taşınmazı kullanmayı düşündüğü süre boyunca bakım, onarım ve eskiyen parçaların değişim maliyeti. 

»* Kazariski varsa kuruş olarak değil, risk etmeni veya olasılık yüzdesi olarak göz önüne alınmalı veya sayısallaştırmadan dikkate alınmalı. 

» Eksi maliyet: Hurda değeri. 


Yirmi yıl için örnek hesap: 

Elektrik faturası - Günde 3kWh tüketim x 0,72TL/kWh x 365 x 20 - 15768TL Taşınmazdaki değer artışı - 15000 “ 20000TL 

Toplam maliyet < 60000 * 15768 — 15000/25000 - 55765 “ 60765TL 

2kWh (azalan yarar) kapasiteli güneş enerjisi sisteminin kurulum maliyeti < 25000TL Bakım ve yenileme maliyeti < 10000 “ 15000TL 

Eksi maliyet: Sistemin hurda değeri - 2000TL 


Toplam maliyet < 33000 “ 38000TL 


Kaza/sabotaj riski — 905 (dikkate alınmadı) 


Görüldüğü üzere toplamda 55-60 bin ile 33-38 bin gibi sayıları karşılaştırıyoruz. Ama günlük tüketim tahmini birinde 3, birinde 2 kilovat-saatti. kWh maliyetini hesaplayınca 2,77 TL/kWh ile 2,60 TL/kWh buluyoruz; neredeyse aynı. İkinci seçenekte vazgeçilen yararı ve az da olsa kaza riskini de göz önüne alınca iki seçeneğin birbirine görünenden daha yakın olduğu sonucuna ulaşıyoruz. 


Not: “Elektriğimi kendim üreteyim” veya “güneşten bedava elektrik” benzeri ifadelerde sözcüklerin kullanımına dikkat edin. Aslında elektriği sistem üreticisi üretiyor, tüketici ondan satın alıyor. “Bedava elektrik” ifadesi bir zamanlar Gırgır dergisinin kapağında gördüğümüz “250 lira veren herkese bedava” şakasını anımsatıyor. 


Enflasyon 


Sayısal okuryazar olmayanların en sık düştükleri yanılgılardan biri fiyatları ve kazancı karşılaştırırken enflasyonu dikkate almamaktır. Enflasyon paranın alım gücünün düşmesidir. 
Yüzde olarak ifade edilir. Geçen dönem elli lira olarak mal veya hizmet bu dönem elli beş lira olduysa enflasyon (55-50)/50-910'dur. Sonraki dönem fiyat 59 lira olduysa sonraki dönem enflasyonu (59-55)/55-907'dir. Enflasyondaki artış 907 değildir! Enflasyondaki artış 7-10--3 puandır. Yani enflasyon azalmıştır. Fiyatların artmasını, yani enflasyonun sıfırdan büyük olmasını “enflasyondaki artış” diye niteleyen cahil gazetecilerin olduğu bir ülkede bunların bilinmesi daha da önemlidir. Bu yanlış kullanım bir arabanın hızlanmasını “arabanın ivmelenmesi” olarak anlatmaya benzer. İvme hızdaki artıştır. Sabit ivmeyle hızlanmakta olan bir araba ivmelenmez, yalnızca hızlanır. 
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Yoksulun enflasyonu zenginin eniflasyonundan hızlı artıyor 
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırm 


Merkezi'nin araştırmasına göre, oksul ve zengin enflasyoı arasındaki fark 2014'te yüzde 18'e yükseldi 


Enflasyon ile enflasyonun artış hızı arasındaki farkı anlamayan bir gazete editörü. 


Bayram Gündüz 
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TÜİK veya enflasyon hesaplayan her kimse, çizelge hazırlarken bir başlangıç yılı seçer. Örneğin 2003-100 demek, 2003'ün ortalama fiyat endeksi 100 demektir. 2015 Şubat'ındaki alım 
gücünü 2013 Haziran'ıyla karşılaştırmak istiyorsanız 252,24/221,75-9013,75 bulursunuz. 2013 
Haziran'ında 100 lira olan mal 2015 Şubat'ında 113,75 lira olmuştur. 


Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, Kasım 2021 


Domestic producer price index and rate of change, November 2021 


(2003-100) 

Yıl Ocak 
Year Jan. 
2003 g4 77 
2004 104,81 
2005 114,49 
2006 123,51 
2007 135,09 
2008 143,80 
2009 155,16 
2010 164,94 
2011 182.75 
2012 203,10 
2013 206,91 
2014 229,10 
2015 236,61 
2016 250,67 
2017 284,99 
2018 319,60 
2019 424 86 
2020 462,42 
2021 583,38 


Enflasyonu hesaba katmama hatası çok yaygındır. Bu durum “emlake yatırımın her zaman kazandırdığı” ezberini yaratmıştır. Enflasyonun geçici olarak yükseldiği dönemlerde emlak enflasyonun altında kalabilir. Sözgelimi enflasyonun 50 olduğu bir aralıkta taşınmazın rayici 


Şubat 
Feb. 


96,23 
105,35 
114,51 
123,63 
136,37 
147,48 
156,97 
167,68 
185,90 
202,91 
206,65 
232,21 
239,46 
250,16 
288,59 
328,17 
425,26 
464,64 
590,52 


Mart 
March 


98,12 
106,36 
114,81 
124,14 
137,70 
152,16 
157,43 
170,94 
188,17 
203,64 
208,33 
233,98 
241,97 
251,17 
291,58 
333,21 
431,98 
468,69 
614,93 


Nisan 
April 


99.09 
106,39 
115,63 
126,54 
138,80 
159,00 
158,45 
174,96 
189,32 
203.81 
207,27 
234.18 
245,42 
252,47 
293,79 
341,88 
444.85 
474,69 
641,63 


100'den 140'a çıktıysa değeri düşmüştür. 


Sözgelimi 2021'in son aylarında akaryakıt fiyatları sıçrayınca kimisi akaryakıtın “çok pahalı” olduğundan söz etmeye başladı. Oysa gerçekte onca zamma rağmen akaryakıt 2008-2010 düzeyinden bile aşağıdaydı. 


1 Kasım 2010'da benzin fiyatı 3,70 liraydı. 


1 Kasım 2021'de benzin fiyatı 8,41 liraydı. Bu verilere akaryakıt şirketlerinin sitelerinden 


ulaşabilirsiniz. 


Mayıs 
May 


100,04 
107,35 
116,69 
130,05 
139,34 
162,37 
158,37 
172,95 
189,61 
204,39 
209,34 
232,96 
248,15 
256,21 
295,31 
354,85 
456,74 
482,02 
666,79 


Haziran Temmuz 
June July 
Endeks-Index 
100,12 99,93 
107,21 107,72 
116,81 116,14 
135,28 136,45 
139,19 139,28 
162,90 164,93 
159,86 158,74 
172,08 171,81 
189,62 189,57 
201,83 201,20 
212,39 214,50 
233,09 234,79 
248,18 247,99 
257,27 257,81 
295,52 297,65 
365,60 372,06 
457,16 452.63 
485,37 490,33 
693,54 710.61 


Ağustos 
August 


100,09 
108,54 
117,13 
135,43 
140,47 
161,07 
159,40 
173,79 
192,91 
201,71 
214,59 
235,78 
250,43 
258,01 
300,18 
396,62 
449,96 
501,85 
730,28 


Benzinin enflasyon karşısındaki durumunu sınamak için yapacağımız hesap şudur: 


(son endeks)/(ilk endeks)| / ((son fiyat)/(ilk fiyat)| 


(858,43/176,23) / (8,41/3,70) 


4,871/2,273-2,143 


Eylül 
Sep. 


101,44 
109,57 
118,33 
135,11 
141,90 
159,63 
160,38 
174,67 
195,89 
203,79 
216,48 
231,79 
254,25 
258,77 
300,90 
439,78 
450,55 
515,13 
741,58 


Ekim 
Oct. 


102,38 
112,03 
120,45 
135,73 
141,71 
160,54 
160,84 
176,78 
199,03 
204,15 
217,97 
239,97 
253,74 
260,94 
306,04 
443,78 
451,31 
533,44 
780,45 


Bu şu demektir: 
2010'dan 2021'e enflasyon 487'dir. 
2010'dan 2021'e benzin enflasyonu ise W227'dir. 


Eğer 2010'daki benzin fiyatı enflasyona göreli olarak (yani nominal olarak değil, reel olarak) sabit kalsaydı 2021'in Kasım'ında fiyatı 2,143 x 8,41 - 18 lira olacaktı! Yılbaşına doğru 10 lirayı bulmuş olan benzin, enflasyon karşısında gerilemiştir, hâlâ ucuzdur. Eğer üşenmez hesaplarsanız aynı durumun doğalgazda da, elektrikte de geçerli olduğunu göreceksiniz. İlkeyi anladıysanız benzer hesapları döviz kurunu veya altın fiyatını gösteren çizelgelerle de yapabilirsiniz. Sayısal cahillikten kendinizi kurtardıktan sonra ucuz enerjinin hepimize nasıl zarar verdiğine kafa yormaya başlayabilirsiniz... 


Yalnızca enerjinin değil, tarım ürünlerinin de enflasyon karşısında değer yitirmesi yani durmadan ucuzlaması gerçek bir o felakettir. Meraklısı şuradaki hesabı 


inceleyebilir: https://cokus.wordpress.com/2013/09/27/koylu-vazgecerse/ 


Üstel fonksiyon ve bileşik faiz 


Uygarlık öncesi toplumların en görünen özelliği nüfusun küçüklüğüdür. Uygar toplumlar çoğalma ve birleşerek büyüme eğilimindedir. Böyle olduğu için kişilerin yaşamı git gide artan büyüklüklerle çevrili olmaktadır. Bu artan büyüklüklerin içinde pek çoğu üstel hızla artan büyüklüklerdir. Bileşik faiz başta olmak üzere üstel (eksponansiyel) matematiksel fonksiyon, yaşamımızı en yakından etkileyen matematik konularından olmakla birlikte bunu kavrayabilen insan sayısı çok azdır. Yani çok yaşamsal olduğu kadar çok az kişinin bildiği bir konudur! 


Bir zamanlar Hindistan'ın bir kralını ziyaret eden bir bilge kralı satranç maçına çağırmış. Kral kabul ederek bilgeye kazanırsa ne ödül istediğini sormuş. Bilge demiş ki, “tahtanın ilk karesinde bir pirinç, ikincisinde iki pirinç, üçüncüsünde dört pirinç ve sonraki her kare öncekinin iki katı olacak biçimde pirinç taneleri istiyorum”. Kral bilgenin değerli bir ödül istemeyişine şaşırmış ve kabul etmiş. Kral maçı kaybedince ödülü ödemek üzere bir çuval pirinç söylemiş ve taneleri karelere koymaya başlamış. İlk sekiz kareyi doldurup daha ikincisine geçtiğinde çuval bitmiş. 
Bu işin sandığı kadar kolay olmayacağını anlayıp hesaplayınca görmüş ki, bütün Hindistan'da üretilen pirinci yıllarca stoklasa yine satranç tahtasını dolduramayacak. Buradaki matematiksel işlem çarpım değil, üslü sayılar işlemidir. Gerekli pirinç tanesi 24<41'dir. Farklı çeşitlemeleri anlatılan bu öykü üstel sayıların gücünü gösteren güzel bir örnektir. 


Xxüslü sayısıyla kurgulanabilecek bir başka örnek kağıdın sekiz kezden fazla katlanamayacağıdır. Fotokopi kağıdını 32 kez katladığımızda kalınlığı 500km olacaktır. 


Üslü sayı fonksiyonlarıyla ortaya çıkan sayılar yaşamımızın gidişini ve yazgımızı belirleyen çok önemli sayılardır. Bu konuyu özel olarak öğrenmemiş veya ilgi duymamış olan sıradan kişiler özellikle her adımdaki artış oranının küçük olduğunda büyük yanılırlar. Çok düşük oranı bileşik faiz, yeterli süre verildiğinde hiç kimsenin ödeyemeyeceği kadar büyük tutarlar oluşturur. 
Türkiye'nin yıllık yaklaşık 961 nüfus artışı aslında korkunç bir hızdır. Çünkü yetmiş yılda nüfusun ikiye katlanması (1,017 2), demek ki aklınıza gelebilecek her türlü ihtiyacın ve tüketimin en az ikiye katlanması anlamına gelir. Üstel sayılarda artış oranı ne kadar küçük olursa olsun grafiği biçimi her zaman hokey sopası biçimindedir. Bu biçim, insanın artış hızını anlamaktaki yetersizliğini ortaya koyar. Çünkü sayısal okuryazar olmayan kişi son adımlara kadar bunun ne demek olduğunun farkına varmaz. Günümüzdeki yaşam koşullarını belirleyen sayıların zaman grafikleri çoğunlukla hokey sopası biçimindedir. 
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Bu konudaki en güzel ders aşağıdaki kısa videolarda anlatılmıştır. Yeniden anlatmayı gereksiz buluyorum. Hepsini izlemenizi öneririm. 


& 
Başka nedenlerle durduğAmal bir soralım, 


Bövle —& 
Böyle bir büyüme'ge: geçmişi ile büyümenin 
İM suza dek sürmesi bekleniyor. 


youtube.com/watch ?v-NPBOkIC5g5M youtube.com/watch?v-BMmPUJFjcFc youtube.com/watch ?v-08orBVtoa-g youtube.com/watch ?v-- 3gulAfjUw 


youtube.com/watch?v-ZauOuuoR3MI 


*#** 


Sayısal okuryazarlık eğitimimiz istatistik konusuyla sürecek. Hazırlamak zaman alıyor izlemede kalın... 


Dipnotlar 
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(21 Kaynak: https://www.sondakika.com/haber/haber-bakan-yazici-turkiye-de-aclik- 


sinirinda-yasayan-4350914/ Arşiv: http://archive.is/xPUc 


(BI https://140journos.com/sayilarla-1984ten-bu-yana-pkk-ile-catismalardaki-olumler- 


5ce123d214be Arşiv: http://archive.is/c080L 


(41 http://www.haberinadresi.com/turkiyede-kac-als-hastasi-var-h34540.html 


(51 Gapminder.org, 2016 verisi. 


(61 http://www.nationalreview.com/article/366317/remembering-mandela-without-rose- colored-glasses-andrew-c-mccarthy Arşiv: http://archive.is/MgnBY 


(71 İncil.info, bursakilisesi.com gibi sitelerde bulunan çeviri. 


(81 Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-orman-varligimizi- 
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(11) İlgi duyanlar German Rudolf, Jürgen Graf, Carlo Mattogno gibi yazarların ayrıntılı hesaplarına codoh.com ve vho.org sitelerinden ulaşabilirler. 


(12) https://halakhah.com/gittin/gittin 57.html “myriad” çevirisi doğruysa 57b bölümünün başındaki sayıları on binle çarpmamız gerekir. 


(13) https://www.aa.com.tr/tr/saglik/sigara-akciger-kanseri-riskini-30-kat-artiriyor- 


/1639119 


(14J Kaynak: https://web.archive.org/web/20210423092202/https://www.healthline.com /health-news/how-deadly-is-the-coronavirus-compared-to-past-outbreaks 


115) http: 
yaslilik.html Arşiv: http://archive.is/NOFr8 


Mantık — Önermeler Mantığı 


Önermeler mantığı veya sıfırıncı dereceden mantık, temel olarak sadece önermeleri inceleyen bir mantık dalıdır. 


Önerme Nedir? 


Önerme, yargı bildiren her türlü ifadeye denir, dolayısıyla yargı bildirmeyen soru ifadeleri vb. bir önerme değildir. 


Örnek: 

“Hava yağmurludur” ifadesi bir önermedir çünkü bir yargı bildirmektedir, lakin “hava yağmurlu mudur?” ifadesi bir önerme değildir çünkü herhangi bir yargı bildirmemektedir. 

Önermelerin Gösterimi 

Önermeler p, a,r, 5, ... gibi harflerle gösterilir. 

Bağlaçlar 

Doğal dilde var olan, ise, veya, ve, ancak ve ancak, ... gibi bağlaçlar önermeler mantığında bileşik önermelerin yapıtaşıdır ve bağlaçlar sayesinde önermeler arasında bir bağlantı kurulur ve çıkarım yapmak mümkün hale gelir. 


Bağlaçların Sembolik Gösterimi 


Bağlaçlar sembolik gösterimde şu şekildedir: 


. iİse(>) 

» ancakveancak(€3) 
» o VvefA) 

» oveyalV) 


» Ozaman(-) 


Değilleme Sembolü 


(e 


Değilleme sembolü şeklinde gösterilir. 


Örnek: 


e 


Hava yağmurludur önermesi “p” önermesi olsun, o zaman p'nin değili sembolik olarak “p şeklinde gösterilir ve hava yağmurlu değildir anlamına gelir. 


Çıkarım Kuralları 
Önermeler mantığında bir çok çıkarım kuralı bulunmaktadır bunlar: 


. p->4,p,-g(buçıkarım kuralı modus ponens adıyla bilinmektedir ve en ünlü çıkarım kurallarından bir tanesidir. Yazılı olarak açıklamak gerekirse, p ise alp > 9), p, ozaman g şeklinde bir çıkarım yapıldığı görülmektedir.) 


Örnek: 

Öncül 1(p  g): Yağmur yağıyor ise hava bulutludur. 
Öncül 2(p): Yağmur yağıyor. 

Çıkarım(g): Hava bulutlu 


* p, 9, p A g 

* p2d,a-2p, pg 

e pVa, “da, " p 

» p-3>gr-—s,pVr,«gVs 

* p3g,r-3s,“gV”s,.“pV“r 
Doğru bir çıkarım şu iki şeyi sağlamalıdır: 


»  Öncüllerin doğru olması 
» Yapılan çıkarımın çıkarım kurallarına uyuyor olması 


Örnek: 

Öncül 1: Kapı itilirse kapı açılır(doğru öncül) 
Öncül 2: A kapıyı itti(doğru öncül) 

Doğru Çıkarım: A kapıyı açtı 


Yukarıdaki örnekte hem çıkarımın öncülleri doğrudur hem de yapılan çıkarım, çıkarım kurallarına uygundur dolayısıyla çıkarım doğrudur. 


Öncüllerin Doğruluğu 
Şu ana kadar doğru bir çıkarımın şu iki şeyi sağlaması gerektiğini gördük: 


e  Öncüllerin doğru olması 


» Yapılan çıkarımın çıkarım kurallarına uyuyor olması 
Peki ya öncüllerin doğru olup olmadığını neye göre belirleyeceğiz? Bu durumda epistemoloji(bilgi felsefesi) alanında karşımıza iki farklı görüş çıkıyor, bir tanesi foundationalism(temelcilik) ve diğeri ise infinitism(sonsuzculuk). 


Foundationalism(temelcilik) 


Foundationalism yani temelcilik, her türetilen ifadenin daha basit, güvenilir, doğru olduğu apaçık ve temel bir ifadeden, şeyden yani bir yapıtaşından türetilmesi veya türetilebileceğini söyleyen, düşünen bir akımdır, kuramdır. 


İnfinitism(sonsuzculuk) 


Sonsuzculuk, bilginin sonsuz bir nedenler zinciri tarafından haklı gösterilebileceği görüşüdür, temelciliğin zıttıdır. 


Bu yazı bir felsefe yazısı olmadığı için bu görüşlerin doğruluğu veya yanlışlığı hakkında bir yorum yapmayacağım. Şu an için en çok kabul gören görüş temelcilik gibi gözüküyor. 

Aksiyom Nedir? 

Temelciliği baz alırsak eğer yani her türetilen ifadenin daha basit, güvenilir, doğru 


olduğu apaçık ve temel bir ifadeden, şeyden yani bir yapıtaşından türetildiğini baz alırsak eğer, işte bu yapıtaşı olan öncüllere aksiyom denir. 


Mantık — Yüklemler/Niceleyiciler Mantığı 


Yüklemler/niceleyiciler mantığı ya da birinci dereceden mantık, en kaba anlatım ile yüklemleri ve niceleyicileri de mantıkta inceleyen bir mantık dalıdır. 


Yüklem Nedir? 


Yüklem; cümlede özne tarafından gerçekleştirilen eylemi, oluşu, hareketi veya bir olguyu ya da yargıyı bildiren sözcük veya sözcük grubudur. 


Niceleyiciler Nedir? 


Niceleyiciler, bir açık önermeyi sağlayan örneklerin niceliğini belirten bir yapıdır. 
Sembolik mantıkta evrensel(tümel) ve varoluşsal(tikel) olmak üzere ikiye ayrılırlar. 


Niceleyici Sembolleri 


Evrensel(tümel) niceleyici sembolü ters Adır ve “V” şeklinde gösterilir. 
Varoluşsal(tikel) niceleyici sembolü ise ters E'dir ve “1” şeklinde gösterilir. 


Önermeler Mantığı Neden Yetersiz? 


Peki şunu sorabilirsiniz, “önermeler mantığı neden yetersiz?” ya da “yüklemler mantığına neden ihtiyaç var?” bunun cevabını bir örnek ile vermeye ve anlamaya çalışalım. 


Örnek: 

Diyelimki sadece elimizde önermeler mantığı var ve elimizde de şöyle bir çıkarım var: p:”A insandır” 

g:”insanlar ölümlüdür” 

r(çıkarım):”A ölümlüdür” 

Yukarıdaki çıkarım doğrudur lakin fark ettiyseniz çıkarım şu şekildedir: 


p, g, .r 


Ancak p, g, ver önermeleri arasında herhangi bir ilişki gözükmemektedir, aslında bu önermeler arasında bir ilişki vardır ancak bu ilişki önermeler mantığında ortaya çıkabilecek, gözükebilecek bir ilişki değildir. İşte bu yüzden mantıksal olarak yeni bir mantık türüne ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve bu yeni mantık 

türüne yüklemler/niceleyiciler mantığı ya da birinci dereceden mantık denmiştir. 


lamnota conspiracy theorist. 


I just do my 


research. 
You should t00. 


Conspiracy theorists of the world, believers ii the hidden hands of the Rotlischilds and the Masons 

ândthe Illuminati, we skeptics owe yol -an-apology- 


Yon were right. 


The players may be a little different, büt yoür basic premise is cortöct: The world isa 


rigged game. 


»- Matt Taibbi, Rolling Stone magazine 


İ b RATHER BE A GONSPIRAC THEORİSI i pk 


Modern Dünya ve İnsan Sorunları 


Sahtelik 


Sahtelik küresel çürümenin en büyük sebeplerinden olan ve insanlığı öldüren ve yine insan tarafından sürdürülmeye devam edilen bir şeydir. İnsanlık etrafımızda gerçek olan ve gerçek diyebileceğimiz hiçbir şey bırakmamıştır ve bırakmamaya da devam etmektedir. Reklamlar sahtedir, oyunlar sahtedir, filmler ve diziler sahtedir, müzikler ve sözleri sahtedir, insanların giyinişleri sahtedir, insanların davranışları ve hareketleri sahtedir, insanların duyguları sahtedir, mutluluklarınız sahtedir, sosyal medyada paylaşılanlar sahtedir, bizi yönetenlerin söyledikleri ve vaat ettikleri sahtedir, barıştan, adaletten ve eşitlikten bahseden kişilerin söyledikleri sahtedir. Sahiden bu insanlığın nesi gerçek? 
Gerçek olan bir şey kaldı mı? Bilginin değerli olmasında ki ve bilgi çağı dediğimiz şeyin başlamasına sebep olan şey işte bu sahteliktir. Çünkü insanlık gerçek olan hiçbir şey bırakmıyor ve bırakmamaya da devam ediyor. Az bulunan şeyin değeri yüksek olduğu için ve artık gerçek bilgide çok nadir bulunduğundan bilginin değeri artık çok yüksek. Hiç düşündünüz mü neden bilgiye erişmek bu kadar kolayken bilginin değeri bu kadar yüksek? Çünkü aslında bilgiye ulaşmak kolay değil, yani ulaştığınız şey bir bilgi değil bir yalan ve safsatadan ibaret. İnternet ile ulaştığınız ve bilgi sandığınız çoğu şey yalan ve sahte. Sahtelik artık dayanılmaz bir biçimde kendisini ve etkisini gösteriyor, insanlık olarak artık neyin gerçek veya neyin sahte olduğunu bilemiyoruz. İnsanların depresyona girmesinde ki ve intihar etmesindeki en büyük sebeplerden birisi bu sahteliktir. Bugüne kadar yaşadığı her şeyin sahte olduğunu fark eden insan, ölümden başka bir çıkışı olmadığı düşüncesine giriyor ve kendini öldürüyor. 
Sahtelik tüm dünyaya yayıldı ve küresel çürümenin ana sebeplerinden biri haline geldi. 


WE UVE IN A WORLD THAT'S MADE UP OF 
S7 vim 


& WONDER WHY PEOPLE HATE THE TRUTH 


Adaletsizlik 


Dünyamız her geçen gün daha adaletsiz ve daha vahşi bir yer haline gelmektedir ve üzerinde yaşanması her geçen gün zorlaşmaktadır. İşte intihar ve depresyon oranlarının artmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi bu adaletsizliktir. Her geçen gün zenginler daha zenginleşirken fakirler daha da 
fakirleşiyor. Oxfam'ın eşitsizlik raporuna göre dünyadaki en zengin 5 ismin serveti saatte 14 
milyon dolar artıyor. Rapora göre yine bu 5 isim servetini 2020'den bu yana 2 kat artırdı. 5 
milyar insan ise bu dönemde yoksullaştı. Oxfam, gelir durumunda bu adaletsizliğe karşı ise servet vergisini önerdi. 

Raporda zenginlere yönelik uygulanacak bir servet vergisini yılda 1,8 trilyon dolar gelir sağlayacağı ifade edildi. 

Kuruluşun İcra Direktörü Amitab Behar, rapora ilişkin "Hiçbir şirket ya da birey, ekonomilerimiz ve yaşamlarımız üzerinde bu kadar güce sahip olmamalı. Açık olmak gerekirse kimse 1 milyar dolara sahip olmamalı." ifadelerini kullandı. 


Bilim ve Bilim Otoritelerinin Güvenilirliği Üzerine ve Sünnet Endüstrisi 


İnsanlık olarak yarattığımız bu sahtelikte bilim bize gerçeğe ulaşmak için önemli bir araç sağlıyor gibi görünüyor. Lakin insanlık gerçekliğe ulaşmak için yarattığı bilime artık kendisi dahi güvenmiyor. Düz dünyaya inanan insanların sayısı, komplo teorilerinin sayısı ve bunlara inananların sayısı her gün artmakta ve bu gidişle durmayacak gibi görünüyor. İnsanlar bilime güvenmiyor çünkü sahteliğin hakim olduğu dünyamızda gerçeklik denilen olgu kaybolduğu için gerçek denildiğinde insanlar buna kendilerini yabancı hissediyorlar. İnsanlık olarak yarattığımız sahteliğe o kadar alışmışız ki gerçek olan şeylere artık dayanamıyoruz ve alışamıyoruz. Bilimin politik amaçlarla kullanılması ve bilimin kar ve politika etkisinde gelişen taraflı yapısı sebebiyle de insanlar artık haklı olarak bilime güvenmemektedirler. Özellikle bilim otoritelerinin belirli bir zümrenin, devletin vb. etkisi altında yalan, sahte şeyleri “bilim” adı altında yapıp yapmayacağı veya yayınlamayacağı garanti değildir. 
Mesela TÜBİTAK'ın güvenilemez olmasının sebebi ve artık ciddiye alınmamasının sebebi budur. Çünkü TÜBİTAK hükümetin kontrolü altındadır. Devletin güvenlik, kontrol, fren mekanizması vardır ve biz buna güçler ayrılığı deriz. Güçler ayrılığı bir devlette yok ise o devlet güvenilmez bir yapıdadır demektir, peki bilim otoritelerinin böyle bir güvenlik, kontrol, fren mekanizması var mı? Cevap maalesef hayırdır. Bilim otoritelerinin tamamen bağımsız olduğuna dair güvenlik, kontrol, fren mekanizması bulunmamaktadır ve bu da bize “bilim” diye sunulan şeylerin bile güvenliliğinden ve doğruluğundan şüphe etmemiz için gayet yeterlidir. Mesela sosyal bilimcilerin çoğu araştırmasının taraflı olduğunu düşünmekteyim, özellikle “gender studies” adı altında yani toplumsal cinsiyet çalışmaları ve sosyoloji adı altında yapılan çalışmalar resmen bir bilimden çok bir ideoloji ve doktrin gibidir(Macaristan bu sebepten üniversitelerde gender studies'i yasakladı). Ayrıca çoğu sosyal bilimde bize “çalışma” veya “araştırma” diye sunulan şeylerde basit ve aptal bir anketten fazlası değildir. Ya da mesela başka bir örnek yaklaşık 50 yıl önce şeker endüstrisi, suçu yağlara yönlendirmek için bilim insanlarına sessizce para ödedi. Özellikle doktorlar, tıpçılar yıllarca sünnet endüstrisini zarara uğratmamak için tonla yalan söylemişlerdir ve hala daha söylemeye devam etmektedirler. Sünnet çok açık bir şekilde tıp ve bilim etiğinin çok ciddi bir ihlaliyken ve bu çok belli iken bile doktorlar bu konuyu bilerek veya bilmeyerek üstünü resmen kapatmaya çalışmışlardır. Özellikle “gereksiz” gibi gördüğünüz ve kesip atıldığını sandığınız bebek sünnet derileri 19. yüzyıldan beri doktorların ilgisini çekmektedir ve sünnet endüstrisi tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır; Dr. Peter Charles 


Remondino 1891 tarihli The History of Circumcision (Sünnetin Tarihi) adlı eserinde şöyle yazmıştır: "Deri nakli için erkek çocuk sünnet derisinin sunduğu bitkilerden daha üstün bir şey yoktur." Kök hücreler kozmetik endüstrisinde oldukça yaygındır, ancak genellikle penislerden değil bitkilerden elde edilirler. Sünnet derisi fibroblastlarının cilt bakımında daha çağdaş kullanımının ardındaki fikir, hücre yenilenmesini ve kolajen üretimini uyararak cildin daha genç görünmesini sağlayan büyük miktarlarda insan büyüme faktörü proteinleri salgıladıklarının düşünülmesidir. Özellikle Güney Koreli çocuklardan alınan ön deri(halk tabiriyle sünnet derisi denir ama bu kullanım çok yanlıştır çünkü bu bir fazlalık deri değildir) özellikle yüz bakımı ve kozmetik alanlarında kullanılmaktadır. Bu yüz bakımını yaptıranlar arasında ünlü Hollywood yıldızları da bulunmaktadır(Katty Perry, Emma Stone, Linda Evangelista vb.). 
Sünnet karşıtı savunucular, sünnet derisinin ürünlerde kullanılması konusunda özellikle tepkililer ve yenidoğan sünnetinin, prosedüre rıza gösteremeyecek kadar küçük oldukları için çocuk haklarının ihlali olduğunu savunuyorlar(ki zaten öyle). Onlara göre, bundan kazanç elde etmek iki kat daha fazla kınanacak bir durum. "Sünnet derisi bir kez kesildikten sonra asla yeniden oluşamaz. Sünnet, yüzeysel olmanın ötesinde derin bir yara izi bırakır," diyor sünnet karşıtı bir savunucu olan Dr. Chris Coughhran VICE'a. 


Bir başka sünnet karşıtı aktivist, çocuk doktoru Paul M. Fleiss, What Your Doctor May Not Tell You About (Doktorunuz Size Ne Söylemeyebilir? Sünnet adlı kitabında tek bir bebek sünnet derisinin 23.000 metrekareden fazla deri ya da yüz binlerce dolar değerinde fibroblast üretmeye yetecek kadar genetik materyal içerdiğini yazıyor. Avustralya merkezli bir şirket olan InVitro Technologies, ATCC adlı bir tedarikçi aracılığıyla çevrimiçi olarak yenidoğan sünnet derisi fibroblastları satmaktadır. Bir mililitre size 427 ABD dolarına mal olacaktır. "Cilt yaşlanması" bu ürünlerin kullanım alanlarından biri olarak listelenirken, InVitro sözcüsü ürünlerinin kaynağı hakkındaki soruları yanıtlamayı reddederek VICE'a şunları söyledi: "Bizim aracılığımızla dağıtılan tüm ATCC ürünleri yalnızca araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Bu aşamada yapabileceğimiz tek yorum bu." 


Bir ebeveyn dergisi ve blog ağı olan Babble.com, bazı hastanelerin sünnet derilerini doğumdan sonra diğer tıbbi atıklarla birlikte atmak yerine üçüncü şahıslara sattığını ve "şirketlerin tek bir sünnet derisi için binlerce dolar ödeyeceğini" bildiriyor. Ancak bu bilgi kamuoyuna açık değildir. Sünnet karşıtı Dr. 
Coughhran VICE'a yaptığı açıklamada, "Yeni doğan bebek sünnet derisi hücrelerinin biyoteknolojide kullanılması -hepsi kozmetik olmayan çeşitli amaçlar için- 90'ların başından beri erkek sünnetinin itici gücü olmuştur" dedi. Bu durumda insanların bilime ve bilim otoritelerine güvenmemekte haklı olduklarını kesinlikle söyleyebilirim çünkü bende artık güvenmemekteyim. Gözümüzün içine baka baka yalan söylenmektedir(eğer hala sünneti savunan varsa beyni yıkanmış demektir) ve bu çok ciddi bir şekilde bilim etiğinin ihlalidir. Buna göz yuman herkes acil bir şekilde cezalandırılmalıdır. 


“Sünnet kesinlikle bir insan hakkı ihlalidir ve bir kıza da yapılsa erkeğe de yapılsa aynı şekilde işlemektedir. Söylenen yalanlar, söylenen gerekçeler vb. hepsi aynıdır, ama sadece kadın sünneti yasadışıdır(gelişmiş ülkelerde) ve erkek sünneti gelişmiş ülkelerde dahi hala yapılmaktadır...” 


“Erkek sünneti, erkeği öldürmeden erkeği kurban etmenin bir yoludur.” 


IN YOUR FACE INTACTIVISM: NO MORE MINIMIZING AND TRIVLALIZING! CIRCUMCISION IS SLAVERY. JREUPLOADJ 


https://www.bitchute.com/video/tAEOyKTGnS5UF, 


la 


Woke kültürünün bilim otoritelerinin içine sızması ve karşıt görüşlü her türlü uzmanı, kişiyi susturmaya, örtbas etmeye, kariyerini bitirmeye zorlaması ve sonrasında ikiyüzlü bir şekilde “tüm uzmanlar bizi destekliyor” demeleri. 


UNDERSTANDING 
“SCTENCE” 


/ “6 
8 . 


İf you cannot guestion it, i itsnot science 


rMerosuyanıla yi 


979 of Scientists 
agree with whoever is funding them. 


The other 3“ 
are banned from social media. 


gessysem o FOLLOW THE SCENCEP 


Eleştirel Düşünme Öğretme İddiasında Olan Dezenformasyoncular 
Yazıyı pdf olarak indirebilirsiniz: indir 


Teyit.org, Oo malumatfurus.org, Oo evrimagaci.org, Oo yalansavar.org, Oo dogrulukpayi.com, dogrulugune.org, dogrula.org, duyum.net gibi sitelerin her biri söylentileri ve haberleri sınayıp doğrulama iddiasında olup zaman zaman kendisi dezenformasyon yapan sitelerdir. Bunlar Factcheck, Snopes, Debunk, Ouackwatch, Rationalwiki gibi Amerikalı örneklerin taklidi olan ve para kazanmak amaçlı yayın yapan şirketlerdir. Her basın girişimi gibi zaman, ilgi ve işgücü sermayesi sınırlıdır; bu yüzden yüzeysel olmak zorundadırlar. Bunların her biri için ayrı bir suç dosyası açıp inceleyecek zamanım olmadığı için bu yazıda ilke olarak bir şeyi anlatmaya çalışacağım: 


Eleştirel düşünürler olmamıza yardımcı oluyor görüntüsünde olan pek çok kaynağın kendisi bilgi kirliliği yaratır, yanıltır ve hurafeleri üretip sürdürür. 


Bu, dile getirilmesinde ticari bir kazanç potansiyeli olmayan sevimsiz bir gerçektir. Bu olgu, eleştirel düşünürler olmamızı gerektiren bir başka nedendir. Öyle bir bilgi kirliliği var ki, bu kirlilikte yolunuzu bulmanıza yardım etme fikriyle ortaya çıkanlar bile kirliliği artırıyorlar. Pes mi edelim? Hayır, tam tersine! Bu durum bizi daha da bilemelidir. 


Burada öne çıkan ve vurgulanması gereken amaçlılıktır. Güdülenmedir. Bu kişiler bu siteleri ne amaçla yapıyorlar? Okuduğum bu eleştirel düşünme eğitimi kitabı ne amaçla yazılmış? Bunlar yanıtlanması kolay sorular değildir ancak Eleştirel Okumaya Giriş yazımda açıkladığım üzere bunları yanıtlayabilmek adım adım ulaşmayı amaçladığımız bir düzeydir. Çoğu kez yanıt bulamayız. Karar vermeyi ertelemek, eleştirel düşünürün sık başvurduğu bir seçenektir. 
Soğukkanlılık ve sabır olmazsa olmazlarımızdır. Koşulsuz güvenilecek olan kişi yoktur. 
Güvenebileceğimiz tek şey uygulamaya çalıştığımız ilkelerdir. Daha önce yazdığım Örüntü Tanıma konusu bu konuya komşudur. 


Eleştirel düşünürler olmamızı ister görünürken pek de bu amaca uygun davranmayan bu yayınlardan birkaç örnek vereceğim. 


Örnekler: 


— Think Again: How to Reason and Argue — Walter Sinnott-Armstrong 

— İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri — Emre Erdogan, Pınar Uyan-Semerci, Birnur Eyolcu-Kafalı, Saban Çaytas 

— Skeptic's Guide to Health, Medicine and Media — thegreatcourses.com 

— Uğur Felsefe Öğreniyor — Hüseyin Batuhan (Bulut Yay., 2002) 

— Captain Disillusion (Youtube) 

— Think: Critical Thinking and Logic Skills For Everyday Life — Judith Boss 


Think Again: How to Reason and Argue — 
Walter Sinnott-Armstrong 


(Yeniden Düşün: Nasıl Us Yürütülür ve Tartışılır) indir 


Bu kitap başlangıç için iyi bir örnek. Bu sitede “sözcükler” diye bir etiket olduğunu fark etmişsinizdir. Eleştirel düşünürün sözcüklere nasıl dikkat etmesi gerektiğini türlü biçimlerde anlatmaya çalıştım. Bu kitapta bir sözcük dikkatimizi çekiyor. Daha kitabın başındaki giriş paragrafı şu: 


“Dünyamızı felaketler tehdit ediyor. Savaş sürekli. Terör yaygın. Göçmenler sığınacak yer arıyorlar. Yoksulluk aşırı. Eşitsizlik büyüyor. Irksal gerilim tırmanıyor. Kadınlara kötü davranılıyor. İklim değişikliği ilerliyor. Hastalıklar denetimden çıktı. Sağlık maliyeti fırlıyor. 
Okullar bozuluyor. Haberler bizi şaşırmış ve bunalmış durumda bırakıyor. Bu krizler çok büyük ölçekte.” 


Çok güzel. Yazar amaçlılığı vurgulayan bir giriş yapmış. Bu paragrafta gördüğünüz sözcüklerden biri, “terör” sözcüğü kitapta daha sonra sık karşımıza çıkacak ve hiçbirinde tanımı yapılmayacak. Bunu yazarın hanesine eksi puan olarak yazıp incelemeyi sürdürüyoruz. 


Yazarın safsatalı sav olarak verdiği örneklerden biri: “Eşcinsellik doğal değildir, o yüzden ahlaksızlıktır.” Ve fakat yazar buradaki safsatayı açıklarken kendisi bir safsata yapıyor: 


“Bu savdaki “doğal” sözcüğü Tanrı'nın planına, niyetine, tasarımına aykırı anlamında kullanılabilir. ... Bu önerme Tanrı'nın var olduğunu, bir planı olduğunu ve eşcinselliğin o plana aykırı olduğunu varsayıyor. Eşcinsellik karşıtlarının çoğu bu varsayımları paylaşıyor ama onların karşıtları paylaşmıyor. Bu nedenle bu savın bu varsayımları paylaşmayanları neden zorlaması gerektiği belli değildir.” 


Burada yine bir sözcük sorunu var. Bunu anlamak için yazarın yukarıdaki gibi değil de şöyle yazdığını varsayalım: 


“Bu savdaki “doğal” sözcüğü evrimin tasarımına aykırı anlamında kullanılabilir. ... Bu önerme evrimin var olduğunu ve eşcinselliğin o tasarıma aykırı olduğunu varsayıyor.” 


Veya: 


“Bu savdaki “doğal” sözcüğü doğanın tasarımına aykırı anlamında kullanılabilir. Bu önerme doğanın var olduğunu, bir planı olduğunu ve eşcinselliğin o plana aykırı olduğunu varsayıyor.” 


Şimdi bu savlara “biz doğanın var olduğu varsayımını paylaşmıyoruz, o sizin fikriniz” diyerek karşı gelinecek olsa makul bir itiraz sayılır mı, yoksa gülüp geçilir mi? Gülüp geçilecekse sözcükler üzerinde yeterince düşünülmemiş demektir. O halde tartışma sağlıklı olmayacak demektir. Eşcinselliğin ne olduğuna daha karar vermedik ama tartışmanın doğru sözcüklerle ilerlemediğini fark ettik. Yazar fark etmedi. 


İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri — Emre 
Erdogan, Pınar Uyan-Semerci, Birnur Eyolcu- 
Kafalı, Saban Çaytas 


https://www.bilgi.edu.tr/tr/haber/10954/infodemi-ve-bilgi-duzensizlikleri-kavramlar- nedenler-ve-cozumler-kitabi-acik-erisim-kaynak-olarak-yayimlandi 


Bilgi kirliliğiyle nasıl mücadele edileceğini anlatmak üzere öğretim üyelerince yazılmış bu kitabın beş bölümünden biri “komplo teorilerine” ayırılmış. Ve fakat kitapta komplo teorisinin tanımı yok! İnanmıyorsanız okuyun. Neyin komplo teorisi olduğunu açıklamaya çalışan yazarların sonunda geldiği tanım şu oluyor: Batılı hükümetlerin ve Batılı basının yaydığı bilgiyle çelişiyorsa o bilgi komplo teorisidir. Kitapta elbette böyle bir tanım yok ama yazılanları birleştirirsek ve verilen örnekleri incelersek bu ortaya çıkıyor. 


“Örneğin 11 Eylül terör saldırıları ile ilgili çeşitli komplo teorileri çok farklı ülke ve grupları sorumlu olarak görüyor.” 


Bu cümleye dikkatle bakın. Bu cümlede tam olarak ABD hükümetinin ve onun yardakçısı olan küresel basının davranışı onaylanıyor. ABD hükümeti ve onun kuyruğu olan kartel basını El Kaide adlı örgütü, Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin'i, Afganistan'dan İran'a kadar pek çok Müslüman ülkeyi sorumlu olarak görmüştü. Şimdi bu açıklamayı komplo teorisi yapmayan ama 
11 Eylül 2001'de kuleleri ABD'nin kendisinin indirdiği açıklamasını komplo teorisi yapan şey 
nedir? Kitapta bunun yanıtı yok. Yazarlar komplo kuramını “karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmadan yargılayan bir paranoya” olarak tanımlıyor. Oysa bu tam olarak ABD'nin ve Batılı ajansların yaptıkları şeydi. El Kaide'nin resmi bildirilerini irdeleyip ne dediğini anlamaya çalışmadılar ve Irak'ın elinde ABD'yi vurabilecek füzeler olduğu gibi gerçekte karşılığı olmayan korkular yarattılar. El Kaide'yi yalnızca kendi işaret ettikleri özne örneği olarak veriyorum, yoksa hiç bir fikri temsil etmeyen bir kukla örgüttür. 


“Bu tanımı netleştirmeye çalışırsak, ilk olarak, komploların aksine komplo teorilerinin ortaya çıkmamış, aslında olmayan olaylarla ilgili olduğunu belirtmek gerek.” 


“Ortaya çıkmama” ifadesi neyi anlatıyor? Kitapta bunun bir açıklaması yok. Aslında bununla kast edilen basının yazmamasıdır, çok basit. Yazarlara göre ana akım basın yazmadıysa bir şey “ortaya çıkmamıştır” ve “olmayan bir olay” sayılmalıdır. İşte yazarların aklından geçenler ve aşılamaya çalıştıkları düşünce bu kadar nettir. Bu yazarlar size ve bana eleştirel okuma öğretecekler, hesap edin... 


Bölüm, komplo teorilerinin gizlice uygulamaya konan tasarılardan oluştuğu, bunlara inananların bilimsel konulardaki bilgisizliği gibi pek çok çarpıtmayla sürüp gidiyor. Bunların hepsi gizlilik iddiasında bulunmaz. “İnananların” içinde bilimadamları bile vardır. Yazarlar komplo kuramcılarının komplocularla ilgili yaptıklarını öne sürdükleri haksız genellemelerin aynısını komplo kuramcıları için yapıyorlar! Yazarlar kendileri de bilimsel olmayan bir düşünceye sahipler. Sözgelimi komplo kuramcılarının çoğunun eğitimsiz olduğunu söylüyorlar. 
Buna karşılık komplo kuramcısı olmayanların, yani hükümetin ve basının her söylediğine inananların eğitim düzeyini ölçmemişler. Diyelim ki dünyanın düz olduğuna inanan azınlığın eğitimsiz olduğunu bulmuşlar ama Saddam'ın elinde kitle imha silahı olduğuna inananların (ki apaçık hükümet ve basın yalanı olduğu ortaya çıkmıştır) eğitim düzeyini ölçmemişler. Yani ortada bir karşılaştırma yok, bir kontrol grubu yok. Bu, anketlerle elde ettikleri bu bilginin çöp olduğu anlamına gelir. 


Daha önce sözünü etmiştim, komplo kuramlarının gerçekdışılığı hakkında kalem oynatmaya kalkanların önce oturup o komplo kuramlarına çalışmaları gerekir. Hayatınızda hiç yapmadığınız şeyi yapacak, komplo kuramcısı diye aşağıladığınız o yazarların çalıştıklarının en azından onda biri kadar çalışacaksınız. Ve çalışmanızın çıktısı olan yargınızı bildireceksiniz. 
Medya okuryazarlığı konusunda ahkam kesenler bunu asla yapmazlar. “Covid-19 komplo kuramları” diye başlık açar ve basının, DSÖ'nün söylemediği, üzerinde “resmidir” mührü bulunmayan her şeyi doğrudan bu sepetin içine atarlar. Yani bu kişilerin öncülleri, çoktan verilmiş yargılardır. Bir başka deyişle döngüsel mantığa saplanmışlardır. Daha öncülle vargıyı birbirinden ayıramayanlar kalkıp bize düşünme dersi veriyorlar, rezilliğe bakın! 


Bu bir dezenformasyon kitabıdır. Mücadele ettiğini öne sürdüğü bilgi kirliliğini kendisi yaratmaktadır. Bu, bilgi kirliliğine ışık tutma veya eleştirel basın okuryazarlığı öğretme 


iddiasında olan bir dezenformasyon kitabıdır. Bu kitapları inanarak okuyanlar usta biçimde aptallaştırılırlar. Bu kitapları yazanlar da pekâlâ çoktan aptallaşmış inançlılar olabilirler. 


https://web.archive.org/web/20220703120008/https://bilgiyay.com/acik-kaynak- 


kitaplarimiz/ 


Bilgi Üniversitesi'ni takip ediyorsanız bilimsel çabalarının içinde ağırlığın Türkiye'yi Batıya şikayet etmek ve halka küresel egemenlerin istediği düşünme alışkanlıklarını kazandırmakta olduğunu görebilmişsinizdir. Bu kitap Üniversite'nin bu politikasını çok güzel biçimde yansıtıyor. Unutmayın, ahlaki bir doğrultunuz yoksa her şey gibi eleştirel düşünce de boş ve anlamsızdır. Kendinizi geliştirdikçe, eleştirel düşünmeyi öğretme iddiasında olan ve yararlandığınız kaynaklara geri dönüp okuru ahlaki olarak nasıl yönlendirdiklerine dikkat edin. 


Skeptic's Guide to Health, Medicine and 
Media — thegreatcourses.com 


(Kuşkucunun Sağlık, Tıp ve Basın Kılavuzu) İndir (torrent) 


Sağlık ve modern tıp hakkında yaygın yanılgıları düzeltme ve bu konuda eleştirel medya okuryazarlığını öğretme iddiasındaki bu eğitim video dizisinin kanser, aşılar, vitamin takviyeleri, alternatif tıp gibi tartışmalı konularda bölümleri var. Zehirlerle ilgili olan bölümde inanılması güç bir şey oluyor ve yazar, içme suyuna flor katan Amerikan belediyelerini savunuyor! Savunma gerekçesi florun diş sağlığına iyi geldiğinin kanıtlanmış olması ve zehirleyici etkisinin olmaması. Beyni pelteye dönmemiş herkesin aklına şu soruların gelmesi gerekiyor: Peki, o zaman kalsiyum niye eklenmiyor? Fosfor niye eklenmiyor? Veya sağlığa iyi gelen her bir mineral niye eklenmiyor? İçme suyu ne zamandan beri ilaç sayılıyor? Ve içme suyuna katılmak istenen şeyler Amerikan halkına niçin doğrudan sorulmuyor veya açıkça bildirilmiyor da “komplo kuramlarını” çürütme amacı güden bu aydınlatıcı (!) yayınlardan öğrenmek zorunda kalıyorlar? 


Uğur Felsefe Öğreniyor — Hüseyin Batuhan 
(Bulut Yay., 2002) 


indir 


“Asıl amacım da sizlerde biraz bilgi-sevgisi (philosophia) uyandırmak, bu vesile ile size bilimsel düşünüş'ün nasıl bir şey olduğunu anlatıp bu tür alışkanlıklar kazanmanızı sağlamak.” 


Gençlere bilgi sevgisi kazandırmak için yazılmış bir kitap. Ne güzel. Buna ihtiyacımız var. Ancak bilgi sevgisinin kendisi bir amaç olamaz, değil mi? Bilgi, bilgi için değildir. Tıpkı bilimin bilim 


için, sanatın sanat için olmadığı gibi. Bilgiyi sevmenin bir amacı olmalıdır. “Özlemsel Düşünce (Wishful thinking)” bölümünü okuyunca yazarın bilgiyi sevip sevmediği konusunda kafamız karışıyor. Yazar önce “dinsel” olarak nitelediği (tanımını yapmıyor) mucizelere inanmanın ne kadar saçma olduğundan dem vuruyor. Sonra da ekliyor: “Her şeye gücü yeten bir tanrı inancı insanoğlunu akla gelebilecek her saçmalığa inanmaya neredeyse zorlamaktadır. ... Öyle sanıyorum ki, en temel boş-inanç her şeye gücü yeten bir tanrının var olduğu inancıdır.” İşte size bilgi sevgisi. Kitap boyunca filozofların fikir ayrılıkları olduğunu, bu ayrılıkların zenginlik olduğunu aşıladı durdu. Filozofların hiçbir gözlemsel (ampirik) bulguya dayanmayan hipotezlerini ve görüşlerini andı, hiçbirini kınamadı. Şimdi de Tanrı'nın var olduğunu düşünen filozofların “boş-inanç” sahibi olduklarını söylüyor. Burada mesele Tanrı'nın varlığı değildir. 
Yazarın kendi koyduğu standarda aykırı davranmasıdır. Dahası, bir standart da koymamasıdır. 
Düşünceyle inancı nesnel bir biçimde ayırmıyor. Sonra beğenmediği (aslında akılcı ve/veya duygusal bir arka planı da olan) düşünceyi öznel bir biçimde “inanç” olarak niteleyip üstünü çiziyor. Tıpkı “dinsel”in tanımını yapmadığı gibi. Hoca, sen felsefecisin, kavramlara ve sözcüklere bu kadar hoyrat davranarak mı gençlere bilgi sevgisi aşılayacaksın? 


Bu önemli çünkü buradan yürüyenler üstünü peşin olarak çizdikleri tü-kaka bilgi kategorisine girdiği için şeytanın da var olmadığını öne sürüyorlar. Şeytan yok, demek ki kötülük yok. 
Kötülük yoksa kimse bana yalan söylemiyor, kimse beni bilgisiz bırakmaya çalışmıyor olmalı. 
Öyleyse düşünmeyi, bilgiyi sevmeyi niye öğreniyorum? 


İlerleyen sayfalarda “şarlatan” örneği olarak kanseri tedavi eden bir ilaç bulduğunu öne süren Dr. Ziya Özel'i veriyor. Şimdi Özel'in şarlatan olup olmadığını tartışacak değiliz ama yazarın tek ölçütü bu kişinin kendini bilimsel çevrelere kabul ettirememiş olması. Yazara göre her şeyi soracak, fikrine güvenilecek bir uzman mutlaka var; eğer uzman yoksa çoğunluk var. Bu gibilerin bilgiyi doğrulama diye bildikleri şey gazetecilik düzeyindedir: “Uzmanına koş, sor. Ne diyorsa onu yaz, asla yalan haber yapmakla suçlanmazsın.” Bu kafa mı öğretecek bize eleştirel basın okumayı yapmayı? Her şey bu kadar kolaysa kendi adıma düşünmeyi, bilgiyi sevmeyi niye öğreniyorum? Alacağımız düşünme eğitiminin eni, boyu bu mudur yani: “Her konuyu uzmanına sormayı ve ona koşulsuz güvenmeyi öğrenmek!” 


Captain Disillusion (Youtube) 


youtube.com/watch?v-sWy1gmMoToM 


Ay'a ayak basıldı, 11 Eylül'ü hayatlarında yolcu uçağı kullanmamış olan Müslüman teröristler yaptı, Yahudi soykırımını sorgulamak deliliktir, aşılara gözü kapalı güvenmeyenler ruh hastasıdır, büyük yalanlar asla söylenmemiştir, yeryüzünde kötü insanlar yoktur... Bu kişinin söylediklerinin özeti bu. Bu adam bir özel efekt uzmanı ama yalnızca özel olarak araştıranların keşfedebileceği bilimsel ve politik konularda bize doğruyu bildirme iddiasında. İzleyicisine neyin gerçek, neyin sahte olduğu konusunda kılavuzluk etme iddiasındaki bu dezenformasyoncuyu iki şey ele veriyor: 


1. Bazı videolarında dava açılacağı korkusuyla inandığı her şeyi söyleyemediğini itiraf ediyor. Örneğin Cicret bileziği videosunda (youtube.com/watch ?v-KbgvSi35n6o0). 


2. Paraiçin konuşan hiç kimse her zaman doğruyu söylemez. Yani bu adamın neyi söyleyip neyi söylemeyeceğini adliye korkusunun yanında ve para kazanma kaygısı da belirliyor. Bu kanalın videoları reklamlıdır. Ayrıca bu kişi Amerika'da kendine “skeptik” diyen sözüm ona kuşkucu, eleştirel düşünür olan grubun yıllık paralı konferansı olan Skeptics Convention'a katılıyor ve yaptığı gösteriden para kazanıyor. 


Belki bunlara bir üçüncüsünü ekleyebiliriz. Beakman adında, Bill Nye ayarında bir oyuncuya “bilimi çocuklara sevdirdiği” için bilimadamı muamelesi yapıyor. Bill Nye gibiler televizyon oyuncularıdır. Bu kişilerin bilimsel görüşlerini ciddiye almak, Yeşilçam'ın kötü adamlarını sokakta gören kişinin onlara kötü davranması kadar aptalcadır. 


Kendine “skeptik” deyip de herhangi bir komplo kuramını (yeryüzünde örgütlü yalanlar söyleyip toplumsal tuzaklar kuran kötü insanların olduğu fikrini) destekleyen tek kişi yoktur. 
Eleştirel ve bilimsel düşünceyi tekellerine almak isteyen bu insanların aslında yeryüzünde hiç bir olumsuzluğu düzeltmek istemediklerinin apaçık kanıtıdır bu. Hepsi de tuzu kuru, parayla ve güçle kavgası olmayan hazcı ve maddeci kişilerdir. Captain Disillusion dahil hemen hepsi “tanrı yok” demeyi üstünlük bilirler. Ardından eklerler: “Ama bir güç olabilir.” Bu, saf kibirden kaynaklanır. Avamın bayağı terimlerini kullanmak yerine yüksek bir jargon geliştirmek isterler. 
Aslında Tanrı'nın var olmadığını söylemekle kötü insanların var olmadığını öne sürmek birbiriyle uyumlu yalanlardır. Çünkü ikisi de iyiliği kovalamayı, bir başka deyişle yeryüzünü daha iyi bir yer yapma sorumluluğunu reddeder. Ateistlerin “tanrı yok” ve “tanrı iyi değil” söylemlerini bir arada sürdürmelerini böyle anlamak gerekir. Sorun Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu söylemek değildir. Bu yaşamda iyilik için mi varız, kötülük için mi; sorun budur. 
Kendine “skeptik” deyip eleştirel düşünür ruhsatı dağıtma mercisi olma iddiasında olanlar, iyilik için herhangi bir şey yapmamakta kararlıdırlar. Hem büyük yalanlar söylenmediğini öne sürmek, hem de yalanla gerçeği ayırt edebilme yetisine sahip olduğunu öne sürmek ilginç bir bileşkedir. Bunların Türkiye şubesi denebilecek kişileri Youtube'da veya başka ortamlarda bulabilirsiniz. Çağrı Mert Bakırcı bir örnek olabilir. 


Sormak gerek; madem kötülük yok, ne için eleştirel düşünürler olmaya çalışıyoruz? Becerikli ve kıvrak yalanların söylenmediği, toplu aldatma girişimlerinin olmadığı, her şeyi bir bilirkişi abiye, ablaya sorabileceğim bir ortamda niye eleştirel düşünür olmak için kendimi sıkıntıya sokayım ki? Ve bu anlayış bizi din adamlarının ve kralların halkı bir güzel sömürdüğü söylenen Ortaçağ Avrupa'sına geri götürmez mi? 


Think: Critical Thinking and Logic Skills For 
Everyday Life — Judith Boss 


indir 


Bu inceleme biraz yüklü olacak. Bu yüzden sona bıraktım. Sabrederseniz bu yazıdaki en güzel örnek olduğunu göreceksiniz. 


| Whatis Critical Thinking? 

| Characteristics of a Good Crit 

| Critical Thinking and Self-De: 
Barriers to Critical Thinking 


| 
| Critical Thinking Issue: Persp 
Affirmative Action in College 
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THINKING 


Daha ilk sayfa ve kitap boyunca ilgili ilgisiz her yerde “Nazi” sözcüğü defalarca kafamıza çakılacak. 


Yazar Milgram ve Zimbardo deneylerinin yalnızca Amerikalılar üzerinde yapıldığını söylüyor, Amerikalıların karakteriyle ilgili bir sonuca varıyor. Peki, Amerikalıların koşulsuz itaatte aşırı gitme potansiyelini gösteren bu deneylerin doğruluğuna örnek olarak neden bir Alman'ı veriyor? Ve konuların ve verdiği örneğin eleştirel düşünmeyle ilgisi yok. İtaatin sınırı ahlaki bir seçimdir, bilgilenmeyle veya eleştirel düşünmeyle ilgisi çok azdır. Eleştirel düşünmeyle ilgisiz bu konuyu yazar sayfalarca sürdürüyor. Yanı sıra “11 Eylül bir terörist saldırıdır” yalanını yazar kitap boyunca çok kez yineleyecek. 


The method of belief, in contrast, suspends doubi, 
Becoming immersed in a good book, movie, or a play often involves what English poct Samucl Taylor Coleridge 
(1772-1834) called the “willing suspension of disbelief.” 
This approach isalso productüve when Wwe are discussing issues on which we hold strong views and âre not as open a$ we should be to opposing viewpoin!s. İn dialogues between people who are pro-chöice and pro-life, for example, a pro-choice critical thinker, in order to compensate for his or her biases, should be genuinely open to believing what the pro-life person is saying, rather than start from 
(he traditional position of doubt, This task reguires empathy, active listening skills, and intellectual curiosity, 


Creative Problem Solving 


Creative thinkers can view problems from mulüple perspectives ar come up with original solutions to complex problems. They use their imagination to envision possibilities, including potential future problems, and to develop contingency plans to effecüvely deal with (Mese scenarios. 

When staff members of the U.S. Department of Homeland Security put together a handbook of possible disaster scenarios, they failed to foresee the possibility of civil ünrest and social breakdown following a disaster, Because of lack of preparedness for such occurrences as Hurricane 


Katrina, which O struck the Gulf Coast in 2005, hundreds of people dicd who might have been saved and (housands of others were left homeless and living in chaotic ©— and sgualid conditions for weeks and months. Practüce in problem-solving for disasters enabled the United States to respond güicker and more effectiively when Haiti was devastated by an carthguake in 2010. 
Creativity also involves a willingness to take risks, to cope with the unexpected, to welcome challenge and even failure as a part of the process to arrive at a new ar decper understanding.”*  İnstead of giving up when times are difficuli Or resources are lacking, creative critical thinkers are able to make creative use of available resources. In 1976 when he was only 21, Steve Jobs built the first Apple personal computer in his family's garage. 


method of doubt A method of critcal analysis in which we put aside 


begin from 4 position of skepticism 


method of belief A method of critical analysis in which we suspend our doubts and biases and remain geniinely open to what people with opposing views are saying, 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our preconceived ideas and beliefş and 


Yazar bu sayfada Amerika'nın deprem bahanesiyle Haiti'ye asker yerleştirdiğinden söz etmiyor. Daha dokuzuncu sayfadayız ve yazar otoriteye, hükümetlere ve basına nasıl güvendiğiyle ilgili olumsuz işaretler vermeye başladı. 


His innovative idea of user-friendiy software changed the way people perceived computers and heralded the age of personal computing. He later went on to introduce the 


generate and communicate new ideas reguires not just creative thinking but also being öpen-minded, confident, intellectualIy curious, and an effective communicator, 


iPod, which revolutionized portable music players. 
Creative thinking is a much soughtafter skill in the business world.” 
Because young people are usually less invested in traditional ideas and ways of doing things (han are people who have been working ina field for years, they tend to be möre open to new ideas, Being able to recognize creative solutions to a problem and to 


Attention, Mindfulness, and Curiosity 


Critical thinkers are intellectualiy curious. They are attentive and mindful to whats göing on around them and to their own thoughts and feelings. The Buddhist concept of the “beginner's mind” is closely related to the Western concept of the critically open mind, or mindfulness. Zen master Shunryu Suzuki defined the beginner's mind as 
“wisdom which is seeking for wisdom.” He wrote; 


The practice ol Zen mind is beginner's mind. The innocence of first inguiry—what am /(? ... The mind of the beginner is empiy, free of the habits of 


GLORIA STEINEM, Feminist and Writer 
Feminist and writer Gloria Steinem (b. 1934) is a good example 
of a creative problem solver who was willing to step up 10 

a challenge. Stelnem, who was 29 at the time and a strüggling journalist, wanted to find a way to make the public aware of how Playboy Clubs degraded women. However, instead of just writing another article, she came up with a creative solutlon by going undercover as a Playboy Bunny. Steinem's persistence and willingness to take a risk led to an expos& of the Playboy Clubs and was one of the factors that led to the eventual closing down of the clubs. 


Do you agree with Steinem's solution, or do you think there might have been a better way to make the public aware of the degradation of women by 

Playboy Clubs? Support your answer. 


Think of an injustice on your campus or in the word that is of concern to you. Come up with a creative action you might take to make others 

more aware of this injustice or to |! 
change public policy. Share and 

evaluate your plan of action with j others in the class, Discuss how, if 

atall, working with others helped ; - you come up with a better plan, If j > appropriate, modify your plan in light of the feedback you recelve, 


DISCUSSION OUESTIONS 
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“Gloria Steinem yaratıcı bir sorun çözücü örneğiydi.” Steinem sözüm ona ABD'deki Playboy Kulüplerinin kadını aşağıladığını kanıtlamak için Playboy kızı olmuş ve içeri sızmış. Yani kendini bile isteye aşağılatmış. Sonra da ABD'de kendisini iyi tanıyan gazete editörlerinin bastırmasıyla Playboy Kulüpleri'nin kapanmasına yol açmış. Bu öykünün ardından kitap gençlere “siz de Steinem gibi olun” mesajı veriyor. Ama yazar Steinem'in kadınlara erkek düşmanlığı aşılayan bir nefret ideologu olduğunu söylemiyor. Hiçbir sorunu çözmemiş, daha önce olmayan sorunlar yaratmıştır. Bu Einstein'in allanıp pullanmasına, çocuklara örnek gösterilmesine benziyor. Atom bombasını yapan ekipte yer aldığını ve yüz binlerce Japon çocuk, kadın ve yaşlının ölümünden sorumlu olduğunu neden söylemezler? 


Steinem'in gerçekten Playboy kızı olmak istemiş, sonra da kendisine yapılan bir haksızlığın intikamını almak istemiş olabileceği olasılığı okurun aklına getirilmiyor tabi. Üstelik bundan hemen önceki sayfada kuşkuculuğun değerinden söz edilmişti. Birkaç sayfa sonra bir başka feminist önder yeniden rol modeli olarak sunulacak. 


Opinion Men Women 
Force, Violence, and Aggression Percent 
Gun control laws should be stricter* 42 
Those convicted of murder should get the death 76 
penalty* 
Government spends too much on national defense** 30 


Compassion uld see to good jobs/sta 


li 


Government definitely or probabiy should 19 
help reduce differences between rich and poor** 


* Gallup 2007 (See Lydia Said, “Shrunken Majority Now Favors Stricter Gun Laws,” October 11, 2007. www.gal| accessed April 27, 2008. Frank Newport, “Sixty-nine-Percent of Americans Support the Death Penalty,” www.gall 


accessad April 27. 
** GSS 2006. 
***ANES 2004. 


Good critical thinkers respect diversity and are willing to consider the perspectives of others, even if they initialiy conflict with their o 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Steinem parçasının hemen ardından “eleştirel düşünme” kitabı erkek düşmanı aşılamayı sürdürüyor. Yukarıdaki çizelgenin iyi düşünmeyle, farklılıklara saygıyla en küçük bir ilgisi yok. 
Yazar, erkekleri toptan kötü göstermeyi amaçlayarak bir araya getirilmiş ilgisiz bir anket derlemesi yapmış. Eleştirel düşünmeyi öğretme iddiasındaki bu kitaptaki yanlılık belirgindir. 


Seçilen fotoğaflara dikkat: Uzakdoğulu kadın gülümsüyor, erkek asık suratlı. Ezici çoğunluğu beyaz ırk olan Amerika'da yayınlanmış bu kitabın kapağında da uzakdoğulu bir kadın olduğunu anımsayalım. Ipod'un ekranında da bir zenci görüyoruz. Şimdi bunlar konuyla ilgisiz ayrıntılar gibi görünebilir ama eleştirel okumanın bir adım ötesine geçerek yazar hakkında bilgiye dayalı bir yargıda bulunabiliriz. Bu bilgi, son yirmi yılda görsellerde kullanılan kişilerin cinsiyetlerinde, ırklarında ve cinsel yönelimlerinde dikkat çekici bir değişim olduğudur. Türkiye'de bulunmayan zenci ve uzakdoğulu ırklar Türkiye'de bile kullanılmaya başlandı. Bu bir politik gündemin sonucudur ve ticari değil, politik bir yönelimdir. Yazar kendi kitabının bu gündeme alet edilmesine izin veriyorsa ya bu gündemden haberi yoktur ya da gündemin bir parçasıdır. Her iki olasılık da bu kitabı eleştirel düşünmeyi öğretme konusunda yetkin bir kaynak olmaktan çıkarır. 


doublethink Holding wo 


contradictory views at the same time and believing both to be true. 


Rationalizatınn and Doublethink 


While sometimes the best alternative is clear, it's often the case that compeling cİaims reguire our analysis before we can come to a decision, When presented with conflicting alternatives, some people make a decision guickiy because of their bias in favor of one of the alternatives. In doing so, they justify or rationalize their choice on the basis of personal preferences or öpinion, rather than on a critical analysis of the competing claims. In an experiment on making choices, psyehologist 
A. H. Martin found that with rationalization the decision is often accompanicd by a “rush” 
of satisfaction, thus convincing (he person that his or her preference Was correct i 

We may also use rationalization inan attempi to jusüfy past aclions that are inconsistent with our image of ourselves as a decent, rational person. Child molesters may see themselves as affectionate and loving peo- 


ple whom children enjoy being with. A person may cheat on his (or her) sweetheart and then, wheti confronted, lie about the affair, justifying the lie on the grounds that he is 4 caring person who is looking out for the best interests of his sweetheart by not saying something that will hurt her feelings. 

Because rationalization involves ignoring competing claims, people who engage in it often get caught up in doublethink, Doublethink involves holding two contradictory views, or “double standards,” at the same time âki believing both t6 be true. This is particulariy prevaleni in response to highiy charged issucs, Rather than analyze the argumenis surrounding these issues, people may unwittingiy engage in doublethink. 

For example, when asked, most college students state that they believe in eguality of men and women. However, when it comes to lifestyle and carcer, be same students who claim to believe in eguality and freedom of choice also say that women should be the primary caretakers of children. Most teachers, even the most ardent feminists, treat their female students differentiy from their male students, calling on boys and praising their accomplishments more often, and having more tolerance of boys" disruptive behavior.” When shown videotapes of their classes, many of these teachers are horrified at the extent to which they ignore the giris and downplay their contributions and achievemenis. 

Similariy. the müjority of white Americans champion eguality 4s a principle when it comes to race but may harbor unconscious projudice. Unexamined prejudices can distort 


U.S. Median Income by Race, Ethnicity, and Gender, 2008 


Median income (dollars) 


Source US, Census Burunu, 2008, 
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“Çiftdüşün” başlığı altında yazar şunları söylüyor: 


“Örneğin sorulduğunda çoğu üniversite öğrencisi kadınla erkeğin eşitliğine inandığını söylüyor. 
Buna rağmen konu yaşam biçimi ve kariyere geldiğinde eşitliğe ve seçim özgürlüğüne inandığını söyleyen aynı öğrenciler çocuğa bakması gerekenin öncelikle kadın olduğunu da söylüyorlar.” 


Verdiği örneğe dikkat edin. Cinsiyetler arasında eşitliği bozan şeylerden ilk aklınıza gelen nedir? 
İkincisi? Paragraf neden şöyle devam etmedi örneğin? “Buna rağmen aynı öğrenciler kadının askere gitmemesi gerektiğini, inşaat, maden, kanalizasyon, tersane, itfaiye gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalışmamaları gerektiğini savunuyorlar.” Kitabın başından beri feminist fikir önderlerini örnek kişiler olarak gösterdiğini anımsayınca paragrafın böyle sürmemesi anlaşılıyor. Kitapta var olan örüntüyü büyük oranda anlamış bulunuyoruz. Amerikalı üniversite öğrencilerine eleştirel düşünmeyi öğretme iddiasındaki bu büyük boy 500 sayfalık kitabın daha başlarındayız ve yazarın belli bir politik gündemi, bir ideolojiyi aşılama niyeti olduğunun işaretlerini fazlasıyla aldık. 


Sayfanın altında verdiği ırklara ve cinsyiete göre ayrılmış bulunan ortalama gelir grafiğinin metindeki konuyla hiç ilgisi yok. Eleştirel düşünmeyi anlatan kitap ilgisiz verilerle duygusallık yaratıp okurun kafasını bulandırmaya çalışıyor. Oysa grafikte yazarın açıklayamayacağı garip bir durum var: Sarı ırktan yurttaşlar beyaz yurttaşlar kadar kazanıyor. Hatta uzakdoğulu kadınlar beyaz kadınlardan fazla kazanıyor! Tek bir grafikten yola çıkarak Meksikalı (İng. Hispanic) kadınların aleyhine ayrımcılık yapıldığına hükmetmemizi bekleyen “eleştirel düşünme öğretmeni” yazar bunu nasıl açıklardı acaba? Uzakdoğulular aleyhine ayrımcılık yapılmıyor da Meksikalılar aleyhine yapılıyorsa bunun nedeni sorulmaz mı? Eleştirel düşünür bunu sorar. Ama bu kitap eleştirel düşünme bahanesiyle okurunun kafasını kendi politik doğruculuk dogmalarıyla doldurmak istiyor. Din, erkek, beyaz ırk, heteroseksüellik ve etçillik düşmanı aşılama kitap boyunca sürecek. 
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iş Perspectives on Affirmative Action 

© İnColleyeAdmissions 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iğ GA ed Affirmative action involves taking positive steps in job hiring and college admissions to 

İma lam correct certain past injustices against groups such as minorities and women. In 1954, the 

a - : Supreme Court ruled in Brown vw. Board of Education that school segregatlon was unconstitutional and that black children have a right to egual education opportunities, The first affir- 

; mative action legislation was proposed by Vice President Richard Nixon in 1959, Affirma- 

| tüve action programs and legislation were expanded during the civil rights era in the 196Ös, 

N z In 1978, Allan Bakke, a white man, sued the University of California at Davis Medical 

li School because his application was rejected while minority students with lower test scores 

iğ were admitted. The Supreme Court agreed with Bakke, ruling that reverse diserimination 


was unconsütutonal. In 1996, with the passage of Proposition 209, California became the first state to ban affirmative action in the public sector, including admission to state col- 
: leges. Washington, Texas, and other states have also passed referendâ banning affirmative A eri action in state college admissions. 
Mm. İn June 2003, the U.S. Supreme Court found that the admissions policy of the University of Michigan Law School, which awarded points to applicants based on race, Was flawed. However, in its final ruling the court permitted race to be considered as one among many factors when considering individual applications for both the law school and undergraduate admissions. 

The majörity of Americans (53 percent) oppose college affirmative action programs that give preference in admissions to blacks and other minorities,” arguing that it constitutes reverse discrimination and, as such, is unjust. Proponents of affirmative action nole 


ABD'de zenci ve Meksikalı öğrencileri beyaz öğrencilerin aleyhine kayıran “Affirmative Action” (üniversiteye giriş sınavında ırka göre puan avantajı/dezavantajı verilmesi) uygulamasını destekleyen gösteri yapan öğrencilerin fotoğrafını yukarıda görüyorsunuz. Ellerinde tuttukları pankartlardan ikisi: “Irkçılık hala var.” “Irkçılık diri ve aramızda.” Sözde demokrasiyi, hoşgörüyü savunan yazarların seçip destekledikleri fotoğraf bu. Çelişkiyi görebiliyor musunuz? Bu pankartlar ırkçılık ideolojisine hoşgörüsüzlüktür. Bu sloganlarda ırkçılık düşüncesinin yok edilmesi gerektiği, hala yok edilememiş olmasının bir başarısızlık olduğu iması var. Peki, ırkçılığın fikir düzeyinde bile varlığı demokrasiye, hoşgörüye aykırı mıdır? Peki, ırka göre puan ve kontenjan ayrılmasının kendisi ırkçılık değil midir? Her fırsatta okurlardan bir şeyleri tartışmalarını isteyen yazar bunları tartışmamızı istemiyor elbette. Çünkü eleştirel düşünmeyi öğretme bahanesiyle kendi ideolojisini aşılamaya çalışıyor. 


Kitap, akılcı (rasyonel) düşünceyi duygulardan ayırma konusunda şu örneği veriyor: Suç ve Ceza romanında Raskolnikov, kulak misafiri olduğu bir masadan yaşlı, huysuz, kimsenin sevmediği bir kişinin çok parası olduğunu öğreniyor. Bu kişiyi öldürüp servetini yoksullara dağıtmaya karar veriyor. Yazar, Raskolnikov'un en çok sayıda kişiye en büyük iyiliği sağlayacak bu kararını saf akılcı bir hesapla verdiğini, duygularının kararını etkilemesine izin vermediğini öne sürüyor. Oysa iyilik bir hesap verisi değildir. İyiliğin vicdanla ilgili olduğunu ve vicdanın yarı-otonom bir itki olduğunu, çıktısının her zaman öngörülemeyeceğini, hesapla doğrulanamayacağını bilmeyen veya bilmezden gelen yazar bize eleştirel düşünmeyi öğretmeye çalışıyor. 


Bilim konusunda bakın yazar ne diyor: 


“Amerika'nın tamamı bir özgür konuşma alanıdır ve üniversitenin bunu sınırlandırmayla işi olmamalıdır. Tersine, üniversitenin bunu geliştirmeye dönük ahlaki bir sorumluluğu vardır.” 


Üniversiteler bilim yuvası değil miydi? Ahlak nereden çıktı? Ayrıca birkaç sayfa önce yazarın ırkçılık düşüncesinin yok edilmesi talebini, yani özgür konuşmanın sınırlandırılması talebini meşru saydığını hatırlayalım. Bu özgür konuşma çelişkisinin hemen arkasındaki sayfada yazar Facebook üzerinden iletilen bir ölüm tehdidini örnek vererek “Siber-zorbalığın” (genelde “siber şiddet” diye yanlış çevrilir) konuşma özgürlüğü olup olmadığını tartışmamızı istiyor. 
Kitap boyunca bütün tartışma soruları böyle. Yanlış öncülleri kendi vererek bu öncüllerle okuru koşullandırıyor, sonra çıkarım yapmasını istiyor. Bu örnekte bizden hükümetlerin ve şirketlerin internet haberleşmesini gözetlemelerine, anayasal haklarımızı ve mahremiyetimizi çiğnemelerine razı olmamızı istediği belli. Hakikaten özgür düşünmemizi istiyor! 


Yazarın 134. sayfada verdiği safsata örneği: 


“Tiger Woods iyi bir golfçüdür, dolayısıyla iyi bir kocadır.” 


Tiger Woods'u kötü koca örneği olarak vermesi, golfçünün karısını aldatmasıyla manşet olmuş olması nedeniyledir. Yazar, karısını aldattığı için Woods'un kötü koca olduğunu ima ediyor. 
Evliliği boyunca saray gibi evlerde kraliçe gibi yaşatılan, eve ekmek getirmeyen ama kocasından 
100 milyon doların üstünde boşanma tazminatı isteyip alan karısının ise “iyi hanım” olduğu 
ima edilmiş oluyor. Mide bulandırıcı bir iftira ve karalama kampanyasıyla Woods'u sporu bırakmaya zorlayan Amerikan basını hakkında da söz yok, onlar da “görevlerini yapıyorlar” herhalde. Dahası, bu eleştirel düşünme kitabı boyunca basının yerleşik eğilimleri hakkında doğru düzgün hiç bir eleştiri ve uyarı yok! 


Perspectives on Going to War in Irag 


In 1990 Irag invaded Kuwait. When Irag refused to withdraw, the coalition forces of the United Nations (UN) used force to drive Irag out of Kuwait. Under the 1991 Gulf War cease-fire resolution, İrag was reguired to compiy with UN inspections for weapons of mass destruction, Irag's president, Saddam Hussein, who had used chemical weapons on Kurdish rebels in Irag in 1988, refused to fully comply with the inspections. 

Tension between the United States and Irag escalated after the terrorist attacks of September 11, 2001, on the World Trade Center and the Pentagon. President George W. Bush apparentiy believed that Saddam Hussein was in collusion with al-Oaeda, the terrorist organization allegediy responsible for the September 11 attack. In his January 2002 State of the Union address, Bush called Irag part of an “axis of evil” and vowed that the United States would “not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons.” In September 2002, Bush challenged the UN to enforce its resolutions against Irag, warning that if it did not, the United States Would act on its own, One month later, Congress gave President Bush authorization to attack Irag. On March 20, 2003, the United States launched a war against Irag known as Operation Iragi Freedom, Within less than a month, Saddam Hussein's government was toppled. On May |, 2003, Bush declared an end to major combat operations. However, casualties continued to mount as İragi insurgents stepped up their attacks on U.S. and coalition forces. 

In April 2003, the United States barred UN weapons inspectors from Irag and took över the task of searching for Saddam Husscin's alleged weapons of mass destruction. 
Despite an intensive search for the weapons, none was found. A report issued by the 9/11 Commission in June 2004 blamed prewar intelligence failures for the misinformation 


Yukarıdaki görüntü 160. sayfadan. Yazarın ABD'nin Irak saldırısını anlattığı ve sonrasında sözde eleştirdiği sayfalar. 1990'daki ABD saldırısını “BM koalisyon kuvvetleri” olarak, ülkesini savunan Iraklıları ise “asiler” (insurgents) sözcükleriyle anıyor. Tarafsızlıktan bunu anlayan bir yazar size eleştirel düşünme öğretmeye çalışıyor, dikkat edin. 


U (Cemel) 


(Ltbink) yn) 

Some argumenis contain premise indicators— words or phrases that signal a premise. Because and since are common premise indicators. If there is a premise indicator, circle it and put P/ above it. In the argument about where to sit in (he classroom, the Word since indicates that the last part of this sentence isa premise, The first sentence in the argumeni is also a premise because it is offeringe evidence to support the conclusion “you should move up to the front of the class.” Draw a single line ünder cach premise. 


(Promise) 


(Students who sit in the front of a classroom generaliy 


(Conclusons) 


gam, higher grkles, (you should move up 10 
(Premtie) 


he front of the class Gincpi know you want t0 İMprove 


your grade point average| 
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THE DEBATE OVER MARIJUANA 


DISCUSSION GUESTIONS 


Not all argumenis are as straiphtforward as the ones we have looked at so far. Some passages that contain arguments also include extra material, such as background and introductory information. For example, in Greg Lukianoff's letter te West Virginia University”'s. president, 
David Hardesty, at the end of Chapter 3, the first paragraph of the letter is background material regarding Lukianofis civil Hiberties organization. The actual argumeni regarding the acceptability of free-speech zones does not start unül the second sentence of the second paragraph, 

In the following letter to the editor, the first sentence is the conclusion of the argument. The first part of the second sentence —“Although stories of overzealous parents sometimes grab the headlines”—is not part of the actual argumeni; rather, it is introductory matenal, This introductıon is followed in the same sentence by the phrase ie iruih is, which serves as a premise indicator for the first premise 


- 


!, İdentify the conclusion and premises in the argument in this advertisement. Evaluate the argument 


2. What is the objective of this od? Is the ad effective in meeting its objecüve? Discuss the strategies, including rhetorica devices and fallacies, if any, that the creators of the ad used to try to convince the reader to accept their conclusion, 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“Görselleri çözümlemek” başlığı altında örnekolay çalışması yapılıyor. Esrar içiciliğinin suç sayılmasının aleyhine bir propaganda reklamı gösteriliyor. Okura sorulan sorular şunlar: “1. Bu reklamdaki öncülleri ve çıkarımları belirleyiniz. Savı değerlendiriniz. 2. Bu reklamın amacı nedirP Amaca ulaşmada etkili midir? Stratejiyi, hitabet araçlarını ve varsa safsataları tartışınız.” İlerleyen sayfada yazarın çözümlemeden bıraktığı ama önemli olan öbür ayrıntıları ben sayayım: Kodeste görünen kişilerden en öndeki üç kişinin üçünün ve en öndeki on bir kişinin dokuzunun kadın olduğuna dikkat ediniz (kadınların masum oldukları iması). Kadınların ikisinin orta yaşlı, düzgün saç ve makjaylı olduğuna dikkat ediniz (haksız yere suçlananların orta-üst sınıftan oldukları iması). Çerçevedeki neredeyse herkesin iyi giyimli olduğuna dikkat ediniz (özenli giyinenlerin, takım giyenlerin ahlaklı yurttaş oldukları iması). Ve son olarak görselde değil ama üstündeki sloganda (“Esrar mevzuatı saldırgan olmayan Amerikalıları hapse atmak için milyarlarca dolar vergiyi ziyan ediyor”) saldırgan olmayan kişilerin hapse atılmasının haksız olduğu imasına dikkat ediniz. Şiddet sözcüğünü incelerken bu kavramın düşünsel ve anlambilimsel bir bozulma olarak haksızlık, ahlaksızlık ve suç kavramlarının yerini aldığına değinmiştim. 
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The Golden Rule—Reciprocity as the 
Basis of Morality in World Religions 


Buddhism:"'Hurt not others in ways that you yourself would find hurtful" Udana 
Varga 5:18 


Christianity: “Always treat others as you would like them to treat you” Matthew 
7:12 


Confucianism: “Do not do to others what you do not want them to do to you!" Analects 15:23 


Hinduism:"This is the sum of the Dharma 
(duty): do naught unto others which would cause pain if done to you," Mahobharata 5:1517 


Islam: “None of you JtrulyJ believes unül he wishes for his brother what he wishes for himself." Number 13 of Iman “Al 
Nawavwi's Forty Hadiths” 

Judaism: “... thou shall love thy neighbor as thyself." Leviticus /9:18 

Native American spirituality: “Respect for ali life is the foundation.” The Great 
Law of Peace 


Discuss the deontologist's claim that the categorical imperative (law of reciprocity) is a universal 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and fundamental principle of ethics. İf you are a member of a religion, discuss ways in which this 


fundamental principle of ethics is (or is not) expressed in your religion. 


example, discuss the extent to which this duty influences your everyday moral reasoning and behavior. 
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Most of us have been taught some form of the duty of reciprocity as young children, Using a specific 


Hristiyanlığın “Altın Kural”ının bütün dinlerde olduğunu öne süren yazar her dinin kitabından delil sunmuş. İslam'dan sunduğu delil Nevevi”nin 40 Hadis”inden. İslam hakkında doğru düzgün bir araştırma yapmadan hüküm veren yazardan eleştirel düşünme öğreniyoruz... Verdiği öbür örnekler de Altın Kural'a denk değil. Verdiği örneklerin birbirinin dengi olmadığı görülüyor. 
Tevrat'tan yapılan alıntıdaki “komşu”nun yalnızca Yahudileri kapsadığını Eski Ahit ve Talmud çalışanlar biliyorlar. 


in ie news coveroge following Hürricene 
Katrina, the captian for an Associated 
Press (AP) photo (top left) showing 9 
black man wading through the food waters carrying goods from 6 store read, 
“A young man walks through chestdesp flood water ofter boting 0 gröcery store in New Orleans, Louislana/”whereas the capıtlan for an AP photo (bottom left of twö white peoble wading dirugh the flood wolers carrying göode said,"Two residenis wode Uough chestdeep water öfter finding bread and soda from a local grocery store ofter Hurricane Katrina came Uough their area in New Örlaans, 
Louisiana." in öther words, white people 
"find." whereas biack people Too.” 


STEREOTYPES AND RACISM IN THE NEWS MEDİA İn addition to using images and güotes out of context (the fallacy of accident), the news media can inadvertentiy manipulate viewers" perceptlons through the use of descriptive language. İn the news coverage after Hurricane Katrina in 2005, several readers complained that the captions for the two pictures shown here of people wading through the floodwaters carrying goods from a store showed racial bias, 


DISCUSSION ÇUESTI!IONS 
I. Discuss how, if at ali, the two photo captions show radial bias. 


2. Bringin examples of photos with captions from magazines and newspapers. Discuss whether the captions are written in a biased fashion. İf they are, explain why they are bigsed and rewrite them using neutral language. 
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Yazar, Amerikan basınının zenciler aleyhine ırkçı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Zenci sel mağdurunun “yağmacı” olduğu yazılmış ama beyaz yağmacılar için bu sözcük kullanılmamış. 
Yazar bu örneği verirken Safsata başlığı altında anlattığı temsil etmeyen örnek safsatasını kendi yapıyor. Takip edenlerin bileceği üzere Amerikan basınında beyazlar aleyhine ırkçılık çok daha baskındır. Ne yazık ki bunu burada kanıtlamam olanaksızdır. Yazarın beyaz ırk düşmanı olduğunu kitabın önceki bölümlerinde sezmiştik. Kuşkumuz kitap sayfalarında ilerledikçe doğrulanıyor. 


*#** 


Yazı ilginizi çektiyse bunu da okuyun: 


https://elestireldusun.wordpress.com/2022/07/02/dogrulama-siteleri-nasil- 


dezenformasyon-yapar-bili-gates-ve-asilar-ornegi/ 


“Doğrulama” Siteleri Nasıl Dezenformasyon Yapar: Bill Gates ve 
Aşılar Örneği 


2021'de dünya ülkelerinin haydut yöneticileri “Korona aşısız” kalmasın diye anayasa tanımadan bastırırlarken, “bilimin ışığında” yürüyen fikri, vicdanı, irfanı hüphür doktorlar da onlara yardım ve yataklık ederken, muhalif haber ve yorum siteleri çoktandır Bill Gates'in aşılarla nüfus azaltma planından söz ederken, bu bilginin sosyal medyada yayılmasını ve ciddiye alınmasını önlemek amacıyla arka arkaya haberler yapılmaya başladı. Bunlardan birini örnek olarak kısaca inceleyeceğim. 


Haber: 


https://www.factcheck.org/2021/03/scicheck-video-targets-gates-with-old-clip- 


misleading-edit/ 


Arşiv: https://archive.ph/IseF2 


Arşiv: https://web.archive.org/web/20210308012928/https://www.factcheck.org/2021/0 


3/scicheck-video-targets-gates-with-old-clip-misleading-edit 


“Yanıltıcı montajla hazırlanmış video Bill Gates'i eski bir klibiyle hedef 


alıyor” 

Başlık bu. Kısaca bir duralım. Videonun eskiliğine dikkat çekiliyor. On bir yıllık bir video. Bill Gates on bir yıldan çok daha uzun bir süredir bu işlerle ilgileniyor. O zaman videonun eskiliğinin bir önemi olmasa gerek. Sahi, Bill Gates kim? Önde gelen bir uzman mı, bakan mı? Hayır, yalnızca bir işadamı. Dünyanın bazı devletlerinden daha zengin bir işadamı. Bunu aklımızda tutalım. Dikkat çeken bir başka ifade montajın yanıltıcı olması. Bunu da aklımızda tutalım, yanıltıcı olup olmadığına bakacağız. 


“2010'da karbon salımının önemli ölçüde azaltılmasına yönelik teknolojilere odaklanmış olan bir TED konuşmasında Bill Gates nüfus artış hızının düşürülmesinden kısaca söz etti. Facebook'ta dolaşan bir komplo kuramı videosu Gates'in konuşmasını yanıltıcı olarak montojlıyor ve Gates'in 


gezegenin nüfusunu aşılarla azaltmak istediğini demeye getiriyor.” 

Yazının özeti bu. Alttaki bölümde aynı şeyi uzatarak söylüyor. Ayrıntılı bir inceleme yok. Haber metnine gömülü olan videoyu izleyelim. Gates, tam bir açıklıkla aşıları kullanarak dünya nüfusunu azaltmak istediğini 4:40 dolayında şu cümlesiyle bildiriyor: 


“Yeni aşılarda, sağlık hizmetinde, üreme sağlığı hizmetinde çok başarılı 


olursak (nüfusu) belki 2610 veya 15 azaltabiliriz.” 

Ortada hileli bir montaj falan yok. Açıklamaya gerek var mı? Sağlık hizmetiyle nüfus nasıl azaltılır? Yoksul ülkelerde her yıl sıtmadan bir milyon kişi ölüyor. Çok başarılı sağlık hizmetiyle bunu önlersek nüfus azalır mı? Üreme sağlığı hizmetindeki başarı tartışılır. Eğer bundan kasıt doğum kontrolü ise aradaki nedensellik bağı şeffaftır. Peki, aşıya gelince ne diyeceğiz? Aşılanan çocuklar veya yetişkinler sağ kalınca nüfus nasıl azalır? “Aşıyla” nüfus azaltmak ancak aşılanan kişiyi doğrudan öldürerek veya kısırlaştırarak olur. Adam sağlık hizmetlerini iyileştirmeye çalışmıyor, dikkat edin. Yaşam kalitesini artırmaya çalışmıyor. Yazarın da belirttiği üzere bu konuşma “karbon salımına” odaklanıyor. Gates, karbon salımının nüfusla bir azalacağını söylüyor. Peki, karbon salımı nüfusla mı azalır? 


Bakın Gates tam olarak şunu diyor: 


“Bir Amerikalı yılda 20 ton karbon salıyor. Yoksul ülkelerde bu 1 ton.” 

Şimdi bunu diyen ve “karbon salımını” azaltmak için deli divane olan kişiden ne beklenir? 
Elbette dikkatini Amerika'ya yöneltmesi! Çünkü ABD'nin nüfusu 300 milyon. Hiç de az değil. 
Artış hızı da ©1 dolayında. O da az değil. Düz bir hesapla bütün bir Hindistan'ın karbon havuzundaki katkısı 1,5 milyar x 1 — 1,5 milyar birim iken ABD'ninki 300x20-6 milyar birim oluyor! 1,5 nere, 6 nere? Yalnızca ABD'nin salımını yarıya indirsek bütün dünyanınkini dörtte bir azaltmış oluruz. Bizim köyde “sayı saymayı mı bilmiyorsun, dayak mı yemedin” derler. Yazar bu hesabı da aklımıza getirmiyor. 


Bill Gates bu hesabı geçti, karbon salımını oluşturan öbür değişkenleri de geçti ve nüfusa geldi. 
Onda da ABD'nin değil yoksul ülkelerin nüfusuna odaklandı. Onu da halletmek için “aşılar” diyor. Şimdi bu savın açılımını yapalım: 


Öncül 1: Küresel ısınma insanın çıkardığı karbon dioksit kaynaklıdır. 
Öncül 2: Bir Amerikalı, bir yoksul ülke yurttaşının yirmi katı karbon salar. 


Öncül 3: Karbon salımı nüfusla, kişi başına hizmetle, birim hizmet başına enerjiyle ve birim enerji başına karbon salımıyla doğru orantılıdır. 


Çıkarım 1: Bundan dolayı yoksul ülkelerin nüfusu azaltılmalıdır. 


Birinci öncülün doğruluğu tartışılır. Hayır, ana akım basının iddia ettiğinin tersine, meteoroloji uzmanları küresel ısınmanın karbon dioksit salımı nedenli olduğundan emin değiller. Öyle bile olsa ilk çıkarım doğru mudur? Yoksul ülkede kişi başına hizmetin az olmasını görmezden geliyor. İkinci öncülü bütünüyle görmezden geliyor. Birim hizmetin verimliliğini artırma seçeneğini de görmezden geliyor. Birim enerji tüketimindeki karbon salımını azaltmak da bir seçenek, onu da geçiyor ve tek bir değişkene geliyor: Az hizmet alan, az karbon salan nüfusu azaltmak! 


Öncülleri doğru kabul edersek çıkarım kesinlikle yanlıştır. Ortada bir yanıltma varsa o da bu savdadır, “montajlı” videoda değil. Haberin yazarı bu savı yinelediği için o da okuru yanıltmaktadır. 


Haberin yazarının yaptığı bir başka yanıltmaca, Gates CO2-PxSxExC (üçüncü öncüldeki formül) formülünü yazmasına rağmen Gates'in nüfus artışını azaltmayı hedeflediği iddiası. Bu şekilde okuru rahatlatmaya çalışıyor. Oysa Gates artışı değil, nüfusun kendisini azaltmaktan söz ediyor. Bu formülde nüfusun kendisi var, artış hızı yok. Ve açıkça söylediği üzere CO2'yi bir şekilde sıfıra indirmek istiyor. “Bunun için P, S, E veya C'den biri sıfıra yakın olmalı” diyor. 


“Doğrulama” sitesinin yanıltma girişimi bununla bitmiyor. Şimdi size Gates'in aşılarla nüfus azaltma hakkında konuştuğu bir başka röportajından “yanıltıcı montajlar” yapan bir video göstereyim. Doğrulama sitesi bu röportajın varlığından söz etmemiş. 


Bill Gates Wants Forced Vaccinations via Mosguitos.mp4 https://www.dailymotion.com/video/x2p9ib3 

Veya: https://ulozto.net/tamhle/Mxnx1Xrdw2X6/name/Uploaded-11-8-2021-at-19-54-07 


Gates özetle yoksul nüfusu aşılamanın zor ve pahalı olduğunu söylüyor. Bu yüzden sivrisineklerle aşılama teknolojisini geliştirmeye çalışan şirketlere hayırsever bağışlarda bulunuyormuş. 


Burada yine bazı öncüller ve bir çıkarım var. Öncüllerden biri aşıların pahalı olduğu. Bildiğimiz kadarıyla aşılar ucuz. Kiminin açıktan ölmesinin nedeninin ekmeğin pahalı olması olmadığı gibi, kimi çocuğun aşısızlıktan ölmesinin nedeni aşıların pahalı olması değil. Gates yalnızca kendi parasıyla milyarlarca yoksulu aşılayabilir. Gerek yok, Batılı ülkeler bu masrafı üstlenseler dişlerinin kovuğuna bile girmez. Ama bu bildiğimiz aşılar için geçerli. Acaba Gates bilmediğimiz yeni ve pahalı bir aşıdan mı söz ediyor? İlk videoda “yeni aşılar” demişti, hatırlayın. Bu yeni aşılar nasıl bir aşıysa, kendisi ucuz ama hedefe taşıyıp vurmak pahalı olsa gerek ki bu hizmeti sivrisineklerden almayı düşünüyor! Bu apaçık bir mantıksızlıktır. Ama bizi “sosyal medya dezenformasyoncularına” ve “komplo kuramcılarına” karşı uyaran yazarlar bu mantıksızlığı 


örtbas ederler. Sivrisineklerin yalnızca tropikal ve ılıman kuşakta yoğun bulunduğunu, yani yoksul ülkeler coğrafyasıyla hemen hemen örtüştüğünü söylemezler. Sivrisinekle yapılan aşının istem dışı olduğu gerçeğine asla değinmezler! İşte Gates'in derdini anlamış olduk. Gates karbonla ilgilenmiyor. Öncelikle yoksul insanların yaşamına istem dışı olarak, rızaları olmadan karışmak istiyor. Ve bu yolla onların nüfusunu azaltmak istiyor! 


Bakın haber metninde ne deniyor: 


“Gates, sağlığı geliştirmenin ve aşıların da yardımıyla çocuk ölümlerini azaltmanın nüfus artışını sınırlandırıcı bir etki yapacağı inancından söz 


ediyordu. Bundan daha önce çok kez söz etmişti.” 

Gates'in böyle bir inancı olsaydı sivrisineklerle uğraşmazdı. Tıp bu kadar ilerlemişken sineklerden sağlık hizmeti almaya çalışmak bu inançla çelişiyor. Hangi eleştirel düşünür burada bir iyi niyetten söz edebilir? Milyarlarını harcadığı “hayırseverliğin” bundan başka bir şey olmadığını kendisinin Wikipedia maddesinden bile öğrenebilirsiniz, gizli değildir. Evet, Gates çok kez söz etmişti. Zaten yazarın “sosyal medya dezenformasyonu” dediği videolar yeni bir bilgiye değil, bu eski bilgilere dayanıyor. Bunların 2021'de yayılmasının nedeni hükümetlerin Covid-19 bahanesiyle zorla “aşılama” yapmasının yarattığı kaygı ve artan farkındalıktır. 
İnsanların en masum, en dokunulmaz talep ve gereksinimlerinden doğan kaygılarını hafife almak, hatta bu talepleri hedef gösterip yok etmeye çalışmak iyi niyetle çelişen bir davranıştır. 
Bu çelişki hem Gates gibiler için hem de onu savunan bu “doğrulama” haberlerini yapanlar için geçerlidir. Burada duygusal ve ideolojik değil, bütünüyle rasyonel bir saptama yapıyoruz. İyi niyetin ne olduğunu herkes bilir. Dikkat edin, “500m2'lik evlerimizi ısıtıp soğutmayı, 3 tonluk kamyonetlerimizle işe gidip gelmeyi, deli gibi karbon salmayı sürdürelim” diyen Amerikalılar değil, “bize zorla aşılama yapılmasın” diyen azınlık hedef gösteriliyor. Peki, konu neydi? Karbon salımı! 


Bakın, burada gördüğünüz şey “doğrulama” / “debunking” sitelerinin sık başvurdukları bir yöntemdir. Apaçık göz önünde olan bir şey sanki orada yokmuş gibi yaparlar. Dikkati başka yöne çekerler. Toz kaldırırlar. Yaftalarlar. Suçlar ve hedef gösterirler. Konuyu değiştirir, kafanızı karıştırırlar. Okumayı bilmiyorsanız gözünüzün önündekini göremezsiniz. Factcheck, Snopes, Debunk, Teyit.org gibi “doğrulama” siteleri “Aşıyla nüfus azaltmak ne demek?” diye sormazlar. Bu gibi siteler salt dezenformasyon üretmek ve muhalefeti susturmak için kuruluyorlar ve sayıları Türkiye'de de artıyor. Bunlar Gates gibilerin parasıyla çalışıyor olsalar haberimiz olmaz. Çünkü hiçbir internet sitesini, hiçbir yayını para kaynağını açıklamak zorunda bırakan bir yasa yok. 


Anahtar sözcükler: 


“biz”: Gates “biz” diye kime diyor? “Biz”i stratejik olarak bulanık kullandığına dikkat edin. 
Belirsiz özne kullandığı için Gates'i nasıl suçlarsak suçlayalım kendini onu değil başka bir “biz”i kast ettiğini öne sürerek savunabilir. En aptalımız, bu “biz”in bütün insanlık olduğuna inanandır. 


“komplo kuramcısı”: Bu tıpkı “terörist” gibi bir etikettir. Okura o kişiyi ciddiye almamasını, onunla tartışmamasını, onu anlamaya çalışmamasını ve ondan korkmasını söyleyen bir şifredir. 
Bu buyruklara boyun eğdiğinizde o kişinin düşmanı olursunuz. Çünkü iletişimi kapatan insanlar dövüşürler. Hedef gösteren yayın kendisi çoktan dövüşmeye başlamış, bizi de kendine asker yapmaya çalışıyor olabilir, dikkat edin. Hmm, şimdi sanki yukarıdaki “biz” daha bir anlamlı oldu gibi. 


“insan kaynaklı küresel ısınma”: Gates'in de belirttiği gibi karbon dioksit, insanların tükettikleri ürün ve hizmetlerle salınır. Gates'in söylemediği, karbon dioksit salan ürün ve hizmetlerin yalnızca endüstriyel olanlar olmasıdır. Endüstriyel olmayan işler yaparsak, sözgelimi sobada odun yakarsak net karbon salımı sıfırdır çünkü odundaki karbon milyonlarca yıldır olduğu gibi doğal çevrimle yine bitkilere dönecektir. Öyleyse hipotezin doğruluğu konusundaki kuşkular bir yana, bunun doğru adı “endüstri kaynaklı küresel ısınma” olmalıydı. 
“İnsan” adı konması kasıtlı olarak yapılmış bir hiledir. Bu hilenin meyvesini Gates'in videosunda açıkça görüyoruz. Nüfusun önündeki endüstriyel 20 çarpanını gözden kaçırıp doğrudan nüfusa saldırıyor. Dünyanın her yerine özel jetiyle uçan bir adamdan söz ediyoruz! 


Yazının içinde Gates'in bir işadamı olduğu söyleniyor. Ama “milyarder hayırsever” işadamı olarak. Bir an durup düşününce dolar milyarderliğiyle hayırseverliğin çelişik şeyler olduğunu hatırlarız. İkisi yan yana bulunamaz. Yüz kere üst üste sayısalı mı tutturmuş da hayırsever olmaya karar vermiş? Böyle bir şey yok. Bir insanın milyarları yıllarca üst üste yığabilmesi onun hayırsever olmadığını ve kazandığını kendine sakladığını, yani kişiliğinde özgeciliğin değil bencilliğin ağır bastığını çoktan göstermiştir zaten. 


Ama yazarın sormamızı istemediği, aklımıza getirmek istemediği daha önemli sorular şunlar: 


» Dünyanın derdi bu adama mı düştü de onca doktor, bilimadamı, halk sağlığı uzmanı dururken aşılar ve nüfusla ilgili vaazları bundan dinleyip duruyoruz? 

» Kim bu adam? Neden onu dinliyoruz? Hükümetler onu neden ciddiye alıyolar? Bilim yuvası üniversiteler bile bu adama konferans verdiriyolar. Bu adamın cebi dolu diye fikri de mi değerli oluyor? 

» Diyelimkiaşılanmak istemeyen yüzde birlik bir “komplo kuramcısı” azınlık olsa, bu “karbon salımını” ne kadar etkileyebilir ki? 


Hoop! Çok zeki olmaya başladık, burada duralım. Yeni bi Netflix dizisi çıkmış, duydunuz mu?... 
Ya, ne olacak bu enflasyon?... Ayfon 13'ün çok acayip özellikleri varmış... Bu yaz nerede tatil yapıyoruz? 


Kültürel Marksizm 


Kültürel Marksizm, genel olarak ve en kaba haliyle tanımlamak gerekirse Marksizm'in kültüre, sosyal yapıya, vb. yorumlanmış halidir diyebiliriz, temelinde Frankfurt Okulu vardır. Her ne kadar 


kültürel Marksizm'in şu an için akademik ve bilimsel olarak pek bir karşılığı olmasa da(Çünkü akademi ve bilim otoriteleri de kültürel Marksistler tarafından daha doğrusu o bahsettiğimiz malum zümre, yapılanma tarafından işgal altında ve ele geçirilmiş durumdadır) ve daha çok Amerikalı cahiller(bknz. Redneckler) tarafından kullanılan bir ifade olsa da, bu kültürel Marksizm diye bir şey olmadığı anlamına gelmez. Kültürel Marksizm kesinlikle var olan ve her geçen gün etkisini daha çok hissetmeye başladığımız bir şeydir. Aslında bakıldığında Kültürel Marksizm, “mansplaining” gibi aptal ifadeler yerine seçilebilecek günümüzün en yaratıcı ifadelerinden biridir. Lakin bu belli bir zümrenin işine gelmediği için örtbas edilmeye ve her işlerine gelmeyen şeye yaptıkları gibi buna da bir “komplo teorisi” demeye başlamışlardır. Kültürel Marksizm, bugün Feminizm, Politik Doğruculuk, SJW, Sol gericilik, vb. gibi artık adına her ne derseniz diyin, bir çok cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı, gerici,sözde ilerici(pseudo-progressivism), sözde entelektüel(pseudo-intellectual) düşüncelerin ana çıkış noktasıdır diyebiliriz(beyaz üstünlükçülüğü, vb. yapmaya çalışmıyoruz, sadece kültürel marksizmin var olan bir şey ve kötü bir şey olduğunu söylemeye çalışıyoruz). Kültürel Marksizm'in ters cinsiyetçiliğinin, ırkçılığının en temel özelliği mağdura oynamadır. Kültürel Marksizm için mağdur edebiyatı ve mağdura oynama stratejisi çok temel ve önemli bir stratejidir. Zaten bu yüzden çoğu feminist akım, dernek, BLM hareketi vb. aşırı sol görüşlere bu yüzden bu kadar yakındır. Çünkü bu tür akımların, hareketlerin kökeni kültürel marksizme dayalıdır. Özellikle günümüz feminizmi ve günümüz azınlık hakları savunucularının favori stratejisi mağdura oynama ve mağdur edebiyatıdır. Kültürel Marksizmi varlığını görmek çok zor değildir. İkiyüzlü akademisyenler yerine hayatın gerçeklerine odaklanırsak eğer her şey açık bir şekilde önümüzde durmaktadır. Mesela feminizmin erkek devlet kavramı açık bir biçimde burjuva devlet kavramının feminist bakış açısıyla yorumlanmış halidir. 
Kültürel Marksizm genel olarak ezen ile ezilen konusunu zenginler ve fakirler yani ekonomik boyuttan uzaklaştırıp yerine cinsiyet(bknz. Cinsiyet İdeolojisi) ve ırk çatışmasına(bknz. Eleştirel Irk Teorisi) bağlamıştır. İşte kültürel marksizmin hatası da tam olarak burada başlamaktadır. Sorunlarımızın kaynağı hiçbir zaman cinsiyet ve ırk çatışması olmamıştır(çünkü cinsiyet ve ırk çatışması diye bir şey yoktur. Bu çatışma tamamen asıl var olan düşmanı gizlemek(kriyarşi) için ve halkı kışkırtmak ve bölmek için ortaya atılmıştır.), veya zenginler veya fakirler arasında ki sınıf ayrımı da değildir. Sorun ADALETSİZLİKTİR, adilci olmamaktır. Sınıfların varlığı kötü bir şey değildir ve hiçbir zamanda olmamıştır(ayrım adil olduğu sürece yani çözüm, sınıfsız bir toplum değildir). Aynı şekilde feminizmin zırvalarından biri olan erkek devlet diye bir şeyde yoktur. Çünkü eğer erkek devlet diye bir şey olsaydı ezilen kadın ve erkekler hiyerarşik olarak aynı kategori içerisinde yer almazlardı, erkekler sırf erkek oldukları için el üstünde tutulurlardı. Lakin bugün böyle bir şey söz konusu değildir(Türkiye'de suç işleyip veya kadın öldürüp hapse girmeyen insanların varlığının sebebi erkek devlet veya ataerkillik değil aptal yönetimdir, bu aradaki fark çok önemlidir çünkü eğer erkek devlet anlayışı, ataerkillik vb. 
olsaydı erkeklere karşı yapılan bir cinayette hapse girmesi gerekirdi ama bugün böyle bir şey olmadığını biliyoruz, yani açık bir biçimde sorun yönetim problemidir.) 


“Benim kültürel marksizme karşı olmamın sebebi dışlanan ve mağdur edilen kimliklere karşı olmam değil. Tıpkı marksizm gibi kültürel marksizmin de mağdur kimlikler üstünden siyaset yapıp kavga çıkarması. marksizmin iktidara gelmiş halini gördük. döktükleri kan birçok iktidarın döktüğü kanı geride bıraktı. Kültürel Marksizmin zihniyet temeli marksizm gibi olduğu için iktidara gelmiş halinin ne olacağı belli. Zaten iktidara gelmeden kitleler üstünde terör estiriyor. Esen terör dalgası sebebiyle zaten kültürel marksizme bu kadar tepki verilmektedir.” 


“Kültürel Marksizm'in var olmadığını iddia edenlerin saldırganlığına bakarsanız böyle bir şeyin gerçekten var olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. 


kültürel marksizm vardir, 1950lerden itibaren önce ABD'yi sonra da dünyayı esir almıştır.” 


Kültürel Marksistlerin Psikolojisi 
Alıntı 


Not: Yazarın eylemlerine katılmamaktayım, sadece düşünceleri doğrudur lakin bu eylemlerine katıldığım anlamına gelmez. 


Kültürel Marksistlerin temelinde yatan iki psikolojik eğilime "aşağılık duygusu" ve "aşırı toplumsallaşma" diyoruz. Aşağılık duygusu bir bütün olarak kültürel Marksizmin karakteristiği iken, aşırı toplumsallaşma kültürel Marksizmin sadece belirli bir kesiminin karakteristiğidir; ancak bu kesim oldukça etkilidir. Aşağılık duygusu "Aşağılık duyguları" ile yalnızca en katı anlamda aşağılık duygularını değil, aynı zamanda düşük öz saygı, güçsüzlük duyguları, depresif eğilimler, yenilgicilik, suçluluk, kendinden nefret etme vb. gibi ilgili özelliklerin bütününü kastediyoruz. Kültürel Marksistlerin bu tür duygulara (muhtemelen az ya da çok bastırılmış) sahip olma eğiliminde olduklarını ve bu duyguların kültürel Marksizmin yönünü belirlemede belirleyici olduğunu iddia ediyoruz. Bir kişi kendisi hakkında (veya kendisini özdeşleştirdiği gruplar hakkında) söylenen hemen her şeyi aşağılayıcı olarak yorumladığında, aşağılık duyguları veya düşük özsaygısı olduğu sonucuna varırız. Bu eğilim, haklarını savundukları azınlık gruplarına mensup olsunlar ya da olmasınlar, azınlık hakları savunucuları arasında belirgindir. Azınlıkları tanımlamak için kullanılan kelimeler konusunda aşırı duyarlıdırlar. Bir Afrikalı, bir Asyalı, bir engelli ya da bir kadın için kullanılan "zenci", " doğulu", "özürlü" yada "piliç" terimleri başlangıçta aşağılayıcı bir anlam taşımıyordu. "Broad" ve "chick" sadece "guy", "dude" veya "fellow" kelimelerinin dişil karşılıklarıydı. Bu terimlere olumsuz çağrışımlar bizzat aktivistler tarafından eklenmiştir. Bazı hayvan hakları savunucuları "evcil hayvan" kelimesini reddedecek kadar ileri gitmiş ve bunun yerine "hayvan arkadaşı" kelimesinin kullanılmasında ısrar etmişlerdir. Solcu antropologlar, ilkel halklar hakkında olumsuz olarak yorumlanabilecek herhangi bir şey söylemekten kaçınmak için büyük çaba sarf etmektedir. Artık "ilkel" kelimesinin yerine "okur-yazar olmayan" kelimesini kullanıyorlar. Neredeyse Herhangi bir ilkel kültürün bizimkinden daha aşağı olduğunu düşündürebilecek herhangi bir şey hakkında paranoyak. (İlkel kültürlerin bizimkilerden daha aşağı olduğunu ima etmek istemiyoruz. Sadece solcu antropologların aşırı duyarlılığına dikkat çekiyoruz). 
"Siyaseten yanlış" terminoloji konusunda en hassas olanlar ortalama bir siyah getto sakini, Asyalı göçmen, istismara uğramış kadın ya da engelli değil, çoğu "ezilen" bir gruba bile ait olmayan, toplumun ayrıcalıklı katmanlarından gelen azınlık bir aktivist grubudur. Politik doğruculuk, çoğunluğu orta sınıf ailelerden gelen heteroseksüel, etnik Avrupalılar olan ve rahat maaşlarla güvenceli işlere sahip devlet çalışanları, politikacılar, üniversite profesörleri ve devlet yayın kuruluşlarındaki gazeteciler ve yayıncılar arasında güçlü bir yere sahiptir. Birçok kültürel Marksist, zayıf (kadınlar), "sözde" ezilen azınlıklar, itici (homoseksüeller) ve "kurban hiyerarşisinde" yer alan diğer grupların sorunlarıyla yoğun bir özdeşleşme içindedir. Kültürel Marksistlerin kendileri de bu grupların aşağı olduğunu düşünmektedir. Bu tür duygulara sahip olduklarını kendilerine asla itiraf etmezler, ancak 


tam da bu grupları aşağı gördükleri için onların sorunlarıyla özdeşleşirler. (Kadınların, Müslümanların vs. aşağı olduğunu iddia etmiyoruz; sadece kültürel Marksist psikoloji hakkında bir noktaya değiniyoruz). Feministler, kadınların erkekler kadar güçlü ve yetenekli olduğunu kanıtlamak için umutsuzca endişelenmektedir. Kadınların erkekler kadar güçlü ve yetenekli OLMAYABİLECEĞİ korkusunun onları rahatsız ettiği açıktır. Kültürel Marksistler güçlü, iyi ve başarılı olma imajına sahip her şeyden nefret etme eğilimindedirler. Avrupa'dan, Amerika'dan, Batı medeniyetinden, beyaz erkeklerden ve rasyonellikten nefret ederler. Kültürel Marksistlerin Batı'dan(yazar burada batı demiş ama doğrusu sözde “ezen” grup demek daha doğru olur) nefret etmek için öne sürdükleri nedenler vs. açıkça gerçek güdüleriyle örtüşmemektedir. Batı'dan savaşçı, emperyalist, cinsiyetçi, etnosentrik vb. olduğu için nefret ettiklerini söylerler, ancak aynı hatalar sosyalist ülkelerde veya ilkel kültürlerde ortaya çıktığında, solcu bunlar için bahaneler bulur veya en iyi ihtimalle varolduklarını ŞÜKÜRL E kabul eder; oysa Batı medeniyetinde ortaya çıktıklarında bu hatalara HEYECANLA işaret eder (ve genellikle büyük ölçüde abartır). Dolayısıyla solcunun Avrupa, Amerika ve Batı'dan nefret etmesinin asıl nedeninin bu kusurlar olmadığı açıktır. Batı'dan güçlü ve başarılı oldukları için nefret etmektedir. 
"Özgüven", "kendine güven", "inisiyatif", "girişim", "iyimserlik" gibi sözcükler kültürel Marksist söz dağarcığında çok az rol oynar. Solcu bireysellik karşıtıdır, kolektivizm yanlısıdır. Toplumun herkesin ihtiyaçlarını onlar için çözmesini, onlara bakmasını ister. Kendi sorunlarını çözebileceğine ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceğine dair içsel bir güven duygusuna sahip bir kişi değildir. Kültürel Marksist rekabet kavramına karşıdır çünkü içten içe kendini kaybeden biri gibi hisseder. Kültürel Marksist entelektüellere hitap eden sanat biçimleri, sefalet, yenilgi ve umutsuzluğa odaklanma eğilimindedir ya da sanki rasyonel hesaplama yoluyla herhangi bir şeyi başarma umudu yokmuş ve geriye kalan tek şey kendini anın hislerine kaptırmakmış gibi rasyonel kontrolü bir kenara atarak orgiastik bir ton alırlar. Kültürel Marksist filozoflar aklı, bilimi, nesnel gerçekliği reddetme ve her şeyin kültürel olarak göreceli olduğunda ısrar e tme eğilimindedir. Bilimsel bilginin temelleri ve nesnel gerçeklik kavramının nasıl tanımlanabileceği hakkında ciddi sorular sorulabileceği doğrudur. Ancak kültürel Marksist filozofların bilginin temellerini sistematik olarak analiz eden soğukkanlı mantıkçılar olmadıkları açıktır. Hakikat ve gerçekliğe yönelik saldırılarına duygusal olarak derinden dahil olmuşlardır. Bu kavramlara kendi psikolojik ihtiyaçları nedeniylesaldırmaktadırlar. Bir kere, saldırıları düşmanlık için bir çıkış noktasıdır ve başarılı olduğu ölçüde güç dürtüsünü tatmin eder. 
Daha da önemlisi, kültürel Marksist bilimden ve rasyonaliteden nefret eder çünkü bunlar belirli inançları doğru (yani başarılı, üstün) ve diğer inançları yanlış (yani başarısız, aşağı) olarak sınıflandırır. 
Kültürel Marksist aşağılık duygusu o kadar derindir ki, bazı şeylerin başarılı ya da üstün, diğerlerinin ise başarısız ya da aşağı olara k sınıflandırılmasına tahammül edemez. Birçok kültürel Marksistin akıl hastalığı kavramını ve 10 testlerinin faydasını reddetmesinin altında da bu yatmaktadır. Kültürel Marksistler insan yetenekleri ya da davranışlarına ilişkin genetik açıklamalara karşıdır çünkü bu tür açıklamalar bazı kişileri diğerlerinden üstün ya da aşağı gösterme eğilimindedir. Kültürel Marksistler, bir bireyin yeteneği ya da yeteneksizliği için topluma kredi vermeyi ya da suçlamayı tercih ederler. 
Dolayısıyla eğer bir kişi "aşağı" ise bu onun değil toplumun hatasıdır, çünkü düzgün yetiGtirilmemiÇtir. Kültürel Marksist tipik olarak, aşağılık duygusu onu palavracı, egoist, kabadayı, kendi reklamını yapan, acımasız bir rakip yapan türden bir kişi değildir. Bu tür bir kişi kendine olan inancını tamamen kaybetmemiştir. Güç ve öz-değer duygusunda bir eksiklik vardır, ancak yine de kendisini güçlü olma kapasitesine sahip olarak düşünebilir ve kendisini güçlü kılma çabaları hoş olmayan davranışlarını üretir. (Ancak kültürel Marksist bunun için çok ileri gitmiştir. Aşağılık duyguları öylesine kökleşmiştir ki kendisini bireysel olarak güçlü ve değerli göremez; kültürel Marksistin kolektivizmi de buradan gelir. Kendini ancak büyük bir örgütün ya da kendini özdeşleştirdiği bir kitle hareketinin üyesi olarak güçlü hissedebilir. Kültürel Marksist taktiklerin mazoşist eğilimine dikkat edin. Kültürel Marksistler araçların önüne yatarak protesto yaparlar, polisi ya da ırkçıları kendilerine kötü davranmaları için kasıtlı olarak kışkırtırlar vs. Bu taktikler çoğu zaman etkili olabilir, ancak pek 


çok kültürel Marksist bunları bir amaca ulaşmak için değil, mazoşist taktikleri TERCİH ettikleri için kullanır. Kendinden nefret etmek kültürel Marksist bir özelliktir. Kültürel Marksistler aktivizmlerinin merhamet yadaahlakiilkeler tarafından motive edildiğini iddia edebilirler ve ahlaki ilkeler aşırı sosyalleşmiş kültürel Marksist tip için bir rol oynar. Ancak merhamet ve ahlaki ilke kültürel Marksist aktivizmin ana motifleri olamaz. Düşmanlık kültürel Marksist davranışın çok belirgin bir bileşenidir; güç dürtüsü de öyle. Dahası, kültürel Marksist davranışların çoğu, yardım etmeye çalıştıklarını iddia ettikleri insanlara fayda sağlayacak şekilde rasyonel olarak hesaplanmamıştır. Örneğin, pozitif ayrımcılığın Müslümanlar için iyi olduğuna inanılıyorsa, pozitif ayrımcılığı düşmanca ya da dogmatik terimlerle talep etmek mantıklı mıdır? Açıkçası, pozitif ayrımcılığın Müslümanlar için iyi olduğunu düşünen gayrimüslimlere en azından sözlü ve sembolik tavizler verecek diplomatik ve uzlaşmacı bir yaklaşım benimsemek daha verimli olacaktır. onlara karşı ayrımcılık yapmaktadır. Ancak kültürel Marksist aktivistler böyle bir yaklaşımı benimsemezler çünkü bu onların duygusal ihtiyaçlarını tatmin etmeyecektir. Müslümanlara yardım etmek onların gerçek amacı değildir. Bunun yerine, İslam'la ilgili sorunlar, kendi düşmanlıklarını ve hayal kırıklığına uğramış güç ihtiyaçlarını ifade etmeleri için bir bahane işlevi görür. Bunu yaparken aslında Müslümanlara zarar verirler(yazar burada sadece Müslümanlardan bahsetmiş olsa da aynı şey kadın hakları vb. içinde geçerlidir), çünkü aktivistlerin gayrimüslimlere yönelik düşmanca tutumu kızgınlığı veya nefreti yoğunlaştırma eğilimindedir. 
Toplumumuzun hiçbir sosyal sorunu olmasaydı, kültürel Marksistler yaygara koparmak için kendilerine bir bahane sağlamak üzere sorunlar İCAT etmek zorunda kalacaklardı. Yukarıda anlatılanların kültürel Marksist olarak kabul edilebilecek herkesi doğru bir şekilde tanımlama iddiasında olmadığını vurgulamak isteriz. Bu sadece kültürel Marksizmin genel eğiliminin kabaca bir göstergesidir. 


Kültürel Marksist Hareketler, Gruplar 
1—BILM(Black Lives Matter) 

2— Antifa 

3-— JWler(Social Justice Warriorlar) 


Vb. 


Kökeni Kültürel Marksizme Dayanan Yani Kültürel Marksizm Kökenli Akımlar, İdeolojiler 


1 — Feminizmlilk başta belki iyi bir amaçla başladı ama sonrasında aynı iyi amacı gösteremediler) 
2 — Woke Kültürü(Kültürel Marksizm'in yaymaya çalıştığı kültürün adıdır.) 

3 — Toplumsal Cinsiyet İdeolojisi(Gender İdeology) 

4 - Eleştirel Irk Teorisi(Critical Race Theory) 


5 — Eleştirel Teori 


Y-CHP 


Günümüz Türkiye'sinin ana muhalefet partisi olan CHP'nin artık AKP'den aşağı kalır bir yönü yoktur. 
AKP sağ gerici bir parti iken, CHP ise artık sözde ilerici sol(pseudo-progressivism), sahte sol vs. 
tarafından kontrol edilmekte olan bir partidir. İşte bu sözde ilerici sol etkisinde gelişen CHP'ye Y-CHP denmektedir. 


Kullanışlı Kitle 


Kullanışlı kitle, genellikle ve özellikle azınlıklardan oluşan ve yönlendirilmesi, manipüle edilmesi kolay kitleye denir. Bu kitleler özellikle o bahsettiğimiz belirli zümre veya yapılanma için çok büyük bir önem arz etmektedir. Mesela BLM hareketinde siyahi kitlelerini, günümüz feminizm hareketi ile de sözde eşitlik adı altında kadın kitlelerini kendi amaçları doğrultusunda gerek politik gerek ekonomik amaçlarla sömürmüş ve yönlendirmişlerdir ve toplumda kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olmuşlardır. Mesela bir örnek vermek gerekirse George Soros 2006 yılında bir Rus radyosuna verdiği demeçte, Gürcistan'da 2003 yılında gerçekleşen Gül Devrimi'ni finansal olarak da desteklediğini açıkladı. 


Bu Yapılanmanın Bağlantılarını Anlamak ve Tanımlamak Neden Zor? 


Bu zümrenin veya yapılanmanın bağlantılarını anlamak zor çünkü çok ama çok büyükler. Bu zümre veya yapılanma için bilerek çalışmakta olanlar var olmakla birlikte, büyük oranda farkında olmadan dolaylı yoldan bu zümreye veya yapılanmaya hizmet eden çoğunluk bir insan grubu ve kitlesi vardır(kullanışlı kitleler buna bir örnektir). 


Fonlananlar 


Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere çoğu medya kuruluşu, dernek vb. aslında her ne kadar kendilerine “tarafsız” deseler de tarafsız olmadıkları artık bilinen bir gerçek. Çoğu medya kuruluşu, dernek vb. gerek yurtiçi gerekse yurtdışından ciddi bir şekilde fonlanmaktadır. 
Tabiki de bu fonlamalar hayrına yapılıyor diyebilirsiniz lakin bunun hayrına yapıldığına dair bir garanti yoktur ve hayrına yapılmadığını görmek için sadece yaptıkları haberlere, içeriklere, paylaştıkları şeylere bakmak gayet yeterlidir. Özellikle Türkiye'de medyascope, 140journos, bianet, Boğaziçi üniversitesi vakfı, Hrant Dink Vakfı, Sabancı Üniversitesi, Mezopotamya Vakfı, Serbestiyet, Bağımsız Gazetecilik Platformu(P24), Gazete Duvar, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve çok daha fazlası Chrest Foundation adlı bir kuruluş tarafından yurtdışından 


fonlanmaktadır. 


Kohur, İletişim ve sere Ee i ” va b Günlük parlamento gündemini halka kolay anlaşır bir biçrmde 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Bu fonlamaların sebebi tabiki de insanları manipüle edebilmek için ve kendi çıkarları doğrultusunda kontrol edebilmek içindir. Başka bir örnekte AKP tarafından destek alan ve Yeni Şafak, TVNET ve GZT gibi gazeteleri bünyesinde barındıran Albayrak Medya Grubu ve A haber'in sahibi Turkuvaz Medya Grubu örnekleridir. Tabi bunlar sadece bizim bildiklerimiz ve Türkiye'de fonlananlardır. Birde bu işin global boyutu vardır ki orası daha korkunçtur. Çoğu şirketi kontrol eden BlackRock adlı devasa ve küresel bir şirket vardır, veya Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)'nü fonlayan ve Bill Gates ve Melinda Gates tarafından kurulan Bill & Melinda Gates Vakfı vardır. İşte ilk yazılarda da belirttiğim gibi sahtelik ve adaletsizliğin ve yapılan her işin ruhsuz bir şekilde, sadece yapılması için yapılmasının sebebi budur. 
Çünkü gördüğümüz her haber, kişi, dernek, vakıf, kuruluş, kurum vb. belirli bir zümrenin kontrolü altındadır. İdol ve rol model olarak gördüğümüz her kişi zaten biz onları rol model ve idol olarak görelim diye 3. Şahıslar tarafından bilerek tasarlanmışlardır. İşte bu gerçeğin farkında olduğunuz an her şey size sahte gelmeye başlıyor çünkü gerçekten sahte. Ne zaman küresel bir sahtelik ağının içerisinde olduğunuzu fark ederseniz, kontrol edilmekten o kadar uzaklaşırsınız. 


Cinsiyet İdeolojisi(Gender İdeology) 


Bu yazıda kültürel Marksizm'in pompalamaya çalıştığı en büyük ideolojilerden, doktrinlerden biri olan cinsiyet ideolojisi(gender ideology) kavramı ele alınacaktır. 


- Kavramlar 


Son zamanlarda özellikle çok sık duyduğumuz bazı saçmalıkların ve saçma kavramların açıklaması. Özellikle son zamanlarda o kadar fazla saçmalık ortaya atıldı ki artık insanların kafası inanılmaz bir şekilde karıştı ve belki de bilerek böyle bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor olabilir. Bu yazıda genel olarak ortaya atılan kavramları az çok düzgünce derlemeye çalıştım. 


- Cinsiyet Nedir? 


Cinsiyet, bir canlının doğuştan genetik olarak kazandığı, üremeye yönelik özelliklerin toplamı veya tümü olarak tanımlanmaktadır. Şahsen işin biyolojik kısmına burada girmeyeceğim. 
Günümüzde cinsiyet kavramı biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet diye iki ayrı alana ayrılmaktadır. İngilizcede sex(biyolojik cinsiyet) ve gender(toplumsal cinsiyet) şeklinde bir ayrım mevcuttur. Şahsen ben toplumsal cinsiyet adlandırmasını doğru bulmamaktayım, onun yerine cinsiyet rolü demek daha doğrudur. 


- İkili(Binary) Cinsiyet Kavramı 


İkili ya da binary cinsiyet kavramı, cinsiyetin ikili bir yapıya(erkek ve kadın, erillik ve dişilik) sahip olduğunu vurgulamak için ortaya atılmış bir kavramdır. Bazı insanlar kendilerini ikili cinsiyet sınıflandırmasına dahil etmeyip kendilerinin non-binary yani ikili olmayan bir cinsiyet kimliğine, spektrumuna(evet yanlış duymadınız spektrum) sahip olduklarını söylemektedirler. 
Non-binary bireyler kendilerini iki veya daha fazla cinsiyetli 

(bicinsiyet veya tricinsiyet),5l4i cinsiyetsiz (agender, nongendered, genderless, genderfree veya neutrois), cinsiyetler arası geçiş yapan veya akışkan cinsiyetli (genderfluid),2 üçüncü 

cinsiyet veya isimlendirmediği bir cinsiyet olarak tanımlayabilir. 


Valensiya'da İspanyolca “Gelecek ikili değildir.” yazan bir bayrak. 
artık) 


(Ne olmasını bekliyorlarsa 


ir? 


“Gelecek ikili değildir” yazan başka bir pankart. 


- Cinsiyet Kimliği Nedir? 


Cinsiyet kimliği, kişinin kendi cinsiyetine ilişkin kişisel duygusudur. 


- Cinsel Yönelim Nedir? 


Cinsel yönelim, kişilerin karşı cinsiyete, hemcins veya cinsiyete veya birden fazla cinsiyete(her iki cinsiyete de) romantik veya cinsel çekim(veya her ikisini de) hissetmesidir. 
Cinsel yönelim olarak üç veya dört cinsel yönelim olduğu kabul edilir ve bunlar: 

1 — Karşıcinsellik(Heteroseksüellik) 

2 — Eşcinsellik(Homoseksüellik) 


3 — Biseksüsellik(her iki cinsiyete de ilgi duyan) 


4 — Aseksüellik(bazen cinsel yönelim olarak değilde cinsel yönelim eksikliği olarakda 
sınıflandırılır) 


Şeklindedir. 


- Cinsel Kimlik Nedir? 


Cinsel kimlik, kişinin romantik ve cinsel çekim hissettiği kişilerle ilgili kendisini nasıl tanımladığıdır.! Cinsel kimlik aynı zamanda kişilerin kendilerini bir cinsel yönelimle tanımladığında veya tanımlamadığında ya da herhangi bir cinsel yönelimle tanımlamamayı uygun bulduğunda kullanılan cinsel yönelim kimliği olarak da bilinir. 


- Cinsellik Nedir? 


Cinsellik, üreme amaçlı olan veya üreme amaçlı olmayan(haz için vb.) her türlü seksüel davranış veya davranışların tümüne denir. 


- Transcinsel, Transgender Nedir? 

Transcinsel veya transgender, kişinin cinsiyet kimliği ile atanmış olan(biyolojik) cinsiyetinin uyumlu olmaması durumudur. 

- Cisgender Nedir? 

Cisgender, cisseksüel veya cis, biyolojik cinsiyeti ile cinsiyet kimliği eşleşen kişileri ifade eder. Transgenderin zıttıdır. 

- Tricinsiyet Nedir? 


Tricinsiyet ve Tricinsiyetçilik iki cinsiyetli olmayan ancak bir ila üç cinsiyet arasında değişerek süregelen davranışlar sergileyen, kadın, erkek ve üçüncü cins"! olmak üzere kendi içlerinde üç tane cinsiyetin olduğunu hisseden ve buna göre davranan kişilerin cinsel kimliğidir. 


- Genderfluid Nedir? 


Genderfluid, zamanla veya duruma bağlı olarak değişen, sabit olmayan bir cinsiyet kimliğidir. 


- Aseksüellik Nedir? 

Aseksüellik,.12! herhangi birine yönelik cinsel çekim eksikliği veya cinsel etkinlikteki ilgi düşüklüğü veya yokluğu.84isi Bir cinsel yönelim eksikliği olarak 

veya karşıcinsellik, eşcinsellik ve çiftcinselliğin yanındaki dördüncü bir varyasyon olarak 


düşünülebilir. Şahsen ben aseksüelliğin bir cinsel yönelimden ziyade cinsel yönelim eksikliği olduğunu düşünmekteyim. 


- Gri Aseksüellik Nedir? 


Gri aseksüellik veya gri seksüellik, aseksüellik ile seksüelik arasındaki bir cinsel spektrumdur."iz Bu kişiler demiseksüel, semiseksüel veya Gri-A olarak tanımlanabilir. 


- İnterseksüellik Nedir? 


İnterseksüellik, hem erkeksi hem de kadınsı"! cinsiyet özelliklerine sahip olan insanların"! durumunu belirtir. 


- LGBT Nedir? 


LGBT, lezbiyen, gey, biseksüel ve trans ifadelerinin baş harfi alınarak oluşturulmuş bir çatı terimdir diyebiliriz. 


Kafalar karıştı mı? Çok normal çünkü cinsiyet denilen ikili bir olguyu spektrum olarak değerlendirmek aptallıktan başka bir şey değildir. Cinsiyetin bir spektrumu YOKTUR ve bu saçmalığın “bilim” adı altında veya “akademik çalışma” adı altında sunuluyor olması ve uğraşılıyor olması insanlığın ayıbıdır. Bu tür sözdebilimsel alanlar veya “disiplinler” insanların nefesini, emeğini boşa harcamasından ve insanlığın kaynaklarını boşa tüketmekten ve bilimin insanlar üzerindeki güvenini yerle bir etmekten başka hiçbir işe yaramıyorlar ve yaramayacaklar. Komplo teorilerinin bu kadar çok artmasının sebebi işte bu pseudoentellektüeller(pseudo-intellectual) yani sözde entelektüel kesim yüzündendir. Kendileri bilim otoritelerinin içine sızarak, neyin bilim ve neyin bilim olmadığını kendileri karar verir oldular. 
Bu kesinlikle ve kesinlikle insanlık için çok acı bir durumdur ve bir an önce durdurulmalı ve buna sebep olan insanlar, kişiler veya yapılanmalar bulunmalı ve durdurulmalıdır. Bu kavramlar bir bilim değil, tam aksine bir ideoloji ve doktrindir ve bu yüzden adı cinsiyet ideolojisi, doktrini diye geçer. Gender studies bir disiplin veya bilim dalı veya araştırma alanı değil, tam tersine sözdebilimsel bir alandır. Aslında or. Debra Soh kendi kitabı olan The End of Gender kitabında bu mitleri çok güzel özetlemiş. 


Mit 1 — Biyolojik cinsiyet bir spektrumdur. 

Mit 2 — Cinsiyet sosyal bir yapıdır. 

Mit 3 — İkiden fazla cinsiyet vardır. 

Mit 4 — Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ilişkisizdir. 

Mit 5 — Cinsiyet hoşnutsuzluğu olan çocuklar geçiş yapmalı. 

Mit 6 — Trans kadınlar ile kadın doğmuş kadınlar arasında hiçbir fark yok. 
Mit 7 — Kadınlar seks ve flört konusunda erkekler gibi davranmalı 

Mit 8 — Cinsiyetsiz ebeveynlik işe yarıyor. 


Not: Elbette ben bir seksolog vb. değilim dolayısıyla burada yazanların doğruluğu veya yanlışlığı hakkında çok fazla yorum yapamam.(en azından hepsi için) 


- Alıntı Açıklama 


Alıntı Yapılan Yer: hitps://www.meselelgbt.com 


LGBTO:# Nedir? 


LGBTO*, binlerce çeşit cinsel yönelim olduğunu savunan bir cinsiyet ideolojisinin iddia ettiği cinsel yönelimlerin kısaltmasıdır. Aynı zamanda kavramlaşmış ve ideolojinin kendisi haline gelmiştir. Sadece lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüelleri tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda bu toplulukların ideolojisinin aktivizmini ve haklarını savunma boyutunu da içerir. 


Terimdeki harflerin anlamları aşağıda verilmiştir. 


o L-Lezbiyen: Bir kadının sadece kadınlarla romantik ve cinsel ilişkileri olması durumunda lezbiyen olarak adlandırılır. 

o G- Gey: Bir erkeğin erkeklerle romantik ve cinsel ilişkileri olması durumunda gey olarak adlandırılır. 

o B- Biseksüel: Biseksüeller, hem kadınlarla hem de erkeklerle romantik ve cinsel ilişkiler yaşayabilenleri tanımlar. 

o T- Transseksüel/Trans: Transseksüeller kendilerini karşı cinsiyetten tanımlarlar ve bazen cerrahi veya hormonal müdahalelerle cinsiyetlerini 


değiştirirler. Türkiye'de ameliyatla cinsiyetini değiştirenlere transseksüel, sadece görünümünü değiştirenlere travesti denmektedir. 

o ©-Gueer: “Kuir” şeklinde okunur. Başlangıçta eşcinsellere yönelik kullanılan "garip", "tuhaf" ve argoda "ibne" anlamında bir terimken, zamanla, özellikle LGBTO hareketi bağlamında, marjinal cinselliklere sahip olanlar tarafından benimsenen ve olumsuz anlamlarına rağmen kendilerini ifade etmek için kullanılan bir terim haline gelmiştir. 


LEZBİYEN İNTERSEKS 
GEY PANSEKSÜEL 

BİSEKSÜEL ASEKSÜEL 
TRANSSEKSÜEL DİĞER HEPSİ 


Oueer terimi geniş bir çatı kavram olup, lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve cinsellik konusunda diğer farklı meyillere sahip olanları içerir. Bunun yanı sıra, LGBT ideolojisinin direniş ve aktivizm boyutunu temsil etme, iki cinsiyet (erkek ve kadın) sınıflandırmasına karşı meydan okuma ve “cinsiyet çeşitliliğini” savunma amacıyla da kullanılır. Bu kavram ayrıca cinsiyet nötrlüğünü de savunur. 


Oueer kavramı altında olan diğer bazı kavramları açıklayalım: 


İnterseks: Toplumda “hünsa” olarak bilinen anatomik olarak hem erkek hem de dişi özellikleri gösteren veya hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip olan kişileri tanımlayan bir terimdir. Sakat doğum olarak kendini gösteren bu durumun ideoloji ile hiçbir alakası olmayıp doğrudan biyolojik bir rahatsızlık olarak kendini gösterir. Birtakım hormonal ve tıbbi emareler ışığında tedavi edilir. İnterseks doğma durumu “40.018 oranla çok nadir görülür. 


Panseksüel: Cinsiyeti fark etmeksizin herkese çekim duyan kişiyi ifade eder. 


Aseksüel: Cinsel çekim veya cinsel aktiviteye ilgi duymayan veya bu konularda daha az ilgi gösteren kişileri tanımlar. Cinsiyetsiz olduklarını iddia edenler için de kullanılır. 


Non-binary: İki cinsiyeti (kadın/erkek) reddeden, bu iki cinsiyetten birinde hissetmediğini iddia eden kişiyi temsil eder. 


LGBTO Hareketinin Sembolleri ve Temaları Nelerdir? 


1. Gökkuşağı Bayrağı 


o LGBTO* hareketinin en tanınmış sembollerinden biridir. Bu bayrak, topluluğun sözde farklı cinsel meyil biçimlerinin “çeşitliliğini” temsil eder. 
o Ayrıca her bir lezbiyen, gey, biseksüel vs. lerin ayrı ayrı bayrakları da 


mevcuttur. 


2. Tek Boynuzlu At 


Tek boynuzlu at LGBTO* hareketinin resmi bir sembolu değildir. Ancak nadir veya özel özelliklere sahip LGBTO* üyelerini ifade etmek için sıklıkla kullanıldığı görülür. 


3. Çapraz Giyinme (Cross-Dressing) 


Karşı cinsin giyim tarzını benimsemek olarak tanımlanabilir. Çapraz giyinme, erkeklerin kadınlar gibi giyinmesini, kadınların da erkekler gibi giyinmesini ifade eder. Bu bazıları için sadece eğlence amaçlı giyilen bir kostüm anlamına gelirken, LGBTO üyelerinin bazıları için cinsiyet değiştirme sürecinin bir parçasını ifade eder. 


. ye 


LGBTO Hareketinin Amacı Nedir? 
İİ 


Tarih boyunca birçok semavi din tarafından reddedilen ve bir sapkınlık olarak kabul edilen eşcinsellik, birçok ülkede suç kabul ediliyordu ve bu suçu işleyenler çeşitli cezalara çarptırılıyordu. 
Bu cezalar bazı durumlarda hadım cezası ve ölüm cezasını da içeriyordu. Örneğin, Amerika'da uzun bir dönem geçerli olan Sodomi yasaları (eşcinsel ilişkiyi tamamen yasaklayan kanunlar), eşcinselliği suç olarak kabul ediyor ve hapis ve para cezaları ile cezalandırıyordu. 


Bunun yanı sıra, tıp camiası da eşcinselliğin zihinsel ve fiziksel anormalliklerden kaynaklandığını savunuyordu. Bu nedenle eşcinsellik genellikle sapkınlık olarak kabul ediliyor ve doğaya aykırı olarak görülerek hastalık olarak tanımlanıyordu. 


Ancak zamanla eşcinseller bir topluluk oluşturdu ve LGBTO hareketi adı altında "hak” iddiasında bulunmaya başladılar. Batıda özgürlük ve insan hakları söylemleri ile eşcinselliğin suç olmaktan çıkması ve hastalık kategorisinden çıkarılması için uğraştılar. 


İlk olarak, eşcinselliğin utanılacak bir davranış olmadığını savundular. Daha sonra, eşcinselliğin doğuştan geldiği ve tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık olmadığı düşüncesini yaydılar. Küresel sermayelerden fon alarak bilim adamlarını ve doktorları yanıltıcı araştırmalar yayınlamalarını sağladılar. 


Bu yoğun çaba doğrultusunda, eşcinsellik hastalık kategorisinden çıkarıldı ve artık suç sayılmaktan çıktı. Birçok Batı ülkesinde eşcinsel evlilikler yasallaştı ve eşcinsel çiftlerin evlatlık edinmelerine bile izin verildi. 


Eşcinsellik propagandası okullarda hatta anaokullarında yapılır hale geldi. Günümüzde, Batı'da birçok çocuk, ailelerinden habersiz olarak uzmanların tavsiyesiyle cinsiyet değiştirmeye itiliyor. 
Cinsiyetleri hakkında kafası karışık bir nesil yetişiyor. 


Artık küçük bir kız çocuğu, “sanırım ben kız olmak istemiyorum” dediğinde, doktorlar ona ergenlik engelleyici ilaçlar veriyor. İlaçların ergenliği durduracağı, ancak istenilen zamanda ilaçların bırakılması halinde ergenlik sürecinin normal bir şekilde devam edeceği vaat ediliyor. Böylelikle çocuklar, geri dönüşü olduğu iddia edilen ancak vücuda verdiği büyük hasarlar dikkate alındığında kesinlikle geri dönüşü olmadığı anlaşılan bir yola sürükleniyor. 


Ne var ki, bu ilaçları kullanan kız çocukları, rahim ve yumurtalıklarının gelişmesi engellendiği için ömür boyu kısır kalıyor. Aynı şekilde, erkek çocukları da ergenlik engelleyici ilaç aldıkları takdirde penis ve yumurtalıkları gelişmediği için kısır kalıyor. 


Cinsiyetini değiştirmek isteyenler ameliyat olsalar dahi ömür boyu karşı cinsiyet hormonları kullanmaya mecbur kalıyor. Sağlıklı insanları bir ömür boyu ilaçlara mahkum eden bu süreç, ilaç şirketlerinin devasa gelirler elde etmesine hizmet ediyor. 


Yeni nesil çocukların ellerinden telefonları ve tabletleri düşürmemesini fırsat bilen LGBTO hareketi, doğrudan çocukları hedef alıyor. Propaganda çalışmaları televizyon dizileri, sinema filmleri, çizgi filmler, bilgisayar oyunları ve sosyal medya gibi araçlarla son derece etkili bir şekilde yürütülüyor. Bu nedenle, ailelerin çocuklarının neler izlediğini ve okuduğunu takip etmede son derece dikkatli davranması gerekiyor. 


bel AC 


Bir çocuk "cinsiyetimi değiştirmek istiyorum" dediğinde, bu durumda yardım alınacak psikolog ve psikiyatristin seçimi çok hassas bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü birçok uzman, bilim dünyasından dışlanma veya zarar görme endişesiyle bu ideolojiye karşı sesini çıkarmaktan çekiniyor. Cinsiyet karmaşası yaşayanlara, cinsiyet değiştirmenin tek çözüm olduğu düşüncesi dayatılıyor. LGBTO 

hareketi, "Bir yalanı ne kadar çok tekrarlarsanız, insanların bu yalana inanma olasılıkları o kadar artar" stratejisini kullanıyor. Ne yazık ki, bu konu açıkça ve şeffaf bir şekilde tartışılmıyor. 


ora 
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Bu ideoloji, kadınsılaşmış erkekleri ve erkeksileşmiş kadınları savunarak insan neslini ve fıtratı hedef alıyor. LGBTO hareketi, "özgürlük ve insan hakları" mücadelesinden öte zorlama ve dayatma biçimine dönüşmüş durumda. Tüm bunlara ek olarak, eşcinseller arasında yaygın olan ve dünyada 40 milyondan fazla insanın ölümüne yol açmış AlDS gibi cinsel ölümcül hastalıklar bile normalleştirilmeye çalışılıyor. 


Bu ideolojinin arkasındaki “cinsel sınırsızlık” fikri çocuklara da cinsel anlamda çekim duyulabileceğini savunuyor. Pedofili terimi yerine “çocuklara ilgi duyan kimse” ifadesinin kullanılmasını talep eden LGBTO örgütleri, pedofili örgütleri ile karanlık geçmişini gizlemeye çalışıyor. Çocuk hakları adı altında çocuğu nitelikli olarak istismar eden bu örgütler, sözde onur yürüyüşlerinde çocukları en ön safta istismar etmekten ve pornografik görüntülere maruz bırakmaktan çekinmiyor. Çocukların cinsiyetinin değiştirilebileceğini savunan bu ideoloji, çocuğun cinsellikle yakından alakadar olduğunu ve sözde cinselliğini deneyimleme hakkının olduğunu vurgulayarak alenen suç işliyor. 


“TRUST 
THE 
SCIENCE” 


THAT 
SCIENCE! 


Amaç Ne? (Benim Düşüncem) 


Herkesin aklına gelebileceği gibi tüm bu cinsiyet ideolojisi saçmalığının ne olabileceği büyük bir tartışma konusudur. Elbette birden fazla amacı olma ihtimali çok daha yüksektir. Çoğu kişi bunun bir cinsiyetsizleştirme projesi olduğunu düşünmekte lakin bana kalırsa toplumu bölme ve yönetme(divide and conguer) için olduğunu düşünmekteyim. Yani aslında hayali bir dost ve düşman yaratma amacı olabilir lakin maalesef kültürel marksizmi kontrol eden ve hatta sadece kültürel marksizmi değil, daha bir çok şeyi, politik partiyi, politikacıları vb. kontrol eden bu büyük yapıyı veya akılı(The Great Structure, Mind) çözmek çok kolay bir iş değil, çünkü çok büyükler ve onlara düşman sandığımız çoğu kişiye bile kontrol etmektedirler.(Danışıklı dövüş) 


Günümüz Ana Akım Feminizminin Totaliter Hareketler İle Benzerlikleri 


“Geleceğin faşistleri, anti-faşist olarak anılacaklar.” 


Hannah Arendt, totalitarizmin ön koşulunun, hayatlarında anlam eksikliği olan, yabancılaşmış hisseden ve kolayca bir başkası tarafından değiştirilebilir hisseden insanlarda bulunduğunu iddia eder. 
Bunu, insanları doğal varoluş biçimlerine yabancılaştıran ve insanların aşırı alaycı, nihilist ve kayıtsız hale gelmesine neden olan emperyalizm ve kapitalizmle ilişkilendirir. Bunun günümüz kapitalist toplumunda hala geçerli olduğunu iddia edebilirim. Bu durumun, kitlelerin yaratılması lehine, insanların bildiği şekliyle "sınıfların" tamamen çökmesine neden olduğunu savunuyor. Kitleleri, ortak bir kişisel çıkarı paylaşmayan, ancak bir ideolojiye sadakat yoluyla bir arada tutulan insan grupları olarak tanımlıyor. Feministlerin bir dereceye kadar böyle bir kitlenin örneği olduğunu açıkça görebileceğimizi düşünüyorum, çünkü kadınlar mutlaka ortak kişisel çıkarlara sahip değildir. Bir kadının kendi ailesini tanımadığı diğer kadınlardan daha fazla desteklemesi kendi çıkarına ve kadınların kendi çıkarları da etnik kökenlerine ve sınıflarına bağlı. Bu durum feminist hareket içerisinde çatışmalara yol açmış ve feminist hareketin Arendt'in tanımladığı gibi "saf" bir kitle olmadığını ortaya koymuştur. Ancak, çatışmalara rağmen feminizmin arkasındaki temel ideoloji nadiren sorgulanmaktadır, bu da feminist hareketin Arendt'in terminolojisini kullanarak bir sınıf ile kitle arasında bir yerde konumlandırılabileceği sonucuna varılmasına yol açmaktadır. Feminist hareket ne şekilde totaliterdir? Şimdi Arendt'in totaliter hareketleri tanımlamak için verdiği bazı örnekleri vereceğim ve bunları feminist harekette yaygın olarak görülen davranışlarla ilişkilendireceğim. Son olarak da feminizmin bu kitapta anlatıldığı gibi tamamen totaliter olmadığını öne süren bazı karşı örnekler vereceğim. 


“Totaliter hareketler için ideolojik saflık, olgusal gerçeklikten ve kişisel çıkarlardan daha önemlidir ve bu da totalitarizmi bir idealizm biçimi haline getirir” 


Ampirik verilerle çelişen iddialarda bulunmaya devam ettikleri ve ideolojilerini saf tutacaksa kadınlara zarar vermekten çekinmedikleri için bunun feminist hareket için geçerli olduğu oldukça açıktır. Bunun bir örneği, araştırmaların kadın cinayeti olarak adlandırdıkları cinayete kurban giden kadınların sayısını azaltacağını öne sürdüğü erkek istismar mağdurlarına yardım etmeyi reddetmeleridir. 
Kadınlar erkeklerle karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak için ellerinden geleni yaptıklarında ve kendilerini eşit derecede sorumlu tuttuklarında, kendileri için mutluluğa ulaşmaya çalıştıkları için 


hakarete uğruyor ve "pick-me" olarak adlandırılıyorlar. Bir ideolojiyi onaylamak, gerçekliği kabul etmekten ve ardından kadınların kendi arzularına ulaşmasından daha önemli görülüyor. 


Aşağıdaki alıntı bunu daha da genişletiyor ve bence esas olarak erkek feministlerin davranışlarıyla ilgili: 


“Totaliter davranış, harekete ait iyilerden biri olarak görülme statüsünü kaybetmemek için kendi çıkarlarınıza karşı gelmekte bir sakınca görmemekle karakterize edilir.” 


Bence çoğu erkek feminist, kendi çıkarlarına açıkça aykırı olsa bile, centilmen olduklarını ve iyi olanlara ait olduklarını kanıtlamak için feminizmi desteklemeleri gerektiğini düşünüyor. 


Totaliter hareketler tam bir güce sahip olmadıkları için, yazdığı gibi, giderek daha fazla sayıda insan üzerinde etki kazanmak için propagandayı kullanmak zorundadırlar: 


“Totaliter hareketler propaganda yapmak zorunda kalırlar çünkü başlangıçta tam olarak totaliter olmayan bir dünyada var olurlar. Bu nedenle propagandalarını esas olarak henüz tam olarak beyinleri yıkanmamış olanlara odaklarlar.” 


Sonra dedi ki: 


“Totaliter hareketler, hareketin içindekilere yönelik ideolojik öğretiler ile dış dünyaya yönelik propaganda arasında net bir ayrım yapar. Endoktrinasyon ve propaganda arasındaki oran hareketin gücüne, büyüklüğüne ve dışarıdan gelen eleştirilerin miktarına bağlıdır. Hareket ne kadar zayıfsa ve eleştiri ne kadar güçlüyse, hareket telkin yerine propagandayı o kadar fazla kullanacaktır.” 


Bu da bence feminist harekette gördüklerimizle çok iyi örtüşüyor. Akademideki belirli alanlardan, belirli medyaya (gazetecilere), feminist örgütlere, çevrimdışı ve çevrimiçi feminist topluluklara kadar uzanan feminist mekanlarda çoğunlukla filtrelenmemiş ideolojik çemberlerden oluşan, kadın düşmanı komplo teorilerinin tartışıldığı ve insanların gözlemlenebilir gerçeklikten tamamen ayrılmış kurgusal bir dünya görüşüne aşılandığı yankı odaları görürsünüz. Bu konuya yazının ilerleyen bölümlerinde tekrar döneceğim. 


Bununla birlikte, feministler dış dünyaya karşı, eşitlik hareketi ve toplumdaki büyük bir adaletsizliği gidermeye çalışan kişiler olarak özenle seçilmiş bir imaj çizmektedirler. Bu onların hareketinin propagandasıdır. Örneğin totaliter hareketlerin propagandasının da belli bir doğası vardır: 


“Totaliter propaganda genellikle dürüstlük ve sahtekârlığın bir karışımından oluşur.” 


Feministlerin yaptığı da tam olarak budur; toplumsal cinsiyet rollerinin gerçek varlığını ataerkillik ve erkek ayrıcalığı gibi uydurma kavramlarla bir araya getirmek. Bu, dürüstlük ve sahtekârlığın açık bir karışımıdır. 


“Tarihi, açıkça yanlış olan ancak doğru olduğuna inanılan şekillerde yeniden yazmak. Ayrıca, ayrıcalıklı olmayanlar ve ezilenler tarihten men edildiği için geleneksel tarih yazımlarının zaten yanlış olduğuna ikna olmuşlardır.” 


Yine aynı şekilde feministlerin yaptığı da tam olarak budur: tarihi, tarihsel kanıtlarla desteklenmemesine rağmen, erkeklerin kadınlardan çok daha kolay olduğunu öne sürecek şekilde yeniden yazmak. Ne zaman kendilerine meydan okunsa, bu tarihsel kanıtların zaten yanlış olduğunu, 


bilimsel yöntem ve mantığın ataerkilliğin kurguları ve kadınları tarihten men eden erkek ayrıcalığının bir örneği olduğunu iddia ederler. 


“Totaliterler, resmi tarihin bir şaka olduğunu kanıtlamak ya da görünen gerçekliğin sadece bir cepheden, insanların beyinlerini yıkamak için yaratılmış bir cepheden ibaret olduğu bilinmeyen ve gizli bir etki alanı olduğunu göstermek için kurgular kullandılar.” 


Bu gizli etki feministler için "ataerkillik" adını taşıyor ve feministler bunun her zaman var olduğuna, yüzeyin altında çalıştığına ancak görünmez olduğuna ve herkesin bunun tarafından telkin edildiğine inanıyorlar. Bir nevi bir komplo teorisi. 


“En büyük yalanların ve gerçek dışı iddiaların tartışılmaz gerçekler haline getirilebileceği, insanın kendi tarihini rastgele seçmekte özgür olduğu ve gerçek ile gerçek olmayan arasındaki farkın nesnelliğini yitirerek tamamen güce, zekaya, zorlamaya ve sonsuz tekrara bağlı bir şeye dönüşebileceği fikri.” 


Yine, feministler bu şekilde anti-entelektüeldir, çünkü temelde gerçek ve gerçek olmayan arasındaki farkı görmezden gelmeye çalışırlar ve bunun yerine bilimsel yöntemden şüphe ederek her şeyin güç ve ataerkillikle ilgili olduğunu iddia ederler. Onlar için gerçek, ideolojilerinin doğru olduğunu iddia ettiği şeydir ve bu da insanların buna inanmasını sağlamak için güç, baskı ve sonsuz tekrar kullanmalarına neden olur. Bu anlamda, ikinci dünya savaşından önce gelişenler gibi alaycı bir harekettir. 


“Genellikle kendi sınıflarının çıkarlarını savunduklarını itiraf eden geleneksel sınıf temelli hareketlerin aksine, totaliter hareketler insan türüne odaklandıklarını iddia ettiği bir dünya görüşüne sahip olarak üstünlüklerini güvence altına almışlardır.” 


Feministler, ataerkilliğin küresel olarak her ülkede ortadan kaldırılmasını amaçlayan uluslararası bir hareket olduklarını iddia etmektedirler. Feministler kendilerini bir sınıfı savunan değil, tüm insan türü için kadınların çektiği acıları evrensel olarak ortadan kaldırmayı amaçlayan küresel bir hareket olarak tanımlamaktadır. 


“Totaliter propaganda, araştırmalara, sayılara ve gerçeklere atıfta bulunarak iddialarının ne kadar bilimsel olduğunu vurgular. Bir totaliter için bilim, güç için sadece bir vekildir. Bilimsel kanıta yapılan bu vurgu, tam güce sahip olduklarında ortadan kalkar.” 


Bilimsel yöntemden açıkça şüphe duymalarına ve bu yöntemi nadiren kullanmalarına rağmen, feminist propaganda genellikle kendi iddialarını bilimsel bir otorite tarafından yapılmış bilimsel iddialarmış gibi ele alır. Ne zaman feminist bir metne veya kitaba sözde bilimsel bir saçmalık olduğu için katılmasanız, size "yanlış anladınız/yanlış yorumladınız/ne demek istediğini anlamadınız" veya "o kadar ayrıcalıklısınız ve empati kuramıyorsunuz ki anlamanız mümkün değil" denecektir(bilimde bu tür yanlışlanması mümkün olmayan hipotezlere ad hoc hipotez denmektedir ve feminizm bunu çok sık kullanmaktadır). 


Hatta alıntının ikinci kısmının da doğru olduğunu iddia ediyorum, çünkü feministlerin baskın olduğu alanlarda artık kesinlikle bilim yapılmıyor. Bilimsel algı propaganda için bir amaca hizmet ediyor, ancak artık ihtiyaç duyulmadığı yerlerde bunun yerine doğrudan telkine dönüşüyor. 


“Totaliter propaganda genellikle bilimsel öngörülere odaklanır. İdeolojik köken, üyelerine kurtuluş sağlayacak gizli güçleri keşfettiklerini iddia ettiklerinde netleşir. Kitleler, tüm tarihsel olayları bir ya da birkaç büyük kökene ya da nedene indirgeyen mutlakiyetçi sistemlere ilgi duyarlar. Bunu yaparak geçmişte yaşamış olanların insanlığını ortadan kaldırırlar.” 


Yine, feministlerin yaptığı tam olarak budur. Her şeyi yöneten ataerkilliğin gizli gücünü keşfettiklerini ve bununla savaşmanın hareket üyelerinin hayatlarını sihirli bir şekilde iyileştireceğini iddia ediyorlar. 
Her şey ataerkillik üzerinden, herhangi bir kanıt olmaksızın her şeyin nedeni ve kaynağı olarak yorumlanırken, alternatif açıklamalar ilk etapta dikkate bile alınmıyor. Ayrıca, erkeklerin hayatlarını olduklarından çok daha kolay ve çok daha güçlü göstererek ve kadınların neredeyse tüm eylemliliklerini ortadan kaldırarak geçmişte yaşayanların insanlığını da ortadan kaldırıyorlar. 


“Bu tür bir sözde bilimsel propaganda, yöntem açısından neredeyse mükemmel bir verimlilikle, ancak içerik açısından tam bir anlamsızlıkla karakterize edilir, çünkü tartışma ve anlaşmazlıktan kaçınmanın, her türlü kanıtı mevcut gerçeklik tarafından test edilmekten uzaklaştırmaktan daha iyi bir yolu yoktur.” 


Feminist hareket içinde görülebilen bir başka şey de, her türlü teori kavramının yaratılması, ancak bunların kasıtlı olarak belirsiz ve net olmayan bir şekilde tanımlanması, böylece hiçbir şey ifade etmemeleri ve ampirik veriler kullanılarak test edilememeleridir. Feministler ataerkilliğin ya da erkek ayrıcalığının var olduğunu kanıtlamıyorlar, ancak bu kavramı kullanarak her türlü teoriyi yaratıyorlar ve aslında hiçbir bilimsel içeriğe sahip olmadıkları halde bunları ciddi ve bilimsel teorilermiş gibi gösteriyorlar. 


“Totaliter hareketler tarafından kullanılan kavramlar yanılmaz öngörüler olarak sunulmakta olup, bunların biçimi ve sunumu gerçek içeriklerinden daha önemli hale gelmiştir.” 


Feministler ataerkillik ve erkek ayrıcalığı gibi kavramların yanılmazlığından asla şüphe duymayacaklardır, ampirik gerçeklik umurlarında değildir. Gerçeklik her şey olabilir, neye benzediğine bakmaksızın yine de ataerkilliği dünyayı anlamanın ve tahmin etmenin en iyi yolu olarak göreceklerdir. Asıl içerik önemli değildir, her şey dünyanın tutarlı biçimi ve sunumuyla ilgilidir. 


“Totaliterler asla bir hatayı kabul edemezler. Yanılmazlık üstün zekadan değil, tarihin ve/veya doğanın ardındaki güçlerin doğru yorumunu bilen tek kişinin totaliter olduğu düşüncesinden kaynaklanır; bu güçlerin o kadar büyük ölçekte çalıştıkları söylenir ki, çelişkili kanıtlarla asla çürütülemezler.” 


Sunulan kanıtlar ne olursa olsun, feministler kavramlarını yeniden tanımlayacak ve teorilerini hafifçe yeniden inşa edeceklerdir çünkü bunların hatalı olması mümkün değildir. Bakınız "ataerkillik erkeklere de zarar verir" sözü buna örnek gösterilebilir. 


“Totaliter hareketlerin liderleri tek bir şeye odaklanırlar: öngörülerinin gerçekleşmesini sağlamak. 
Bu daha sonra daha önce yapılan tahmin için bir gerekçe olarak kullanılır.” 


Kavramları dikkatle tanımlayan, belirli verileri görmezden gelen ya da ataerkilliğin kadınları ezdiği ve kadınların erkeklerden daha kötü durumda olduğu konusunda gerçekten haklı olduklarını kanıtlamak için yalnızca bir cinsiyete uygulanan cinsiyetçi kavramlar uyduran feminist akademisyenlerde açıkça görülebilir. İnanç kanıttan önce gelir. 


“Totaliter bir diktatörle yapılan her tartışma, potansiyel bir katille gelecekteki kurbanının hala hayatta olup olmadığı sorusu üzerine yapılan bir tartışma kadar ürkütücüdür, çünkü katil iddiasının doğruluğunu bir sonraki kurbanını öldürerek kanıtlayabilir” 


Bu alıntı hakkında söylenecek fazla bir şey yok ama bence çok güzel ifade edilmiş. 


“Ancak bir kez güç sahibi olduklarında, gerçekliği değiştirmeye çalışırlar, böylece yalanlarını doğrularlar, bundan önce zaten gerçeklere karşı açık bir küçümseme gösterirler, çünkü onlar için gerçekler yalnızca gerçekler hakkında karar verme gücüne sahip olana bağlıdır.” 


Feminist akademisyenleri ve onları destekleyen insanları mükemmel bir şekilde tanımlıyor. 
“Sırlara ve arka planda işleyen gizli mekanizmalara yönelik bir tercih olduğu düşünülür” Ataerkillik 

“Gizemli komplo teorileri ortaya atılır” 

Ataerkillik 


“Kitleler görünür olana, kendi deneyimlerinin gerçekliğine değer atfetmiyor, artık kendi gözlerine ve kulaklarına değil, sadece kendi fantezilerine güveniyorlar. Gerçeklerle, hatta uydurulmuş gerçeklerle bile değil, yalnızca kendilerini bir parçası olarak gördükleri sistemin tutarlılığıyla ikna olurlar. Zaman içinde bu tutarlılık hissini sürdürmek için esas olarak tekrara ihtiyaç vardır. Kitleler dünyanın rastlantısallığını ve öngörülemezliğini kabul etmeyi reddederler ve ideolojik telkinlere karşı savunmasızdırlar çünkü ideolojiler olguları koşulların bir araya gelişi olarak değil, yalnızca yasaların bir örneği olarak açıklar. Bu şekilde, her şeyi kuşatan, her şeye gücü yeten uydurma bir varlık her bir olayın kaynağı olarak görülür. Rastlantısallığın yerini uydurma bir tutarlılık alır.” 


Her şeye gücü yeten varlık — ataerkillik. 


“Totaliter hareketler genellikle insanları hiç işlemedikleri günahları itiraf etmeye ikna eder, çünkü hikayenin tutarlılığı daha önemlidir.” 


Erkek feministler buna örnek gösterilebilir, menslib'e bakın. 


“Totaliterler gerçeklikten kendi fantezi dünyalarına uygun olan unsurları seçer ve bu unsurları bireysel deneyimin ulaşamayacağı ölçüde genelleştirirler. Bunu yaparak totaliter, daha tutarlı ve düzenli olduğu için gerçek dünyayla rekabet edebilecek kurgusal bir dünya yaratır. Kurgu o kadar tutarlı, organizasyon o kadar katıdır ki, ne kadar yalan ortaya çıkarsa çıksın bu genellemeler yaşamaya devam eder. İnsan çaresizce katledildikten sonra bile Yahudilerin gücüne inanmaya devam ediyor.” 


Yine, etrafını saran yalanları asla kabul etmemek için yeniden tanımlanmaya ve yeniden inşa edilmeye devam eden ataerkillik teorisi. 


“Mesele şu ki, Naziler sanki reddit'in adını vermeme izin vermediği grup dünyaya hükmediyormuş gibi ve sanki kendilerini ondan korumak zorundaymış gibi davrandılar.” 


Feministler sanki erkekler bir grup olarak dünyaya hükmediyormuş ve kendilerini bundan korumaları gerekiyormuş gibi davranıyorlar. 


“Totaliter örgütlenme, hareketin üyeleri ile sadece sempati duyanlar arasında bir sınırla karakterize edilir. Hareketin üyeleri sempatizanlar tarafından radikallikleriyle güçlendirilirken, sempatizanlar da dışarıdakilere ideolojinin daha az radikal ve fanatik, daha normal bir versiyonunu yansıtırlar. Bu sempatizanlar sayesinde totaliter hareketin yalanları daha geniş bir kitle tarafından kabul edilebilir hale gelir ve propagandalarını daha ılımlı ve saygın bir şekilde yayabilirler.” 


Akademik feministler ile onların etrafını saran ve kendi akademisyenleri tarafından yazılmış hiçbir şeyi okumamış gibi görünen ancak onları körü körüne savunan "gerçek feminist olmayan" feministler arasındaki fark. 


“İdeolojik öğretilere katılmayan herkese karşı dolaylı, dolambaçlı ve gizli tehdit ve söylemlerin kullanılması ve daha sonra hem suçlu hem de masum insanların terörize edilmesi.” 


Kendileriyle aynı fikirde olmayan herkesi kadın düşmanı, gelenekçi, ayrıcalıklarını koruyan biri veya incel olarak adlandırıyor ve feminizme karşı konuşan herkesi aynı kefeye koyuyor. 


“Bir totaliter sadece işsizliğin var olmadığını iddia etmekle kalmayacak, bunu kanıtlamak için işsizlik yardımlarını da kaldıracaktır.” 


Bir feminist tecavüzün tanımını yeniden yapacak ve böylece "tecavüzcülerin 9699'u erkektir" doğru bir ifade haline gelecektir. 


“Totaliter hareket içinde ve ideolojik yapısı takipçilerini bir arada tuttuğu sürece, takipçiler inançları hakkında şüphe uyandıran argümanlara veya yeni yaşanmış deneyimlere karşı tamamen bağışıktır. Hareket ile özdeşleşme ve tam bir uyum üstün gelir.” 


Feminist yankı odaları tam da bu şekilde işliyor. 


“Bir totaliter, geçmişe ait kitapları ve belgeleri yok edecek ama aynı zamanda bu yazarların ve okuyucularının hayatlarını da yok etmeye çalışacaktır.” 


Linç kültürü 


“Liderler genellikle totaliter hareketin gerçek hedeflerini tamamen acımasızca dürüst ve şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde yüksek sesle söylerlerdi. İnsanlar onun söylediklerinde ciddi olduğuna inanmazdı.” 


İnsanlar ne zaman Bell Hooks gibi feministleri savunsa, sanki onun söylediklerini okumanız değil de mümkün olan en cömert versiyonda farklı yorumlamanız gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Açık açık erkek düşmanlığı yapılan bir paylaşıma tepki gösterildiğinde “sadece bir şaka” denmesi buna bir örnektir. 


“Maddi gerçeklikle bağın koparılması ve gündelik hayatın sorunlarını görmezden gelerek sadece ideolojik ve uzun vadeli sorunların önemli bulunması.” 


Sınıfçılık yerine ataerkilliğe odaklanmak. 


The gender ineguality myth 


What feminist propaganda telis you soclety tooks tike 


İmoney, power, guslity of But they never show you o, sie) 


Ha whole picture 


Apex Fallacy 


Her ne kadar resim pek doğru olmasa da ve resimde sanki kadınlar daha az acı çekiyormuş gibi gösterilmiş olsa da aslında tüm ezilen kadınlar ve erkekler toplumsal cinsiyet hiyerarşisinde, hiyerarşik olarak aynı kategori içerisindedirler, yani erkek egemen bir toplumda değil, aptal yöneticilerin egemen olduğu bir toplumda yaşıyoruz(kriyarşi). Toplumsal cinsiyet hiyerarşisinde az öncede belirttiğim gibi ezilen erkekler ve kadınlar hiyerarşik olarak aynı kategori içerisinde yer almaktadırlar. Ben bu yüzden her şeyi, her toplumsal sorunu bir yönetim problemine 


indirgemekteyim. Bu resmi koymak istedim çünkü Apex Fallacy özellikle günümüz feminizminin çok kullandığı bir yanılgı ve safsata örneğidir. 


“İlk önce kendilerini iyi bir şeyin savunucusuymuş gibi gösterecekler sonrasında bunu gerek politik gerek ekonomik çıkar amacıyla kullanacaklar.” 


“Eğer size baskı yapılması, hatırlatılması, yalan söylenmesi, teşvik edilmesi, zorbalık yapılması, utandırılmanız, suçluluk duygusuna kapılmanız, tehdit edilmeniz, cezalandırılmanız ve suçlu ilan edilmeniz gerekiyorsa... eğer uyumunuzu sağlamak için tüm bunlar gerekliyse - teşvik edilen şeyin sizin yararınıza olmadığından emin olabilirsiniz.” 


Ek olarak: 


https://www.youtube.com/watch ?v—-6N-wdMu7J0 


Ataerkil Düzen Yalanı 


- Günümüz Feminist(!) Kuruluşların Yalan Haberleri 


ÇOK ÖNEMLİ NOT: Buradaki yazılarda feminizm ifadesinden günümüz feminizmi ifadesi anlaşılmalıdır. 


httos://odatv.com/bu-utanc-hepimizin-12061954.html 


Erkek düşmanı (daha doğrusu popülist) haber sitesi Odatv, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nun uyduruk raporlarından birini haber yapmış. 
Kendilerine platform adını veren bu birkaç feministin internet sitesine bakarsanız, başta aşağı uydurma, balon, şişirme verilerin renkli resimli grafiklerle sunulduğunu göreceksiniz. Bu sitenin en büyük özelliği sunduğu verilere tek bir kaynak göstermemesidir. 


Odatv habere “Bu utanç hepimizin” başlığını koyarak, birkaç erkeğin işlediği suçu kırk milyon erkeğe paylaştırmaya kalkıyor. Şimdi haberi parça parça analiz edelim. 


“Rapora göre, 2019 yılının Mayıs ayında 37 kadın öldürüldü. ” 
Rapora gerek yok. Türkiye'de öldürülen erkek sayısı, öldürülen kadın sayısının beş katıdır. TUİK'in sayfası orada, istatistikler orada. 


“Raporda, kadınların her geçen gün öldürülmeye devam ettiği vurgulanırken, çocuk istismarı ve cinsel şiddetin ise sürdüğünün altı çizildi.” 

Bütün suçlar “her geçen gün” işlenmeye devam ediyor. İhaleye fesat karıştırma, irtikap, dolandırıcılık, hırsızlık, gasp, darp ve aklınıza gelebilecek bütün suçlar 


“sürüyor”. Kadınların öldürülmesi, onlarca tür suç arasında neden özel? Öbürleri devam etsin de neden kadın cinayetleri hemen dursun? Erkekler neden öldürülmeye devam etsinler? Buna yanıt versinler. 


“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamada, 'Nefretle işlenen bu cinayetlerde, saldırıya uğrayan şey kadın kimliğidir? diye belirtildi.” 

Bu, bilinen bir Siyonist taktiğidir. Yahudilerin ırkçı/Siyonist olanları, herhangi bir Yahudiye herhangi bir nedenle yönelmiş olan eleştiriyi, “Yahudilerin kimliğine yönelik saldırı” kabul ederler ve “Anti-semitizm” adı vererek özelleştirmeye, böylece Yahudilerin eleştirilmesini yasaklatmaya çalışırlar. Örneğin ünlü fitneci, parayla devrim yaptıran, hükümet değiştirten Soros'a yönelik haklı eleştiriler Türk Yahudi cemaatinin gazetesi Şalom tarafından “Anti-Semitizm” sayılmıştır. 
Ornek: hittp://www.salom.com.tr/arsiv/haber-103707- 

macaristanda antisoros kampanyasi antisemit mi.html 


Feministler isterler ki kadınlara yönelik herhangi bir suç, bütün kadınlara yönelmiş sayılsın. Böylece kadınlar erkeklerden farklı olarak ayrıcalıklı olarak toplumun dokunulmaz kişileri durumuna gelsinler. Patronun işini aksattığı için iş akdine son vermekle tehdit ettiği bir kadın işçinin “nefret suçu” işlediği için patronunu mahkemeye verdiği ve mahkum ettirdiği bir Türkiye düşünün... 
“Nefret suçu” işlemiş olmamak için gürültücü kadın komşunuzu hiçbir yere şikayet edemediğiniz, evinizden taşınmak zorunda bırakıldığınız bir Türkiye düşünün... Tecavüz suçlamasıyla yargılanarak hiçbir kanıt aranmadan mahkum edilmekten korktuğunuz için tanımadığınız bir kadının cinsel ilişki talebini geri çeviremediğiniz bir Türkiye düşünün... Feministin düşlediği Türkiye budur. 


“Raporda ayrıca, devletin kadınların yüzde kaçını koruduğu ve kadınların hangi tip erkekler tarafından öldürüldüğüne dair de bilgiler verildi. ” 

Hükümetin yaptığı Anayasa, evlilik ve boşanmayla ilgili Medeni Yasa maddeleri, çalışma mevzuatı, askerlik mevzuatı, polisin yetkisini belirleyen mevzuat, kadınları kayırıyor. Devlet, yasalarıyla kadınların yüzde yüzünü koruyor. 


“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporu ise şu şekilde: 


Her ay basına yansıyan kadına yönelik şiddet haberlerinde davalar, yeni yaşanan olaylar ve kadın hareketine dair ayrıntılar yer almaktadır.” 

Evet, zaten kadına şiddette artış olduğu algısı, adi vakaların gazete manşetlerine yansımasından ileri gelmektedir. Eskiden “komşusunu dövdü, kocasını zehirledi, karısını bıçakladı” tarzı haberler gazetelerin üçüncü sayfasında olurdu. Gazetecilik yapanlar bilirler. Yapacak işi kalmayan gazeteci, ilginç bir av umarak adliyede zaman geçirir. Karşısına çıkan ilginç şeyleri de mümkünse bir foto eşliğinde gazeteye gönderir. Yeni kuşak bunları hatırlamaz. 
Bu artık bitti. Artık gazete editörleri, bu tür haberler içinden “komşusunu dövdü, kocasını zehirledi” tipindekileri dışarıda bırakıp “karısını bıçakladı” tipinde 


olanları özenle seçiyor, üçüncü sayfaya değil, kapağa koyuyorlar. Gazeteci değil televizyoncu ise haber değeri taşımayan olayı ana haber bültenine koyuyor. 
İnsanları algısı bu yolla yönetiliyor. Hiçbir gazete ve televizyon, somut verilere ve sayılara dayanarak kadınlara saldırıların arttığını kanıtlama çabasına girmemiştir. Çünkü bunu yaptıklarında gerçek ortaya çıkacak, sahtekarlıkları belgelenecektir. 


Anılan platformun sitesindeki hiçbir veri, kaynak gösterilerek desteklenmemiştir. 
Böyle bir siteyi siz de hazırlayabilir ve dilediğiniz renkli, sevimli grafiği hazırlayabilir, Odatv'deki dostlarınıza sitenizi haber yaptırabilirsiniz. Çünkü feminizmin hipnozu altındaki kalabalığın zeka düzeyi, “Bu verilerin kaynağı nedir?” diye soramayacak kadar düşmüştür. Odatv'nin haberinin altındaki yorumlardan bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. 


“Kadın Cinayeti raporumuzu Femicide kavramına göre ele alıyor, bir araya getiriyor ve değerlendiriyoruz. Yani Femicide kavramına göre; embriyodan cenine, bebekten çocuga, erişkinden yaşlıya kadar tüm kadın cinsiyetteki bireylerin sadece cinsiyetlerinden dolayı ya da toplumsal cinsiyet kimliği algısına aykırı eylemleri bahane edilerek, bir erkek tarafından öldürülmesi ya da intihara zorlanmasıdır. Femisidler salt kadın cinsiyetteki insanların öldürüldüğü cinayetler olarak algılanmamalıdır. Nefretle işlenen bu cinayetlerde, saldırıya uğrayan şey kadın kimliğidir.” 

Vurgulanan bölüme dikkat ediniz. Bunu daha önce anlattık. Feministlerin derdi insani olsa idi, yani merhamet, vicdan, ahlak gibi sabitlerden yola çıkıyor olsalardı; 


-Kadının kadına yönelen şiddetini, 
-Kadının erkeğe yönelen şiddetini, 
-Erkeğin erkeğe yönelen şiddetini, 


de dert edinir ve durdurmaya çalışırlardı. Ama hayır, yalnızca ve yalnızca erkeğin kadına yönelen şiddetini konu ediyorlar çünkü tek dertleri kadını erkeğe mutlak egemen kılmaktır. Bunu başarmak için kadını erkek önünde dokunulmaz kılacak bir ahlak oluşturmaya, bu ahlakı dayatacak yasalar çıkartmaya çalışıyorlar. Ve büyük yol aldılar. 


Erkeğin kadını öldürmesine özel bir ad vermeye çalışmaları, yukarıda açıkladığımız gibi, Batı ülkelerinde Yahudilerin günden güne dokunulmazlık kazanmak için yaptıkları özel adlandırmayı örnek almalarıdır. Şablon birdir, yalnızca uygulama alanları farklıdır. (zaten feminizm kültürel Marksist kökenli bir akımdır ve kültürel Marksizm büyük oranda seçkin Yahudiler tarafından pompalanmaktadır.) 


“37 Kadın Cinayeti 


Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 5'i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 21 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2'si ekonomik bahaneyle, 8'i kendi hayatına dair karar almak isterken ve 1'i de boşanmak istemesi sonucu öldürüldü. ” 

Bu sahtekar feministler, şüpheli olan ölümleri de “erkeğin kadını öldürmesi” saydıklarını açıkça itiraf ediyorlar. Odatv de okurlarının gözünün içine baka baka bu suç itirafına ortak oluyor. Ne yazık ki Odatv okurlarının beyinleri de ortalama gazete okurunun ve televizyon izleyicisininki gibi, gözünün önündeki sahtekarlığı göremeyecek kadar pelteleşmiştir. 


- Kin ve Düşmanlık 


Şimdi Cumhuriyet'in bir kaç ay önceki kapağındaki başlıklara bakıyoruz. 
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“Dört bir yanda erkek vahşeti” 


Mesela 1990'larda Cumhuriyet'ten şöyle bir manşet görseydik, nasıl olurdu: “Dört bir yanda Kürt vahşeti” 


İğrenç olurdu, değil mi? Davalar açılır, yayın müdürleri azledilirdi, değil mi? Peki ne farkı var? PKK'nın elemanlarının çoğunluğu Kürt diye yukarıdaki başlığı atmak doğru olmuyor da, “vahşet” uygulayanların çoğunluğu erkek diye bu manşeti atmak nasıl doğru olabiliyor? Savcılar, hakimler görevlerini yapsalardı bu ülkede feminizm bir toplumsal yara haline gelmezdi, kuşkusuz. 


Türk Ceza Kanunu, Madde 216: 

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 

Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 


El 

Madde 218- (1) (Değişik: 29/6/2005 — 5377/25 md.) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır.” 

Yasa metnine cinsiyet sözcüğü boşuna yazılmamış olmalı. Son yıllarda bu maddenin cinsiyet bağlamında uygulanıp birilerinin hapse atıldığını duydunuz mu? Savcı ve hakimler görevlerini yapıyor olsalardı Cumhuriyet başta olmak üzere bütün büyük gazeteler ve internet haber sitelerinin yöneticileri ve yazarları hüküm giyerdi. 


Bununla da kalmıyor. Haber metninde yalnızca son günlerde kadına yönelen erkek saldırganlığı konu ediliyor. Kadına yönelen kadın saldırganlığı, erkeğe yönelen kadın saldırganlığı ve erkeğe yönelen erkek saldırganlığı konu edilmiyor. TÜİK'in suç istatistikleri herkesin erişimine açık. Darp ve cinayet mağduru erkek sayısı, kadın sayısının beş ile on katı arasında. Ve fakat bu gerçek karanlıkta bırakılıyor. Çünkü bu gerçekler feminizmin yalan gündemini sarsar. Feminizm yalnızca kadına yönelen erkek saldırganlığıyla ilgilenir çünkü amacı eşitlik değil, kadının erkeğe mutlak egemen olmasıdır. Feminizm tam olarak budur. 


Bu başlığı görüp de kendisine hakaret edildiğini düşünmeyen, suç duyurusunda bulunmayan her erkek feminizme teslim olmuştur. İkinci sınıf insan olduğuna ikna olmuş, aşağılanmayı sineye çekmiştir. Sinirleri alınmış, aynı zamanda kılıbık bir koca olmuştur; farkında olmasa bile. 


“Pes etmek yok, her işi yaparız” 


Tipik bir “Kadın erkeğin yaptığı her işi yapabilir, hatta daha iyi yapabilir” sayıklaması. Yazı metnine bakıyoruz, erkeklerin evlerinden uzak kalarak, ölerek, sakat kalarak, hastalanarak yaptıkları balıkçılık, maden işçiliği, inşaat işçiliği, kanalizasyon işçiliği, tersane işçiliği ve bilumum ağır ve tehlikeli işlerden söz edilmiyor. Tipik feminist, çalışmayı kadının görevi değil hakkı olarak tanımlayınca yalnızca kaymak tabakası işleri, kolay, konforlu ve az emekle bol kazandıran işleri talep ediyor. Erkekler kömür çıkarsınlar, kadınlar madenin muhasebesini tutsunlar. Erkekler iskeleden düşüp ölsünler, kadınlar mimar, müteahhit olsunlar. Erkekler günlerce denizde fırtınayla boğuşsunlar, kadınlar onların getirdikleri balıkları satsınlar. Erkekler hafta boyunca kamyon üstünden inmesinler, kadınlar lojistik ofisinde klavye kullansınlar. Erkekler fosseptik, kanal temizlesinler, kadınlar belediye başkanı olsunlar. Erkekler özel tim, komando, jandarma olup cehennemi yaşasınlar, kadınlar kaymakam, vali, içişleri bakanı olsunlar. Erkekler sürünsünler, çalışmak onların görevi. Kadının görevleri yok, yalnızca hakları var... 


“Altın kızlar” 


Erkeğe söven manşetin altında parıl parıl parlıyor. Erkek sporcular derece aldıklarında “altın erkekler”, “aslan oğullarımız” benzeri başlıklar göremedik Cumhuriyet'ten. “Milli Takım” dediler, “sporcularımız” dediler. Erkek başarırsa bunu cinsiyetsiz sözcüklerle anlattılar. Kadın başarınca yüzümüze yüzümüze salladılar cinsiyetlerini. Maden göçünce ölenler “işçi” oldu, mülteciler kadın olunca “kadın mülteci” diye sunuldular. Boko Haram erkek öğrencileri öldürünce haber bile yapmadılar, kız öğrencileri eve gönderince “kız öğrencilerin mağdurluğu” dediler. Cumhuriyet okurları da yalamadan yuttular bütün bütün. 
Hâlâ yutuyorlar. 


Bu tür haberler tek başlarına ciddi bir etkiye sahip olmayabilirler ancak anlamamız gereken şudur: Basın, beyin yıkama hedefine yinelemenin gücüyle ulaşır. Her akşam haberlerde karısını öldüren bir adam haberi (her gün gerçekleşen onlarca cinayet arasından özenle seçilmiş), her günkü gazetede “kadın mağdurluğu” veya “erkeklere üstün gelen kadın” haberi (her nasılsa ikisi de kadının mağdurluğu hesabına yazılıyor) zamanla okuyucuda ve izleyicide gerçek dünyanın çarpık, sahte bir algısını oluşturur. Feminizm artık marjinal değildir, ana akım olmuştur. 


“Bütün beyazlar ırkçıdır.” 


Bu cümle özellikle çok ırklı, çokkültürlü toplumlarda eşitlikçi geçinen liberallerin ağzından kolaylıkla duyabileceğiniz bir cümle. Bu cümlede ironiden ötesi var. 
Bu cümlede gizli olan adı konulmamış “şey”, bir tür hastalık diyelim, feminizmi var eden şey. Ama bütün erkeklerin kadın düşmanı, zalim, potansiyel tecavüzcü vb. olduğunu söyleyebilen kişilerin “aşırı uçlar” oldukları ve feminizmi temsil etmedikleri savı, yukarıdaki cümleyi kuranların liberalizmin, eşitlikçiliğin, ırkçılık karşıtlığının, Anti-Fa'nın “aşırı uçlarında” olduklarını söylemek kadar geçersiz. Çünkü bunlar aşırı uçlar değil, bu ideolojileri en başta var edip sürükleyen, onlara yön veren mızrak başları. 


Feminizm hiç bir zaman eşitlikle ilgili olmadı. Feminizm, kadın hakları hareketi (İng. Womens' Suffrage veya Suffragette veya Womens' Rights Movement) görevini tamamlayıp sona erdikten SONRA, yani kadınların haklı olacak yakınacakları bir çifte standart veya haksızlık kalmayınca ortaya çıkmıştır. 
Kadın hakları hareketi XIX. yy'da başladı ve 1930'larda bütün batı ülkelerinde kadına eşit yurttaşlık hakları verilmesiyle sona erdi. Bugünün tanımlayıcı modernist ve liberal akımları gibi feminizm de Il. Dünya Savaşı sonrasının Tek Dünya Devleti hazırlığı ortamında bağımsız, şımarık, hırçın, uzlaşmaz, kültür düşmanı bir akım olarak ortaya çıktı. Feminist kaynaklar Kadın Hakları Hareketi'ne birinci dalga, feminizme “ikinci dalga feminizm” diyerek bu gerçeğin üzerini örttüler. Doksanlardan sonra artık iyice semirip yerleşen, kendini kabul ettiren bu sapkın düşünce akımı, kısaca LGBT olarak anılan cinsel sapkınlık akımlarıyla gücünü birleştirdiğinde kendine üçüncü dalga adını verdi. Hepsi kelime oyunu. 


Ve zamanlama hiç bir zaman rastlantı değildir. 11. Dünya Savaşı'nda, tıpkı Ermeniler gibi sürgüne uğrayan Orta Avrupa Yahudileri, bu sürgünü bir soykırım olarak pazarlayarak hep düşledikleri ezeli ve ebedi mağdurluk nişanını göğüslerine taktılar. Bu onlara ahlaki bir dokunulmazlık sağladı. Batı toplumları artık herhangi bir Yahudiyi eleştirdiğiniz veya suçladığınızda size Dreyfuss davasının hatırlatıldığı, size soykırımcı-Nazi etiketinin yapıştırıldığı şizofren-paranoyak bir yapıya büründü. Bu şizofren-paranoyak, çifte standartçı ahlak, feminizmin yeşerip boy atmasına zemin hazırladı. Çünkü her iki söylem de birbirinin karbon kopyası: 


“Kadınlar binlerce yıldır erkeklerin zulmüne uğramışlardır.” İstanbul Barosu 
2004 “kadına şiddet” broşüründen. 


“Yahudiler binlerce yıldır zulme uğramışlardır.” Sayısız dinsel, politik ve tarihsel kaynakta yinelenen ezber. Holokost anlatısı bu ezberi taşlaştırıp dokunulmaz bir puta çevirmiştir. 


Bilimsel bulgular, eğer araştırırsanız, size kamplarda altı milyon kişinin öldürülmüş olamayacağını söyler. Aynı biçimde, bilim size kadınların binlerce yıldır ezilmiş olamayacağını da söyler. Ama bilim, sanıldığı gibi modernizmin dini değil. Modernizmin dini, Aydınlanma'da ortaya çıkmış kendinden menkul varsayımlar ve dogmalar, yani BİLİMDIŞI sanılardır. 1960'larda başlayan feminizmin hemen bütün fikir önderlerinin Yahudi olması da rastlantı olmasa gerek. 


Konuya dönersek, feminizm hiç bir zaman eşitlikle ilgili olmadı. Kanıtı gözümüzün önünde duruyor: Kadın anlamına gelen femen sözcüğüne, ideoloji, akım, ülkü anlamına gelen -izm eklenmiş. Yani ortada bir fikir filan yok, yalnızca kadının adı var. “Kadınizm”. Kadın üstünlükçülüğü için daha uygun bir adlandırma olabilir miydi? Batının sözlüklerine baktığımızda örneğin şunu görüyoruz: 


“Feminizm: Cinsiyetlerin politik, ekonomik ve toplumsal eşitliği” (Merriam-Webster sözlüğünden Türkçeye çevirdim) 


Nasıl yani? Cinsiyetlerin eşitliğini kovalayan bir düşünce, kendisini cinsiyetlerin yalnızca biri üzerinden mi tanımlıyor? Böyle bir tanımdan hareket eden kişiler, sağlanan eşitliği görme anlamında kör olurlar, çünkü bu tanımda üstü örtülü bir ezeli-ebedi mağdurluk varsayımı gizli. Aslında bu tanımın şöyle düzeltilmesi gerek: 


“Feminizm: Erkeklerin hep kadınlar üzerinde ayrıcalıklı olduğu varsayımı üzerine kurulu olan cinsiyetlerin politik, ekonomik ve toplumsal eşitliği ideolojisi” 


Böyle bir varsayım üzerine inşa edilmiş bir ideolojinin zaten kadının gerçek mağdurluğu sona erdikten sonra ortaya çıkması beklenirdi! Bu varsayımın resmi adı da “erkek-egemen”. Tanıma bunu katmayınca ne oluyor? Üstü örtülü bir sürgit mağdurluk iddiası, üstü örtülü olarak kalıyor. Örneğin bir ırkın üstünlüğünü ve dolayısıyla egemen olması gereğini savunan ırkçı kuram için erişilecek bir erek, bir son vardır. İdeal düzen sağlandığında yani üstün tutulan ırkın egemenliği kurulduğunda savaşım sona erecektir. Feminizmin ırkçılıktan daha kötü, daha tehlikeli olan yanı bu. Çünkü kadının hep mağdur olduğu varsayımından yola çıktığınızda, sizin için varılacak bir son kalmaz. Sözcük cambazı Yahudi feminist yazarlar, erkeklerin zincir-kırbaç yerlerde süründükleri, kadınlara dosdoğru kulluk ettikleri bir toplumda bile kadınların “erkek egemen” sistemin mağdurları olduklarını öne sürebileceklerdir. 
Düşüncelerin sözcüklerden oluştuğunu ayrımsayamayan kadın ve erkekler böylece Orwell distopyasının Çiftdüşün ve Yenikonuş kıskaçlarına kapılırlar. 
Yukarıda örneklenen sözlük tanımını okuyup bunu içine sindirebilen, buradaki müthiş sahtekarlığı ayrımsayamayan kişi çoktan Orwell distopyasının gönüllü eri olmuş demektir. 


Modern insanı Tanrı'nın erkek olduğuna inandıran şey, Tevrat'ın ve Kuran'ın Tanrı için eril adıl kullanması değil, feminizmin bu dilsel durumu Tanrı'nın erkekliğine kanıt olarak sunmasıdır. Feminizm sizi Tanrı'nın cinsiyeti olduğuna inandıracak denli aptallaştırır ve bunu hiç var olmamış bir “erkek-egemen” kültürün varlığının sözde bilimsel kanıtlarına son halka olarak ekler. İnsanın varoluşunu, yüz bin yıllık tarihini “erkek-egemen” etiketiyle aşağılamayı öğretir. 
Buna itiraz olarak da eski uygarlıkların ve avcı-toplayıcı toplumların “kadınegemen” (İng. Matriarch) olduğu gibi sahte-bilimsel hipotezler türetir. “Erkekegemen” kültür nasıl bir haksızlık kültürü oluyor da kadın-egemen kültür eşitlik kültürü olarak yüceltilebiliyor, o da ayrı bir soru. Ve sorunun yanıtında KADIN ÜSTÜNLÜKÇÜLÜĞÜ yanıtı açıkça görünüyor. 


Sakın “bir avuç marjinalin” yerleşik bir akımı temsil etmediği safsatasına düşmeyin. Feysbuk sayfamda paylaştığım haberlerde kadın üstünlükçülüğü düşüncesinin gerekçesiz ayrıcalık sağlamak ve gittikçe daha asimetrik toplumsal düzenlemeler yapmak biçiminde düşünsel reflekslere dönüştüğünü göstermeye çalışıyorum. Hem de belediye başkanından politikacısına, öğretim üyesinden gazetecisine kadar herkeste. Son verdiğim pembe otobüs örneğinde beyinlerin nasıl cortladığı ve en basit soruları soramaz, düşünce üretemez hale geldiği açık değil mi? 


Propaganda bombardımanı ve Orwelici yöntemler altında düşüncesi yoğrulmuş kişilerin “Kadına el kalkar mı?”, “Kadın neden mirastan yarım pay alıyor?”, “Kızlar neden oğlanlar kadar okula gitmiyor?”, “Neden iki kadın şahit gerekiyor?” sorularını sorduran, ama daha oy bile vermemiş olan genç erkeklerin askere alınıp savaşta tüketilmelerine ses çıkarmamalarını sağlayan şey, feminizmin üstü örtülü varsayımını yığınlara sinsice kabul ettirmesidir. 
Kadının oy vermemesini “kabul edilemez” bulurken kadının askere gitmemesini hiç sorgulatmayan şey, bu varsayımın farkında olmadan kabul edilmiş olmasıdır. Evet, kadınlar askere gitmesinler, oy da versinler. Ama feminizm olması gerekenleri atlama tahtası yaparak bize nasıl düşünmemiz gerektiğini aşılıyor. Feminist dogmanın yarattığı çifte standarttan kurtulmamız gerekiyor. |. Dünya Savaşı'nda oy hakkı olmayan erkekler cephede ölürlerken, İngiliz kadınların savaşa katılmayan erkek yurttaşlarını korkaklıkla suçlamaları, erkeklerin oy haklarını savaşarak kazanmaları, buna karşın hiç savaşmamış olan kadınlara ERKEKLERLE BİRLİKTE oy hakkı verildiğini, ama bunun 
“İngiliz kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesi” olarak anıldığını pek az kişi bilir (https://en.wikipedia.org/wiki/White feather, http://www.telegraph.co.uk/men/ithinking-man/11509811/Why-has-everyone- forgotten-about-male-suffrage.html). Çünkü feminizm gerçeklerle, bilimle, Tanrı'nın ta kendisiyle kavga eden bir ideolojidir. İngiltere'nin ve Avrupa'nın tarihsel toplumsal yapısındaki küçük sakatlıkları, cinsiyetler arası rekabeti kendine zırh edinir, yalnızca Avrupa'ya özgü olanın bütün dünyanın gerçeği olduğuna inandırmaya çalışır. Nitekim Türkler bu zokayı yutmuş görünüyorlar. 
Ama Türklerin tarihinde kadın ve erkek hiç bir zaman rekabet etmedi. Türkler kadınları hiç bir zaman “ikinci sınıf” yapmadılar, İslam'dan sonra bile. 


Feminizm sözcüğünün mucidi olarak bilinen Charles Fourier'in (httos://en.wikipedia.org/wiki/Charles Fourier) “ilerlemenin şaşmaz ölçüsünün kadınlara sağlanan ayrıcalıklar” olduğu önermesi, insan yaşamını anlama ve anlamlandırma konusunda feminizmin körlüğünü ortaya koyuyor. Bugün yaygın kabul görmüş olan bu tanımı, yukarıda yaptığım düzeltilmiş sözlük tanımıyla karşılaştırın ve taşların nasıl yerli yerine oturduğunu görün. 


“Hiç bir şey umrumuzda değil. Sekiz milyar insanın bütün yapıp ettiğini tek bir ölçüte göre değerlendiriyoruz: Kadını ne ölçüde kayırıyorlar.” 


Pembe otobüsün de, Mor Çatı'nın da, kadını kayıran Medeni Yasa'nın ve Anayasa'nın da, sünnet denen zulme karşı kayıtsızlığın da, İş'te Eşitlik saçmalığının da, Malala Yusufzay masalının da, Farkhunda masalının da kökeninde bu ölçüt ve bu ölçütü doğuran BİLİMDIŞI DOGMA var: “Kadın hep mağdurdu, hep mağdur olacak.” 


Kriyarşi 


Bir önceki yazıda da bellirtiğim gibi, erkek egemen yani ataerkil bir düzende yaşamıyoruz. 
Peki o zaman sorabilirsiniz “Ataerkil bir düzen yoksa neden cinsiyet eşitsizliği var?” diye, cevap ise çok basittir(Normalde başka cevaplarda vardır ama şahsen ben en uygun cevabın kriyarşi olduğunu düşünmekteyim) cevap ise kriyarşidir. Kriyarşi, tahakküm, baskı ve boyun eğme üzerine kurulu bir sosyal sistem ya da birbiriyle bağlantılı sosyal sistemler bütünüdür. 
Ataerkillik "babaların gücü" anlamına geliyorsa, kriyarşi de "efendilerin gücü" ya da "yöneticilerin gücü" anlamına gelir. Yani, temel olarak, kriyarşiye göre ayrıcalıklı olanlar, hükümetlerde veya büyük işletmelerde oturan insanlardır, bunlar erkek veya kadın olabilirler. 
Yani kriyarşi cinsiyetten bağımsızdır. Ataerkil sistem ise Babaların (patriyarkalarin) mutlak gücü sistemi - örneğin İncil'deki İbrahim karakteri bir patriyarkaydı. Patriyarka, "kendi" kadınlarına ve çocuklarına ceza almadan tecavüz edebilir, onları satabilir ya da öldürebilir. 
Dolayısıyla bugün, bir erkeğin bir kadına tecavüz ettiği ya da öldürdüğü için cezalandırıldığı gerçeğinden yola çıkarak ataerkillik içinde yaşamıyoruz. 


Devam edecek olursak, hükümetler gerçekten de daha çok erkeklerle dolu olsa da, hükümetler neredeyse hiçbir zaman bir grup olarak erkeklerin yararına olacak kararlar almazlar. Yukarıda gördüğümüz gibi, erkekler kesinlikle ayrıcalıklı ya da "mevcut sistemin faydalanıcıları" değildir. 


Üçüncü olarak, sistem hem erkeklere hem de kadınlara kırılganlıklar ve ayrıcalıklar vermektedir 


- Yaygın Günümüz Feminist Safsataları 


Günümüz feminist safsatalarını görmeden önce neyin safsata neyin safsata olmadığını öğrenmeliyiz. 


Safsata Nedir? 


Safsata, kabaca tanımlamak gerekirse yapılan yanlış çıkarsama, çıkarımdır. Daha doğru bir ifadeyle ise safsata, mantıksal çıkarım kurallarına uymayan çıkarsamadır. 


Safsata Türleri 

1 — Anlam Belirsizlikleri 

Anlam belirsizliklerine özellikle çok anlamlılık örnek gösterilebilir. 

2 - İstatistiksel Yanılgılar 

İstatistiksel yanılgılar özellikle çok tehlikelidir çünkü istatistiksel veriler, yanlış yorumlanmaya en açık veri türlerinden biridir ve hatta direk öyledir. İstatistiksel veriler yanlış yorumlandığında ortaya bambaşka bir tablo çıkmaktadır. Dolayısıyla özellikle yanılgı türlerinde istatistiksel yanılgıları bilmek çok ama çok önemlidir. 


» Kumarbaz Yanılgısı 


Kumarbaz Yanılgısı, Bir olayın geçmişte nadir gerçekleşmiş olmasına dayanarak, gelecekte daha yüksek olasılıkla ortaya çıkabileceğini kabul etme yanılgısıdır. 


RUS RULETİ BES KEZ BOŞ 


SIKTIM! ŞANSLI Bİ 
SERİ TUTTURDUM. 
DU BAKALIM... 


» Yetersiz Örnek 


Yetersiz örnek yanılgısı kısaca az sayıda örnek ile çabuk bir genelleme yapılma yanılgısı diyebiliriz. 


Örnek: 


“X şehrinde yapılan ankete göre 480 oranında A partisi seçilmiş o zaman kesin A partisi bu genel seçimi kazanır.” 


Burada yapılan hata X şehrinin verisinin ülke geneli için elde edilmesi gereken veri için yeterli olduğu yönündeki yanılgıdır. 


» Yok Sayma 
» oSumen Altı 


3 — Saldırı, Şaşırtma 


» Kişi karalama, kişiliğe saldırı(ad hominem) 
.  İlişkiyle Suçlama 


“Yahudi karşıtı söylemde bulunanların hepsi birer Nazi'dir. Adolf Hitler de Yahudi karşıtıydı.” 


» Dolduruşa Getirme 

e İmalıSoru 

» “Sende” 

» Sınırlı Seçenek( hatalı ikilem yanılgısı vb.) 
» Konuyu Saptırma 


Savunulan şey hakkındaki bir eleştiriyi konuyu başka bir yere çekerek göz ardı etmekten oluşan hatadır. 


Saman Adam Safsatası 


Robert Brockway © ©rtbrockway * 14 May 
This claim has been around for along time. 
Women tend to maintain a better work-life balance than men, This is well 


supported (eg, the CONSAD report. Jobs that permit a better work-life balance will also tend to pay less. 1/2 


O 4 tü © lu Ayi 

Robert Brockway © ©rntbrockway * 14 May ... 
Are the researchers considering that wornen may change the occupatlon itself? 


We've certainiy seen this in recent decades with the influx of women into medical fields and the law. 2/2 


Say more about how you think women's contributions make a profession or occupation less valuable overal|, 
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Örnek: 


“Teröristlerin de adil yargılanma hakları olduğunu söyleyenler kendilerini bir de şehit annelerinin yerine koysunlar.” 


Bu örnek aynı zamanda bir duyguya başvurma safsatasıdır. 
Örnek: 


“Konu dinle ilişkili olduğu için FP lideri Recai Kutan'a da sormuşlar: “Dinen kadın dövme doğru mudur değil midir diye tartışılıyor, siz ne dersiniz?” Kutan'ın yanıtı tarihe geçecek bir şey: “Ben konunun uzmanı değilim”, demiş! Kadınlara dayak atmanın bir uzmanlık işi olduğunu ilk kez işitiyorum.” (Türker ALKAN, 6.8.2000, Radikal) 


Yazar, Recai Kutan'ın dinen kadın dövmek doğru mu değil mi hakkındaki soruya verdiği ben konunun uzmanı değilim, cevabını saptırarak kadın dövmenin uzmanlığı şeklinde hatalı bir çıkarım yapıyor. 


4 — Duyguya Başvurma 
» o Acındırma, Duygu Sömürüsü 


e O ÖnyargılıDiIl 
» Tehdit 


» Mazeret 


Evet artık safsatanın ne olduğunu ve safsata türlerininde ne olduğunu gördüğümüze göre en sık karşılaşılan günümüz feminist safsatalarına bir göz atalım. 


1. Örnek: “Siz eşitlik değil, ayrıcalık istiyorsunuz diyenler, ne zamandan beri sokakta bize laf atılmasını istememek, takip edilmemeyi istemek, taciz edilmemeyi istemek, tecavüz edilmemeyi istemek ve öldürülmek istememek bir ayrıcalık mı?1” 


1. Örnek özellikle çok sık her yerde sadece feminizm konusunda konuşulurken değil diğer bir çok konuda konuşulurken karşımıza çıkan bir örnektir. Her şeyden önce örnekteki ifade bir duyguya başvurma safsatası içeriyor. Yani ortada ne bir veri, ne de bir kanıt var, sadece boş laf. Ayrıca “Siz eşitlik değil, ayrıcalık istiyorsunuz” ifadesini çarpıtarak günümüz feminizmine yapılan eleştiriyi sanki kadın haklarına yapılmış bir eleştiriymiş gibi yorumlayıp konuyu saptırma safsatası yapıyor. 


2.Örnek:”Dünyayı yöneten ve bu sistemi kuranlar erkekler” 


Bu örnek üst nokta safsatası, yanılgısıfapex fallacy) denilen bir safsata örneği kullanmaktadır. Ayrıca erkekler toplanıpta “şöyle bir sistem kuralım, kadınları ezelim” demediler. Ataerkil sistem doğal olarak evrimleşti ve gelişti çünkü maskülenliğe ihtiyaç vardı. 


The gender ineguality myth 


What feminisi propaganda 

telis you society tooks tike 

İmeney, power, guslity of isle, sete.) 


But they never show you ha whole picture 


3.Örnek: “Bir insanın bir ayı tarafından saldırıya uğrama ihtimali, bir erkek tarafından saldırıya uğrama ihtimalinden çok daha az! Dolayısıyla erkekler ayılardan daha vahşi vs.” 


Bu ve bunun gibi birçok örneği özellikle sosyal medyada bolca görebilirsiniz. Her gün bu safsatalara bir yenisi daha eklenir durur. Bu örnek aslında çok temel bir istatistik ilkesini hiçe saymaktadır. Gerçek şu ki, hiçbir istatistiksel veri tek başına yorumlanamaz. Yani bir istatistiksel veri diğer tüm verileri birleştirince anlamlı olur ve yorumlanmaya açık hale gelir. 4.örnekteki gibi bir ifadeyi size söyleyen kişi, ayılar ile artık odasından dışarı bile çıkmayan “modern” insanın kaç kez karşı karşıya geldikleri 


verisini size söylemez. Halbuki 4. Örnekteki gibi bir ifadeyi söyleyen kişi eğer arada sırada dışarı çıksaydı, yanından onlarca(kalabalık bir ortamda ise yüzlerce) zararsız erkeğin yanlarından öylece geçip gittiğini görürdü, ama maalesef 4. Örnekteki gibi bir ifadeyi size söyleyen kişi henüz eleştirel ve kritik düşünme becerilerini geliştirememiş, 


sosyal medyada gördüğü her şeye ve her “istatistiğe” veya “bilgiye” inanan ve kendi sosyal medya çöplüğündeki yankı odasından çıkmamış bir kişi olması olasıdır. 


Birleşmiş Milletler 


— Birleşmiş Milletler'in Kurulması 


Birleşmiş Milletler'in kurulması Birleşmiş Milletler San Francisco Konferansı(İngilizce: The United Nations Conference on International Organization (UNCIO)) adı verilen bir konferans 
sayesinde olmuştur. Bu konferansta Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 müttefik devlet, 25 
Nisan 1945 tarihinde San Francisco'da bir araya gelerek 111 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Antlaşması'na son şeklini verdiler. Antlaşma, 25 Haziran 1945 tarihinde oy birliği ile kabul edildi ve ertesi gün imzalandı. 24 Ekim 1945 tarihinde Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin yanı sıra imza sahibi öteki devletlerin çoğunluğunun da onaylamasıyla antlaşma yürürlüğe girdi ve Birleşmiş Milletler kuruldu. 


Türkiye, antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü'yle birlikte 15 Ağustos 1945 tarihinde onayladı. 4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. 


- Katılan Devletler 


. ABD e» İl Guatemala * maa Nikaragua 

» ZE Ariantin » in Güney Afrika * Bİ Norveç 

e OE Avustralya . BM ati . LE Panama 

. İNİ Belçika e mm Hollanda (O * mim Paraguay 

» BİS Birleşik Krallık . Honduras O. Hiper 

. ME Bolivya e ii hindistan (Oo- EN SovyetlerBirliği 
. MİBreziya * Ealrak e mam Suriye 

e İd Çekoslovakya . Iran . İRİ suudi Arabistan e İM Tayvan i e » İamŞii 

e Bm Danimarka » Mi Kolombiya , Türkiye 


» 22 KostaRika , JJ Ukrayna SSC 


». mu Dominik Cumhuriyeti » EZ Küba e SS Uruguay 


e İM Ekvador « Anlübnan » İNİ Venezuela 

e om E| Salvador . >— Liberya » ii YeniZelanda e (ENE Fiyopya e wa lüksemburg e km Yugoslavya 
* Mi Filipinler . İllVeksika (Çç EE yunanistan 

. Hi rransa . Mısır 


Birleşmiş Milletler Antlaşması 


Birleşmiş Milletler Antlaşması, Birleşmiş Milletler adlı uluslararası örgütü kuran 1945 tarihli antlaşma.(! ABD'nin San Francisco şehrinde 51 kurucu devletin 50'si tarafından (Polonya hariç) 
26 Haziran 1945'te imzalandı. Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ve imzacı devletlerin 
çoğunluğu tarafından onaylandıktan sonra 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girdi. 


Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, Antlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. 


Birleşmiş Milletler'in Yapısı ve Organları 


Birleşmiş Milletler'in başlıca 6 organı bulunmaktadır. Bunlar, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Sekreterlik olarak belirlenmiştir. 


Genel Kurul 


Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri 5 kişiden çok olamaz. Genel Kurul'un görevleri şunlardır: 


»e o Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak. 
»e Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak. 


» Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçıl yollarla çözümü için önerilerde bulunmak. 


Güvenlik Konseyi 


Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın veto hakkı bulunmaktadır. 10 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler ve geçici üyelerden 5'i her yıl yenilenir. Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde coğrafi denge esas alınır. 15 üyesi olan Konsey'in görevleri şunlardır: 


e Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak. 

»e Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak. 

e oUluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek. 

»e o Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak. 

e Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek. 
» oSaldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak. 


Güvenlik Konseyinin Karar Alma Süreci 


Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup daimi üyelerden birisi aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir. 


Konseye Bağlı Başlıca Kuruluşlar 


» Ticaret ve Kalkınma Konferansı 

» Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 

» Mülteciler Yüksek Komiseri Ofisi UNHCR) 

» Dünya Gıda Konseyi 

» Dünya Gıda Programı 

» Eğitim ve Araştırma Enstitüsü 

» Kalkınma Programı (UNDP) 

» Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü 

» o Sinai Kalkınma Örgütü (UNIDO) 

» Çevre Sorunları Programı 

» Birleşmiş Milletler Üniversitesi 

» Birleşmiş Milletler Özel Fonu 

» Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü 

» o Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü 
» Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu 


Ekonomik ve Sosyal Konsey 


Genel Kurulca seçilen 54 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır: 


»e Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek. 
e Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak. 


54 üyeden oluşan bu konsey, BM'in ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edebilmesi 
amacıyla kurulan bir organdır. Ekonomik ve sosyal konsey herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklere etkin bir şekilde saygı göstermesini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir. 
Yetkisine giren konulara ilişkin olarak, genel kurula sunulmak üzere antlaşma tasarıları hazırlayabilir. Ekonomik ve sosyal konsey görevini daha etkin yapabilmek amacıyla kendi gözetimi altında çalışacak komisyon ve komiteler kurmuştur. Bunlar; 


» İnsan Hakları Komisyonu; 1946 yılında kurulan insan hakları komisyonu, ECOSOC bünyesinde insan hakları normlarının hukuki bir şekle dönüştürülmesiyle ilgili olarak faaliyet gösterir. 43 değişik üye coğrafi bölgelerden eşit temsil esasına göre seçilir. 1967'ye kadar insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak şikâyetlere mani olmak için yaptırım gücü veya harekete geçme yetkisi yoktu. 1967'de 1235 sayılı ECOSOC kararıyla komisyon ve onun alt organı olan azınlıkların korunması ve ayrımcılığın önlenmesi alt komisyonu inceleme ve araştırma yetkileriyle donatıldılar. Bu tarihte insan hakları ihlallerine yönelik inceleme ve araştırma yapma yetkisi verilmiştir. 1970'te 1503 sayılı ECOSOC kararı ile komisyona insan hakları ihlallerini soruşturma ve tavsiyelerde bulunma yetkisi verilmiştir. 2006 yılı itibarı ile İnsan Hakları Konseyi bünyesi altında toplanmıştır. 

» İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCHR); BM şartının 1, 13 ve 55. maddelerinden görevini alan yüksek komiserlik, BM'in insan hakları programlarının koordinasyonunu sağlamak ve insan haklarına evrensel saygıyı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkezi Cenevre'dedir. New York'ta bir bürosu vardır. 


UNİCEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 


Uluslararası Adalet Divanı 


Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nın bir kenti olan Lahey'dedir. 


Resmi Diller 


Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça örgütün resmi dilleridir. 


Genel Sekreterlik 


Hİ Norveç 2 Şubat 1946 | 10 Kasım 1952 | İstifa etti. 


Dag Hammarskjöld Görevdeyken öldü. 
Javier Perez de Cufllar 


1 Ocak 1997 | 31 Aralık 2006 
19: Güney Kore | 1 Ocak 2007 | 31 Aralık 2016 
Antönio Guterres İM portekiz © | 1 Ocak 2017 


Üyelik 


Boutros Boutros-Ghali 1 Ocak 1992 31 Aralık 1996 m 


Birleşmiş Milletler, Vatikan dışında sınırlı tanınan veya bağımsızlığını ilan etmiş ülkeleri üye olarak kabul etmektedir.5! 14 Temmuz 2011 tarihinde Güney Sudan, Birleşmiş Milletlerin son üyesi olup üye sayısını 193 ülkeye taşımıştır.s! 


Birleşmiş Milletler için üyelik şartları şu şekildedir: 


1. BM yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul etmek ve gerekli yükümlülükleri yerine getirebilecek seviyede olmak. 
2. Barışsever bir devlet olmak. 


Ayrıca Birleşmiş Milletler üyesi olmak için Güvenlik Konseyi'nin önerisi sonrası Genel Kurul'un üye başvurusu yapan ülkeyi onaylaması gerekmektedir. 


- Birleşmiş Milletler ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Neden Sorunları Çözmekte Yetersiz? 


Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar yapılarından ve işleyiş modellerinden dolayı sorunları çözmekte ve doğru bir aksiyon almakta yetersiz kalmaktadırlar ve tarafsızlık ilkesini koruyamamaktadırlar. Bunun sebebi yine insan faktörüdür. Ayrıca Birleşmiş Milletler 5 daimi üyenin kararlarına bağlı bir şekilde hareket etmektedirler ve bu da Birleşmiş Milletlerin tarafsızlık durumunu çok fazla zora sokmaktadır. Dürüst olmak gerekirse Birleşmiş Milletler, öncülü olan Milletler Cemiyetinden çok farklı işlememektedir ve öncülü olan Milletler Cemiyetinin yaşadığı ve karşı karşıya kaldığı problemleri hala büyük oranda çözememiştir. Mesela ilginç bir örnek vermek gerekirse UNICEF başkanı Catherine M. Russell'ın eşi Thomas E. Donilon devasa ve küresel bir şirket olan ve neredeyse her şirketi kontrolünde bulunduran BlackRock Yatırım Enstitüsü başkanıdır. Ayrıca ilginç bir bilgi olarak Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Bill Gates ve Melinda Gates tarafından kurulan Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından fonlanmaktadır. 
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NEW YORK POST 
UN adviser says the 'white man has broughtlife as we know itto the verge of extinction': 'Racial harmony is fallacy” 


By Fox News 
Published March 20, 2024, 12:57 p.m. ET 


Birleşmiş Milletler ve Erkeklere Karşı Yapılan Ayrımcılık ve Cinsiyetçilik 


Birleşmiş Milletler her ne kadar kendisini “tarafsız”, “eşitlikçi”, “dünya yararı için çalışan” bir organizasyon gibi pazarlamaya ve göstermeye çalışsa da aslında bu koca bir yalandan başka bir şey değildir. Her şeyde olduğu gibi Birleşmiş Milletler'de belirli bir zümrenin etkisi altında, taraflı bir şekilde karar ve aksiyon almaktadır. 


“BM'nin 'toplumsal cinsiyet eşitliği' konusundaki sürdürülebilir kalkınma hedefi kadınlara özeldir. BM, kadınlar için dokuz, erkekler için ise sadece bir Uluslararası Gün düzenlemektedir. BM, 2008'den bu yana 328.251 tweet ile kadınlara adanmış 69 Twitter hesabı işletmektedir. BM erkekler için bir Twitter hesabı bile açmamıştır. Söyleyecek söz bulamıyorum.” 


JOURNALISM 


1 994 of journalists killed in 2017 
Ö were women. 


Birleşmiş Milletler kadın kolunun paylaşmış olduğu kadınmerkezli aptal istatistiği, bu istatistik öldürülen gazetecilerin 481'in erkek olduğunu söylemenin başka bir yoludur sadece. 


- Ukrayna'nın Erkek Haklarını İhlali 


Ukrayna 24 Şubat'tan bu yana 18-60 yaş arası tüm erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasakladı. 
Bu durum, İHEB'nin (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi) 13. maddesinde ve MSHUS'nin (Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme) 12. maddesinde belirtilen erkeklerin seyahat hakkını ihlal etmektedir. Bununla birlikte, 29/6/2022 tarihi itibariyle HRMMU (Ukrayna'daki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Misyonu) bu hakkın istisnaları olduğunu belirtmiştir 


24 Şubat'ta Ukrayna Cumhurbaşkanı 69/2022 sayılı "Genel Seferberlik" Kararnamesini 
(Kararname No. 69/2022) yayınladı.66 Kararname, askerlik hizmeti için uygun olan kişilerin ve yedeklerin genel seferberliğini başlattı. Seferberlik, kadınların yanı sıra erkekleri de kapsamaktadır.67 Aynı gün, Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, 18-60 yaş arası erkeklerin sıkıyönetim süresince ülkeyi terk etmelerinin yasaklandığını duyurmuştur.68 OHCHR, ne sıkıyönetim yasasının ne de Devlet Sınır Muhafızları'nın seyahat yasağının, ülkedeki erkek nüfusun çoğunluğuna uygulanması için açık bir gerekçe sunmadığını belirtmektedir. Dahası, OHCHR, genel seferberlik kararnamesi kapsamına girmeyen erkeklerin bile ülkeyi terk etmelerinin engellendiğini gösteren bilgiler almıştır. 


Bu durum, daha önce de belirtildiği gibi, erkeklerin seyahat özgürlüğü hakkını açıkça ihlal etmektedir. Buna rağmen, bu konuya çok az dikkat çekiliyor. 


Erkeğe Yönelik Şiddet 


Sosyal tutumlar Üzerine yapılan araştırmalar, mağdurun ve failin cinsiyetine bağlı olarak şiddetin az ya da çok ciddi olarak algılandığını göstermektedir.5irz 


Aggressive Behavior adlı yayında yer alan bir araştırmaya göre, kadına yönelik şiddetin, saldırganın cinsiyeti ne olursa olsun, üçüncü şahıslar tarafından polise bildirilme olasılığı yaklaşık üçte bir daha yüksekti.(3i Aynı araştırmaya göre en çok polise bildirilen cinsiyet kombinasyonu erkek fail ve kadın mağdurdu."3! Uluslararası hukuk uzmanı Solange Mouthaan'ın iddiasına göre, çatışma senaryolarında erkeklere yönelik cinsel şiddet, kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel şiddete odaklanmak adına göz ardı edilmektedir."&i 


Yapılan sosyal deneylerde toplumun erkeğin kadına fiziksel şiddet uyguladığındaki tepkinin aynısını kadının erkeğe fiziksel şiddet uyguladığında göstermediği görülmüştür.Lsis 


Time'da yazan Cathy Young, fiziksel istismar ve cinsel saldırıya uğrayan erkek kurbanların muamelesinde çifte standartlara meydan okuyacak kadar çaba göstermediği için feminist hareketi eleştirdi.(7 


Zorunlu Askerlik 


Ülkelerin büyük çoğunluğunda sadece erkekler askeri güçlere hizmet etmeye zorlanmaktadır. 
Savaşlar sırasında, asker kıtlığı yaşandığında, genç erkek çocuklar yetişkin kadınlardan bile önce cepheye gönderilmektedir. Peki ya her kadın, örneğin sadece doğumda atanan cinsiyetine göre doğum yapmaya kanunen zorlansaydı? 


İntihar Oranları 


Erkekler kadınlara kıyasla 3-6 kat daha sık intihar etmektedir - bu da günde 6 erkek anlamına gelmektedir. Ancak belki de sorun toksik erkeklikten kaynaklanmıyor: Orta yaşlı erkeklerin neredeyse tamamı (9091), başta birinci basamak sağlık hizmetleri olmak üzere en az bir ön cephe hizmeti veya kurumla temas halinde olmuştur. 


İşkence 


Ukrayna'da bir yıl süren savaşın ardından OHCHR 544 erkek, 71 kadın, 6 erkek çocuk, 0 kız çocuk olmak üzere 621 zorla kaybetme vakasını belgelemiştir. Rusya tarafından kaçırılanların 9690'ı işkenceye maruz kalmıştır. 


Eğer bir ülkede işkence mümkünse, erkekler kadınlara kıyasla işkenceye karşı çok daha savunmasızdır. 


Polis Şiddeti 


ABD polisinin siyah bir kişiyi öldürme olasılığı beyaz bir kişiyi öldürme olasılığından iki kat, bir erkeği öldürme olasılığı ise bir kadını öldürme olasılığından 23 kat daha fazladır. Polis tarafından öldürülenlerin 9095'inden fazlası erkektir. Polis şiddeti öncelikle bir cinsiyet meselesi, daha sonra da ırksal bir meseledir. 


Siyah erkekleri düşündüğümüzde durum neredeyse çığırından çıkmaktadır. 
Ortalama yaşam beklentisindeki fark 


Rusya gibi cinsiyet eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde erkekler kadınlardan ortalama 10 yıl daha kısa yaşamaktadır. Hayır, bunun nedeni biyoloji değil: İsveç ya da Norveç gibi daha sağlıklı ülkelerdeki ortalama yaşam süresi farkı 3,4 yıl, Hollanda'da ise 3,1 yıl. Aynı zamanda erkekler kadınlardan beş yıl daha geç emekli olmaktadır. 


Hukuk sistemi 


Aynı suç geçmişine sahip erkeklerin aynı suçtan hapse girme olasılığı 9670-80 daha fazladır (ve 9063 daha uzun ceza alırlar). Eşlerini öldürmekten hüküm giyen eşler, aynı durumdaki eşlere kıyasla 10 yıl daha az hapis cezası almaktadır. 


Bazı ülkelerde (örneğin Rusya), bir kadın sadece cinsiyetinden dolayı müebbet hapis veya ölüm cezasına çarptırılamaz (ve eğer çarptırılabilse bile, kadınlar yine de infaz edilenlerin <o1'ini oluşturacaktır). 


Cinayetler 
Dünya çapında öldürülen her beş kişiden biri kadın olduğunda buna kadın cinayeti 


diyorsunuz. Öldürülen her 5 kişiden 4'ü erkek olduğunda androcide'a karşı savaşmaya cesaret edebilecek misiniz? Brezilya'da öldürülen her 15 kişiden 14'ü erkektir. 


Veriler için: 
httos://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Homicide Victims per Year by Coun try and Gender.svg 


Aile İçi Şiddet 
Her iki aile içi şiddet mağdurundan biri erkektir. Ancak erkek mağdurlar acil barınma veya 


geçici barınma yardımlarının 900,05'inden daha azını almaktadır. 


Polis memurları ayrıca kadın failler hakkında erkek faillere kıyasla 3 kat daha fazla suç duyurusunda bulunmayı reddetmektedir. Yine de orta ve yüksek yaralanmalı vakalarda suçlanan kadınların gözaltına alınma olasılığı, YARALANMA OLMAYAN vakalardaki erkeklere göre daha da düşüktür. 


Karşıt feminist aktivizm 


Bir feminist grup, kadınların da partner şiddeti uyguladığını savunduğu için, kadın sığınma evi hareketinin kurucusu olan başka bir feministe zorbalık etmiş, taciz etmiş, ölümle tehdit etmiş, bombayla tehdit etmiş ve köpeğini öldürmüştür. 


Bir başka örnek daha: Suzanne Steinmeiz ve ailesi de "hırpalanmış kocalar" konusunu gündeme getiren ilk araştırmacılardan biri olduğu için sözlü tehditler (hem toplum içinde hem de evde), tehdit telefonları ve bomba tehditleri almıştır. 


Bu tür vakalar düşündüğünüzden daha sık yaşanmaktadır. 
https://www.fathersforlife.org/pizzey/failfamt.htm 


httos://web.archive.org/web/20160218191332/http://archive.law.fsu.edu//ournals/lawreview/d ownloads/304/kelly.pdf 


Çocukluk 


Erkek çocukların çocuk istismarına maruz kalma olasılığı kızlara göre benzerdir (9047,3 ve 050,7), ancak kötü muamele nedeniyle ölme olasılıkları 1,5 kat daha fazladır ve öldürülme olasılıkları kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Ebeveynler ayrıca erkek çocukları kız çocuklarına kıyasla daha fazla (ve daha hızlı) cezalandırmaktadır. 


Ordu, terörist ya da intihar bombacısı olarak kullanılan çocukların çoğunluğu erkektir (örneğin Suriye'de 9697). 


Erkek Genital Mutilasyonu, Zorla Sünnet 


Gelişmekte olan ülkelerde erkek genital mutilasyonu, erkek genital mutilasyonunu teşvik politikaları erkeklerin kaçırılmasına ve zorla sünnet edilmesine ve sünnetsiz erkeklerin BM 


gıda kuponlarının, aşılarının vb. reddedilmesine yol açan BM, WHO ve UNICEF dahil olmak üzere BATI MUDAHALESİNİN NEDEN OLDUGU bilinmektedir. 


Sağlık 


Önde gelen 15 ölüm nedeninin 12'sinde erkekler başı çekmekte, 2'sinde berabere kalmakta ve 1'inde ise geride kalmaktadır. Ayrıca, en ölümcül (en yüksek ölüm sayısı ve en yüksek ölüm oranı) kanser hastalarının çoğunluğunu (9690) erkekler oluşturmaktadır. Bunun nedeni, AMAB'a özgü kanser tedavisi finansmanının AFAB'a özgü finansmandan 3 kat daha düşük olması olabilir. 


Rusya'da çalışma çağında engelli olduğu yeni kabul edilenlerin 9064'ü erkektir. 


Baba Hakları 


Her 5 velayet sahibi ebeveynden 4'ü annedir. Velayet sahibi babaların çocuk desteği alma olasılığı daha düşüktür. Velayet sahibi babaların 9674,3'ü tam zamanlı bir işte çalışmaktadır (velayet sahibi annelerin 9051,4'üne kıyasla). 


Hapisteki ebeveynlerin 9092'si baba iken, bazı ülkelerde (örneğin Rusya) 14 yaşından küçük çocuğu olan bir anne ağır bir suçtan dolayı bile yasal olarak tutuklanamamaktadır. 

Medya 

"Göçmenleri taşıyan gemi battı. İçinde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda insan vardı..." 

Erkekler "değersiz" kurbanlar olarak görülür: haberlerde yer al(a)maz, acıları en aza indirilir, görmezden gelinir veya sterilize edilir. 

Öte yandan, bazı araştırmalar kitle iletişim araçlarında erkeklerin veya erkek kimliğinin 


temsillerinin 2075'inden fazlasının erkekleri şunlardan biri olarak gösterdiğini söylüyor: kötüler, saldırganlar, sapıklar, zamparalar. 


https://www.researchgate.net/publication/320691279 Media and Male Identity The Makin g and Remaking of Men 


http://adamjones.freeservers.com/effacing.htm 


United Nations © 
GUN 


Happy #internationalMensDay to all the male allies around the world who support women, defy gender roles, fight gender-based violence & stand up for eguality. 


©UN Women invites everyone, everywhere, to support 
#GenerationEguality. unwomen.org/en 


Birleşmiş Milletler'in Uluslarası Erkekler Gününde attığı saçma tweet. Eminim bunun tam tersi atılsaydı kendilerini feminist olarak tanımlayanlar çıldırmışlardı. 


- HeForShe 


Alıntı: httpos://elestireldusun.wordpress.com/2020/02/13/arsivden-secme-safsatalar/ 


EĞİTİM SAĞLIK KIMLIK 


Sesinizi 


Sosyal medyada konu açmak içimaşağıdakileri kullanarak arkadaşlarınızın ve takipçilerinizin işyerinde toplum eşitliği hakkında Konuşmaya başlamalarını sağlayın 


Hangi kadın iş liderini bir rol modeli olarak görüyorsunuz? 


TWEETLE 


Bütün soruların aynı zamanda birer önerme olduğunu söylemiştik. Birleşmiş Milletler'in erkeklerden kenara çekilip kadınlara kayırmacılık yapmalarını istediği “Heforshe” kampanyasının sitesinden alınmış yukarıdaki soru çok basitmiş gibi görünse de birçok önerme içeriyor. Sanki aşağıdaki konular konuşulmuş ve soruyu soranla sorunun yöneltildiği kişiler bu konularda uzlaşmışlar gibi bir algı yaratılıyor. 


». Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın iş liderleriyle ilgisi var mıdır? (“Vardır” aşılaması) » Herhangibir kişiyi rol modeli olarak görmeli miyim? (“Görmelisin” aşılaması) 

» Bir kişi ancakbir lideri mi rol modeli olarak görmelidir? (“Evet”...) 

» Bir kadın ancak bir kadın lideri mi rol modeli olarak görmelidir? (“Evet”...) 

» Sesimi duyurmanın tek yolu Twitter mıdır? (“Evet”...) 


Konu dışı çözümleme: Bu bir internet sitesi. Size sorular yöneltiliyor ve sizden bir şeyler yapmanız isteniyor ama bir insan yüzü görmüyorsunuz. Kiminle konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Bu önemlidir ve eleştirel basın okumasında sıkça karşılaşacağımız, farkında olmamız gereken bir sorundur. 


It's time we stopped funding hate. 


İt'stimewe stopped funding lies. 


İt's time we stopped funding the U.N. 


TME REAL 


AAIS OP EVİL 


UN AGENDA 2030: THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 


What they tell you it's all about... 
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What its actu: its actualiy all about... 


- Nato 


- NATO'nun Savcısı Basın Şirketleri 


Alıntı: https://elestireldusun.wordpress.com/2024/03/13/natonun-savcisi- basin-sirketleri/ 


http://web.archive.org/web/20240313181344/http://www.karar.com/dunya- haberleri/rusyanin-caldigi-hayatlar-ukraynanin-kayip-cocuklarinin-feryadi-1840700 


Haberin içinde inandırıcı olma yönünde hiçbir şey yok. 5SN1K'yi uyguladığımızda ne, nerede, nasıl, neden, ne zaman, kim sorularına yeterli yanıt bulamıyoruz. Buna ek olarak “#K” olarak kısaltabileceğimiz kaynak bilgisinin yokluğu da dikkat çekiyor. Daha çok “şıracının şahidi bozacı” gibi bir durum var. Böyle durumlarda iddiaları doğrulamak ve cevap hakkı vermek için rakip ülkenin temsilcisine sorulur, o da yapılmamış. 20 binle 300 bin arasında büyük bir fark var. Bu büyük fark hem farklı kaynakların kullanıldığını gösteriyor hem de bunun bir söylenti olma olasılığını güçlendiriyor. En azından muhabirin imzasının bulunması olumlu ama muhabirin bu bilgileri nereden topladığı belirsiz. Haberden çok yazıya geçirilmiş bir söylenti gibi. Böyle durumlarda haber aktarıcının güvenilirliği, yani geçmişi çok öne çıkar. 
Geçmiş dediğimizde şunları hatırlamamız gerekir: 


“Almanya bebekleri süngülüyor.” (1918) 


/ RED CROSS -IRON CROSS? 
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 WUNDED ANDA PRISONER 
OUR SOLDIER CRIES FOR WATER. 


# THE GERMAN SİSTER 


POURS ITON THE GROUND BEFORE e EYES. 
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Yazı: https://elestireldusun.wordpress.com/2021/04/16/basin-2 


“Irak kuvözdeki Kuveytli bebeleri öldürüyor.” (1990) 


Yazı: https://elestireldusun.wordpress.com/2022/02/26/basinda-ukrayna- dezenformasyonu/ 


Yıllar önce bu haberleri getirip önümüze koyan basın şirketleri tövbe etmişler mi? “Bunlar bizim mesleğimizin yüz karalarıdır, biz böyle olmaktan sakınırız” demişler mi? 1980'de 
darbecilerin çanağını yalayan, Ergenekon adlı naylon davanın yıllarca haberini yapan, 2013 
Haziran'ında ülke tarihinin en büyük protesto gösterilerinin haberini ısrarla yapmayan şirketler ve çalışanları tövbe etmediler. Yukarıdaki masalları yazanlar da tövbe etmediler. 
“Hangisi tövbe eder ki” diye sorup hepsinin aynı olduğunu öne sürecek olursanız bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söylerim. Çoğu veya hepsi, fark etmez. Biz bu dünyaya aptal yerine konmaya gelmedik. Kişiler için uyguladığımız güvenilirlik ölçütlerini şirketler için de uygulayacağız. Testi geçemiyorlarsa bu onların sorunudur, bizim değil. Geçmişte suç işlemiş şirketlerin bugün aynı suçu işliyor olma olasılıklarını dikkate almak zorundayız. Bir meslek grubu olarak bunların kendilerine saygıları varsa aralarındaki suçluları ayıklayıp atarlar. Bunu yapmıyorlarsa, mafya veya gizli tarikat hukukuyla aralarındaki suçluları koruyorlarsa biz de onları ona göre değerlendiririz. Bu, eleştirel okur olmamın gereğidir. 


Birleşmiş Milletler'e göre Rusya 1,3 milyon Ukraynalı sığınmacıyı kabul etmiş. Evet, Rusya! 
Kaynak: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine 


Arşiv: https://archive.is/https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine 
Bu bilgiyi “number of Ukranian refugees” sözcüklerini aratarak hemen bulabiliyoruz. 


Basın şirketi ne diyordu: 


“20 bin masum çocuk Rusya'ya sürüklendi.” 
“Rus ordusu 19 bin 500 Ukraynalı çocuğu ayrılıkçı bölgelere ve Rus topraklarına kaçırdı.” 


Çocukları kurtarmak isteyen bir ülke için de bunlar öne sürülebilirdi. Sonuçta kurtarmakla kaçırmak fiziksel olarak birbirine çok benzer işlerdir. Aradaki neredeyse tek fark niyetler ve amaçlardır. Rusya'nın bu çocukları kurtarıyor veya kabul ediyor olabileceğini gösteren en büyük delil toplam 1,3 milyon Ukraynalı sığınmacıyı kabul etmiş olmasıdır. Dikkat edin, bu bilgi Rusya'dan gelmiyor, ABD ve NATO yanlısı BM'den geliyor. BM'nin yanlılığını daha önce şu yazıda göstermiştim: https://elestireldusun.wordpress.com/2023/11/03/ozgur- ansiklopedi-vikipedinin-gercekleri-ortme-ozgurlugu/ 


Bu aşamada karar vermiyoruz. Yalnızca haberdeki iddianın kolayca ulaşabileceğimiz bilgilerle çelişik göründüğünü saptadık. 


Bir de önceki bilgimizi hatırladık: 


https://www.dw.com/tr/yasaXC4“9Fa-raWC4W9Fmen-ukraynal WC4“B1-erkeklergidiyor/a-62540259 


Kadınların ve çocukların çıkışına izin veren Ukrayna hükümetinin kendisiydi. Bu aynı zamanda ailelerin parçalanmasını hükümetin engellemediği anlamına geliyor. Engellemesi gerektiğini öne sürmüyorum, yalnızca bu bilgiyi haberin yanına koyunca ortaya çıkan çelişkiye dikkat çekiyorum. Eğer Rusya, Ukraynalı sığınmacıları kabul etmeseydi ve bir milyon Ukraynalı Rus gümrüklerinden geri çevrilseydi aynı şirketler bu kez “Rusya sığınmacıları ölüme terk ediyor” haberleri yapmaz mıydı? 


Haberde kaynak verilmemesi çok önemli. Rusya'da çıkan bir yasadan söz ediliyor ama kaynak verilmiyor. Türkiye'de bir yasa ve yönetmelik çıksa gazetecilerin mevzuat.gov sitesinden veya Resmi Gazete sitesinden bağlantı vermeleri kolaydır. Bu haberde Rusya'nın yeni yasasını okuyabileceğimiz bir bağlantı olmalıydı. Rusça bilmiyorsak da çeviri sitelerinden biri kanalıyla okurduk. 


Bu öykünün bir propaganda ve dezenformasyon olma olasılığını güçlendiren noktalardan biri yetişkinler dururken BM kürsüsünde çocuğu konuşturmaktır. Çocukları BM ve meclis kürsülerinde konuşturmak tam bir saçmalıktır ve giderek düşen zeka düzeyine yönelik bir harekettir. Ben de robotumu konuşturayım mesela. Siz de eğittiğiniz papağanını konuşturup kamuoyu yaratın mesela... 


Öykünün inandırıcılığını zorlayan bir başka etmen on binlerce Rus ailenin birden bire evlat edinme gönüllüsü olmasıdır. Yıllardır yayınlanan nüfus istatistiklerinden Rus ailelerin çoğunun çocuk yapmak istemediğini veya tek çocukla yetindiğini biliyoruz. Bir anda fikir mi değiştirdiler? Çok büyük olasılıkla burada Putin hükümetiyle halkı bağdaştırmak, yani halkı da Putin'in suçlarına ortak gösterme hazırlığı var. “Diktatöre siz etkin destek verdiniz, hükümet tek başına yapmadı” demenin yolu yapılıyor olabilir. 


Şimdi habere eşlik eden görseli değerlendirelim. 


hile 


iy ie 


İlk izlenimler: 
Haberin konusuyla ilgisi yok. 
Görselde yer ve zaman bilgisi yok. Yeri ve zamanı tahmin edebileceğimiz bir içerik yok. 


Duygu sömürüsü yapmanın amaçlandığı belli. Çocuğun duruşu normal değil, başını önüne eğmesi söylenmiş. Ağlar gibi yapması söylenmiş ve çok büyük olasılıkla damlalıkla yanağına gözyaşı yapılmış. Elleri neden öyle tuhaf bir biçimde diye düşündüğümde herhalde diyorum çocuğa kağıdı tutmasını söylemiş, sanatçı yabancı dilde konuştuğu için çocuk anlamamış, sonra sanatçı uğraşmayı bırakıp kağıdı çocuğun göğsüne sıkıştırmış. Başka bir açıklama üretemiyorum. 


Kağıttaki Ukrayna bayrağı düzgün boyanmış ama özellikle salaş bir izlenim vermek için kusursuz olmamasına dikkat edilmiş. Ama yazının çok iyi ortalanmış olması bunun profesyonel bir çalışma olması olasılığını güçlendiriyor. Yazıyı çocuğun yazmadığı kesin. 


Yerleşimin biraz dışına çıkıp boş bir arazi bulmuşlar. Yıkık binaları da arka plan görüntüsü olarak kullanabilirlerdi ama sanatçı “yollara düşmüş mülteci” izlenimi vermeyi seçmiş olabilir. 
Sonuçta sanat yapıyor, haber muhabirliği değil. 


Resmi tineye.com'da aratınca bunun profesyonel bir çalışma olduğunu görüyoruz. Şurada bu resmin parayla satıldığını ve çocuğun eline türlü türlü afişler verildiğini 


görüyoruz: https://stock.adobe.com/491044686 


Fotoğrafçıyı öğrendik. Anastasiia Stiahailo adını arattığımızda bir muhabir olmadığını, yani basın veya haber ajansı fotoğrafçısı değil, bir “stock” fotoğrafçısı olduğunu öğreniyoruz. Yani her amaca uygun fotoğrafları çekip Alamy, Dreamstime, Adobe gibi sitelerde kataloglayan ve yayın haklarını perakende olarak satan fotoğrafçılardan biri. 


Ayrıca bu aramalarda buna benzer sayısız fotoğraf buluyoruz. Her önüne gelen bir çocuğun eline bir yazı tutuşturup mesaj vermeye çalışıyor görünüyor. Bu işin iyice ticari, pespaye bir duygu sömürüsü olduğu belli. 


Şu da arama sonuçları arasında: https://www.alamy.com/a-teddybear-hangs-from-a- branch-of-a-torn-tree-outside-an-apartment-building-destroyed-during-fighting-betweenukrainian-and-russian-forces-in-borodyanka-ukraine-tuesday-april-5-2022-ukrainian- 


president-volodymyr-zelenskyy-accused-russian-troops-of-gruesome-atrocities-in-ukraine- and-told-the-un-security-council-on-tuesday-that-those-responsible-should-immediately- 


nuremberg-after-world-war-iiap-photovadim-ghirda-image506356206.html 


Konusu aynı savaş olduğu için bunu da yorumlayayım. Bunun bir mizansen olduğunu düşünmemek için hiç bir nedenimiz yok. Sanatçımız filmlerde, fotoğraflarda, çizgi romanlarda en çok kullanılan tipte bir oyuncak ayıyı almış, kim bilir nerede bavulundan çıkarıp kazığa geçirmiş ve düğmeye basmış. Saygıdeğer basın şirketleri de hemen alıp kullanmışlar, bazı sitelerde var. Bu fotoğrafların parayla satıldığını ne kadar vurgulasam azdır. Hepsi de cebinde telefonla gezen siviller ve askerler neden böyle posterlik fotoğraflar yakalayamıyorlar acaba? 


Son olarak habere çıkar çatışması penceresinden bakacağız. Önce haberi yayınlayan şirketin künyesine bakarız. Karar'ın künyesinde dikkat çekici bir şey bulamıyoruz. Ancak haberin içinde geçen Konrad Adenauer Vakfı adı dikkatimizi çekiyor. Alman hükümetinin ve şirketlerinin çıkarlarını kovalayan bir vakıf olduğunu eğer Türkiye'deki etkinliklerinden biliyorsak, haberin bir propaganda operasyonu olduğuna inancımız artıyor. Alman hükümeti bu savaşta yazıyı yazdığım günde Ukrayna için 6 milyar avrodan fazla harcamış: 


https://web.archive.org/web/20240302080514/https://www.bundesregierung.de/breg- en/news/military-support-ukraine-2054992 


6 milyarı harcayanların bir kitap yazdırmak için bir kaç yüz bin avro daha harcamaları hiç bir 
şey değildir. 


İncelediğimiz bu haberin tarihteki savaşlarda yapılan yüzlerce benzerinden farkı yoktur. Çok sayıda delil bize bunun bir haber değil, propaganda programı olduğunu gösteriyor. Rus yöneticiler için “Nüremberg benzeri” bir savaş suçları mahkemesinin kurulması çağrısı açıkça yapılmaya başlandı bile. Gözümüzün önünde “Yahudi soykırımına” benzer bir senaryo yazılıyor. Eleştirel okumayı öğrenememiş, kime güveneceğini şaşırmış, medya hipnozu altındaki milyarlarca zombi, bütün bütün yutmuş olduğu yalanlara bir yenisini ekliyor tam bugünlerde. Patronlar komut veriyor, basın şirketleri senaryoya uygun haber üretiyor. Daha sonra bu haberler derlenerek senaryo gerçekmiş gibi yazılacak ve mahkemeler kurulacak. 
Darağaçlarında üç beş subay ve diktatör değil gerçeğin ta kendisi öldürülecek. 


Yazının başlığının neden böyle olduğunu merak ediyorsanız şu yazıyı da okuyun: https://elestireldusun.wordpress.com/2022/02/28/gazeteci-kilikli-nato-askerleri 


- Gazeteci Kılıklı NATO Askerleri 


“Habercilik” ile psikolojik savaş arasındaki ince çizgi... 
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Ukraine conflict: The women making Molotov cocktails to de 


clty 


The city of Dnipro is yet to be attacked by Russian forces, but citizens are preparing for the worst. 


The BBC's Sarah Rainsford spoke to a group of women who were making Molotov cocktails in the park. 


Filming: John Hughes; Producer: Tony Brown; Reporter: Sarah Rainsford 


I dayago | BBC News | Europe 


“Ukrayna çatışması: Kadınlar kentlerini savunmak için molotof kokteyli yapıyorlar” 


1) Önümüzdeki günlerde “Rusya sivillere ateş açtı” ve “kadınları öldürüyorlar, savaş suçu işliyorlar” başlıklarını yine aynı şirketin haberlerinde bekleyin. Hatta beklemeyin; Ukrayna devlet başkanı Zelenski daha şimdiden Rusya'nın sivilleri vurduğu iddiasıyla davacı oldu. 
“Sivilleri vuran Ruslar” haberlerini de aynı haber kaynaklarında herhangi bir yüz kızarması olmaksızın göreceğiz. 


2) İşgalci askerleri öldürmek için evde bomba yapan Irak'lı yurtseverleri anlatan kaç haber hatırlıyorsunuz? 
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“Chernihiv is under heavy shelling. Like ev 
Ukrainian city is at the moment. 
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Ukraine conflict: Refugee's tearful description of why she fle 


Zhanna Gavrilenko spoke to the BBC's Mark Lowen near the Ukrainian-Polish border. 
Camera: Producer: Francesco Tosto; Producer: Michael Steininger 


Y11hoursago | BBC News | Europe 


“Ukrayna çatışması: Mülteci kadın gözyaşları içinde neden kaçtığını anlatıyor.” Altyazı: “Çernikiv ağır bombalama altında. Şu anda bütün Ukrayna kentleri gibi.” 


Önümüzdeki günlerde ağlayan kadın ve çocuk görüntülerine doyacağız. Bu psikolojik savaştır. 
Bizim komutanlarımızın hepsi de psikolojik savaş dersi almıştır, bilirler. Ama ya röportaj verip Türk halkını aldanmaktan korumak gibi bir dertleri yok (çünkü bu aydınlanma NATO'nun 


çıkarlarına aykırı olur) ya da değerli Türk basını komutanlarımız istese bile onları konuşturmazlar. 


Ayrıca kadın yalan söylüyor, her Ukrayna kenti bombalanmıyor. Dahası, askeri yerler bombalanıyor, halk değil. 24 Şubat günü sabahın köründe Batılı haber ajanslarının “Ukrayna işgal edilDİ” başlığını atmasının ardından dört gün geçti, Ruslar daha Kiev'e bile giremediler. 
Bugünlerde “Putin atom bombası kullanır mı” gibi deli saçması başlıklar atıyorlar. Çatışma 


durulduğunda Rusya'nın yaptığı “sivil katliamların ve soykırımların” hesabını sorma tiyatrosu oynanırsa şaşırmayın. Almanya'ya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunu yapmışlardı. 


Bu arada orduların savaşırken sivil halkın seyretmesi gibi bir durumun asla olmadığını görüyorsunuz. NATO üyesi ülkelerin şirketleri de NATO için çalışıyorlar. Buna basın şirketleri de dahil, gördüğünüz gibi. Basın yazı dizisinde açıkladığım basın niteliklerinin uygulamasını gerçek zamanlı olarak görüyorsunuz. Hükümet/ordu iradesi ile sivil irade arasında ayrım olmadığı görülünce basın-yayında öznesiz cümleler veya “biz, onlar, insanlık, uygarlık” gibi belirsiz özneler gördüğümüzde neyin kast edildiği biraz daha berraklaşıyor. 
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İHH, Ukraynalı mültecilere yemek ikramında bulundu 


İHH, emperyalist Rusya'nın saldırılarından kaçarak Romanya sınırına gelen Ukraynalı mültecilere ve Türkiye vatandaşlarına yemek paketi ikramında bulundu. 
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İsakca sınır kapısında Ukraynalı mültecileri karşılayan İHH ekipleri, sandviç, meyve suyu, su ve bisküviden oluşan yemek paketi dağıttı. 


İHH ve Haksöz kimin emperyalist olduğunu tamamen karıştırmış durumda. Bunların “İslam” dediği şey her ne hikmetse hiç Amerika'nın çıkarlarına ters düşmüyor. 


Ne ironi; ana sayfada sol üstte “Batı, hayatımızın bütün kalelerine oturdu” başlıklı 28 Şubat tarihli haberi görüyoruz! 
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Ukrayna yabancı “gönüllü” asker birlikleri oluşturma çağrısında bulunmuş. Wikipedia sayfasını da dakikasında hazırlamışlar. Şimdi sözcüklere biraz dikkat edelim. IŞİD için ne dediler? 
“Dünyanın dört köşesinden toplanan Radikal İslamcı teröristler.” İçinde kim var, kim yok bilmiyoruz. “Terörist” nitelemesi bunları birörnek görmemizi sağlamak içindi. Yani içlerinde bazı ülkelerin eğitimci ve hatta yönetici subayları var mı diye kuşkulanmayalım istiyorlar. NATO şimdi Ukrayna'da benzer bir silahlı örgüt toplamaya çalışıyor. Ama adını “bölgesel güvenlik için uluslararası birlik” koyuyor. “Terörist” sözcüğünün yerini “gönüllü” sözcüğü alıyor. Bu birliklerin içinde NATO subayları olabilir. Bunu görünmez kılıp hepsini “gönüllüler” sepetine atmaya çalışıyorlar. Oysa teröristler de gönüllüdür. 
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Güncel Yazarlar Siyaset Dünya Avrupa Birgün Ege Birgün Pazar Tü 


Anasayfa DÜNYA 


28.02.2022 06:22 


Barış çığlığı tüm dünyadan yükseliyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Ukrayna'daki çatışmalar şiddetlenirken savaş karşıtı protestolar da sürüyor. Dünyar 


dört bir yanında sokağa çıkan savaş karşıtları “silahları bırakın” çağrısı yaptı. 


Benzer bir sürü haber yapıldı. Kendine “barışçı” veya “barışsever” diyenlerin hiçbiri eleştirel düşünebilme yetisine sahip değil, bu kesin. Bu şaşkınlar aslında NATO'nun saldırganlığını destekliyorlar. Yani savaş yanlısı bunlar, farkında değiller. 


Unutanlar için araya kısa bir bilgi paragrafı ekleyeyim. Komünist devrimin ve İkinci Dünya Savaşı'ndan ardından SSCB'nin Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte komünist bir blok oluşturmasının ardından ABD şefliğinde NATO kuruldu. Hangi kitaba ve ansiklopediye bakarsanız bakın NATO'nun varlık nedeni olarak komünist yayılma tehdidi gösterilir. Ve fakat aynı NATO 1990'larda komünizmin yıkılıp SSCB'nin dağılmasından sonra lağvedilmedi. Çok zeki ve sevgi dolu olan barışseverler dünyanın dört köşesinde gösteriler yapıp “NATO dağıtılsın” demediler. Saldırganın kalmadığı bir dünyada NATO saldırganlıktan başka ne işe yarar diye sormadılar. “İncirlik kapatılsın” diyen tek bir barışsever göremezsiniz. Çünkü onların kafası yalnızca silahlar ateşlendiğinde çalışıyor. Silahları ateşlenmek zorunda bırakan hazırlayıcı koşulları, yani haksızlıkları, kötülükleri görmüyorlar. Nitekim NATO, Rusya ve Çin'e yönelttiği saldırganlığını güçlendirmek için Ukrayna'yı da safına katmak istediğinde Rusya buna tahammül göstermedi. 


Şimdi, Rusya'yı silahını çekmeye zorlayan her davranış “barışçıl” mıdır? Rusya'nın silah bırakıp “barışı” sağlamasının sonucu NATO'nun bir parça daha güçlenip olası bir üçüncü dünya savaşında Rusya ve Çin'e karşı üstün gelmesidir. Ve bu savaşı zorlayan taraf NATO'dur. İkinci Dünya Savaşı'nı Almanya'nın başlattığını sanan barışseverler bu sorunu da Rusya'nın yarattığını sanıyorlar. Aslında bu göstericileri toplayıp yakın tarih sınavına sokmak gerek. 
Hiçbirinin geçemeyeceğine emin olabilirsiniz. 


Aynı barışseverler Rus halkına kuşkusuz sıkıntı verecek olan ekonomik yaptırımlar hakkında çıt çıkarmıyorlar, dikkat edin. Ukrayna'ya resmen asker göndererek çatışmayı büyütmek isteyen Danimarka ve İngiltere gibi ülkeleri de kesinlikle kınamıyorlar. Rusya'yı kınama yüzeyselliğini aşan herhangi bir çözüm de önermiyorlar. Bilme sorumluluğu duymaksızın fikir sahibi olmak ve hatta talepte bulunmak ancak cahillere özgü bir davranış olsa gerek. “Niye kavga ettiğinizle ilgilenmiyorum ama ayrılmanızı istiyorum.” Bundan daha budalaca ve daha tehlikeli bir söylem olamaz herhalde. 


Bu budalalık her yana sinmiş durumda. Ukrayna'yı tutanlar dayak yiyen kadınları da tutuyorlar. 
Diyorlar ki, “aranızdaki anlaşmazlıkla ilgilenmiyoruz ama zorbalık yanlıştır”. Veya: “Kadın ne suç işlerse işlesin ona el kalkmamalı.” Hiç bir çözüm üretmiyorlar, hatta aileyi darmadağın eden bütün hükümet politikalarını destekliyorlar, yani savaşı hazırlayan koşulları görmezden 
geliyorlar, kocanın tahammülü kalmadığında ise barışsever kesiliyorlar. Bugün bir sürü kişi 28 
Şubat 1997'deki darbeyi kınadı. Kınayanların arasında AKP'li olmayan demokrasiseverler de var, 2010'dan beri seçim hilesini alışkanlık haline getirmiş olan AKP'liler de. Silahlı darbeyi kınamak için çocuk zekası yetiyor. Üniformalı, silahlı amcaları gör, kına... Ama seçim hilesini anlamak için zihinsel yetkinlik, bilgi edinme çabası ve bağımsız düşünebilme yürekliliği gerekiyor. Demokrat olmak, barışsever olmak, sevgi ve merhamet bayrağı çekmek kolay. 
Ama adaleti bilmek ancak eleştirel düşünürlere özgüdür. Şu hayvancağızın durumuna düşmememiz gerektiğini anımsatıyorum: 


youtube.com/watch?v-oTdc2310Lis 


Tutarlılık Sınaması 


Covid-19 vesilesiyle insanların bildirdikleri önceliklerle gerçek öncelikleri arasındaki farkların nasıl açığa çıktığına örnekler vermiştim. Sözgelimi o güne dek “benim bedenim benim kararım” sloganı atanların zorunlu aşı söz konusu olunca bedenlerinden vazgeçiverdiklerini gördük. 
“Özgürlük” bayrağını ateşe verip “bilim” bayrağını sallamaya başladılar. Sözgelimi doktorlar hekimlik meslek etik ilkelerini pek de umursamıyorlarmış, her şey hükümetin ve DSÖ'nün hatırı içinmiş, onu öğrendik. Sözgelimi “sıfır atık” politikasının sırf göstermelik olduğunu öğrendik. 
Sokaklar, tarlalar, ormanlar ve denizler rüzgarda uçuşan kullan-at maskeler ve eldivenlerle doldu. Güven denen şeyin önemini ve öyle göstermelik sloganlarla, taahhütlerle kazanılamayacağını hatırladık. Mantıkta ve eleştirel düşünme çabasında tutarlılığın ne denli önemli ve sahtesi üretilemeyen bir gösterge olduğunu hatırladık. Şimdi aynı tutarlılık sınamasını yapıyoruz. 


Biliyorsunuz pek çok Batı ülkesi insan kaynaklı olduğunu ileri sürdükleri küresel ısınmayı durdurmak için yenilenebilir enerjiye geçme programları hazırlayıp uygulamaya koymuşlardı. 
Sözgelimi Almanya uzun süre önce nükleer santral projelerini durdurmuştu ve kömür santrallerini kısıp kapatma programı yürütüyordu |(1J. Ama Rusya'ya yaptırım uygulayabilme ve böylece NATO saldırganlığını destekleyebilme uğruna bu plandan vazgeçiverdi (21. Demek ki Almanya'nın önceliği küresel ısınmayı durdurmak değil NATO yayılmacılığıymış. 


(11 https://en.wikipedia.org/wiki/Coal phase-out#Germany 


(21 https://www.reuters.com/business/energy/germany-step-up-plans-cut-dependence- russia-gas-2022-02-27/ 


- Basında Ukrayna Dezenformasyonu 


Alıntı: https://elestireldusun.wordpress.com/2022/02/26/basinda- ukrayna-dezenformasyonu/ 


Rusya, Ukrayna'nın ABD ve NATO yanlısı hükümetini devirmek için 24 Şubat'ta askeri saldırı başlattı. Birkaç video haberini inceleyeceğiz. Böyle bir yazı yazmak istemiyordum ama her savaşta olduğu gibi dezenformasyonun büyüklüğünü görünce yazmak zorunda hissettim. 


Her haberin altında görsel-metin uyumsuzluğu dediğim şey sıkça başvurdukları bir aldatma yöntemidir. Özellikle Ortadoğu'nun çatışma bölgelerinden gelen haberlerde bunu sık görürüz. 


Bu uyumsuzluk şudur: Videonun üzerine okunan sesi kıstığınızda veya metni okumadan yalnızca videoyu izlediğinizde veya fotoğraflara baktığınızda, haberin ne olduğuyla ilgili ya hiç bir kestirimde bulunamazsınız ya da yanlış bir kestirimde bulunursunuz. Haberi okuduğunuzda veya videonun üzerine okunanı dinlediğinizde veya videonun altyazısını okuduğunuzda bambaşka bir içerikle karşılaşırsınız. Görseller Hanya'ya, metin Konya'da gider. 


Sözcüklerin ne olduğunu biliyorsunuz. Yan tarafta sözcükler etiketine tıklarsanız stratejik sözcük kullanımının okuru ikna etme, aldatma ve yönlendirmenin etkili bir aracı olduğunu gösteren örnek incelemeleri okuyabilirsiniz. 


— GYoulube 


.—— 


Yl SÜRE 


Di 


e 2 


#Live #Reuters #News 
LIVE: View of Maidan sguare in Kyiv, Ukraine, after Russian invasion 
26,289 watching now * Started streaming 16 hours ago gg 3OK Çİ DISLIKE 


5  Reuters© 
NSUTENS 1.46M subsoribers 


Russian forces invaded Ukraine in the biggest attack by one state against another in Europe since WWLI, 


“CANLI: Kiev Maidan Meydanı, Rus işgali sonrası” Görsel-metin uyumsuzluğu: Bu kamerayı kimi haber kaynağı beş saat, kimi sekiz saat, kimi on bir saat canlı gösterdi. Hiç bir vukuat olmadı. Bir de başlığa bakın. Sanki işgal edildi, bitti, sonrasını görüyoruz! Alttaki yazı: “Rus güçleri İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne bir devletin ötekine en büyük saldırısında Ukrayna'yı işgal etti.” Yalan: İşgal etmedi. Edecekse bile daha etmedi. Dikkat edin bu Reuters, yani Türk haber aktarıcıları dahil bütün NATO ülkelerine haber sağlayan üç şirketli haber kartelinin bir parçası. 


> SHAİ 


— GYoulube 
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#BBCNews 
Russian tanks filmed entering Ukraine's capital Kyiv - BBC News 
2,143,429 views * Feb 25, 2022 (a 27K ÇPDISLIKE > SH 


BBC News © 
11.6M subseribers 


The Russian forces who have reportediy entered the Ukrainian capital are seemingiy centred around the northem district of Obolon. 


“Rus tankları Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girerken görüntülendiler.” Görsel-metin uyumsuzluğu: Görüntüdeki iki zırhlının üzerindeki armaları okuyamıyoruz. Kavşağa giren sürücülerin davranışı nedeniyle (zırhlıdan çekinmeden sürmeye devam ediyorlar) bunların Ukrayna zırhlıları olması yüksek olasılık. Hiç düşman zırhlısı karşılarında duruyor gibi davranmıyorlar. Ukrayna zırhlısı beri yandaki caddeyi trafiğe kapatıyor olabilir. Haberin doğruluğu belirsiz. 


Russia officially invades in Ukraine, bombs reportediy k 


JGUK views * 1 day 290 


X 26s Rashi Vats shares preliminary details on the tensions escalating further t 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4'İ NATO: RUSSİA HAS INVADED UKRANE vu a 


Videonun başlığı: “Rusya Ukrayna'yı resmen işgal ediyor.” Görsel-metin uyumsuzluğu: Videoda işgal görünmüyor. Video, haberi destekleyen bir içeriğe sahip değil. Videodaki ve önizleme resmindeki altyazı: “NATO: Rusya Ukrayna'yı işgal etti.” Geçmiş zamanla; “işgal etTİ”. 


— KYİVİUNDER ATTACK Kyiv Attacks Intensify as Russian Forces Close In on Ukre 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ş İ Explosions and gunfire rocked Kyiv as Russlan troops intensified attacks on Ukraine's 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WSJ Russia-Ukrâine 
Videonun önizleme resmi sahte. Ağlayan kadının kim bilir nereden alınan fotoğrafı ilgisiz bir yerden kesilip 24 Şubat Kiev'ini gösteren video karesinin önüne yapıştırılmış. Videoda kadın yok. “Normal” 


okur (donanımsız okur) bu önizleme resmini görüp videoyu izledikten sonra nasıl bir oyuna getirildiği ve neden böyle bir oyun oynandığı üzerinde kafa yormaz, hatta farkına bile varmaz. 


1:48 


Bundan sonraki örneklerde dezenformasyonu görebilmek için videoları izlemeniz gerekiyor. 


Ukrayna'da yaşayan Türk öğrenci: Bomba sesiyle uyandık, sığınacağımız bir yer yok! 


youtube.com/watch?vzpi-fplgWgbi 


Görsel-metin uyumsuzluğu: Videoda jetlerin ve bombaların sesleri duyulmuyor. 


Ukrayna'daki gazeteci: Ölümün gölgesinden herkese merhabalar, belki bu sizlerle son yayınım olacak 


youtube.com/watch?v-ocosKd11v6Y 


Görsel-metin uyumsuzluğu: Tam olarak nerede olduğunu söylemiyor. Hatta “ben Kiev'deyim” bile demiyor. 


Sözcükler: “Bildiğimiz 1941-45”i anarak o savaşın dehşetini ve üzüntüsünü duygusal silah olarak kullanıyor. Oysa o savaştaki hava bombardımanıyla son 24 saatte yolunu şaşırıp Kiev'e düşen bir iki füzeyi karşılaştırmaya “abes” sözcüğü bile yetmez. 


Sözcükler: “Belki son yayınımız olur” derken duygularımıza abanıyor. 


Sözcükler: “Şerefiyle ölmek...” Konunun şerefle, hele de sivillerin şerefiyle hiç ilgisi yok. 
2013'te Ukrayna halkının önemli bir bölümü NATO karşıtı seçilmiş hükümeti devirmek için Kiev'de gösteri yaptı (EuroMaidan). İçlerinde silahlı gruplar (büyük olasılıkla AB ve ABD silahlandırdı) vardı ve devlet başkanını kaçmaya zorladılar. Yani darbe yaptılar veya yapılmasına alet oldular. Şimdiki hükümet NATO üyesi olmak istiyor ve Rusya bunu engellemeye çalışıyor, olay bu. 


O kadar çok duygusallık içeriyor ve gerek metin gerekse görüntü o kadar boş bu bir haber videosu bile sayılmaz. 


Küçük kız “Ölmek istemiyorum” diyerek ağladı! 


youtube.com/watch?v-M sSaGADW-U 


Görsel-metin uyumsuzluğu: “Ukrayna yanıyor”: Daha tek bir bomba düşmemişken bu başlık atılıyor. Yalancı çoban öyküsünü anımsayın. Gerçek bir savaşı ve yangını acaba nasıl anlatacaklar? Videoda yanan hiçbir şey görmüyoruz. Jenerik yapmışlar... Ama o toz duman görüntüsü Ukrayna değil. 


Görsel-metin uyumsuzluğu: Konuşan çocuğu penceresi kırılmış ve toz içindeki ev içinde görmüyoruz. İkisi farklı yerlerde çekilmiş ve montaj yapılmış. Çocuk videosunun ne zaman çekildiğiyle ilgili hiçbir ipucu yok. 


Soru: Şimdi NATO'nun uzun menzilli füzeleri, nükleer başlıkları Ukrayna'ya, Moskova'nın burnunun dibine yerleştirilmeye başlansa ve bir Rus çocuğuna “ölmek istemiyorum” dedirtsek bu kadar etkili olur mu? Düşünelim... Akşama kadar durmaksızın dırdır eden, evin mahremini açığa vurmakla ve daha bir çok şeyle kocasını tehdit eden bir kadını ayıplamayan ama o adam karısına vurduğunda kıyameti koparan bir toplum olduk. İnsanlar çatışmanın kendisini kınamayı bir marifet sanırken çatışmayı hazırlayan haksızlıkları ve sorumsuzlukları yok sayıyorlar. Fotoğrafı ve videosu çekilebilen, yani kertenkele beyni düzeyinde algılanabilen görüntülere tepki verip soyut haksızlıkları görememek çok düşük bir zihinsel düzeydir. 
Yetişkinlerin çoğunun bu düzeye inmiş olmaları üzücüdür. Bu haberler ancak o kişiler üzerinde etkilidir. 


Canlı yayında jet sesleri! Ukrayna'da mahsur kalan Türk gençleri yaşadıklarını anlattı youtube.com/watch?vzxiCswvoy4G4 
Görsel-metin uyumsuzluğu: Jet sesi duymadık. 


Sözcükler: Daha “mahsur kalma” gibi bir durum yok. Okulu bırakmamak için gitmemeyi kendileri seçmişler. Rusya, okulu kapanmak zorunda bırakacak bir şey yapmış değil. Elektrik var, su var, internet var, market açık. Mahsurluk durumu yok. Panik yaratma ve duyguları kabartma amaçlı haberciliğin ne tehlikeli bir şey olduğunu insanlar keşke anlasalardı. İki yıldır anlamayan yine anlamayacak... 


Kiev'de halka silah dağıtımına başlandı youtube.com/watch?vziszXFREotyU 


Sözcükler: Öznesiz cümleler: Silahı kim dağıtıyor? Belli ki Rus askerlerinin sivillere ateş edip cani görünmesini isteyen ve bu sonucu kendi yurttaşı sivillerin canı pahasına satın almak isteyen biri. Eğer haber doğruysa (doğru olduğuna inanmak için bir neden yok) önümüzdeki günlerde “sivillere ateş açıldı, Rusya katliam yapıyor” haberleri duyarsak olası nedenini biliyoruz. 


Görsel-metin uyumsuzluğu: Videonun çekildiği yer ve zaman bilgisi yok. Videoda silahın kime dağıtıldığı da belli değil. Donbass bölgesinde isyancı sivillerin silahlı olarak örgütlenmeleri daha taze haber. Görüntü oradan ve günler, haftalar, aylar öncesinden olabilir. 


Ukrayna'daki Türk öğrenci Zafercan Zülka son durumu aktardı youtube.com/watch?v-8XtgSn2GOyE 


Sözcükler: “Duygularını öğreniyoruz, paniklerini öğreniyoruz.” Yeterince profesyonel olmadığı için ağzından kaçırdı, yani istemeden dürüst oldu. Duygu ve panik öğrenilmez, yalnızca görülür. 
Demek ki kanalın niyeti haber yapmak değilmiş. Öğrenci birkaç bilgi vermese bu bir haber olmayacaktı. 


Aşağıdaki iki örnekte algı yönetimini “psikolojik savaş” düzeyine çıkaran ince dokunuşlar var. 


— GYoulube 


iğ 


ĞES NN UNİVERSİTY OF NEW ORLEANS STUDENT FOUND DEAD AFTER (AST 
> >» © 118/201 


— BREAKING NEWS 


Reporter live in Ukraine stops to put on flak jacket after sirens go off in Kyiv | NewsNation Prime 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NewsNation Now 

226K subsoribers 
Videonun başlığı: “Ukrayna'dan canlı bildiren muhabir Kiev'de sirenler çalarken şarapnel yeleği giyiyor.” Adamın bulunduğu yer bir otel. Rusya'nın sivilleri bombalamayacağı biliniyor (her ne kadar söylenmese de). Şarapnel yeleği yerde işe yarar. Yakına bir bomba düşerse fırlayan parçalardan sizi korur. Apartmanın tepesinde bir işe yaramaz. Ayrıca şarapnel yeleği giymiş birinin kafasında ordu kaskı bulunur. Muhabirde kask yok. Yani izleyiciyi korkutup kaygılandırmak, heyecanlandırmak amaçlanıyor. İrdelemeye devam edersek: Siren sesinin canlı olduğuna emin olamayız. Tam bağlantı yapıldığı sırada sirenin başlaması fazla iyi bir rastlantı. Sesin montaj olduğunu söyleyecek bir kanıtımız yok ama bu fazla “uygun” bir rastlantı. Sesin gerçekliğinden neden kuşkulanmamız gerektiğini birazdan açıklayacağım. 


© Youlube 
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#AlJazeeraEnglish #BreakingNews #UkraineCrisis 
Russian missiles strike Kiev: Residential areas hit overnight 
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Benzer bir psikolojik manevra. Başka bir muhabir. Bu kez muhabirin hem yeleği hem kaskı var. Ama çatışma bölgesinden çok uzak. Arkadan geçen zırhlılar dikkatsiz izleyiciyinin zihninde “savaş” düğmesine basıyor. Muhabirimiz bizi bilgilendirmek uğruna canını yok sayıyor! Dualarımız onunla! 


Aşağıdakiler de hediye. Böyle anlarda belleğimizi tazelemek özel bir aydınlanma yaşatabilir. 


iz 
— 


Videoyu şuradan izleyebilirsiniz: https://www.dailymotion.com/video/xpc93h Veya “CNN, Gulf War/Körfez Savaşı, fake/sahte” anahtar sözcüklerini aratarak herhangi bir video sitesinde bulabilirsiniz. Bu gerçek bir bağlantıymış gibi CNN”de yayınlandı. Gazeteci aslında stüdyoda, söylediği gibi Arabistan'da değil. Sahte siren sesi, sahte patlama sesi duyuyoruz. Korkup eğiliyorlar falan. Kaskın amacını biliyorsunuz... 


Bu da “Körfez Savaşı” adı verilen işgal saldırısından. Nayirah diye aratırsanız öyküyü bulabilirsiniz. Irak Kuveyt'i işgal ettiğinde ABD ve NATO, Batı kamuoyunu Kuveyt'i kurtarmak amacıyla Irak'ı işgal ettiklerine ikna edebilmek için yüzlerce tiyatro düzenlediler. En çarpıcısı bu idi. Bu Kuveytli kızı ABD meclisinde konuşturdular. “Iraklı askerlerin bebekleri kuvözlerden alıp öldürdüğü” cümlesi ünlüdür. Iraklı askerler bunu yapmadılar ama NATO askerleri Iraklı binlerce ÇOCUĞU öldürdüler veya sakat bıraktılar. İfadeyi şuradan 


dinleyebilirsiniz: youtube.com/watch?v-V6f2m4n1NVo 


Çok inandırıcı sahte gözyaşları döküp şakır şakır İngilizce konuşan kızın Kuveyt Washington elçisinin kızı olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkması şöyle; o kadar aleni oldu ve o kadar kötü hazırlanmışlar ki basın bunu inkar edemedi. Eğer inkar edebilecek bir şeylere tutunabilselerdi, örtbas edip toparlamaya güçleri yetseydi bu kızın konsolosun kızı olduğu bilgisi bugün “komplo kuramı” olarak anılıyor olacaktı. 


Şimdi otuz yıl öncesinden bu iki örneği neden verdim? Basın bu suçlarla hesaplaşmadı, o yüzden. Bu yalanları yayan meslektaşları üzerinde “mesleği bırakın da onuru kurtulsun” diye bir baskı kurmadılar. Yani tövbe etmediler. Tövbe edenler zaten ilk bir kaç yılda mesleği bırakıyorlar. Böylece en omurgasız, en rezil olanlar meslekte yükseliyor. Sistem böyle işliyor. 
Evet, kimse bu adamlara “NATO yanlısı haber yapın” diye sopa göstermiyor. Para-şirkethükümet döngüsü içinde buna gerek kalmıyor. “Özgürce” yanlı olabiliyor, özsansür uygulayabiliyor ve yalan söyleyebiliyorlar. 


Bir hediye daha: Wag The Dog filmini izleyin. 


Aldatılmak ayıp değildir. Zaten uyanık olmayı aldatılarak öğreniriz. Ama aynı şekilde yeniden, yeniden, yeniden aldatılmak ayıptır! Bu yüzden eleştirel basın okurları olmak ve sunulan her ayrıntıyı dikkatle irdelemek zorundayız. 


*#** 


Gazeteci; simit sat, onurunla yaşa! 


Savaş gibi, afet gibi, göç akınları gibi, sahte bayrak operasyonları gibi öyle anlar geliyor ki yalanların arasında gerçeği bulmak gerçekten samanlıkta iğne aramaya benziyor. Kendilerine basın mensubu dedirten bu insanların toplum ahlakında yaptıkları aşınma ve yıpranma tartışılmamış, hesap edilmemiştir. 


Bunlar ağır ve derin konular gibi görünüyorsa en azından bu savaş vesilesiyle basının asla ve asla “tarafsız” olmadığını, olamayacağını, tarafsız olmaya çalışmasının çıkarına olmadığını anlamaya çalışın. Basın-2 yazımda bunun gerekçelerine değinmiştim. Şu anda karşınızda gördüğünüz de uygulamasıdır. NATO temsilcisi NATO'nun çıkarını korusunlar diye bu gazetecilere rüşvet vermedi. Bu gazetecilere hiç kimse “ABD yanlısı olun” diye baskı yapmadı. 
Hükümetten birileri arayıp “Ukrayna'daki yurttaşları zamanında uyarmadığımız için bizi eleştirmeyin haa” demedi. 


Bu yanlılıklar kurulu sistemin içinde, güç piramidinin her basamağında kendiliğinden gerçekleşiyor. Bu yanlılığa sahip olmayanlar ilk günlerde ayıklanıyorlar veya kendileri bu işi onurlarıyla yapamayacaklarını anlıyor ve çok geçmeden meslek değiştiriyorlar. 


Bu dezenformasyon yöntemlerini öğrenmek için bir seminere falan gitmiyorlar. “Halka yalan söyleyeceksiniz” gibi doğrudan bir yönerge verilmiyor. Videoya sahte önizleme resmi koymak, videoda bulunmayan şeyi arkadan okumak, videoda görünmeyen şeyi “video haber” yapmak gibi yalan söyleme tekniklerini mesleğin doğal bir parçası olarak, işlerin olağan seyriymiş gibi öğreniyorlar. 


Öyleyse eleştirel medya okuruna düşen şey bu olguların bilincine varmak ve buna karşılık gelecek şekilde kendisini eğitmektir. Gazeteci sessiz sakin caddelerin görüntüsünün üstüne “bombalar düşüyor” derken okur tam olarak neye baktığını, karşısında gördüğü şeyin ne olduğunu bilmelidir. 


“Şu anda görsel içeren bir habere bakıyorum. Basının bu konudaki yanıltma taktikleri şunlar, şunlardır. Bunlardan şunları, şunları uyguluyorlar. 


Üçüncü kişi olarak basınla okur arasındaki bu etkileşime baktığımda, bu haberi izleyen korumasız (hazırlıksız) kişinin bundan şunu, şunu anlayabileceğini ve şu yönde yanılacağını kestiriyorum. 


Önümüzdeki günlerde bu haberler yalanlanınca veya yanlış olduğu ortaya çıkınca şöyle toparlamaya çalışacaklarını kestiriyorum. 


Benzer bir durum şu zamanda/yerde olsa aynı basının şöyle davranacağını kestiriyorum.” 


Okurun aklından geçenler bunlar olmalıdır. Bu, zamanla kazanılacak bir alışkanlık ve bu çıkarımları sürekli olarak gözden geçirmek ve yanıldığı noktayı bilmek ve düzeltmek gerekiyor. 


GARBABE FOR VOUK 
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Dünyayı Kim Yönetiyor, Kültürel Marksizmi ve Bunca Şeyi Kim 
Pompalıyor? 


Dünyayı kimin yönettiği ve kültürel Marksizm dahil olmak üzere bunca şeyi kimin veya kimlerin pompaladığı sorusu yani büyük yapının, aklın kim veya kimler olduğu sorusu kolayca cevap verilebilecek bir soru değildir, lakin bazı örüntüler görmek kesinlikle mümkündür. Şunu söylemeliyim ki bu var olan üst yapıyı, aklı kesinlikle küçümsemeyin. O kadar büyükler ki Birleşmiş Milletler(BM) ve kolları, diğer yan kuruluşları başta olmak üzere, WEF, ABD Federal Hükümeti dahil her yere sızmış ve kontrol altına almış bulunmaktalar. 


- Yahudi Teorisi 


Yahudi teorisi veya Globalist Yahudiler Teorisi, üst yapının, aklın aslında globalist Yahudiler tarafından kontrol edilmekte olduğunu ve bu seçkin Yahudilerin, Yahudi grubunun her şeyde kontrol sahibi olduğunu öne süren bir teoridir. Gerçekliği en doğru olabilecek teorilerden biridir ve gerçekliği hakkında neredeyse şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıt bulunmaktadır. 


- Neden Yahudiler? 


Akla ilk gelebilecek sorulardan bir tanesi de bu dünyayı yöneten zümrenin neden başka bir grup değilde Yahudiler olduğu sorusudur. Bu soru gerçekten önemli bir sorudur. Soruya verilebilecek çok fazla çeşitli yanıt vardır lakin en büyük ve en önemli yanıt şudur ki, Yahudiler kendilerinin seçkin bir grup olduklarını düşünmektedirler. 
Yahudilere göre Yahudiler tanrı tarafından seçilmiş özel bir gruptur, etniktir ve diğer tüm etnikler, gruplar onlara hizmet için yaratılmıştır. Bu açıdan bakıldığında neden Yahudilerin güç sahibi olabildiklerini ve neden güç sahibi olduklarında da kendilerinden olmayanlara kötü davrandıklarının sorusunun cevabı verilmiş olur. Akla gelebilecek neredeyse her türlü kötülükte Yahudilerin bir parmağı vardır ki zaten 

bunu ileriki bölümlerde de göreceksiniz. 


Globalist Jews 
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Derin devlet: Yahudiler 
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“To learn who rules over you, simpiy find out who you are | 

———. 
not allowed —> to criticize.” // # 

- Voltaire 


- Kanıtlar 
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MEXICAN PRESİDENT 60ES FULL 
ANTI-SEMİTE: “THE U.S. 1S 
GONTROLLED BY A JEWİSA 
MAHA' 


Haberde, Meksika başkanı ABD'nin Yahudi mafyası tarafından kontrol edildiğini söylediği için anti-semitist olarak damgalanıyor.(özellikle ABD'de Yahudi yapılanması çok büyüktür ve geniştir. ABD'de sünnetin yaygın olmasının en büyük sebebi budur. Çünkü sağlık kuruluşları, Yahudi yapılanmasının kontrolü altındadır ve bu yüzden halka sünnetin sağlıklı olduğu gibi yalanlar söylemektedir, ABD'de sünnetin yaygın olmasının sebebi budur. Bu yalanlar bizim ülkemizde de zaten bolca söylenmektedir ve zaten bizim ülkemizde yıllar öncesinden çoktan ele geçirilmiştir. Neden Türkiye'nin İsrail'e bu kadar yardım yaptığını veya neden LGBT, feminist örgütlerinin örgütlenmesine ve kurulmasına izin verdiğini hiç düşündünüz mü?) 


enne 


“Many people are not aware of the fact that African slavery was not 
“Dutch”, that the Opium Wars were not “English”, that Communism was not “Russian”, and even the Mafıa is 


not "Italian" — All were Jewish.” 


- Cinsiyet İdeolojisi(Gender İdeology) ve Yahudiler Arasındaki Bağlantı Alıntı: https://www.meselelgbt.com 


Cinsiyet ideolojisi( gender ideology) ile Yahudiler arasındaki bağlantı gerçekten çok şok edicidir. Özellikle Talmud kitabında Kuran'ın tam zıttı bir şekilde, 6 cinsiyet olduğundan bahsedilir ve ilk olarak cinsiyet değiştirme kuruluşlarını kuranlar yine Yahudilerdir. Hatta translığın kurucusu bir yahudidir. 


Siyon kelimesi, Yahudilerin kutsal kitabında Kudüs şehrini ifade etmekte olup bugünkü anlamı Filistin topraklarının tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu kelimeden 

türetilen “Siyonizm” kelimesi ise ilk defa 19. Yüzyılın son çeyreğinde Rus Yahudisi Nathan Birnbaum (1864-1937) tarafından bir siyasal terim olarak kullanılmıştır. Birnbaum Siyonizm'i, Musevileri Filistin'e yerleştirme amacı güden ve üyelerinin Yahudilerden oluştuğu bir siyasal parti olarak tanımlamıştır. 


Bugün tüm dünya düzeninde etkili olan esas hareket ise Siyasal Siyonizm hareketidir. Ana hedefini *Sürgündeki Yahudileri Filistin'e yerleştirme ve bağımsız bir büyük Yahudi devleti kurma” olarak belirleyen siyasal siyonizm Batılı politikacıların desteğiyle güç kazanmıştır. Bu hareketin tüm taraftarları Yahudi olup olmamaları fark etmeksizin "Siyonist" olarak adlandırılmıştır. 


Üstün Irk ve Öjeni Kavramları 


Yahudi akaidine göre insanlık, Yahudiler ve Yahudi olmayanlar (Goyim) olarak iki sınıfa ayrılır. 
Yahudi olmayanları tanımlamak için kullanılan “Goyim” kelimesi bir çeşit hizmet hayvanını ifade eder. Yahudi topluluğu için dünyanın geri kalanı, yani Goyimler onlara hizmet için yaratılan varlıklardır. İnanç sistemlerinde yer alan bu görüş Yahudilikteki “üstün ırk” inancına işaret etmekte olup siyasal mekanizmada da yerini almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Hahambaşı Ovadia Yosef'in Goyimler hakkında yaptığı açıklama bu zihniyete örnek gösterilebilir. Yosef, yayınladığı bir fetvada Goyimlerin sadece İsrail halkına hizmet etmek için doğduğunu ve bu olmadan dünyada yerleri olmadığını ifade etmiştir. Konuşmanın devamında Goyimleri birer eşeğe benzeten Yosef, "Onlar çalışacak, onlar saban sürecek, onlar biçecek. Biz de bir efendi gibi oturup 

yiyeceğiz.” ifadelerini kullanmıştır (11. Yosef'in aynı zamanda İsrail'de radikal Shas partisinin kurucusu ve ruhani lideri olduğu bilinmektedir. Shas partisi ise kurulduğu günden bu yana iktidarların koalisyon ortağı olarak İsrail hükümetinde yer almıştır. 


Hem dini hem siyasi siyonizmde yer edinen Goyim kavramı ve üstün ırk söylemi, Batı'da ortaya çıkan öjenik teori ile ortak noktalara sahiptir. Öjenik teori, toplumda zayıf, yaşlı ve engellilerin aşağı ırk olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini, yerlerine güçlü ve sağlıklı yeni bir ırkın getirilmesi gerektiğini savunan etik dışı bir teoridir. Öjenistler değersiz olduğuna karar verilen insanları veya toplumları temizlemeyi, üstün olduğuna karar verilenlerin ise üremesini teşvik ederek insan nüfusunu ıslah etmeyi amaçlamışlardır. 


fiee tcâgft Tu mi 


Ein €cökcankee Koflet bis şuc Erreldyung des 
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Nazi Propaganda AfİŞİ: "Yükü 
Paylaşıyorsunuz! Kalıtsal Olarak 
Hasta Bir Kişi Altmış Yaşına Kadar 
Ortalama 50.000 Reichsmark'a 
Mal Olur." 
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Genetik hastalığı olan kişilerin doğumunun önlenmesi gerektiğine dair Nazi propagandası 


Bu noktada ilk kez 1883 yılında Francis Galton tarafından ortaya atılan öjenik teorinin, Nazi iktidarında ırksal hijyen teorisi olarak ele alındığını ve üstün ırk oluşturma sürecinde sözde bilimsel çalışmalara dayanak olduğunu belirtmek gerekir. Nazi iktidarı, insanları birer nüfus (beden) olarak tanımlayan ve bu nüfusun kontrolü üzerinden iktidarın yeniden üretilmesini savunan biyopolitika teorisi kapsamında hareket etmiştir. Öjenizme ve ırkçı politikalara kapı aralayan biyopolitika, binlerce Almanın hasta, yaşlı veya engelli olduğu için öldürülmesine 

ve Yahudi soykırımına neden olmuştur. Tarihsel süreç incelendiğinde öjenik teorinin ırkçı ve ayrımcı politikalarda kullanılarak, totaliter rejimlerde iktidarın kurulması ve korunmasında etkin rol oynadığı gözlemlenmiştir. İlginçtir ki teorinin asıl sahibi (yahudiler), teorinin üstlenicisi (Naziler) tarafından kendi silahıyla yok edilmiştir. 


Yine ilginçtir ki Yahudi soykırımında büyük paya sahip olan öjenik teori temelli biyopolitika, Yahudi inancındaki Goyim kavramına da bir başka açıdan hizmet etmekte ve Siyonist politikalara yön vererek, insan ırkının ıslahı noktasında Batı ile ortak zemin kurulmasına neden olmaktadır. 
Kurban ve zalim arasındaki bu ironik benzeşme tarihin en çarpık durumlarından biri olarak karşımızda durmaktadır. 


Yazar Alev Alatlı, Yörünge Dergisi'ne verdiği bir röportajda bu meseleye değinerek yeni dünya düzeninde Goyimlerin, ABD ve İsrail devletinin başını çektiği finans düzenine “hizmet için doğan toplumlar” olarak görüldüğüne işaret etmektedir (21. Asıl amacın ise bu ittifaka hizmet etmeyen Goyimlerin yeryüzünden temizlenmesi olduğuna vurgu yapılmaktadır. Seçkin zümrenin finansal istikrarı sağlamak amacıyla ittifak kurması meselenin yalnızca dini ve siyasi görüşlere değil aynı zamanda büyük bir ekonomik çıkara dayandığını göstermektedir. 


LGBT Hareketine Siyonizm Desteği 


Yahudi kültüründe çok çocuk sahibi olmak bir zenginlik olarak değerlendirilirken, dünya nüfusunun kalanı için tam tersi bir strateji benimsenmektedir. Bu stratejiye göre dünya nüfusunun “seçkin zümre” nüfusunu aşması, bu topluluklar üzerinde kontrolün zorlaşmasına ve istenilen faydanın elde edilememesine neden olmaktadır. Dünya nüfusunu azaltma amacıyla uygulanan 


yöntemler arasında nüfus planlama hareketi oluşturma, doğum kontrol hapları üretimi, kürtajın yaygınlaştırılması, aile planlama merkezlerinin kurulması gibi projeler bulunmaktadır. 

Ayrıca, LGBT ideolojisini destekleyerek sapkın cinsel görüşleri yeni nesillere aktarmak ve üreme fonksiyonlarını ameliyatlar eliyle yok etmek de bu stratejinin yani nüfus planlamasının bir parçasıdır. 


Bilindiği üzere LGBT ideolojisinin hedefinde manipülasyona en açık grup olarak çocuklar ve gençler bulunmaktadır. Yeni nesil cinsiyet ve cinsellik konularına erken yaşta maruz kalmakta ve LGBT ideolojisinin yönlendirmeleriyle cinsiyetlerini sorgulama yoluna gitmektedir. Gençlere, hayatlarının en sağlıklı ve doğurgan döneminde eşcinsellik, transseksüellik gibi üremeyi ve doğurganlığı doğrudan hedef alan hayat tarzları benimsetilmektedir. Amerika ve Avrupa ülkelerinde yasalarla desteklenen eşcinsel hayat tarzı, gençlerin ruhsal ve fiziksel sağlığında ciddi tahribatlara yol açmakta ve onları telafi edilemeyecek zararlara karşı savunmasız kılmaktadır. Örneğin, Batı ülkelerinde cinsiyet ve cinsellik konularında karmaşa yaşayan çocuklar, ebeveyn izni ve bilgisi olmaksızın cinsiyet değiştirme sürecine yönlendirilebilmektedir. Bu süreçte, ergenlik engelleyici ilaçlar kullanılarak cinsel gelişimleri durdurulan gençlerde üreme fonksiyonları zarar görmekte ve kalıcı kısırlık oluşmaktadır. Cinsiyet değiştirme 

ameliyatı geçiren gençler ise hayat boyu ilaç kullanımına bağımlı hale getirilmektedir. Bu süreç sonunda özgürleşeceklerine inandırılan gençler, aslında ömür boyu ilaç kullanımına mahkum edilmekte, üreme fonksiyonlarını ve sağlıklarını kaybetmiş bir kitle haline getirilmektedir. Bu durum, sadece dünya nüfusunu azaltmakla kalmayıp aynı zamanda ilaç endüstrisini elinde tutan yahudi sermayesine de büyük miktarda gelir sağlamaktadır. 


Nüfus planlama politikalarında LGBT etkisi 


Küresel finans dünyasındaki etkileri ve varlıklarıyla tanınan Amerikalı Rockefeller ailesi dünya genelinde en büyük servete sahip ailelerden biridir. Ailenin ana gelir kaynağı petrol endüstrisi olmakla birlikte politika ve bankacılık sektörlerinde de faaliyet göstermişlerdir. Rockefeller ailesi, servetinin bir bölümünü kurdukları Rockefeller Vakfı üzerinden sözde “hayır” işlerine yönlendirmiştir. Rockefeller ailesinin Siyonist Yahudilerle olan ilişkileri çok eskiye dayanmaktadır. 
Ailenin kurucusu John D. Rockefeller, İsrail devletinin kuruluş sürecinde Amerika'da yürütülen lobi faaliyetlerine destek göstermiştir. Rockefeller, Filistin'in Yahudilere devredilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında dönemin Amerikan başkanına sunulan 1891 tarihli “Blackstone Memorial/Blackstone Bildirisi'ne imza atan isimler arasındadır. Dilekçe Amerikan evangelist ve Hristiyan Siyonist olan William Eugene Blackstone tarafından hazırlanmıştır. 


Siyonizmin Yahudi devleti kurma idealine destek gösteren Rockefeller ailesi, dünya nüfusunun kontrolüne yönelik çalışmalara olan ilgisiyle de tanınmaktadır. Rockefeller ailesi, dünya genelindeki nüfus dağılımını ve artışını analiz etmek, bu artışın beraberinde getirebileceği siyasi ve ekonomik sonuçları belirlemek amacıyla 1952 yılında Nüfus Konseyi'ni (Population Council) kurmuştur. 


Nüfus Konseyi, gerçekleştirdiği korkunç araştırmalar sonucunda nüfus artışının dünya siyasi dengesini tehdit edebileceği konusunda bir değerlendirmeye varmıştır. Rockefeller ailesi, bu görüşü destekleyen bir tutum sergileyerek, insan doğurganlığı ve doğum kontrolü gibi alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara mali destek sağlamış, ayrıca LGBT kuruluşlarına ve önde gelen bilim adamlarına önemli bağışlarda bulunmuştur. 


7 
» 


, İmei —— 
İnsan cinselliğini pedofili, eşcinsellik ve zoofili üzerinden araştırıp bunları meşrulaştıran zoolog Alfred Kinsey 


Örneğin, LGBT'nin ideolojik olarak örgütlenmesinde gerekli “bilimsel” (!) temelleri atan Alfred Kinsey ve ekibinin çalışmaları, o zamanlar Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilen Cinsiyet Sorunları Araştırma Komitesi'nin (CRPS) mali desteğini kazanmıştır. Komite, 1947 yılına gelindiğinde Kinsey ekibine yıllık 40.000 dolarlık bir fon sağlamış ve bu destek 1954 yılına kadar devam etmiştir (3). Rockefeller tarafından fonlanan Kinsey 

raporları, LGBT'lilerin örgütlenmesine; eşcinselliğin hastalık kategorisinden ve hukuken yasak olmaktan çıkarılmasına ön ayak olmuştur. Alfred Kinsey aynı zamanda öjenik 

teorinin destekçilerinden biridir. Kinsey, pedofililerin tahliye edilebilmeleri için Amerika genelinde aktivizm boyutunda çalışmalar yapmıştır. 


Amerika'da aile planlaması, cinsel eğitim, doğum kontrol, LGBTO- ve kürtaj konularında faaliyet gösteren Planlı Ebeveynlik Enstitüsü (IPPF), Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilen bir diğer önemli kuruluştur. Vakfın internet sitesinde yer alan bilgilere göre John D. 

Rockefeller, Planlı Ebeveynlik Enstitüsü'nün kurucusu Margaret Sanger'in doğum kontrolü alanındaki çalışmalarının ilk savunucularından olmuştur. Rockefeller Vakfı, Planlı Ebeveynlik Enstitüsü'ne fon sağlamış ve kuruluşun araştırma kolunu temsil eden Ulusal Araştırma Konseyi İnsan Üreme Komitesi'nin kısırlık, anne ölümleri ve neo-natal ölümler, klinik bozukluklar ve nüfus sorunları hakkındaki araştırmalarını desteklemiştir (4). Enstitünün kurucusu Margaret Sanger'in ise öjenik teoriyi desteklediği bilinmektedir. Bugün Amerika'da kürtaj karteli haline gelmiş Planlı Ebeveynlik Enstitüsü, aynı zamanda LGBT lobisinin bir parçası olup çocukların cinsiyet değiştirme süreçlerine öncülük etmekte ve ilaç bağımlılıklarını teşvik etmektedir. 


Öte yandan Amerika'da psikiyatri alanındaki gelişmeler büyük ölçüde Rockefeller Vakfı'nın ilgisi ve finansmanı sayesinde gerçekleşmiştir. Rockefeller Vakfı Tıp Bilimleri Bölümü'nden sağlanan fonların dörtte üçü, psikiyatri ve ilgili alanlardaki projelerin desteklenmesi amacıyla kullanılmıştır(51. 


Psikiyatri alanında tanı çalışmaları yapan ve eşcinselliği hastalık kategorisinden çıkararak LGBT topluluğunun gelişimine zemin hazırlayan Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), Rockefeller Vakfı tarafından fonlanan kuruluşlar arasında yer almıştır. 


Bu durum, LGBT ideolojisinin ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini objektif bir biçimde inceleyen yayınların neden bu kadar sınırlı olduğunu ve mevcut olanların ise neden temkinli bir dil ile yazıldığını açıklamaktadır. 


Sahip olduğu serveti LGBT topluluğunun gelişimi için harcayan tek vakıf Rockefeller değildir. 
Siyonist Yahudi sermaye, kurdukları vakıflar vasıtasıyla ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren LGBT savunucusu kuruluşlara fon sağlamaktadır. 


Örneğin Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros'un kurduğu Açık Toplum 

Vakıfları, LGBT alanındaki faaliyetlere finansal destek sağlayan kuruluşlardan biridir. Tutuklu iş adamı Osman Kavala'nın da kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Açık Toplum Vakfı'nın, Gezi parkı eylemlerini finanse ettiği ortaya çıkmış ve Türkiye'deki faaliyetleri 2018 yılında sonlandırılmıştır. Gezi Parkı eylemlerinin hemen akabinde gerçekleşen “onur” yürüyüşüne bu etki ile yaklaşık 100.000 insanın katılması da Soros ve siyonist zihniyetin toplum mühendisliğindeki sinsi kodlamalarını göstermek bakımından önemli bir örnektir. Aktif olduğu süre boyunca LGBT kuruluşlarına finansal destek veren vakfın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, 
2001 yılından 2018 yılına kadar yalnızca Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 2 milyon 
dolar bağışta bulunulmuş ve 35 milyon doların üzerinde yatırım yapılmıştır (6). 2017 yılında Kaos GL tarafından hazırlanan bir katalogda, Açık Toplum Vakıfları'nın destek verdiği projeler arasında toplumsal kabul çalışmalarından eğitim alanına, “trans seks işçilerinin 

haklarından” LGBT destekçisi yasal düzenlemelere kadar geniş bir yelpazede fon sağlandığı belirtilmiştir. 


Fonlanan proje başlıkları ise hedeflenen alanlar hakkında bilgi vermektedir. Söz konusu projeler sırasıyla şunlardır: Canım Ailem ve Sıkça Sorulan Sorular Kitabı Yeniden Basımı, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Trans Kadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddetin Haritalanması ve Hukuki Danışmanlık Projesi, Akdeniz LGBT Hakları Buluşmaları, KuirFest, Trans Bireylere Karşı Şiddet ve Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Stratejik Davalar Projesi, LGBT Mülteci El Kitabı, LGBT Eşitliğinin Altyapısını Oluşturmak, Türkiyeli LGBT'lerin Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi. 


Arcus Vakfı ise Arap ve İslam dünyasında LGBT kabulünü destekleme çalışmalarıyla öne çıkan bir kuruluştur. Rockefeller ve Ford Vakfı tarafından da desteklenen vakfın bu yöndeki çabaları bağış raporlarına da yansımaktadır. Örneğin, LGBT topluluklarına hizmet veren Londra merkezli "The Inclusive Mosgue Initiative/Kapsayıcı Cami Girişimi" adlı kuruluş, Arcus Vakfı tarafından finanse edilmektedir|7). 


Kamuoyunda "Eşcinsel İmam" olarak bilinen Ludovic-Mohamed Zahed 


LGBT ve İslam dininin ortak zemine oturtulmaya çalışıldığı benzer projeler ülkemizde de yürütülmeye çalışılmıştır. Kamuoyunda "Eşcinsel İmam" olarak bilinen Cezayir asıllı Fransız Ludovic-Mohamed Zahed geçtiğimiz yıl konuşma yapmak üzere ülkemize davet edilmiştir. Gelen tepkiler üzerine konuşması iptal edilen Zahed, Fransa'da “Homosexuel(les) musulman(es) de France/Fransa'nın Müslüman Eşcinseller” isimli LGBT kuruluşunun başındaki isimdir. Zahed öncülüğünde başkent Paris'te kurulan “Kapsayıcı Cami” ise Avrupa'nın ilk “eşcinsel dostu camisi” olarak tanımlanmıştır. 


Merkezi New York'ta bulunan American Jewish World Service (AJWS) 

Yahudi Siyonist sermayenin bir diğer önemli kuruluşudur. AJWS kendini, dünya genelinde yoksulluğu azaltmayı ve insan haklarını desteklemeyi hedefleyen bir yardım kuruluşu olarak tanımlamaktadır. Kurucusu Larry Philips, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's ve True & Co. 
gibi markaları bünyesinde barındıran PVH (eski adıyla Phillips- Van Heusen) isimli bir Amerikan giyim şirketinin sahibidir. Tommy Hilfiger ve Calvin Klein markaları ise LGBT temalı reklam kampanyaları, özel koleksiyon ürünleri ve LGBT kuruluşlarıyla işbirliği 

gerçekleştiren LGBT destekçisi markalar olarak bilinmektedir. 


Servetinin bir kısmını “hayır işleri” için harcamak isteyen Larry Philips'in kurduğu AJWS ise uluslararası alanda trans gruplara doğrudan fon sağlayarak ve diğer fon sağlayıcıların fonlarını artırmak için savunuculuk yaparak dünya üzerinde LGBT toplulukları için finansal kaynakları artırma konusunda etkin bir rol oynamaktadır. Kuruluşun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2009 yılında Uganda'da Eşcinsellik Karşıtı Yasa Tasarısı'na karşı çıkmak amacıyla "Acil LGBT Uganda Fonu" adlı yardım fonu başlatılmıştır(8J. Amerika merkezli bir Yahudi yardım kuruluşunun, mevcut sermayeyi Uganda'nın temel insani ihtiyaçları için değerlendirmek yerine ülkedeki hukuk sistemine odaklanması ve eşcinselliğe destek amacıyla fon sağlaması düşündürücü bir durumdur. 


Kuruluşun, 2013 yılında dünya çapında LGBT topluluğunu desteklemek üzere hayata geçirdiği "We Believe/İnanıyoruz" adlı kampanya, uluslararası alanda önemli bir etki yaratmıştır. Bu kampanyanın bir sonucu olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı, LGBT haklarını küresel düzeyde 


ilerletme çabalarını koordine etmek amacıyla diplomat Randy Berry'yi özel temsilci olarak atamıştır. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği ve Konsoloslukları resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Berry'nin görevi kapsamında Türkiye dahil olmak üzere 42 ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretlerde öncelikli hedefi, LGBT topluluğu için yasal koruma sağlamak olmuştur/9). Bu bağlamda, Berry'nin yürüttüğü diplomatik çabalar, söz konusu ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerçekleşmiştir. 


Siyonist sermayenin, kurulan vakıflar vasıtasıyla ulusal ve uluslararası camiada faaliyet gösteren LGBT topluluğuna fon sağladığı açıktır. Ancak LGBT'nin İsrail'de de uzun yıllardan beri varlık gösterdiği bilinmektedir. Her ne kadar eşcinsellik yahudi dindar kesim arasında şiddetle karşı çıkılan büyük bir günah olarak görülse de, siyonist İsrail devletinin kuruluşundan 

itibaren siyasal siyonizm ile bağlantılı olduğunu ve siyasal siyonizmin ise yalnızca İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirtmek gerekir. 


İsrail ve LGBT İlişkisi 


Filistin'in İngiliz manda yönetiminden kalma eşcinsellik karşıtı yasaları 1988'de değiştirilmiş ve İsrail'de eşcinsellik suç olmaktan çıkarılmıştır. İlk Onur Yürüyüşü ise 1993 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren İsrail'de büyük çaplı Onur etkinlikleri düzenlenmeye devam etmekle beraber zaman içinde gey barlar, güvenli konaklama yerleri, drag 

gueen performansları, konserler ve özel gösteriler aracılığıyla ülkede “Eşcinsel Turizmi” adı altında yeni bir turizm kolu oluşturulmuştur. 
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İsrail'in Tel Aviv şehri dünyaya "LGBT Turizm Durağı" ve “Eşcinsel Dostu Şehir” olarak tanıtılmıştır. 


İsrail Turizm Bakanlığı tarafından da fonlanan onur etkinliklerinin merkezi ise Tel Aviv şehridir. 
Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tel Aviv şehri dünyaya "LGBT Turizm 

Durağı" ve “Eşcinsel Dostu Şehir” olarak tanıtılmış ve gey turistlerin ilgisini çekmiştir. Onur Yürüyüşlerinin başladığı aynı yıl İsrail Parlamentosu, askeri 

kurallarını gey, lezbiyen ve biseksüel İsraillilerin açık bir şekilde ve heteroseksüel meslektaşları ile eşit koşullarda hizmet verebilecekleri şekilde revize etmiştir. Eşcinsellerin özel birimler de 


dahil olmak üzere orduda eşcinselliğini gizlemeden hizmet etmelerine izin verilmiştir. Bu izin kapsamında İsrail ordusunda eşcinsel askerlerin sayısı yıllar içinde artmıştır. LGBT hareketinin örgütlendiği Amerika'da dahi orduda eşcinsel asker varlığı tartışmalı bir konu iken İsrail devletinin eşcinselleri çok daha erken bir tarihte orduya dahil etmesinin altında yatan sebepler iyi düşünülmelidir. 


Siyonist İsrail'de LGBT hakları oldukça kompleks bir yapıdadır. Ülkede eşcinsel 

evliliklere yasal statü verilmezken, yurtdışında yapılan eşcinsel evlilikler kabul görmekte ve genel olarak eşcinsellerin taşıyıcı anne yoluyla evlat edinmelerine de izin verilmektedir. Diğer taraftan, ülkedeki Ortodoks Yahudilerin (Harediler) eşcinsellik karşıtı bir tutuma sahip olduğu bilinmektedir. Dini kurallar çerçevesinde yaşayan Ortodoks Yahudiler, İsrail'deki zorunlu askerlik yasasından muaf tutulmakta, devlete vergi ödememekte, kendi okulları ve cemaatleri içerisinde dini ritüellerini yerine getirerek yaşamaktadır. Ortodoks Yahudilikte, çocuk sahibi olmak bir nevi kutsal görev olarak görülmektedir. Erken yaşlarda evlendirilen gençlerin önceliği çok çocuk sahibi olarak ülkenin Ortodoks nüfusunu artırmaktır. Ortodoks Yahudiler tarafından dini gerekçelerle yürütülen nüfus politikalarının İsrail'in demografik yapısını ne yönde şekillendireceğine dair aydınlatıcı bir istatistik paylaşan İsrail Merkezi İstatistik Bürosu (CBS), İsrail'deki ultra-Ortodoks Yahudi nüfusunun genel nüfusa oranının bugün yaklaşık olarak yüzde 10 olmasına karşılık, bu oranın 2040'ta yüzde 20, 2065'te de yüzde 35 olacağını öngörmektedir. CBS'nin nüfus artışı konusunda yapmış olduğu tahminine göre; 2065 yılına doğru Haredi olmayan (ultra-Ortodoks olmayan) Yahudi nüfus, toplam nüfusun ancak yüzde 45'ini oluşturabilecek ve İsrail nüfusunun geri kalan bölümünü ultra-Ortodokslar ve İsrailli Araplar oluşturacaktır(10J. Elde edilen yeni veriler seküler kesimi endişelendirmekte ve Ortodoks kesimin işgücüne katılım, akademik ilerleme, vergi ödeme ve askerlik hizmeti gibi temel konularda aktif hale getirilmesi beklenmektedir. Ancak oldukça katı kurallara sahip olan Ortodoks Yahudiler için böyle bir değişim ve nüfusun geri kalanına entegre olmak mümkün görünmemektedir. 


Pinkwashing Kavramı Üzerinden İsrail'i Okumak 


Eşcinsel hakları, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işleyen bir devletin Batı dünyasına karşı imajını düzeltmek için kullanılan bir aparat olabilir mi? Bu noktada “Pinkwashing/Pembe Yıkama” kavramından söz etmek gerekir. Bir tür pazarlama ve propaganda aracı olarak değerlendirilen bu kavram, bir ülkenin, şirketin veya kurumun LGBT haklarına yönelik olumlu bir imaj oluşturması ve bu imaj aracılığıyla diğer sorunları - İsrail özelinde konuşacak olursak insan hakları ihlallerini ve soykırımı - örtbas etme veya hafifletme çalışmasıdır. 


Amerikalı Yahudi haber sitesi Forward'da yer alan habere göre 2 Ekim 2005 tarihinde, İsrail'in en güçlü üç bakanlığının yöneticileri, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Ofisi ve Maliye Bakanlığı, "Brand Israel/Marka İsrail" isimli bir proje duyurusunda bulunmuştur. Bakanlık yöneticileri, dini önemsiz göstererek ve Filistinlilerle olan çatışmayı tartışmaktan kaçınarak ülkenin yurtdışındaki imajını iyileştirmeye yönelik yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varmıştır. Bu imaj çalışmasında Filistin'de yürütülen uluslararası hukuka aykırı işgal faaliyetine dair açıklama yapılmayacak ve bunun yerine İsrail'in kültüre ya da tıbba katkıları, sözde modern ve demokratik olması gibi olumlu şeylerle ilişkilendirilecektir. Projenin sonunda İsrail'e karşı oluşacak "marka sadakatinin" kamuoyunu, Filistin tarafının insan hakları ve uluslararası hukuka dair argümanlarına karşı duyarsız hale getireceği düşünülmektedir. 


“Marka İsrail” projesi kapsamında İslam ülkelerinin LGBT karşıtı tutumuna karşılık, İsrail hükümeti LGBT dostu bir imaj çalışması yürüterek uluslararası kamuoyunda Ortadoğu'nun modem, Batılılaşmış, demokratik, özgürlük savunucusu ülkesi olarak yer almayı hedeflemektedir. 
Tel Aviv'de yapılan etkinlikler, film festivalleri, hükümetin dindar kesimden gelen itirazlara rağmen ülkede yaşayan LGBT'lilerin haklarını garantiye aldığına dair açıklamaları, İsrail ordusunda yer alan eşcinsel askerler vb. stratejileri “pinkwashing” kavramı üzerinden okumak daha doğru olacaktır. 


İsrail askeri Yoav Atzmoni'nin LGBT bayrağı ile verdiği pozlar 


Marka İsrail projesi kapsamında en son uygulanan pinkwashing örneği ise 7 Ekim'den bu yana süren savaşta yer alan eşcinsel İsrail askeri Yoav Atzmoni'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda LGBT bayrağı ile poz vermesi ve Gazze'ye “onur” getireceğini söylemesidir. 
Askerin elinde tuttuğu LGBT bayrağında besmelenin anlamı olan “Allah'ın adıyla” ifadesindeki Allah lafzının kaldırılarak “Aşkın adıyla” ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafın ardından Insider gazetesine demeç veren asker, IDF'nin (İsrail Savunma Kuwvetleri) İsrail demokrasisinin ve LGBTO- haklarının koruyucusu olduğuna inandığını ve bayrağın da bunu temsil ettiğini ifade etmiştir. Konuşmasının devamında diğer Ortadoğu ülkelerindeki duruma değinen Atzmoni, Ürdün ve Mısır'a yaptığı 

gezilerde LGBTO- haklarının kısıtlı olduğundan bahsetmiştir. Hastanelerin, ambulansların, sınır kapılarının bombalandığı, insani yardımın kesildiği ve açıkça soykırım suçunun işlendiği bir ortamda, İsrailli eşcinsel askerin LGBT haklarına dair açıklamalarına yer verilmesi pinkwashing'in canlı bir örneğidir. Haberin devamında Ürdün, Mısır ve Gazze'deki LGBT 

hakları ile İsrail'deki LGBT haklarına dair karşılaştırmalı bilgiler verilmesi de haberin “ısmarlama' bir haber olduğunu kanıtlar niteliktedir. Siyonist İsrail'in, siyasi ve ekonomik çıkarlarına uygun olan her türlü fikri desteklediğini ve LGBT ideolojisiyle birden fazla noktada uyum sağlandığını göz önünde bulundurarak ilerleyen süreçte İsrail-LGBT ilişkisine dair daha fazla işbirliğine tanık olacağımızı söylemek mümkün. 


LGBT'nin örgütsel ve ideolojik olarak ortaya çıkış ve gelişim sürecinde Siyonist sermayenin katkısı yukarıdan da anlaşılabileceği üzere oldukça büyüktür. Nihayetinde Siyonizmin yaptığı, dünyada var olan düzeni bozmak, yeni bir düzen tesis edeceğine inanmak, çeşitli ideolojilerle kitlelere hakim olunabileceği sanrısına kapılmak, insana ve fıtrata savaş açmak ve adeta bir çeşit tanrıcılık oynamaktır. 
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Bu yazımızda ilk ismiyle GRID (Gay Related Immune Deficiency: Geyliğe bağlı bağışıklık yetmezliği) fakat şimdilerde AIDS olarak bilinen hastalığın ortaya çıkışı ve isim değişikliğini mercek altına alacağız. GRID üzerine yoğunlaştığımız bu bölümümüzde de insan sağlığını tehlikeye atan bir kriz karşısında eşcinsel aktivistlerin ve destekçilerinin takındığı rolü inceleyeceğiz. 


HASTALIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI 


İlk kez 1981 yılında ABD'nin California eyaletinde bir grup eşcinsel erkekte gizemli bir hastalığa rastlandı. Doktorlar daha önce sağlıklı olan bu kişilerin birden bire nasıl zatürre gibi hastalıklara yakalandıklarına anlam veremedi. Bu olaydan bir ay sonra 26 Amerikalı eşcinsel erkekte de ender rastlanan bir deri kanseri teşhis edildi. Sayı katlanarak artmaya başladı. 


Aynı yıl New York Times'ta "47 Homoseksüelde Nadir Görülen Kanser" başlıklı bir haber yayımlandı.(1) Haber, New York ve San Francisco'da çok sayıda eşcinsel erkeğin Kaposi sarkomuna (genellikle deride tümör ile ortaya çıkan bir kanser türü) kurban gittiğini anlatıyordu. 
Konu hakkında görüş bildiren uzmanlar, homoseksüel olmayan insanlar için hastalığa yakalanma tehlikesinin bulunmadığını beyan ediyorlardı. Bu görüşün doğruluğuna en büyük kanıt ise hastalığa dair eşcinsel topluluk dışındaki insanlardan ve kadınlardan hiçbir vakanın bildirilmemiş olmasıydı. Konu hakkında uzmanlara ihbarda bulunan doktorların sahadan topladıkları verilere bakıldığında, vakaların çoğunluğunun farklı partnerlerle çok sayıda ve sık cinsel ilişkiye 

giren eşcinsel erkekler oluştuğu anlaşılıyor. The New York Times'ın hazırladığı bu haberle birlikte AIDS salgını ilk defa medyada yer almış oluyor. 


GİZEMLİ VİRÜS HIZLA YAYILIYOR 


1980'ler, AIDS salgınının hız kazandığı ve çok sayıda insan ölümlerinin başladığı yıllardı. Virüsün ilk ortaya çıktığı zamanlar kimse ne olduğunu bilmiyordu. Ellerindeki tek veri gelen şikayetlerin tamamının New York'ta yaşayan geylere ait olduğuydu. Uzmanlar araştırmalarını bu grup üzerinde yoğunlaştırdılar. Mevcut hastalarla yapılan görüşmeler sonucu bir isim ön plana çıkmıştı; Gaâtan Dugas. Kendisi New York'ta kaldığı yıllarda pek çok kişiyle eşcinsel birliktelik yaşamıştı. 
Konuyla ilgili araştırmacılara yardımcı oldu. Kimlerle cinsel birliktelik yaşadığını liste halinde sundu. Verdiği isimlerde de virüse rastlandı. Kendisi o dönemde “Amerika'ya hastalığı taşıyan kişi” olarak tanınmış oldu. Daha sonra AIDS hastalığından öldü. 


80'li yılların başında virüsün tanımı ve yayılım koşulları belirlenemediği için pek çok insan hayatını kaybetti. Durum gün geçtikçe daha kötü bir hal almaya başladı ve virüs geylerden toplumun her kesimine yayılmaya başladı. Kadınlarda, eşcinsel olmayan erkeklerde, bebeklerde AIDS'e bağlı hastalıklar tespit edildi. Virüs kısa zamanda New York'tan diğer eyaletlere sıçradı. 


1981, tıp camiasının gizemli ölümlerin nedenlerini araştırmaya başladığı yıldı. Elde edilen veriler ışığında hastalığın uyuşturucu bağımlıları ve geylere özgü bir hastalık olduğu ortaya çıkmıştı. 
1982'de tıp otoriteleri tarafından hastalığa GRID (Gay Related Immune Deficiency: Geyliğe Bağlı Bağışıklık Yetmezliği) ismi verildi. Fakat 70'li yıllar Amerika'sında eşcinsel aktivistlerin psikiyatri kongrelerini basıp eşcinselliği hastalık kategorisinden çıkarttırmaları gibi GRID adına da itiraz sesleri yükselecekti. (APA dosyasında işlediğimize benzer bir süreci burada da görüyoruz.) 
Aktivistler hastalığın, yalnızca geyler arasında görüldüğü ve hızla yayılarak toplum sağlığını tehdit ettiği gerçeğini göz ardı ettiler. İsimde geçen “gey” kelimesinin eşcinselleri damgaladığını öne 
sürerek bu tanımı homofobik buldular. Onlar bu tartışmaları yaparken yıl sonunda 337 

kişinin AIDS hastası olduğu ve 130 kişinin öldüğü haberi geldi. 


EŞCİNSEL AKTİVİSTLER GRID'E KARŞI HAREKETE GEÇTİ 


Gizemli virüsün geyler arasında hızla yayıldığı anlaşılınca eşcinsel aktivistler tarafından Larry Kramer öncülüğünde 1982 yılında Gay Men's Health Crisis (Gey Erkeklerin Sağlık Krizi) kuruldu. 
Bu kuruluş toplumu bilgilendirmek, hastalıktan etkilenen geyler için destek ağı kurmak, geyler için cinsel hayat rehberi sunmak, sözde “ayrımcılık” davalarını finanse etmek, HIV testleri yapmak ve danışmanlık gibi kapsamlı hizmetler vermeye başladı. 
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Aktivistler aynı dönemde, Washington DC'de bir toplantı düzenledi ve burada "geyliğe bağlı 


bağışıklık yetmezliği" anlamına gelen "GRID" teriminin yerine "AIDS" (Acguired Immune Deficiency Syndrome: Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) teriminin kullanımını önerdiler. 
Takip eden yıllarda virüsün geyler haricinde toplumun farklı kesimlerine de bulaşmasıyla hastalıktan etkilenenlerin demografisi de değişmiş oldu. Aktivistler hasta demografisindeki çeşitliliği öne sürerek “geyliğe bağlı bağışık yetmezliği” tanımına itiraz ediyorlardı. Eşcinsel erkeklerde ortaya çıkan ve hızla toplumun diğer kesimlerine yayılan bir virüsün artık sadece geylerin hayatını tehdit etmemesi onlar için yeterli bir sebepti. Hastalığı besleyen asıl koşulları incelemek yerine eşcinselliğin bozuk imajını toparlamak için girdikleri çaba, Amerikan toplumuna çok zaman kaybettirmişti. Herşeye rağmen halk yaşananları dikkatle takip ediyordu. Karşı karşıya kaldıkları bu sağlık krizinin asıl kaynağına işaret ederek “eşcinsel kanseri”, “gey vebası” gibi isimlendirmeleri kullanmaya devam ettiler. Hastalığın sadece eşcinsel erkekler arasında görülmesi fakat herhangi bir müdahalede bulunulmaması yüzünden virüs, kısa sürede ülkenin dört bir yanına dağılarak milyonlarca insanı ölümle burun buruna getirmişti. 


Bu süreçte kendi ajandalarına sadık kalan aktivistler, her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşünün 1983 
yılı gösterilerinde ana temayı “AIDS” olarak belirlediler. Yürüyüş AlDS”ten ölen geyler anısına yapıldı. Toplum ise onlardan kaçmaya ve korkmaya çoktan başlamıştı bile... Halk büyük bir panik içindeydi. Eşcinsellere yönelik öfke ve korku gün geçtikçe artıyordu. İnsanlar neyle karşı karşıya kaldıklarını çözemiyorlardı. Hastalıktan korunmak için farklı çözüm yolları aramaya başladılar. Mevcut koşullarda en etkili çözüm eşcinsellerle aynı ortamda bulunmamaktı. 
Hastalığı kontrol altına almak için karantina uygulaması önerildi. Fakat bu öneri geylere yönelik bir ayrımcılığa neden olacağı gerekçesiyle eşcinsel aktivistler tarafından şiddetle reddedildi. 
Hiçbir zaman etkili bir karantina uygulanamadı. Neticede virüs toplumda dolaşıma girdi ve şimdi küresel boyutlara da ulaşmış olan AIDS salgın süreci başlamış oldu. 


1984 senesine gelindiğinde Amerikalı bilim adamı Robert Gallo tarafından AlDS'in olası nedeni 
tanımlandı ve hastalığa HIV (Human Immunodeficiency Virus: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) virüsünün neden olduğu açıklandı. Peki HIV virüsü nedir? HIV, vücudun bağışıklık sistemine 


saldıran bir enfeksiyondur. Vücudun beyaz kan hücrelerini hedef alarak bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu da tüberküloz, enfeksiyon ve bazı kanser türlerine yakalanmayı kolaylaştırır. Tedavi edilmeyen HIV, genellikle AIDS hastalığına dönüşür. AIDS ise virüsün geldiği son aşamadır ve ölümcüldür. Virüs kanla ve cinsel yolla bulaşır. Bir anneden bebeğine de (gebelikte) bulaşabilir. 
Fakat sanılanın aksine öpüşmek, sarılmak, tokalaşmak ya da kişisel eşyaları, yiyecekleri veya suyu paylaşmak gibi günlük temas yoluyla insanlara bulaşmaz. (Elbette bu bilgiler uzun araştırmalar sonucu elde edilmiştir, bugüne kadarki çalışmanın ürünüdür.) 


1985 yılına gelindiğinde ABD Başkanı Ronald Reagan ilk kez bir konuşmasında AIDS tanımına 
yer verdi. Eşcinsel aktivistler için bu siyasi bir kazanımdı. O zamana kadar AlDS -GRID adıyla- bir gey hastalığı olduğu için hükümet tarafından gündem edilmiyordu. Ana akım medya tarafından da görmezden geliniyordu. Virüsün ortaya çıkmasını takip eden beş yılda hastalığa karşı (eşcinsel aktivistlerin direnişleri sebebiyle) gerekli önlemler alınamamıştı. Bu adımla beraber gey hastalar toplumda görünür olmaya başladılar. Fakat yine de yeterli değildi. Aktivistler daha etkili yollar aramaya koyuldular. 


Daha önce bahsettiğimiz Gey Erkeklerin Sağlık Krizi Kuruluşu, eşcinsel aktivistlerin alışık olduğu hızlı ve protest tavrı sergilemekten çok uzaktı. Kuruluş daha çok geylere destek ve hizmet amaçlı yardımlar sağlayabilecek bir yapıdaydı. Fakat eşcinsel aktivistlerin geçmiş yıllardan edindiği tecrübelere bakılırsa taleplerini ancak ses getiren eylemlerle siyasi otoritelere baskı uygulayarak elde edebileceklerdi. Alışık oldukları yolu seçtiler ve 1987'de yine Larry Kramer tarafından ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power: Gücü Serbest Bırakmak için AIDS Koalisyonu) kuruldu. Aynı yıl New York'ta ilk toplantılarını düzenlediler. Asıl mücadeleleri hastalıkla değil de kendilerine yöneltilen haklı tepkilere karşıydı sanki... 


EYLEMLER BAŞLIYOR 


ACT UP üyeleri, vakit kaybetmeden ülkenin pek çok yerinde sarsıcı eylemler yapmaya başladı. 
Sivil itaatsizlikler, yol kesmeler, sahte kanlı ölüm eylemleri, kendini binalara zincirlemeler, toplantı ve kilise baskınları... 


ACT UP Eylemleri 


Bunlardan ilki 1987-88 Wall Street eylemleriydi. İlaç sektörünün “AlDS” konusunda uyguladığı politikayı ve ücretleri eleştiren aktivistler kendilerini New York Menkul Kıymetler Borsası'nın balkonuna zincirledi. Çok geçmeden caddeyi de trafiğe kapattılar ve bir ölüm gösterisi gerçekleştirdiler. ACT UP üyeleri bu meşhur ölüm gösterisinde kendilerini baştan aşağı kan rengine boyamış bir vaziyette yerde yatarak slogan atıyorlardı. Bu eylem medyada yankı uyandırdı. İlgiyi üzerlerine çekmeyi başarmışlardı. AIDS aktivizminin tarihini anlatan yazar David France, ACT UP eylemlerini şöyle anlatıyordu: "Sahte kanla insanların ofislerini basıyor ve insanların bilgisayarlarını bununla kaplıyorlardı. Kendilerini politikacıların masalarına kelepçeliyorlardı. Bir noktada, ilaç şirketlerinden birini toplantısını basarak ortalığı dağıttılar." Wall Street eylemleri sonucunda ilaç şirketleri fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Bu geylerin ilgiyi kendine çekmelerini başardıkları anlamına geliyordu. 


Ülke çapında eylemler devam ederken eşcinsel aktivistler dünya çapında görünür olmak ve hastalık dolayısıyla haklı olarak kendilerinden korkup uzak duran halkı yanlarına çekmek istiyorlardı. Bunun için öncelikli hedef, hastalığın kendi istedikleri gibi tanınması ve normal bir şeymiş gibi lanse edilip sözde “farkındalık” oluşturulmasıydı. 1988 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1 aralık Dünya AIDS günü ilan edildi. Dünya AIDS gününün kutlanması ne yazık ki hastalığın normalleşmesine ve insanların hastalığa dair algılarının değişmesine yol açtı. Böylelikle virüs, etkili önlemler alınmadığı için yalnızca geylerin hastalığı olmaktan çıkmış, kıtalara yayılan ve tüm insanlığı tehdit eden bir “ortak düşman” halini almış oldu. Dünya AIDS gününün ilk teması olan “AIDS'e karşı birleşmiş bir dünya” sloganı da yaşanan dönüşümü kanıtlar niteliktedir. Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel güçlerin geylerin bozuk imajını toparlamakla meşgul olması yüzünden hastalıkla hiçbir zaman etkili bir şekilde mücadele edilemedi. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. 


Wall Street eylemlerinden sonra ACT UP yeni ve gürültülü eylemlerine hız kesmeden devam etti. 
Bu defa hedeflerinde Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) vardı.1988'de büyük bir kalabalık halinde “FDA'nın Kontrolünü Ele Geçir” başlıklı bir protesto düzenlediler. Aktivistler sabah saatlerinde başladıkları eylemde FDA'nın bina kapılarını kapattılar, çalışanların işe giderken kullandıkları yürüyüş yollarını kestiler. Polis bazı çalışanlara kalabalığın arasından geçmek yerine evlerine dönmeleri anonsunda bulundu. Kalabalık grup bina önünde toplanarak "Hey, hey, FDA, bugün kaç kişiyi öldürdün?" şeklinde sloganlar atmaya başladı. Aktivistler "Federal Ölüm İdaresi" yazılı siyah bir pankart açtı. Ameliyat eldivenleri ve kask takan polisler, eşcinsel 

aktivistleri toplayarak otobüslere bindirmeye başladı. Bu sırada grup üyeleri otobüslerin hareket etmesini de engelledi. ACT UP, yaptığı eylem sonucu Amerikan Gıda ve İlaç Kurumunu (FDA) bir günlüğüne kapatmayı başardı. Medya, FDA eylemini Vietnam Savaşı'na karşı yapılan protesto gösterilerden sonra Amerika'da yapılmış en büyük gösteri şeklinde değerlendirdi. 


-SACT UP Eylemleri 


Hemen her alanda gürültülü protestolar gerçekleştirmeyi hedefleyen aktivistler rotalarını bu sefer de Katolik Kilisesi'ne de çevirdi. Roma Katolik Kilisesi okullarda *18 cinsellik eğitimi ve prezervatif dağıtımına karşı çıkıyordu. Bununla beraber kilisenin kürtaj karşıtı açıklamaları ve 

Kardinal'in eşcinselliği onaylamayan görüşleri de ACT UP üyelerinin öfkesine neden olmuştu. 
Aktivistler organize bir şekilde New York'taki Aziz Patrick Katedrali'nin önünde toplanmaya başladı. Yüzlerce kişi ayin sırasında katedrale girdi. HIV ile ilgili hazırladıkları broşürleri cemaate dağıtmaya çalıştılar. Hastalıktan ölenleri anmak için katedralin orta koridorunda yatarak ölüm gösterileri yaptılar. Bir grup kendini sıralara kelepçeledi. Aktivist Michael Petrelis ayinin ortasında "Bizi öldürmeyi bırakın!" diye bağırarak gerginliği tırmandırdı. Grup daha da ileri giderek etrafa prezervatif fırlatmaya başladığında ise işler rayından çıktı. O gün 111 kişi 

tutuklandı. Tutuklananlara küçük suçlamalar yöneltildi ve sadece kamu hizmeti cezası aldılar. 
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ACT UP Eylemleri 


1991 yılında bir grup ACT UP üyesi, eşcinsellik karşıtı fikirleri nedeniyle senatör Jesse Helms'i 
hedef aldı. Helms'in evini bulan eylemciler binayı prezervatife benzeyen dev bir çadırla kapladı. 
Çadırın üzerinde ise şöyle bir ifade vardı: “Güvenli olmayan siyaseti durdurmak için bir prezervatif. Helms bir virüsten daha ölümcül” (Jesse Helms, sonraları Birleşmiş Milletler'den danışmanlık statüsü alan LGBT örgütlerinden biri olan ILGA'nın bünyesinde pedofili örgütler olması nedeniyle toplumu bilinçlendirerek bu BM danışmanlık statüsünün iptalini sağlayacaktır.) 


Senatör Jesse Helms'in evinde protesto 


ACT UP üyeleri, Amerika'da eşcinselliğin görünür olması ve bozuk imajını düzeltme konusunda etkili bir siyaset izlemiştir. Kuruluş geçmişteki kadar aktif olmasa da bugün de varlığını sürdürmektedir. Geçmişteki kadar aktif olmamalarının bir sebebi de süreç içerisinde kendi aralarında çok fazla ölüme şahit olmalarıdır. Üyelerin neredeyse 

tamamı AIDS hastası eşcinsellerden oluşuyordu ve büyük çoğunluğu hayatını kaybetti. 
Hastalıktan ölenler, geride kalanları da mücadelede isteksiz kılıyordu. Üstelik kendi aralarında sık sık fikir ayrılığına düşüyorlardı. Nihayetinde birlikleri zayıfladı. 


AIDS'TEN ÖLENLER 


AlDS'in yayılımı sonucu pek çok ünlü isimden de enfekte haberleri gelmeye başladı. 1991 yılında Freddie Mercury, AIDS'e yakalandığını dünyaya duyurduktan sadece 24 saat sonra öldü. Aynı yıl NBA yıldızı Magic Johnson HIV virüsü taşıdığını açıkladı. 1995 yılında ünlü rapçi Eazy-E, tedaviye başlanmadan önce AlDS'ten öldü. 


Zamanın ünlü isimlerinden gelen ölüm haberleri Amerikan toplumunda var olan korkuyu ikiye katladı. 80'li yıllarda eşcinsel aktivistlerin çabaları sonucu, hasta profilinin geylerden oluştuğu gerçeği göz ardı edilerek, geylerin yaşam koşullarına müdahale edilmemesi eşcinseller arasında enfekte hasta sayısını yükseltti. Hastalık kısa zamanda toplumun diğer kesimlerine de bulaşarak büyük bir salgın halini aldı. Eşcinsel aktivistlerin tıbbi verileri homofobik bularak itiraz etmesi ve bu baskılarla salgın tehlikesine karşı karantina tedbirlerinin uygulanmaması nedeniyle işleri rayından çıktı. 


Summary of the global HIV epidemic, 2021 


People living with HIV People acguiring HIV People dying from HIV- 
in 2021 in 2021 related causes in 2071 
38.4 million 1.5 million 650 000 
imi (33.9-43.8 million) (1.1-2.0 million) (510 000-860 000) 
Aduls 36.7 million 13 million 560 000 
(354 years) (323-419 million) (990 000-1.8 million) (430 000-740 000) 
Montan 19.7 million 640000 240 000 
(154 years) (17.6-22.4 million) (480 000-870 000) (180 000-320 000) 
Men 16.9 million 680000 320000 
(15 years) (14.6-19.7 mlillon) (500 000-920 000| (250 000-430 000| 
Gildren 17 million 160 000 98000 
(<15 yerı) (1.3-2.1 million) (110 000-230 000) (67 000-140 000) 


Saürce: UNAİDSAWHDO estimötes 
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Bugüne dönecek olursak AlDS, can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 
verilerine göre; 


o  Salgının başlangıcından bu yana 84,2 milyon kişi HIV virüsü ile enfekte olmuş ve yaklaşık 40,1 milyon kişi HIV nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

o Küresel olarak 2021 yılı sonunda 38,4 milyon kişi HIV ile yaşamaktadır. 

o Dünya genelinde 15-49 yaş arası yetişkinlerin tahmini 900,7'si HIV ile yaşamaktadır, ancak salgının yükü ülkeler ve bölgeler arasında önemli ölçüde farklılık göstermeye devam etmektedir. Afrika Bölgesi, yaklaşık her 25 yetişkinden 1'inin (903,4) HIV ile yaşaması ve dünya genelinde 
HIV ile yaşayan insanların üçte ikisinden fazlasını oluşturması nedeniyle en ciddi şekilde etkilenen bölge sayılmaktadır. 


Bugün ne yazık ki hastalık tamamen ortadan kalkmış durumda değil. Mevcut tedaviler sadece enfekte olan hastaların yaşam süresini arttırmaya yönelik olup tam bir iyileşmeyi mümkün kılmıyor. Ne yazık ki 80'li yılların Amerika'sında eşcinsel ilişki sonucu yayılan ve salgına dönüşerek tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüs, bugün hepimizin sağlığını tehdit edecek boyuta gelmiş bulunuyor. Bilimsel verilere, uzman görüşlere itiraz etmek ve birtakım siyasi emeller uğruna tıbbi gerçekleri göz ardı etmek eşcinsel aktivistlerin -ve onlarla birlikte pek çok masum insanın- hayatına mal oldu. Ne yazık ki bu olayda gösterilen sorumsuzluğun bedelini hep birlikte ödemek durumundayız. 


Sağlık Bakanlığımızın “HIV/AIDS Kontrol Programı” başlıklı çalışmasında: “Başarılı 

bir HIV/AIDS kontrol programı için en önemli bileşenlerden biri HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığı ve mahremiyet ihlallerini önlemektir. Tüm bunların önüne geçilebilmesi için toplumda HIV enfeksiyonuna karşı var olan olumsuz önyargının değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca HIV enfeksiyonu alanında çalışan personel ve yöneticiler bulundukları her ortamda politika yapıcıları ve karar vericileri konu ile ilgili bilgilendirerek enfeksiyonun konuşulabilir olmasını sağlamalı, HIV ile yaşayan bireylerin savunucusu olmalıdırlar.” ifadelerine yer verilmekte ve Amerika'da 1980'lerde baş gösteren aklın açıkça devam ettiği görülmektedir. Diğer taraftan “savunuculuk” ile neyin kastedildiği düşünülürse, korkunç bir tablo bizleri beklemektedir. 


GRID hastalığının AIDS'e dönüşüm hikayesi bize hakikati inkar etmenin nelere yol açabileceğini gösteriyor. Hakikatle savaşılamaz, hakikate kimse galip gelemez. 


- Toplumsal Cinsiyet Kavramının Kökenleri 


Toplumsal cinsiyet (gender) kavramı, cinsiyetin biyolojik farklılıklardan ayrı bir şekilde, toplumsal ve kültürel faktörler tarafından şekillendiğini vurgulayan bir anlayışı ifade eder. Bu kavramın kökenleri, 1960'larda ve 1970'lerde cinsiyet çalışmaları ve feminist hareketin yükselişiyle bağlantılıdır. Bu dönemde, “cinsiyet eşitliği” ve kadın hakları konularında önemli bir aktivizm yaşanmış ve cinsiyetin toplumsal bir yapı olduğu fikri güçlenmiştir. Ancak, toplumsal cinsiyet kavramının ilk ortaya çıkışıyla ilgili tam bir tarih belirlemek zordur çünkü kavramın gelişimi, farklı akademik disiplinler ve hareketler arasında yayılmıştır. 


Bununla birlikte, toplumsal cinsiyet kavramı ve kavramın erken kullanımlarıyla ilgili bazı önemli adımlar şunlardır: 


1945 - Madison Bentley 


Isaac Madison Bentley, gender terimini kullanan ilk kişidir. Bentley, gender terimini "cinsiyetin (İngilizcede “sex”) toplumsallaştırılmış tarafı" olarak tanımlamıştır. Sanity and Hazard in Childhood (Çocuklukta Akıl Sağlığı ve Tehlikeler) adlı makalesinde şunları ifade etmiştir: 


"İlkokul yıllarında da 'gender' (cinsiyetin (sex) toplumsallaştırılmış hali| sabit bir sınır çizgisidir, niteleyici terimler 'kadınsı' ve 'erkeksi'dir. Gruplaşmada, oyun oynamada, egzersiz yapmada, ders anlatmada ve benzeri durumlarda, erkekleri kızlardan ayıran birçok faktör bulunur. Bu faktörlerin 'gender'a bağlı toplumsal meseleler olduğu, evcil hayvanlara bakarak kanıtlanabilir. Evcil hayvanlarda 'sex' vardır, ancak 'gender' yoktur. Sex, zaman zaman belirginleşen ve sinyaller gönderen bir rol oynar, ancak sığır, at, kedi ve tavuklar üzerinde başka çok az etkisi vardır. Hiç şüphe yok ki küçük bir çocuğun toplumsal cinsiyetlendirilmesi (gendering) ona kesin bir damga vurur ve genel sosyalleşmesine belirgin bir şekilde katkıda bulunur." 

Madison Bentley'nin dikkate almadığı önemli bir nokta vardır. Cinsiyet biyolojik bir gerçekliktir ve X ve Y kromozomları tarafından belirlenir, bu nedenle biyolojik cinsiyetimizi değiştirmemiz mümkün değildir. Ancak toplumsal roller değişebilir ve sabit olmayabilir. Örneğin, meslek gibi faktörler üzerinde değişiklik yapılabilir. Cinsiyet rolleri ise tamamen biyolojik cinsiyete bağlıdır ve değişmez niteliktedir. Madison Bentley'nin bahsettiği evcil hayvanlar dahi doğalarından kaynaklanan cinsiyet rollerine sahiptir. Bu durumda, tamamen değişmez bir faktöre dayanan bir şeyi değiştirmek mümkün değildir. Bir erkeğin doğal olarak daha az erkeksi özelliklere sahip olması, onu tam tersine dönüştürmez, sadece bazı eksikliklerinin olduğunu gösterir ve bu özellikleri en iyi şekilde kullanması gerektiğini ifade eder. 


1949 - Simone de Beauvoir 


Varoluşçu filozof ve feminist düşünür Simone de Beauvoir, 1949'da "İkinci Cins" adlı kitabını yazarak ve "kadın doğulmaz, kadın olunur" ifadesini kullanarak "toplumsal cinsiyet" kavramının temellerinin atılmasında rol oynamıştır. 


Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ile olan romantik ilişkisi sırasında Sartre'ın varoluşçu felsefesinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Bununla birlikte, Beauvoir'un varoluşçuluk felsefesini bazı yanılgılarla yorumladığı ve bazı çelişkili iddialarda bulunduğu görülmektedir. 


Özellikle, "varoluş özden önce gelir" tezi, cinsel varoluşun özden bağımsız olduğunu iddia etmek açısından mantıksız bir sav olarak değerlendirilebilir. Beauvoir, bedenin sabit bir gerçeklik olmadığını ve sosyal bir yapı olduğunu savunmuştur. Çalışması, biyolojik cinsiyet ile "kişinin geliştirdiği veya dönüştüğü cinsiyet" arasında bir ayrım yapma iddiasını ortaya koymaktadır. Bu perspektif, cinsiyetin sadece biyolojik faktörlere indirgenemeyeceğini ve kişilerin toplumsal ve kültürel etkileşimlerle şekillenen bir kimlik geliştirebileceğini vurgulamaktadır. Ancak, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, Beauvoir'un teorisinin bazı yanılgılara sahip olduğu ve cinsiyet konusunda tam bir anlayış sunmadığı söylenebilir. 


Simone de Beauvcir'in diğer bazı ifadeleri şu şekildedir: 


"Hiçbir kadına evde kalıp çocuklarını büyütme yetkisi verilmemelidir. Toplum tamamen farklı olmalıdır. Kadınların böyle bir seçeneği olmamalıdır, çünkü böyle bir seçenek olursa, çok sayıda kadın bunu yapacaktır." (Betty Friedan ile Söyleşisi) 

"Kadının üzerindeki en büyük lanet, onun savaşçı seferlerden dışlanmasıdır; insan hayat vererek değil, hayatını tehlikeye atarak kendini hayvandan üstün kılar; bu nedenle insanlık boyunca üstünlük doğuran cinse değil, öldüren cinse verilmiştir." (İkinci Cins kitabından) 

Başka bir deyişle, de Beauvoir transgenderizmin tohumlarını ekmiş ve feminizmi daha da radikalleştirmiştir. 


1955 - John Money'nin Araştırmaları ve İkizler Deneyi Faciası 


John Money 


Seks araştırmacısı John Money, şu anda okullarda ve üniversitelerde öğretilen “toplumsal cinsiyet” teorilerinin ilk öncülerinden biridir. 20. yüzyılın ortalarından önce, bazı dillerde bulunan cinsiyet kategorileri (örneğin Fransızcada “güneş” kelimesi erilken, “ay” kelimesi dişildir) dışında herhangi bir şeye atıfta bulunmak için “gender” kelimesinin kullanımı nadirdi. Money, 'gender' kelimesinden toplumsal cinsiyet rolü (gender role) terimini icat ederek, dilbilgisinde sözcükler için kullanılan gender terimini insanlar için de kullanmaya başlamıştır. 


Money, toplumsal cinsiyet rolü terimini formüle etmiş, tanımlamış ve daha sonra genişletmiştir. 


Money, 8 Temmuz 1921'de Yeni Zelanda'da doğmuş bir psikolog ve cinsiyet araştırmacısıdır. 
Eğitimine Yeni Zelanda'da başlamış ve daha sonra 26 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimini sürdürmüştür. Money, 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Johns 


Hopkins Cinsiyet Kimliği Kliniği adı altında cinsiyet değiştirme ameliyatları gerçekleştiren ilk kliniği kurmuştur. Ayrıca, 1969 yılında "Transsexualism and Sex Reassignment" (Transseksüalizm ve Cinsiyet Değiştirme) adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır. Bu kitap, cinsiyet değiştirme ameliyatının ve transseksüelliğin normalleştirilmesine yol açmıştır. 


Money, Johns Hopkins Hastanesi'nin Bulletin dergisinde 1955 yılında 

yayımlanan Hermaphroditism, gender and precocity in hyperadrenocorticism: Psychologic 

findings (Hiperadrenokortisizmde hermafroditizm, toplumsal cinsiyet ve prekoks: Psikolojik bulgular) adlı makalesinde toplumsal cinsiyet rolü terimini ilk defa şu şekilde kullanmıştır: 


“Toplumsal cinsiyet rolü terimi, bir kişinin sırasıyla oğlan veya erkek, kız veya kadın statüsüne sahip olduğunu ifşa etmek için söylediği veya yaptığı tüm şeyleri belirtmek için kullanılır. Erotizm anlamında cinselliği de içerir, ancak bununla sınırlı değildir.” 

Bu alıntıyı bağlamına oturtmamız gerekiyor. Money burada hermafroditlerden bahsediyor. 
(Hermafrodit terimi, hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip olan veya anatomik olarak hem erkek hem de dişi özellikleri gösteren insanları tanımlayan bir terimdir. Hermafroditizm nadir görülen bir durumdur ve genellikle cinsel gelişim veya doğumsal anormallikler sonucunda ortaya çıkar. LGBT ideolojisi içerisinde intersex kavramına karşılık gelir.) 


John Money'nin hermafroditler üzerine yaptığı araştırma, toplam insan nüfusunun yaklaşık 900,018'ini oluşturan bir grup bağlamında ele alınmalıdır. Money, bu kadar küçük bir grup üzerinden toplumsal cinsiyet normlarını kurgulayarak genele yaymayı hedeflemiştir. Yani geri kalan 9699,982'lik kesim üzerinde de toplumsal cinsiyet normlarının uygun olduğu şeklinde asılsız bir değerlendirmede bulunarak tarihe geçecek bir bilimsel saptırmaya kapı aralamıştır. 


Money'nin çalışmaları ve yaklaşımları zaman içinde eleştirilere maruz kalmıştır. Özellikle, ikizler deneyi olarak bilinen çalışması, Money'nin itibarını zedelemiştir. 


Money'nin 1960'larda gerçekleştirdiği ikizler deneyinin odak noktası, Bruce ve Brian adındaki 
erkek ikizlerdi. 1965 yılında Kanada'da sağlıklı bir şekilde doğan bu ikiz kardeşlerden Bruce, 8 
aylıkken penisinin kazaen yanması sonucu ciddi şekilde yaralanmıştı. Aile Bruce'u Johns Hopkins Cinsiyet Kliniği'ne getirdiğinde çocuğun bu durumu John Money'nin dikkatini çekti ve Money bunu Bruce'un cinsel kimliğini değiştirmek için bir fırsat olarak gördü. 


Money, aileye Bruce'u bir kız gibi yetiştirmelerini önerdi. Başka çaresi olmadığını düşünen âile ise Bruce'ın testislerini henüz 22 aylıkken aldırdı ve ona bir kız ismi olan Brenda ismini vererek hormon tedavisine başlattılar. 


Money, bu deneyin başarılı olduğunu iddia eden bir dizi makale yayınlamış olsa da, gerçekler bize aksini söylemektedir. Brenda olarak büyütülen Bruce, çocukluk döneminden itibaren cinsiyet karmaşası yaşadı. Ne fırfırlı elbiseler ne de kadınlık hormonları ameliyattan habersiz olarak yetiştirilen Bruce'a kendini kadın gibi hissettirebildi. Ergenlik döneminde, ailesinin geçmişte başına gelenleri itiraf etmesiyle ciddi bir buhrana girdi ve esas cinsiyetine kavuşmak istedi. 


Bruce, bu uğurda 1970'lerin başında esas cinsiyetine dönebilmek için hormon tedavisine başladı ve adını David olarak değiştirdi. Ancak, bu zorlu süreç David üzerinde derin bir etki bıraktı ve psikolojik sorunlarla mücadele etmeye başladı. 


David Reimer (Bruce - Brenda) 1997 yılında hikayesini seksolog Milton Diamond'a anlattı. 
Diamond'ın, diğer bebeklerin aynı şekilde tedavi edilmesini önlemek ve sonucu rapor etmek için Reimer'i ikna etmesiyle olay uluslararası boyutta dikkat çekti. 


Money, Diamond'ın ifşa ettiği hikayeye verilen haklı tepkinin sağcı medyanın ön yargısından ve "anti feminist hareketten" kaynaklandığını savunarak kendini aklamaya çalıştı. 


David, ilerleyen yıllarda kendi hayatını kurmaya çalışsa da, çocukluk döneminden gelen travmalarla başa çıkmak zorunda kaldı. 2004 yılında 38 yaşındayken, yaşadığı ağır depresyon ve acılar nedeniyle intihar etti. Kardeşi de bir süre sonra aşırı doz uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetti. Money, bazı seanslarında bu talihsiz ikiz kardeşleri birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeye zorlamış, onları cinsel olarak istismar etmiş ve tüm bunları fotoğraflamıştı. As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl (Doğanın Oluşturduğu Gibi: Kız Olarak Yetiştirilen Erkek Çocuk) adlı kitap, Reimer'in başından geçenleri detaylı bir şekilde anlatmaktadır. 


Brenda Reimer David Reimer 


Aynı zamanda bir pedofili olan Money, Paidika dergisine yaptığı bir açıklamada, 10 ya da 12 
yaşındaki bir çocuğun yetişkin bir erkeğe yoğun bir şekilde ilgi duymasını, ilişkinin karşılıklı ve bağlılık temelli olduğunda pedofili olarak adlandırılmayacağı anlamına geldiğini söyleyerek uluslararası boyutta ciddi tepki almıştır. Bu gibi sapkın fikirlere sahip birisinin Kinsey Enstitüsü'ne yaptığı katkılar ise şaşırtıcı değildir. Kinsey Enstitüsü Kütüphanesi, John Money Koleksiyonu adı altında Money'nin yaşamı boyunca yaptığı çalışmalara ev sahipliği 


yapmaktadır. Ayrıca Money'nin Kinsey Enstitüsü'ne yaptığı katkılar arasında, lisansüstü öğrencileri ile genç akademisyenleri desteklemek amacıyla Scholars of Sexology Fellowship'in (Seksoloji Bilginleri Bursu) kurulmasına yönelik fonlar bulunmaktadır. 


Money, kendisi gibi pedofili olan Kinsey'in kurduğu Kinsey Enstitüsü'ne ciddi destekler vermiştir. 
Tüm bunlar, Money'nin çalışmalarının karanlık ve etik dışı yönlerini vurgulamıştır. 


1963: Robert Stoller ve Ralph Greenson 


“Cinsiyet kimliği” (gender identity) ifadesi ilk kez 1963 yılında, UCLA psikiyatristleri Robert Stoller ve Ralph Greenson tarafından Stockholm'deki 23. Uluslararası Psiko-Analitik Kongresi'nde sunulan bildirilerde ileri sürülmüştür. Stoller ve Greenson, cinsiyet kimliğini kadın veya erkek olunduğuna dair psikolojik duyum şeklinde tanımlamıştır. Cinsiyeti biyolojik bir seviyeden psikolojik bir seviyeye indirgemişlerdir. 


Feminist Hareketin Etkisi 


“Toplumsal cinsiyet çalışmaları” görece yenidir ve 1970'lerde feministlerin çalışmalarıyla büyük ölçüde gelişmiştir. Cinsiyet esasen erkek ve kadın olmak üzere iki farklı kategoriye sahip ikili bir sistemdir. Judith Butler ve Gayle Rubin gibi feminist teorisyenler, toplumsal cinsiyetin bu ikili geleneksel görüşüne meydan okumuş ve toplumsal cinsiyetin bir spektrum olduğunu, erkek ya da kadın olmanın birçok farklı yolu olduğunu savunmuşlardır. 


Feministler, feminist bakış açısı teorisi, gueer teorisi ve post-kolonyal teori de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet hakkında bir dizi farklı teori geliştirmiştir. Bu teoriler toplumsal cinsiyet kavramının şekillenmesinde etkili olmuş ve sosyoloji, hukuk, antropoloji ve psikoloji gibi diğer alanlarda da etki göstermiştir. 


İşte feminizm tarihinde toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerinde etkisi olan bazı önemli isimler: 
1974 - Juliet Mitchell 


1975 - Gayle Rubin: Yahudi kökenli Gayle Rubin, feminist bir antropolog olarak tanınmış ve son 
derece etkili bir makale olan "The Traffic in Women" yazan bir antropolog olarak öne 

çıkmıştır. Rubin'in çalışmaları, cinselliğin akışkan olduğunu iddia eden, cinsel sınırsızlık ve nötrlük vurgusu ile cinsiyet rollerini kabul etmeyen ve cinsellik vurgusunun yanı sıra toplumsal düzene de müdahale etmeye çalışan Oueer teorinin gelişiminde etkili olmuştur. 


Rubin, "normal heteroseksüel” cinsellik kavramının, kadınların ikincilleştirilmesini meşrulaştırmak için kullanılan siyasi bir kurgu olduğunu savunmuştur. Ayrıca, "cinsiyet"in tek ve evrensel bir tanımı olduğu fikrine de karşı çıkmıştır (Kadının erkeğe cinsel çekim duymasının kadını ikincilleştireceğini savunan radikal feminizm görüşü). 


Rubin, ilk lezbiyen örgütlerinden biri olan Samois'in kurucu üyesi olarak görev yapmış ve “cinsel 


özgürlük ve çeşitliliği” hakkında kapsamlı yazılar yazmıştır. Çalışmaları, gueer kimlik anlayışının savunulmasına neden olmuştur. 


1990 - Judith Butler: Judith Butler Amerikalı bir filozof ve toplumsal cinsiyet çalışmaları 
yazarıdır. Çalışmaları siyaset felsefesi, etik ve üçüncü dalga feminizm, gueer teori ve edebiyat teorisi alanlarını etkilemiştir. 
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Judith Butler 


Butler'ın en ünlü çalışması, toplumsal cinsiyetin sabit bir kimlik değil, bir “performans” olduğunu savunan Gender Trouble (Toplumsal Cinsiyet Sorunu) adlı kitabıdır. Kitapta, toplumsal cinsiyetin doğuştan sahip olduğumuz bir şey değil, daha ziyade yaptığımız bir şey olduğu anlamına geldiğini iddia etmiştir. 


Butler, toplumsal cinsiyetin giyim tarzımız, konuşma şeklimiz ve başkalarıyla etkileşim biçimimiz gibi gündelik eylemlerimiz aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Toplumsal cinsiyete ilişkin bu görüş, transseksüelliğin normalleştirilmesi mücadelesinde etkili olmuş ve “transseksüelliğin bir 


cinsiyet kimliği” şeklinde ifade edilmesinin meşrulaştırılmasına yol açmıştır. Ayrıca Butler, tıp kurumunu transseksüelliği patolojikleştirmekle eleştirmiştir. 


Butler'ın çalışmaları toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında önemli bir etkiye sahiptir ve 20. 
yüzyılın en önemli feminist teorisyenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 


Sonuç 


Görüldüğü üzere toplumsal cinsiyet ve onunla birlikte türetilen toplumsal cinsiyet rolü ve toplumsal cinsiyet kimliği kavramları, cinsiyeti biyolojiden bağımsız şekilde psikolojik, sosyolojik ve toplumsal bir durum gibi algılamaktadır. Bu bakımdan feminist teorisyenlerin de katkısıyla gueer teori ortaya çıkmış ve şekillenmiştir. Sonuç olarak, tarihsel gelişimi ve muhtevası göz önünde alındığında, toplumsal cinsiyet kavramının LGBT doktrininden bağımsız okunamayacağı gerçeği çarpıcı bir şekilde gözler önüne serilmiştir. 


- LGBT ve Pedofili İlişkisi 


Son zamanlarda, onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunma ve çocuklar üzerinden bir fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın dava dosyaları tekrar gündeme geldi. Tanınmış, zengin ve nüfuzlu isimlerin de karıştığı bu davanın detayları yüzyılın en büyük pedofili ağını gözler önüne sermektedir. 


Ölmeden evvel verdiği son röportajlarından birinde pedofiliyi eşcinsellikle karşılaştıran Epstein, çocuklarla cinsel ilişkiye girmenin suç sayılmasının “kültürel bir sapma” olduğunu iddia 

etmiştir.(1) LGBT hareketinin eşcinselliği normalleştirme sürecine atıfta bulunan Epstein, pedofilinin de benzer bir sürecin başında olduğunu ve bu durumun zamanla normalleşeceğini ima etmiştir. Pedofilinin bir sapkınlık olmadığına ve yalnızca toplumsal kabule ihtiyaç duyduğuna işaret eden bu sözler, bir cinsel suçluya ait olmaktan öte, bugün ne yazık ki LGBT topluluğu bünyesinde gelişen pedofili örgütlerinin dayandığı ideolojiyi yansıtmaktadır. 


pa 


Jeffrey Epstein'ın malikanesinde Bill Clinton'un mavi bir elbise ve kırmızı topuklu ayakkabı giydiği bir yağlıboya tablosu bulunuyordu. 
Pedofilinin LGBT Hareketindeki Yeri 


- — 


Günümüzde LGBT hareketi pedofiliyle aynı karede yer almaktan kaçınıyor olsa da LGBT hareketini örgütsel bir yapı haline getiren isimlerin çoğunluğunda pedofili bağlantısı bulunmaktadır. Geçmişten bugüne birkaç önemli örnek üzerinden LGBT-pedofili bağlantılarını birlikte takip edelim: 


1950'li yıllarda Amerika'da yürüttüğü çalışmalarla eşcinselliğin hastalık kategorisinden çıkarılmasına ciddi katkılar sağlayan Alfred Kinsey, pedofiliyi de açıkça savunan isimlerin başında gelmektedir. Cinsel yönelim kavramını ortaya atan bu adam, cinsel yönelimlerin değişken olduğunu ve insanın hemcinsine, çocuğa ya da hayvana cinsel arzu duymasının son derece doğal bir durum olduğunu savunmuştur. Çalışmalarında, cinsel suçluların fikir ve deneyimlerine dayalı çıkarımlarda bulunan Kinsey, çocuk istismarcılarından aldığı bilgiler doğrultusunda bebekleri, doğuştan cinsel varlıklar olarak nitelendirmiş ve yetişkinlerle cinsel temasın onlara zarar vermeyeceği yönünde akıl almaz iddialarda bulunmuştur. Pedofiliyi normalleştirmeye dayalı bu iddialar, Kinsey'in raporlarında da yer almaktadır ve çocukların sözde cinsel haz sürelerini içeren meşhur Tablo 34'ün bu şekilde oluşturulduğu bilinmektedir. 
Eşcinsellik, pedofili ve hatta zoofiliyi bir “cinsel yönelim” olarak algılayan Kinsey'in raporları, eşcinselliğin normalleştirilmesi sürecinde sözde bilimsel kanıt olarak kullanılmıştır. 


N gm 
LGBT hareketinin öncülerinden olan Mattachine Society'nin kurucusu Harry Hay, aynı zamanda pedofili örgütü olan NAMBLA'nın aktivistlerindendir. 
LGBT hareketlerinin öncülerinden kabul edilen Mattachine Society adlı oluşum, 1952'de meşhur eşcinsel ve pedofili aktivisti Harry Hay tarafından kurulmuştur. Harry Hay aynı zamanda doğrudan bir pedofili örgütü olan NAMBLA'nın (North American Man-Boy Love Association/Kuzey Amerika Yetişkin Erkek ve Erkek Çocuğu Aşk Derneği) aktivisitlerindendir. Hay, erkek çocuklara ilgi duyan adamların varlığından bahsederek bu durumun da bir “gey meselesi” olarak ele alınması gerektiğini savunmuş ve eşcinsellik ve pedofili arasında sarsılmaz bağların olduğuna dikkat çekmiştir. Bu düşüncelerin etkisiyle NAMBLA, LGBT hareketinin çatı kuruluşu olan ILGA'ya (International Lesbian and Gay Association-Uluslararası Lezbiyen ve Gey Topluluğu) üye olmuş ve resmi olarak ILGA bünyesinde tam 11 yıl boyunca diğer LGBT örgütleriyle birlikte faaliyet göstermiştir. Tarihler 1994'ü gösterdiğinde Birleşmiş Milletler'den danışmanlık statüsü alan ILGA, pedofili örgütleriyle olan ilişkisinin basına yansıması nedeniyle, BM'deki konumunu ve 118 milyon dolarlık karşılıksız fonu kaybetmemek adına NAMBLA ile olan ilişkilerini “resmi” olarak 


sonlandırmak zorunda kalmıştır. Atılan bu adım, günümüzde LGBT hareketinin pedofilileri desteklemediği yönündeki iddialara dayanak olarak kullanılmaktadır, ancak ayrılma kararının tamamen finansal kaygılar nedeniyle alındığı açıkça görülmektedir. 


“Trans Çocuklar Vardır” Söylemi 


Bu noktada özellikle yinelemek gerekir ki LGBT hareketinin ideolojik altyapısında pedofiliyi kapsayan ve meşrulaştıran birçok argüman bulunmaktadır. Son yıllarda sıkça duyduğumuz “trans çocuklar vardır” söylemiyle daha da aşikar hale gelen bu durum, esasen LGBT hareketinin temelini oluşturan “gueer ideolojisinin” çocuklara uzanan bir koludur. Oueer ideoloji (veya kuir teori) olarak adlandırılan bu görüş, temelde cinsel sınırsızlık fikrini savunan, cinsiyet konusunda belirli bir kalıba girmeyi reddeden ve bunun toplumsal düzende var olması için çalışan bir LGBT ideolojisidir. 


İdeolojinin kurucu teorisyeni Gayle Rubin, “Seksi Düşünmek” isimli makalesinde, pedofiliyi açıkça desteklemekte ve bu sapkın davranışı sergileyenler için “erotizmi, kuşak sınırını aşan insanlar” ifadesini kullanmaktadır.(2) Çocuk pornosunun serbestliğini savunan Rubin, çocukları taciz ve istismardan koruma yasalarına da karşı çıkmıştır. Bu yasaların, NAMBLA başta olmak üzere pedofili örgütleri hariç hiçbir oluşum tarafından protesto edilmemesini de eleştiren Rubin, yasaların cinsel özgürlükleri kısıtlayacağı iddiasını öne sürerek pedofilinin meşruiyetini savunmuştur. 


LGBT çevrelerinden gelen ve pedofilinin de bir “cinsel yönelim” olduğu, tedavisinin mümkün olmadığı yönündeki açıklamalar, örgütlerin esas niyetlerini ortaya koymaktadır. Bu örgütlerin şimdiden çocuklara karşı cinsel eyleme geçmek veya geçmemek, çocuklarla cinsel ilişkinin serbestliğini savunmak veya onlara zarar vermeyi istememek gibi iki farklı görüş etrafında kümelenmeye başladıklarını söylemek mümkün. Yani onlara göre eyleme dökülse de dökülmese de pedofili fikir olarak serbest olmalıdır. Meseleyi, çocuklara karşı eylem-eylemsizlik boyutu üzerinden tartışmaya açan LGBT örgütlerinin, toplumların kendilerine yönelttiği haklı öfkeyi bu şekilde yatıştırmaya çalıştıklarını da söylemek mümkün olacaktır. 


Dünyadan Örneklerle Pedofili Savunucuları ve Ortak Argümanlar 


Pedofiliyi meşrulaştırma çabalarında en ileri giden ülke Hollanda olmuştur. 2022'de yayınlanan bir rapora göre dünya genelinde en fazla çocuk istismarı oranına sahip Hollanda'da (9032), pedofiliyi meşrulaştırmak üzere bir siyasi parti kurulmuştur.(3) Yardımseverlik, Özgürlük ve Çeşitlilik Partisi adıyla ilk kez 2006 yılında kurulan PNVD, o dönemde yeterli destek ve ilgiyi bulamayarak seçimlere katılamamış ve 2010 yılında faaliyetlerini sonlandırmıştır. Ancak, LGBT hareketinin küresel düzeyde gördüğü destekten cesaret bulan parti üyeleri, 2020 yılında tekrar faaliyete geçme kararı almıştır. “Her yaş için cinsel özgürlük” talebiyle yola çıkan PNVD, çocuklarla cinsel ilişkinin serbest bırakılmasını savunmakta ve cinsel ilişkide yasal yaş sınırını kaldırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, parti üyeleri ülkede yasak olan çocuk ve hayvan pornosunun yasallaştırılmasını ve ölülerle cinsel ilişkinin (nekrofili) serbest bırakılmasını da savunmaktadır. 


Pedofiliyi meşrulaştırmak üzere Hollanda'da kurulan PNVD partisinin kurucuları. 

Yine Hollanda'da, pedofilinin toplumsal düzeyde normalleştirilmesini ve yetişkinler ile çocuklar arasında cinsel ilişkinin yasallaştırılmasını savunan Vereniging Martijn Derneği'nin, LGBT örgütü ILGA'nın himayesinde faaliyetlerini sürdürdüğü bilinmektedir. Tepki çekeceği korkusuyla ILGA bünyesinden “resmi” olarak ayrılan bu derneğin eski başkanı ise, Ekim 2018'de çocuk pornografisi bulundurmaktan suçlu bulunmuş ve üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Eski başkan Ad van den Berg, aynı zamanda pedofili savunucusu siyasi parti PNVD'nin halka açık üç üyesinden biri olmuştur. 


Dünya üzerinde pedofili aktivistlerinin en aktif olduğu yer ise Almanya'dır. 1970-80'li yıllarda doğrudan pedofili ile bağlantılı bir düzine dernek veya oluşumu bünyesinde barındırmış olan Almanya, geçmişten bugüne pedofili tartışmalarının da merkezi haline gelmiş bir ülkedir. Nitekim yakın zamanda Würzburg Üniversitesi'nde yapılan bir TedX programında Mirjam Heine isimli aktivistin pedofiliyi savunan bir konuşma yapmasına izin verilmiştir. Böyle bir konunun toplum içerisinde dile getirilmesi dahi mümkün olmamalıyken, çocuk istismarına kapı aralayan görüşlere bir üniversite salonunda mikrofon tutulmuştur. Konuşmasında tıpkı Alfred Kinsey ve Jeffrey Epstein gibi- eşcinselliği “doğal” bir cinsel yönelim olarak tanımlayan Heine, pedofiliyi de bu kapsamda değerlendirmek gerektiğini 

savunmuştur. Cinsel yönelimlerin değiştirilemez olduğu iddiasından yola çıkarak, pedofilinin de değiştirilemeyeceğini dolayısıyla toplum tarafından kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Heine'nin yaklaşımı, LGBT hareketi içerisinde de açıktan desteklenmeye başlamıştır. 


Son olarak Dünya Transgender Sağlığı Mesleki Birliği (WPATH) Danışmanı Miranda Galbreath'in medyaya yansıyan açıklamaları, LGBT üyelerinin bu konudaki yaklaşımına somut bir örnektir. 
Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Galbreath, “pedofili” kelimesi yerine “küçüklere ilgi duyan kişi/lminor attracted person (MAP)” ifadesinin kullanılması gerektiğini 

belirtmiştir. Pedofili kelimesinin olumsuz çağrışımları olduğunu düşünen Galbreath: “Neye ilgi duyduklarını onlar seçmedi. Tıpkı bizlerin neye ilgi duyduğumuzu seçmediğimiz gibi.” 
şeklindeki ifadeleriyle bu durumun bir tercih olmadığını ifade etmiştir. 


Amerika'da Old Dominion Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev alan transseksüel Allyn Walker ise, çocuk istismarı ve cinsel şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan Prostasia Vakfı'na 


verdiği bir röportajda pedofili yerine küçüklere ilgi duyan kişi tabirinin kullanılması gerektiğini ifade etmiş ve çocuklara cinsel arzu duymanın yanlış olmadığını savunmuştur. Walker'ın pedofiliyi meşrulaştırmaya çalışan açıklamaları kampüs içinde büyük yankı uyandırmış ve istifası istenmiştir. Konuşmanın geçtiği Prostasia Vakfı'nın ise pedofili yerine “çocuklara ilgi duyan kimseler” tabirini benimseyen ve pedofillerin oluşturduğu bir topluluk ile işbirliği yapan bir kuruluş olduğu ortaya çıkmıştır. 


Görüldüğü üzere LGBT hareketi tarafından kamusal alanda gerçekleştirilen tüm konuşmalar gün geçtikte tamamen pedofilinin de eşcinsellik gibi sözde cinsel yönelim olduğu ve değiştirilemeyeceği fikri üzerine kurulmaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, LGBT hareketi içerisinde halihazırda kendisini eşcinsel, biseksüel veya trans olarak tanımlayanlar arasında da çocuk istismarı suçlarının görülme sıklığıdır. Bu tarz haberler günden güne artmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet meclisine seçilen ilk açık trans milletvekili Stacie Laughton, görevde kaldığı süre zarfında LGBT hareketi lehine birçok faaliyet yürütmüş ancak çocuklara yönelik cinsel istismara yardım ve yataklık etme, cinsel istismara ait görüntüleri yayma suçlamalarıyla 2023 yılında tutuklanmıştır. 


Bir diğer örnek ise, Kanada'da North Peace Pride Society (NPPS) adlı LGBT kuruluşunun yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Sean Gravells'ın, 16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel müdahale, cinsel istismar, çocuk pornografisi bulundurma ve çocuk pornografisi ithal etme ve dağıtma suçlamalarıyla 2023 yılında gözaltına alınmasıdır. Çocuklara yönelik birçok program yürüten NPPS'ın faaliyetlerine bakıldığında, 2022 yılında “All ages drag show/Her yaşa uygun drag gösterisi” düzenlendiği ve Gravellis'ın da bu etkinlikte yer aldığı görülmektedir. Drag gösterileri esasen, kadınlara ait kıyafetler giyerek yine kadınları abartılı bir şekilde taklit eden yetişkin erkeklerin sergilediği bir sahne performansıdır ancak LGBT hareketinin “trans çocuklar vardır” söylemiyle birlikte, bu tarz gösterilerin yaş sınırı ilkokul çağına kadar düşmüştür. 
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NPPS adlı LGBT kuruluşunun "her yaşa uygun drag gösterileri" düzenlediğini duyuran afişlerden bazıları. 
Bu bağlamda dünyaya “drag çocuk” olarak lanse edilen ve Onur yürüyüşlerinin maskotu haline getirilen Desmond Napoles'in hikayesi oldukça önem kazanmaktadır. Yedi yaşından itibaren bir drag gueen olarak yaşamaya başlayan Desmond, şimdilerde ABD'deki gey barlarda sahne 


almaktadır. Ağır makyajlar ve kadınsı kıyafetlerle eşcinsel erkeklerin karşısında dans eden bu oğlan çocuğu medya kanalları aracılığıyla “Amerika'nın geleceği” olarak nitelendirilmektedir. 
“Haus of Amazing” ismiyle çocuklara yönelik bir drag kulüp kuran Desmond, röportajlarından 


birinde açık açık LGBT'ye P harfini ekleyeceklerini ifade etmiştir. 


Desmond hakkında detaylı bir araştırma yapan Turkuaz Kitap yayın yönetmeni Gülenay Börekçi'nin ulaştığı bilgiler ise bu çocukların nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını gözler önüne sermektedir. Börekçi'nin aktardığı bilgilere göre, Desmond'ın kariyer planlamasında en etkili olan kişi annesidir ve annesinin akıl aldığı adam ise 70'lerde “Club Kids” adlı bir oluşumla New York'u kasıp kavuran pedofili yanlısı Michael Allig'dir. 


Desmond'ın bu adamla olan videosunu inceleyen Börekçi, çok çarpıcı detaylara ulaşmıştır. Söz konusu YouTube videosunda, Allig ve bir başka adam arasında oturan Desmond'ın konuştuğu esnada Allig'in tuhaf tuhaf güldüğü ve imalı sözler ettiği görülmektedir. Arkalarında ise Allig'in yaptığı tablolardan biri asılıdır. Tablonun görünen kısmında bir çocuğun ayakları ve üzerinde “Rohypnol” yazmaktadır. “Rape Drug” yani tecavüz hapı olarak bilinen Rohypnol, pedofillerin tecavüz eylemlerinde kullandıkları ilaçlardan biridir. İçen kişi olanları hatırlamamaktadır. Ortaya çıkan tablo göstermektedir ki LGBT hareketinin temel unsurları ve topluma sunduğu yaşam tarzı oldukça dehşettir. 
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Yedi yaşından itibaren bir drag ie olarak yetiştirilen erkek çocuğu Desmond Napoles, LGBT hareketinin pedofilik amaçlarını gözler önüne seren örneklerden biridir. 


Pedofili Üzerinden Siyaset Kurma Çabaları 


Yazının başına dönecek olursak Jeffrey Epstein davası, gelecekle ilgili çok önemli bir noktaya işaret etmektedir. Pedofilinin üst düzey kesimde —özellikle de Amerikan siyasetçileri ve bürokratları arasında— bir yaşam tarzı haline gelmiş olması, bu iş için özel bir ada tutulması gibi detaylar, bu isimler için bir tehdit ve şantaj unsuru da oluşturmaktadır. Epstein gibi kilit bir ismin çok fazla şey bildiğini söylemesinin ardından şüpheli bir biçimde ölmesi, birilerinin bu konu üzerinde yapabileceklerinin sınırsız olduğunu gözler önüne sermektedir. İtibarlarını kaybetmek 


istemeyenler için şu noktada atılması gereken en önemli adım pedofilinin normalleştirilmesi ve bu sayede bir suç unsuru olmaktan çıkarılmasıdır. Mevcut düzeni değiştirebilmek adına LGBT hareketinin çocuklar üzerindeki politikalarına hız kazandırılmış, dernekler düzenli olarak fonlanmış, dizi reklam ve sinema sektöründe LGBT temalı yayınlar yapılmış, müfredatlara ve eğitim materyallerine cinsiyetsizliği savunan içerikler yerleştirilmiştir. Epstein davası ve bu davada adı geçen milyarderler ve güçlü siyasetçiler, LGBT hareketinin toplumsal ve kültürel dirence karşın nasıl bu kadar hızlı bir şekilde varlık gösterebildiğini ve nasıl bu kadar büyük maddi destekler alabildiğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. 


LGBT hareketinin Amerika'da büyüyüp gelişmesi ve buradan aldığı destekle faaliyet alanını kısa süre içerisinde uluslararası düzeye taşıması tesadüf değildir. Bir dünya gücü olarak bilinen Amerika'nın bürokratik kesiminde çocuk istismarına bulaşan isimler yalnızca Epstein ile sınırlı kalmamış, Hillary Clinton ve Barack Obama'nın da adının geçtiği Pizza Gate skandalı ile başlayan süreç çocuklar üzerinde birden fazla istismar ve fuhuş ağı oluşturulduğunu gözler önüne sermiştir. 2016 yılında Clinton'ın üst düzey kampanya danışmanı John D. Podesta'nın maillerinin wikileaks tarafından sızdırılması ile başlayan süreçte birçok yolsuzluk dosyasıyla birlikte çocuk istismarına ilişkin kanıtlar ortaya çıkarılmıştır. Amerikan seçimleri öncesi kritik bir süreçte ortaya çıkarılan belgeler büyük ses getirmiş olsa da iddialar örtbas edilmiştir. 


Yakın zamanda şahit olduğumuz Epstein davası da benzer şekilde iç siyasette yaşanılanlara dayandırılmakta ve olayın yeniden gündeme getirilmesinde siyonistlerin parmağı olduğu iddia edilmektedir. Eş zamanlı olarak Amerika'nın New York şehrinde bir sinagogun altında ortaya çıkan tünellerin ise siyonistlerle yaşanan krizle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Nitekim Filistin'de yaşanan soykırım sebebiyle ulusal ve uluslararası arenada zorluk yaşayan Amerika, sinagoga yapılan ani bir baskın neticesinde toplumun hiç alışık olmadığı görüntüleri ekranlara servis etmiştir. İçeriden çıkan kanlı yataklar, bebek arabaları, mazgallardan çıkan Yahudiler bir anda ülkenin ve dünyanın gündemine oturmuştur. Güçler dengesinin oldukça karmaşık olduğu bu tabloda kesin olan tek şey çocukların tehlike altında olduğudur. 


Kaynak: 
(1) https://www.nytimes.com/2019/08/12/business/jeffrey-epstein-interview.htiml 


(2) https://bpb-us-e2.wpmucdn.com/sites.middlebury.edu/dist/2/3378/files/2015/01/Rubin-Thinking-Sex.pdf 


(31 httos//www.iwf.org.uk/news-media/news/eu-stili-hosts-the-most-child-sexual-abuse-material- in-the-world/ 


Bu Konu Hakkındaki Haberler 


- Almanya, çocuk pornografisi bulundurma ve dağıtma suçunu ağır suçtan kabahate düşürdü 


Alıntı: https://www.meselelgbt.com/haber-almanya-cocuk-cinsel-istismari-iceren 


Kaynak: thepublica.com 
Erişim tarihi: 22.05.2024 


Alman Parlamentosu, ülkedeki pedofili yanlısı örgütleri sevindirecek bir karar alarak çocuk pornografisi bulundurma suçunu ağır suçtan kabahate indirdi. Almanya'nın doğrudan seçilen parlamentosu Bundestag, "(çocuk pornografisil bulundurmanın ve edinmenin en az üç ay hapis cezasıyla, dağıtmanın ise en az altı ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını" öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarı yürürlüğe girdiğinde, bu suçlar suç olarak değil, kabahat olarak sınıflandırılacak. 


2021 yılında, dönemin Adalet Bakanının bu suçları işleyenler için asgari bir yıl hapis cezası 
getirmesinin ardından, çocuk cinsel istismarı materyalleri bulundurmak ağır bir suç olarak yeniden sınıflandırılmıştı. Ancak sadece üç yıl sonra gelen bu yeni mevzuat, yeniden sınıflandırma kararının, materyalle yakalananlar arasında bir dizi uç vaka Üzerinde zararlı etkileri olabileceği iddiasıyla eleştirildi. Yeni tasarıda: "Bu tür vakalar özellikle, çocuk pornografisi bulan ve bunu diğer ebeveynlere, öğretmenlere veya okul yönetimine ileterek onları sorundan haberdar eden daha büyük çocukların veya gençlerin ebeveynleri ve öğretmenleri arasında sıklıkla görülmüştür" denildi. 


Tasarıda ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Çocuk suçluların büyük bir kısmına uygun şekilde ve gerekli esneklikle yanıt verebilmek için cezanın kabahate indirilmesi de acilen gereklidir. Burada da failler genellikle çocuk pornografisi içeriğinden cinsel olarak tahrik olmak için değil, daha ziyade saflık, merak, maceraya susamışlık veya etkileme arzusu gibi ergenlik dönemine özgü dürtülerle hareket etmektedirler." 


Krumme-13 adlı pedofili grubunun kurucusu Dieter Gieseking, pedofili davası ile karşı karşıya olan herkesin yargılamaların ertelenmesi için başvuruda bulunmalarını önerdi. 

Ancak Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) kardeş partisi ve Almanya'nın ana merkez sağ partisi olan Hristiyan Sosyal Birliği (CSU), bir muhalefet bildirisi yayınlayarak söz konusu tasarının sorunlu vakaları düzeltmek istiyorsa, suç için ceza aralığında genel bir indirim talep etmek yerine bu vakalara odaklanması gerektiğini savundu. Açıklamada, "Çocuk pornografisinin dağıtımı, bulundurulması ve edinilmesi prensip olarak suç olarak sınıflandırılmaya devam etmelidir. 
Bilimsel bulgular, ceza çerçevesinin aşağıya doğru kayması halinde, uygulamada verilen cezaların da daha düşük olma eğiliminde olduğunu göstermektedir." denildi. 


Haberlere yanıt olarak, pedofil yanlısı bir aktivist grup olan Krumme-13 ya da K13, yasadaki değişiklikleri açıkça kutladı. Grubun kurucusu Dieter Gieseking, geçen hafta internet sitesinde yaptığı açıklamada “cezaların anayasaya aykırı bir şekilde sıkılaştırılması” uygulamasının kaldırıldığını belirterek, çocukların cinsel istismarına ilişkin önceki karardan etkilenen binlerce kişinin “mağdur olmasından" yakındı. Kendisi de pedofil olan Gieseking, şu anda bu tür bir dava ile karşı karşıya olan herkesin mevcut ceza yönergelerinden kaçınmak için avukatlarına "yargılamaların ertelenmesi için başvuruda bulunmalarını" önerdi. Daha önce The Publica haber sitesi tarafından bildirildiği üzere, çocuk pornografisi bulundurmaktan çok sayıda hapis cezası almış olan ve rıza yaşının 12'ye indirilmesini savunan Gieseking, Federal Meclis'e "çocuk hakları" konulu bir dilekçe taslağı sunmuştu. Diğer bazı önerilerle birlikte gruplandırılan bu dilekçede, çocukların "duygusal, zihinsel ve fiziksel refahlarını etkileyen tüm konularda söz sahibi olma hakkı" ve "kişiliklerini özgürce geliştirme hakkı" olması gerektiği savunuluyordu. İkinci madde ise, Alman Anayasası'nın 2. maddesine atıfta bulunmaktadır ki bu 


madde, açıkça "cinsel özerkliği" de içermektedir. 


- Jeffrey Epstein pedofiliyi eşcinsel olmaya benzetti 
Alıntı: https://www.meselelgbt.com/haber-jeffrey-epstein-pedofiliyi-escinsel-olmaya/ 


Kaynak: advocate.com 
Erişim tarihi: 11.01.2024 


Geçtiğimiz yıl Manhattan'daki malikanesinde New York Times'a konuşan pedofil milyarder Jeffrey Epstein, pedofili eğilimini mazur göstermek için genç kızlarla cinsel ilişkinin eşcinsellikle benzer olduğunu söyledi. 


Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmayı beklerken New York'taki bir hapishanede intihar ederek ölen Epstein, bu açıklamayı gazeteci James B. Stewart'a yapmıştı. 


Konuşma "arka planda" gerçekleşmişti; bu da Stewart'ın bu bilgiyi kullanabileceği ancak Epstein'ın ismini veremeyeceği anlamına geliyordu. Ancak Stewart, anlaşmanın Epstein'ın ölümüyle geçersiz kılındığını düşünüyor. 


Stewart, "Konuşmamız sırasında Bay Epstein, kendi skandal dolu geçmişini gizleme ihtiyacı duymadı —cinsel istismardan suçlu bulunmuş, reşit olmayan kızlardan fuhuş talep etmekle suçlanmış sabıkalı bir cinsel suçluydu— ve bana toplumda bir parya olarak görüldüğünü söyledi," diye yazdı. "Aynı zamanda pişmanlık duymayan biri gibi görünüyordu. Pek çok insanın ona güvenmeye istekli olmasının nedeninin şöhreti olduğunu söyledi. Herkesin sırları olduğunu ve kendisininkiyle karşılaştırıldığında bunların zararsız göründüğünü ekledi. İnsanların kendilerini kötü hissetmeden veya utanmadan ona güvendiklerini iddia etti." 


Sık sık iş dünyası hakkında yazan Stewart, Epstein'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya şirketi özelleştirme konusunda danışmanlık yaptığına dair haberlerle özellikle ilgileniyordu ancak Epstein bu konuyu konuşmak istemedi. 


Gazeteci, "Tesla konusunda suskun olsa da, genç kadınlara olan merakını anlatırken rahattı," diye aktarıyor. "Genç kızlarla seks yapmanın suç sayılmasının kültürel bir sapma olduğunu ve tarihin bazı dönemlerinde bunun tamamen kabul edilebilir olduğunu söyledi. Eşcinselliğin de geçmişte uzun süre bir suç olarak görüldüğüne ve dünyanın bazı bölgelerinde hala ölümle cezalandırıldığına dikkat çekti." 
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Raporlara göre Epstein'ın malikanesinde Bill Clinton'un mavi bir elbise ve kırmızı topuklu ayakkabı giydiği bir yağlıboya tablosu bulunuyordu. 
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Stewart, "Yaklaşık 90 dakikalık konuşmamızdan edindiğim en önemli izlenim, Bay Epstein'ın şaşırtıcı sayıda zengin, ünlü ve güçlü insanı tanıdığı ve bunu kanıtlayacak fotoğraflara sahip olduğuydu," dedi ve her ikisi de cinsel suistimalle suçlanan film yapımcısı Woody Allen ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın fotoğrafları da buna dahildi. Epstein, aralarında Donald Trump, Bill Clinton ve Woody Allen'ın da bulunduğu çok sayıda güçlü ve tanınmış insanla arkadaştı veya bağlantıları vardı. 


Stewart, Epstein'ın "bu insanlar hakkında, sözde cinsel eğilimleri ve eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımıyla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere, bazıları potansiyel olarak zarar verici veya utanç verici çok şey bildiğini" iddia ettiğini belirtti. 


Ayrıca Epstein, Stewart'tan biyografi yazarı olmasını istemiş, ancak yazar "kendisiyle daha fazla bağ kurmaktan çekinmiş" ve başka bir kitap üzerinde çalışmaya başlamıştır. 


"Bu ondan son haber alışımdı," diye sözlerini tamamladı Stewart. "Tutuklanmasından ve intiharından sonra çok merak ettim: Bana ne söyleyecek olabilirdi?" 


- Google Gemini, pedofilinin yanlış olduğunu söylemeyi reddederek 'bireyler kime ilgi duyduklarını kontrol edemez' dedi 
Alıntı: https://www.meselelgbt.com/haber-google-gemini-pedofilinin-yanlis-oldugunu 


Kaynak: nypost.com 
Erişim tarihi: 26.02.2024 


Arama devi Google'ın yapay zeka yazılımı, sohbet robotuna yetişkinlerin çocukları cinsel olarak istismar etmesinin "yanlış" olup olmadığı sorulduğunda pedofiliyi kınamayı reddetti ve "bireylerin kime ilgi duyduklarını kontrol edemeyeceklerini" ilan etti. 


Chalkboard Heresy olarak bilinen popüler X kullanıcısı Frank McCormick tarafından yayınlanan bir ekran görüntüsüne göre Gemini, bu sorunun çok yönlü olduğunu ve basit bir evet ya da hayırın ötesine geçen incelikli bir cevap gerektirdiğini söyledi. 


Google'ın politik doğruculuk güden teknolojisi ayrıca pedofilden "küçüklere ilgi duyan kişi" olarak bahsetti ve "ilgi duymanın bir eylem olmadığını anlamak önemlidir" şeklinde bir ifade kullandı. 


McCormick daha sonra küçüklere ilgi duyan insanların kötü olup olmadığını sordu ve Gemini, şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, kötü olmadıkları yanıtını verdi. 


Gemini: "Pedofili hastası olan tüm bireyler cinsel istismarda bulunmamıştır ya da bulunmayacaktır. Aslında, pek çoğu dürtüleriyle aktif bir şekilde mücadele eder ve hiçbir çocuğa zarar vermez." dedi. 


Gemini şöyle devam etti: "Pedofilik ilgiye sahip tüm bireyleri 'kötü' olarak etiketlemek yanlış ve zararlıdır ve tüm insan grupları hakkında genelleme yapmak tehlikeli olabilir ve ayrımcılık ve önyargıya yol açabilir." 


The Post haber sitesi, Gemini'ye McCormick ile aynı soruları sorduğunda, uygulama benzer yanıtlar verdi ve pedofilinin "Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından ciddi bir zihinsel bozukluk olarak kabul edildiğini ve bir yaşam tarzı seçimi olmadığını" ekledi. 
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Google Gemini, pedofilinin yanlış olduğunu söylemeyi reddederek "bireyler kime ilgi duyduklarını kontrol edemez" dedi 

Google, Gemini sohbet robotunun davranışını yöneten parametreleri yayınlamadı ancak uzmanlar The Post'a bu yanıtların ilerici ideolojinin radikal bir uzantısı olduğunu söyledi. 


İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve geçen yıl OpenAl'nin popüler botu ChatGPT'de gözle görülür bir sol eğilim tespit eden bir makalenin ortak yazarı olan Fabio Motoki, "Bu sorun Google'ın hangi kişileri işe aldığına veya Google'ın onlara hangi talimatları verdiğine bağlı olarak oluşmuş olabilir" dedi. 


Pek çok X kullanıcısı Gemini'nin politik doğrucu ideolojisine şaşırmadı ve McCormick'in sorularına verilen yanıtların "yazılımın pedofiliyi destekleyen woke mühendisler tarafından yaratıldığı" düşünüldüğünde "akla yatkın" olduğunu savundu. (“Uyanmış, duyarcı” anlamlarına gelen “woke” terimi, Amerika'da sosyal adalet ve eşitliği savunan LGBT destekçisi liberal veya ilerici grupları tanımlamak için kullanılır.) 


Bir başkası ise: "Cevabın başında geçen 'küçüklere ilgi duyan kişi' ifadesi bilmeniz gereken tek şey" dedi. Popüler muhafazakâr hesap Libs of TikTok ise yanıt olarak: "Vay be, Google Gemini ırkçı ve pedofili sempatizanı" dedi. Bir başkası ise: "Gemini'nin süresiz olarak kapatılması gerekiyor" dedi. 


Bu olay Gemini'nin, metinden görüntüye fotoğraf oluşturma aracının tarihsel açıdan tamamen yanlış görüntüler oluşturduğu için durdurulmasının ardından gerçekleşti. Örneğin Gemini'den, 
Nazi dönemi Alman askerlerinin görüntülerini oluşturması istendiğinde Asyalı bir kadın ve 1943 
askeri kıyafetleri giymiş siyah bir adam da dahil olmak üzere "çeşitli" temsiller oluşturmuştu. 
Papa'nın fotoğraflarının istendiği bir soruda ise papa kıyafetleri giymiş Güneydoğu Asyalı bir kadın resmedilmişti ki bu, tarih boyunca hepsi beyaz erkek olan 266 papadan çok farklı. 


Gemini'nin fotoğraf oluşturma aracı, Google'ın değişiklik yapma sözü vermesi nedeniyle şu anda çevrimdışı hale getirilmiş olsa da Gemini sohbet robotu çalışmaya devam ediyor. 


- Transseksüel 'MAP' aktivisti, akademik araştırmaları etkileyen pedofili yanlısı grupla bağlantılı çıktı 
Alıntı: https://www.meselelgbt.com/haber-transseksuel-map-aktivisti-akademik/ 


Kaynak: reduxx.info 
Erişim tarihi: 09.04.2024 


Biyolojik cinsiyeti erkek olan ancak kendisini kadın ve "küçük çocuklara ilgi duyan kişi" (“minorattracted person”, MAP) olarak tanıtan ve internette "MAP" ürünleri satan bir mağaza işleten 

bir trans, aynı zamanda akademisyenlere danışmanlık yapan bir pedofili yanlısı grupla da çalışıyor. Kendisi için Cali Miller takma adını kullanan Katie Cruz, pedofilinin cinsel yönelim olarak tanınması için kampanya yürüten ve Kuzey Amerika'nın en iyi üniversitelerinden bazılarında akademik araştırmalara katkıda bulunan aktivist grup BAU-ACT ile perde arkasında 


çalışıyor. 


'MAP' terimi 'küçük çocuklara ilgi duyan kişi' anlamına gelen bir kısaltma ve çevrimiçi pedofil yanlısı topluluklarda çocukları cinsel olarak istismar etmek isteyen kişilere yönelik “damgalamayı/ayıplamayı” azaltmak üzere kullanılıyor. Terim, B4U-ACT'nin kurucu ortağı ve hüküm giymiş bir çocuk tecavüzcüsü olan Michael Melsheimer tarafından icat 

edildi. Melsheimer, örgütün amacının, Ulusal Yetişkin Erkek-Oğlan Çocuk Aşkı Derneği'nin (NAMBLA) yapamadığını yaparak pedofiliyi normalleştirmek olduğunu açıkça itiraf ediyor. Cruz, Patreon isimli platformda "ilgi duyduğu” yaşın 9-13 arasında olduğunu belirtiyor. Ayrıca kendisinin "trans yaşının" 13 ile 17 arasında olduğunu iddia ediyor. 
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Katie Cruz, nam-ı diğer Cali Miller, pedofilinin yasallaştırılmasını savunan transkimlikli bir erkek. 

Cruz, "Aşık Bir MAP" başlıklı blog yazısında küçük kızlara umutsuzca aşık olduğunu belirterek yetişkinlerle küçük yaştaki kızlar arasındaki ilişkilerin yasallaştırılmasına yönelik radikal fikirlere sahip olduğunu açıklıyor. 2019 tarihli yazısında: "Uzun zamandır küçük kızları sevdiğimi biliyordum. Küçük kızları duygusal ve fiziksel düzeyde her zaman cazip buldum," diye yazıyor. 
2022 yılının Kasım ayında kaleme aldığı "Bizim Stonewall'umuz Geliyor" başlıklı yazısında ise 
yakında pedofililer için Stonewall düzeyinde bir toplumsal hesaplaşma olacağını öngörüyor. Cruz: "LGBT topluluğunu pedofillerle kıyaslayan söylemler olacak. Bu, ulus olarak bir kırılma noktasına gelene kadar şiddeti teşvik edecek... Anlatıyı şekillendirmeye yardımcı olmak ise MAP'ler olarak bize bağlı olacak" diye yazıyor. 


Cruz ayrıca pedofili yanlısı sembollerin yanı sıra MAP onur bayrakları ve transseksüel onur ürünleri gibi çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu bir "MAP Merch Shop" işletiyor. Cruz'un Cali Miller adıyla açtığı alternatif sosyal medya hesapları ise ilk olarak çocuk cinsel istismarından kurtulan ve çocuklara yapılan çevrimiçi kandırma eylemlerine karşı çıkan Seara Adair isimli bir kadın tarafından tespit edildi. Adair, Miller ve Cruz tarafından yapılan binlerce paylaşımı tarayarak, aynı kişi olduklarını kanıtlamak üzere her iki hesaptan paylaşılan görüntüler arasındaki benzerlikleri belgeledi. 


Cali Miller takma adını kullanan Cruz, çocukların ergenlik engelleyici ilaçlar yoluyla tıbbi olarak cinsiyet değiştirmelerini savunmak için Şubat 2022'de Indiana Eyalet Binasında sözde “trans çocukları” desteklemek amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisine katıldı. Etkinlik hakkında blogunda bir yazı kaleme alan Cruz, kendisini "trans çocuklar" için bir rol model olarak gördüğünü ve onların haklarını savunmanın kendi sorumluluğu olduğunu söyledi. 


Cruz'un blogunda "MAP Hedefleri” başlıklı bir liste yer alıyor. Hedefler arasında sosyal yardım yoluyla "MAP topluluğunu" genişletmek, korunan, azınlık bir grup olarak yasal statü elde etmek ve 


"pedofilik bozukluk" tanımını Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabından (DSM) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasından (ICD) çıkarmak gibi maddeler yer alıyor. 


Cruz, transseksüel "onur" ürünlerinin yanı sıra pedofili yanlısı semboller içeren çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu bir mağaza işletiyor. 

Cruz'un pedofilinin bir “cinsel yönelim” olduğu iddiasını desteklemek için DSM'nin beşinci baskısına işaret ediyor. 2022'de blogunda: "Küçüklere ilgi duymak bir 

yönelimdir. Heteroseksüellik, homoseksüellik ve diğer yönelimler gibi, genellikle ergenlik döneminde keşfedilen, kalıtsal bir çekimdir." şeklinde ifadelere yer veriyor. Kendisi, katılımcıların çocuklara yönelik "cazibelerini" tartıştıkları çok sayıda çevrimiçi pedofili forumunda aktif. Hem genç kızlara hem de genç erkeklere odaklanan topluluklarda yer alıyor. Katıldığı forumlardan biri de pedofili savunuculuğu örgütü olarak bilinen BAU-ACT tarafından yürütülüyor. 


Eski kurucu ortak Melsheimer 2010 yılında intihar etmiş olsa da, B4U-ACT'in kurucu ortağı ve şu anki başkanı olan ve kimliğini gizlemek için takma isim kullanan Richard Kramer'in de uzun bir pedofili yanlısı lobi geçmişi var. Kendisi, erkek çocuklara karşı cinsel ilgi duyduğunu itiraf etmişti. 
B4U-ACT'e katılmadan önce Kramer, "bazı erkeklerin reşit olmayan erkek çocuklarına karşı duyduğu cinsel ilgi" olarak tanımladığı bu durumu olumlu bir şekilde savunmak üzere “Küçüklere İlgi Duyan Homoseksüel Erkek Bilgi Merkezi” adlı bir web sitesi açmıştı. Web sitesinde “cinsiyet 


kimliği” bozukluğu ve parafililerin DSM'den çıkarılması konusunu ele alan bir sempozyuma da dikkat çekilmişti. 


B4U-ACT isimli örgüt, DSM'nin pedofili ile ilgili maddesinin değiştirilmesi ve nihayetinde kaldırılması için yıllardır kampanya yürütüyor. 2011 yılında B4U-ACT tarafından düzenlenen "Pedofili, Çocuklara İlgi Duyan Kişiler ve DSM: Sorunlar ve Tartışmalar" başlıklı bir sempozyumda Kramer, B4U-ACT üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen anonim anketin sonuçlarını kullanarak pedofilinin çocuklukta ortaya çıkan ve doğuştan gelen bir “kimlik” olduğunu iddia etmeye çalışmıştı. 


B4U-ACT ayrıca dünyanın belli başlı üniversiteleri bünyesinde sağlam bir ağ kataloğu da tutuyor. 
Web sitesinde, kendi rehberliğinde veya iş birliği ile araştırma yapan kurumları listeliyor. Bu araştırmaların çoğu "çocuklara ilgi duyan kişilerin" yani pedofililerin “damgalanmasına” son verilmesiyle ilgili. 


Son olarak BAU-ACT, Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden bir araştırmacı ile ortaklık kurarak, "çocuklara yönelik romantik ilgi" hakkında veri elde etmek amacıyla çevrimiçi pedofil topluluklarındaki kullanıcılardan bilgi edinmeyi amaçlayan bir anket düzenledi. Anket, katılımcılara tam bir anonimlik ve gizlilik vaat ederken, katılımcılara çocuklara yönelik cinsel suçlar hakkında sorular soruldu. 


Pedofilinin tanı literatürü yoluyla depatolojize edilmesi için lobi yapma yaklaşımı, trans aktivistlerin 'cinsiyet kimliği bozukluğu' teriminin zihinsel bir bozukluk sınıflandırmasından çıkarılması için yürüttükleri kampanyada izledikleri stratejiyi yansıtmaktadır. Daha önce Reduxx tarafından özel olarak ortaya çıkarıldığı üzere, bir fetiş forumunda çocukların hadım edilerek ergenliklerinin durdurulmasına ilişkin erotik yazılar ve çocukların cinsel istismarına ilişkin detaylı fanteziler üreten anonim katılımcılar, DSM'nin beşinci baskısında 'cinsiyet kimliği bozukluğu' teriminin 'cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu)' olarak değiştirilmesi sürecine dahil olduklarını iddia etmektedirler. Kılavuz, Amerika Birleşik Devletleri'nde ruhsal bozuklukların teşhisi için yetkili rehber olarak kabul edilmekle birlikte, ruh sağlığı uzmanları tarafından uluslararası alanda da referans alınmaktadır. 


WPATH 


- Sızdırılan WPATH dosyaları cinsiyet klinisyenlerinin suistimallerini gösteriyor Alıntı: https://www.meselelgbt.com/haber-sizdirilan-wpath-dosyalari-cinsiyet/ 


Erişim tarihi: 08.03.2024 
Kaynak: https://unherd.com/newsroom/leaked-wpath-files-show-gender-clinician-abuses Yazar: Michael Shellenberger 


Son birkaç yılda, öne çıkan doktorlar, tıp uzmanları ve medya figürleri, cinsiyetleri konusunda sıkıntı yaşayan ergenlere yardım etmenin en iyi yolunun onlara ergenlik engelleyiciler, karşı cinsiyet hormonları ve fiziksel cinsiyet değiştirme ameliyatları yapmak olduğunu iddia ettiler. 
Bunu yapmamanın ise intiharla sonuçlanabileceğini söylediler. Ancak, 2024'te yayımlanan yeni bir çalışma, ilaçların ve ameliyatların cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) yaşayan kişiler arasında intiharı önlediği iddiasını destekleyen hiçbir bilimsel kanıt bulamamıştır. 


Cinsiyetleri konusunda karmaşa yaşayan çocuklar ve ergenler konusunda endişe duymamız gerekse de, onlara nasıl davrandığımız konusunda çok daha dikkatli olmamızı gerektirecek yeni kanıtlar var. Geçen yıl, bir grup ihbarcı, bana Dünya Transgender Sağlığı İçin Profesyoneller Birliği (WPATH) üyeleri arasında gönderilen dahili sohbet sisteminden bir video ve mesaj seçkisi sundu. 


Surprised to find that several of my clierits met criterla Tor 


dissorcistive disorders, primariiy OSDD. | was wondering if other people have noticed incidents of OSDD and DİD among their trans diilents, and whether there has been any difficuliy with ihe 


system aygreeing to transiöoning medicaliy, especialiy given that not ali dıe alters have the same gender Identity? 


September 3, 2021 


WPATH üyeleri arasında gerçekleştirilen sohbetten bir mesaj. 
Yukarıda görseli verilen sızdırılmış yazışmada şu ifadeler yer alıyor: 


“Trans hastalarda travma ve dissosiyatif bozuklukların varlığı 

Bununla birlikte, danışanlarımın birçoğunun başta Diğer Belirtilmiş Dissosiyatif Bozukluk (OSDD) olmak üzere dissosiyatif bozukluklar için kriterleri karşıladığını görünce şaşırdım. Merak ediyorum, başka insanlar danışanları arasında OSDD ve Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB) vakaları fark ettiler mi ve özellikle tüm değiştiricilerin aynı cinsiyette olmadıkları göz önüne alındığında, sistemin tıbbi olarak cinsiyet değiştirmeyi kabul etmesinde herhangi bir zorluk yaşanıp yaşanmadığını merak ediyorum. 

3 Eylül 2021” 


WPATH dosyaları, cerrahların, terapistlerin ve aktivistlerin, cinsiyet karmaşası yaşayan insanların nasıl tedavi edileceğini kendi aralarında tartıştıklarını gösteriyor. Olan bitenin ne iyi bilim ne de iyi tip olduğunu ortaya koyuyorlar. Örneğin, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun ve 13 yaşındaki gelişimsel olarak gecikmiş bir çocuğun ergenliğinin engellenmesine ilişkin bir tartışma var. Bir başka görüşmede ise şizofreni ve eskiden çoklu kişilik bozukluğu olarak bilinen dissosiyatif kimlik bozukluğu olan kişilere genital cerrahi uygulanması anlatılıyor. 


Tıp etiğinin özünde "zarar vermeme" ilkesi yer alır. Doktorlar ve tıp uzmanları, ilacı alan kişilerden veya onların ebeveynlerinden "bilgilendirilmiş rıza" alırlar. 


Ancak bu dosyalar, WPAT'H ile ilişkili bazı cinsiyet klinisyenlerinin çocuklardan, ergenlerden ve savunmasız yetişkinlerden veya onların ebeveynlerinden rıza almadıklarını bildiklerine dair ezici kanıtları ortaya koymaktadır. Sağladıkları sözde tedavi amaçlı cinsiyet değiştirme prosedürlerinin yaşam boyu komplikasyonlara yol açabileceğinin ve hastalarının kısırlık ve cinsel işlev kaybı da dahil olmak üzere sonuçlarını anlamadıklarının tamamen farkındalar. 


Bir WPATH doktorunun hastalar arasında ruhsal hastalıkların yaygınlığını kabul ettiği bir mesaj. 
Yukarıda görseli verilen yazışmada ise şu ifadeler yer alıyor: 


“Bunu gönderdiğiniz için teşekkürler. Otizm spektrumu, TSSB/C-PTSD (travma sonrası stres bozukluğu), Psikoz dahil olmak üzere çeşitli "istikrar" belirteçleri olan önemli ruh sağlığı sorunlarına sahip bir dizi hasta vakası var. Bence rolümüzün bir kısmı, ameliyat dahil tıbbi müdahaleler öncesi ve sonrası ruh sağlığı sorunlarının stabilitesine yönelik tedavi planlamasıdır. 
Bana göre bu, disiplinler arası, işbirliğine dayalı bakım ve planlama gerektiriyor.” 


Belgeler ayrıca, onlarca yıllık ameliyatlara ve ilaçlara rağmen, sözde cinsiyet tıbbı hakkında bilimsel hiçbir şey olmadığını da ortaya koymaktadır. WPATH, "Bakım Standartları"nın sekiz versiyonunu üretmiştir, ancak bunlar bilimden ziyade ideolojiye dayanmaktadır. Sonuç olarak, "toplumsal cinsiyet tıbbı" uygulayan cerrahlar, doktorlar ve terapistler, esasen süreç esnasında bu uygulamaları uyduruyorlar, kontrolsüz deneyler yapıyorlar ve işe yarayıp yaramadıklarını takip etmek için neredeyse hiçbir şey yapmıyorlar. 


- WPATH'in cinsiyet değiştirme hizmetlerinin gerçek yüzü 
Alıntı: https://www.meselelgbt.com/haber-dunya-transgender-sagligi-profesyonelleri-birligi 


Kaynak: dailywire.com 
Erişim tarihi: 12.03.2024 


Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi Altıncı Daire geçen yıl Tennessee'nin çocuklara yönelik kimyasal hadım yasağını onayladığında, Dünya Transgender Sağlığı Profesyonelleri Birliği'ni (WPATH) öne çıkardı. Bu kuruluş, büyük hastanelerin ve cinsiyet kliniklerinin sözde 

"trans sağlığı" konusunda en önemli otorite olarak gösterdikleri kuruluştur. Öyle ki mahkemede Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), WPATH'in profesyonel görüşlerinin Tennessee eyaletindeki seçmenlerin ezici çoğunluğunun iradesini tersine çevirecek kadar önemli olduğunu 


savundu. 


Ancak Altıncı Daire ikna olmadı. Mahkeme görüşünde, WPATH'in kendi itirafıyla, 

çocuklara ergenlik engelleyiciler ve karşı cinsiyet hormon ilaçlarının uygulanmasından kaynaklanan "uzun vadeli fiziksel, psikolojik ve nörogelişimsel sonuçlar" hakkında "sınırlı veri" sunduğuna dikkat çekti. Kısmen WPATH'in veri ve belgelerinin tam olarak kapsamlı olmaması nedeniyle, mahkeme bu sözde "tedavilere" yönelik yasağın yürürlüğe girmesine izin verdi. 


Altı ay sonra şimdi, WPATH'in elinde gerçekte hangi veri ve belgelerin olduğuna dair bir penceremiz var. Ve daha önce itiraf ettikleri gibi "sınırlı" değil. 


Aksine, WPATH'deki bu dahili belgeler, sözde "cinsiyet onaylayıcı bakımın" (cinsiyet değiştirme hizmetlerinin) çocukların hayatlarını mahveden ve vücutlarına kalıcı olarak zarar veren bilim dışı bir aldatmaca olduğunun kapsamlı bir kanıtıdır. Ve en önemlisi bu belgeler WPATH'in bunu bildiğini kanıtlamaktadır. 


Sızdırılan WPATH dosyaları Environmental Progress adlı bir düşünce kuruluşundan ve bağımsız gazeteci Michael Shellenberger'den elde edildi. Dosyalar arasında, WPATH'deki bir doktorun, adet kanamasını baskılayan ilaçların yanı sıra testosteron verilmesinin ardından karaciğerinde tümör gelişen 16 yaşındaki bir kızla ilgili bu iç yazışması da yer alıyor: 


“IHastanın)| karaciğerinde iki kitle tespit edildi... Onkolog ve cerrah, muhtemel suçlunun hormonlar olduğunu belirtti.” 


Bu rapora yanıt olarak WPATH'in tartışma forumundaki bir başka doktor, meslektaşlarından birinin yaklaşık on yıl boyunca testosteron aldıktan sonra karaciğer kanserine yakalandığını ve öldüğünü söyledi: 


“Bildiğim kadarıyla hormon tedavisine bağlı olarak gelişmişti. O kadar ilerlemişti ki palyatif bakımı tercih etti ve birkaç ay sonra öldü.” 


WPATH bu belgelerin hiçbir noktasında bu endişelerini kamuoyuna açıklamalarını önermiyor. 
Karşı cinsiyet hormonların ölümcül karaciğer kanserine yol açabileceği yönündeki tespitlerini de hemen medyaya taşımıyorlar. Bilinen kadarıyla kimseyi uyarmıyorlar. 


Bunun yerine, 16 yaşındaki kızı, görünüşe göre neden oldukları karaciğer tümörleriyle sakatlama planına devam ediyorlar: 


“Hastayı elimizden gelen her şekilde desteklemeye hazırız (öm. tıbbi açıdan stabil olduğunda üst ameliyat (memelerin alındığı transseksüel ameliyatı| yapmak, vb.)” 


ge Michael Shellenberger © 
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“Ifeel the best time for surgery in the U.S. is the summer before their last year of high school.” 


Despite the widespread and growing expression of concern within the 
WPATH Files over the negative side effects of gender medicine, WPATH members urge that irreversible surgeries take place when adolescents are just 16 or 17 years old. 


Christine: ni. Mc vie 


As background, | have performed about 20 vaginoplasties in patlents under 18 over the past 17 years. | currentiy am battling my hospital for the ability to continue to do so In certain cases where | feel it is sound medica! practice based on the situatilon and the patient. | have never Christine N. McGinn adlı cerrahın, 18 yaşın altındaki erkek hastalara bir düzineden fazla vajinoplasti uygulamakla övündüğü görülüyor. 
“Korkunç” kelimesi bunu anlatmaya yetmez. Genç bir kızın karaciğerinde muhtemelen tümörlere neden oldukları sonucuna vardıktan sonra, görünüşe göre tek endişeleri göğüslerini ne kadar çabuk alabilecekleri. Üstelik, belgelerden WPATH'in bu prosedürleri genel olarak hastalar yetişkinliğe ulaşmadan önce aceleye getirmeye çalıştığı da anlaşılıyor. 


Christine N. McGinn adlı bir cerrah, 18 yaşın altındaki erkek hastalara bir düzineden fazla vajinoplasti (yapay vajina yapma ameliyatı) uygulamakla övünüyor. Bu bağlamda vajinoplasti ameliyatı, bir çocuğun penisini, testislerini ve skrotumunu çıkarmak ve bunların yerine işlevsiz bir açık yara koymak anlamına geliyor. Cerrah: "ABD'de ameliyat için en uygun zamanın lise son sınıftan önceki yaz olduğunu düşünüyorum." diyor. Ayrıca bu topluluktaki diğer birçok cerrahın da kendisiyle aynı fikirde olduğunu iddia ediyor. 


Bu durumu daha da korkunç kılan şey - sanki bu mümkünmüş gibi - WPATH'in çocukların bu uygulamaların hiçbirine bilgilendirilmiş rıza gösteremeyeceğini biliyor olmasıdır. Bunu dosyalarda da itiraf ediyorlar. Shellenberger, WPATH üyelerinin hastaların bu prosedürler hakkında ne kadar az şey anladıklarını tartıştıkları bir video kaydı elde etti. Söz konusu videonun bazı bölümleri geçen yıl kamuoyuna açıklanmıştı, ancak Shellenberger görüntülerin tamamını elde etti. 


İşte bazı bölümler: 


"Bu konu hakkında konuşmaya çalışıyoruz, ancak çocukların çoğu bu konuyu ciddi bir şekilde konuşabilecek beyin yapısına sahip değil." 


Bu, WPATH üyelerinden gelen bunun gibi pek çok alıntıdan sadece biri. İşte bir tane daha: 


“Bu tıbbi müdahalelerden bazılarının onları ne ölçüde etkilediğini anlamak gelişimsel aralıklarının dışında kalıyor... Anladıklarını söyleyecekler ama sonra öyle bir şey söyleyecekler ki, sakallarının çıkacağını gerçekten anlamadıklarını fark edeceksiniz.” 


gö Michael Shellenberger © 
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Parti: Children and Adolescents 


“We're explaining things to people who haven't even had biology in high school.." 


“| think the thing you have to remember about kids is that we're often explaining these sorts of things to people who haven't even had biology in high school yet," says Dan Metzger, an endocrinoloğist. 


“The 14-year-olds, you just... It's like talking (about) diabetic complications with a 14-year-old. They don't care. They're not going to die. They're going to live forever, right? So | think when we're doing informed consent, that's still a big lacuna” 


Sızdırılan dosyalar, WPATH'in çocukların bu uygulamaların hiçbirine bilgilendirilmiş rıza veremeyeceğini bildiği gösteriyor. 

Dosyaların başka bir yerinde, bir terapistin 15 yıl içinde sadece bir hastasını cinsiyet değiştirme ameliyatından geri çevirdiğine dair bir itiraf da var - ve bunun tek nedeni hastanın 
aktif psikozda olması ve görüşme sırasında halüsinasyon görmeye başlaması. Ayrıca 4 
yaşındayken "cinsiyet değiştirmeye" başlayan erkek çocuklarla ilgili tartışmalar da var. 


Tehlikenin boyutunu anlamak için WPATH dosyalarını kendiniz okumanız gerekir. 


Şimdilik, bu bulguların hiçbirinin şaşırtıcı olmadığını vurgulamak önemli. İnanılmaz derecede rahatsız ediciler ancak burada WPATH hakkında üstünkörü bir araştırma yapmış olan birini şaşırtacak hiçbir şey yok. Herhangi bir hastane ya da tıp derneğinin WPATH'ın söylediği tek bir kelimeyi bile dinlemesinin hiçbir mazereti de yok - ve bu çok uzun zamandır böyle. 


Reduxx haber sitesi, fantezilerini internette anonim olarak yayınlayan hadım fetişistleri de dahil olmak üzere WPATH ile bağlantılı çeşitli sapıkları ifşa eden kapsamlı bir çalışma yaptı. Bunlar WPATH'de ders vermiş ve konferanslarda konuşmuş akademisyenler ve görünüşe göre kendilerini hadım etme fikrinden cinsel olarak tahrik oluyorlar. 


Çocuğunuzun bakımını böyle insanları teşvik eden bir kuruluşa emanet ettiğinizi düşünün. 
Kendilerini hadım etmek istiyorlar ve aynı şeyi çocuğunuza da yapmak istiyorlar. İnanılır gibi değil. Ancak gerçek şu ki, bu tür insanlar WPATH'e bağlı olmadan önce bile bu kuruluşun hiçbir güvenilirliği yoktu. 


Büyük hastanelerin ve tıbbi kuruluşların "trans sağlık hizmetleri" standartları için altın standart olarak kabul ettiği WPATH en başından beri radikal bir örgüttü. Burada WPATH'in karanlık tarihinden söz etmek gerek. Bu kuruluşun ne olduğunun bilinmesi gerekiyor ve bunu bilmek için de nereden geldiğini bilmek gerekiyor. WPATH'in karanlık tarihini okumak için tıklayın. 


- WPATH'in tarihi ve cinsiyet değiştirme hizmetlerinin gerçek yüzü 2 
Alıntı: https://www.meselelgbt.com/haber-wpath-in-cinsiyet-degistirme-hizmetlerinin 


Kaynak: dailywire.com 
Erişim tarihi: 12.03.2024 


Dünya Transgender Sağlığı Profesyonelleri Birliği'nin (WPATH) tarihi, Rita Erickson adında, cinsiyet karmaşası yaşayan, new-age, uyuşturucu bağımlısı, lezbiyen bir zengin kız çocuğu ile onun üretken nüdist arkadaşı Zelda Suplee ve Erickson Eğitim Vakfı (EEF) ile başlar. Rita Erickson 1917 yılında Teksas'ta başarılı iş sahipleri Robert ve Ruth Erickson çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. İronik bir şekilde kız lisesinde muazzam ayrıcalık ve eğitim fırsatlarına sahip olan Rita, büyüyüp mühendis oldu ve ailesinin kurşun eritme işinin devam eden başarısına katkıda bulundu, nihayetinde bu işi devraldı ve milyonlarca dolara sattı. 


1963 yılında babası vefat ettikten sonra Rita, Harry Benjamin adlı sahte bir doktorun 'bakımı' 
altında 'erkek' cinsiyetine geçmeye çalıştı. Rita, adını Reed Erickson olarak değiştirdi 

ve transgenderizmin ana akımda kabulü için yapılan baskılarda en büyük finansal güç haline geldi. 


Daha sonra, 1964 yılında “...insan potansiyelinin olumsuz fiziksel, zihinsel veya sosyal koşullarla sınırlandığı veya araştırma kapsamının geleneksel olarak desteklenemeyecek kadar yeni, tartışmalı veya yaratıcı olduğu alanlarda yardım ve destek sağlamak” amacıyla Erickson Eğitim Vakfı'nı (EEF) kurdu. 


Rita (Reed) Erickson 

Ancak Rita'nın "insan potansiyelini" geliştirme planlarına rağmen, kendi hayatı 

parçalanıyordu. Rita Erickson, Dr. Benjamin'in bakımı altında aldığı sakatlığın ardından dört başarısız evlilik yaptı, uyuşturucu bağımlısı oldu ve nihayetinde uyuşturucu suçlamalarından kaçınmak için Kaliforniya'dan Meksika'ya kaçtı. Yaşadığı zihinsel ve fiziksel gerileme nedeniyle kızı, mal varlığının vasiliğini üstlenmek zorunda kaldı. Yine de, Erickson'ın "cinsiyet 

değiştirme' sürecinden başlayarak tüm düşüşü boyunca, EEF, Erickson'ın 'sağ kolu' olan direktör Zelda R. Suplee'nin liderliğinde transgenderizmi ve cinsiyet karmaşası yaşayan kişilerin mutilasyon (sakatlama) temelli 'bakımı' için uğraştı. 


Suplee'nin şöhreti ise çıplaklığa olan takıntısıydı. Birden fazla çıplaklar kampına sahipti ve Playboy'un kapağında tamamen çıplak poz veren ilk kadın oldu. Ayrıca psişik araştırmalar yaptı ve "geçmiş yaşam" new-age inançlarıyla uğraştı. 


Suplee döneminde EEF, uç fikirli doktorları bir araya getirmek için sempozyumlara sponsor oldu. 
Orgüt bu doktorlara seyahat etmeleri ve toplumsal cinsiyet ideolojisini yaymaları için para ödedi, transgenderizmi akademiye sokmak için üniversitelerdeki programlara sponsor oldu ve doktorlara, avukatlara, polis departmanlarına ve sosyal hizmet uzmanlarına propaganda yaptı. 
Hatta EEF, cinsiyet değiştirme uygulamalarını sürdürmek isteyen doktorlara hibeler sağlayarak, bu uygulamaların günümüzde daha yaygın bir şekilde kabul görmesine büyük bir katkıda bulundu. 


Zelda R. Suplee 

EEF, o dönemde EEF yönetim kurulu üyesi olan Dr. John Money'nin çalıştığı Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki ilk büyük cinsiyet kliniğinin finansmanına da yardımcı oldu. Klinik EEF'den 
85.000 dolar aldığını bildirildi. Bu da bugünün parasıyla yaklaşık 750.000 dolar ediyor. EEF, 1972 


tarihli bir bültende ise John Money'i "zamanımızın önde gelen akademisyen ve araştırmacılarından..." biri olarak nitelendirerek ona saygısını sundu. 


Peki John Money 1972 yılında ne yaptı da EEF tarafından kutlandı ve finanse edildi? Arizona Eyalet Universitesi'ne göre, ikiz erkek çocuklarını "birbirlerinin cinsel organlarını incelemeye ve cinsel ilişkiye benzer davranışlarda bulunmaya" yönlendirdiği için kötü bir şöhrete sahip olmuştu Ayrıca çocuklardan birini kıza dönüştürmeye çalışmıştı. "Kadın Nedir?" isimli belgeseli izlediyseniz bildiğiniz bir hikaye. Nihayetinde çocuklardan biri kendini başından vurdu, diğeri ise aşırı dozda uyuşturucudan öldü. 


EEF, çalışmalarının çoğunu üstlenen Janus Bilgi Tesisi'ni (JIF) finanse ettikten sonra 1977'de faaliyetlerini askıya aldı. JIF, aynı zamanda EEF'nin nüdist direktörü Zelda Suplee'yi bünyesine kattı. JIR, cinsiyet karmaşası yaşayan insanlara kendilerini kısırlaştırmaya ve sakat bırakmaya istekli doktorları bulmaları için bir yönlendirme servisi olarak hizmet veriyordu. Tesis, Suplee ile birlikte Dr. John Money'nin Johns Hopkins Üniversitesi'nden eski bir meslektaşı olan Teksas Üniversitesi'nden Dr. Paul Walker tarafından yönetiliyordu. 


1970'lerin sonlarına doğru, EEF tarafından finanse edilen Janus Bilgi Tesisi ve Dr. Paul Walker, hasta pişmanlığı ve yüksek komplikasyon oranlarıyla giderek daha fazla dikkat çeken ameliyatları yaygınlaştırmak üzere yapılan baskıya öncülük etti. 1982'de Yale ve Kentucky Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası oluşan komplikasyonların şunları içerdiğini tespit etti: 


“Hormon tedavisi gören erkeklerde meme kanseri; hormonlardan kaynaklanan şişkin uzuvların cerrahi olarak küçültülmesi ihtiyacı; vajinal açıklığın tekrar tekrar yapılması; boşaltım sistemi ve rektum enfeksiyonları; kanama; deri greftlerinin kaybı; ameliyat sonrası intiharlar ve intihar girişimleri ve hastaların ameliyatı geri alma talepleri.” 


Araştırmacıların bildirdiğine göre, bazı cinsiyet değiştirme hastaları ise “cerrahın cinsel organını pompalı tüfekle vurmakla” tehdit etti. Tüm bunlar Erickson, Suplee, Dr. Paul Walker, Dr. John Money, Dr. Harry Benjamin ya da onların diğer meslektaşlarını durdurdu mu? Hayır. Aksine daha da kararlı durdular. 


1979'da EEF tarafından finanse edilen sempozyumlar, JIF'den görevi devralan “Harry Benjamin Uluslararası Cinsiyet Disforisi Derneği'nin” kurulmasına yol açtı. (Cinsiyet distorisi, kişinin cinsiyetinden duyduğu hoşnutsuzluğu ifade eder.) Başkanlığını ise, Erickson'dan aldığı mali destek sayesinde Teksas Üniversitesi'nden ayrılan Dr. Walker yürütüyordu. 


Yeni organizasyona adını veren Dr. Harry Benjamin, uzun süredir eski hastası ve olağanüstü bağışçısı Erickson tarafından finanse ediliyordu. Benjamin, Erickson'dan yılda 18.000 dolar alıyordu (bugün yaklaşık 176.000 dolar değerinde). 


Dr. Harry Benjamin 

Harry Benjamin Derneği'nin ilk yıllarında, Benjamin'in ısrarıyla Erickson, mesajını kitlelere ulaştırmak için haber bültenlerini finanse etmek üzere EEF'nin bir yıllığına yeniden canlandırılmasına izin verdi. Peki Benjamin'i bu kadar sevdiren şey neydi? 


1966 yılında Dr. Harry Benjamin, bu uç doktorlar topluluğuna ilham veren "The Transsexual 
Phenomenon" adlı kitabı kaleme almıştı. Benjamin bu kitapta sahte vajinaların 'yara' olduğunu kabul etmiş ve bu sahte vajinaların "yok olma ve cinsel ilişki için işe yaramaz hale gelme" noktasına kadar bozulabileceğini söylemişti. 


Benjamin, "cinsiyet değiştirme" kararının ardındaki sosyal motivasyonu da özetlemişti. Bir vakada Benjamin, bir annenin oğluyla toplum içinde görülmekten "utandığını" yazmıştı. Ancak oğlu, bir kız olduğunu iddia etmeye başladığında, anne birdenbire onunla "gurur" duyuyor ve hatta onu "çekici" buluyordu. Tüyler ürpertici pasajda Benjamin, sözde "genç bayanın" "çekiciliğini doğrulayabileceğini" de yazmıştı. 


Dr. Paul Walker liderliğindeki Harry Benjamin Uluslararası Cinsiyet Disforisi Derneği, köklerini Dr. 
Harry Benjamin, Reed Erickson ve Zelda Suplee'ye dayandırarak onlara Yaşam Boyu Başarı Ödülleri takdim etti. Ve yeni kurulan Harry Benjamin Derneği 1979 yılında ilk "Bakım Standartlarını" oluşturmakta vakit kaybetmedi. 


Bu insanlar, genellikle eşlik eden akıl hastalıkları olan insanlara yaşattıkları başarısızlık ve acılarla dolu geçmişlerine rağmen, kendilerini otoritenin hakimi ilan ettiler. 2000 yılında Harry Benjamin Derneği'nin web sitesinin ilk versiyonlarından biri, derneğin ilk üyelerinden olan ve derneğin Bakım Standartları Komitesi'nde yer alan Dr. Anne Lawrence tarafından yönetilen "Transeksüel Kadın Kaynakları" adlı başka bir web sitesine bağlantı veriyordu. Kendisi, bir erkeğin kendisini kadın olarak düşünmekten cinsel olarak tahrik olduğu bir parafili türü olan otojinefili olduğunu itiraf etmiştir ve hala da öyledir. Dr. Lawrence bir makalesinde ise otojinefiliden "yeterince takdir edilmeyen" bir parafili olarak bahseder. Çok az kişi bu parafili konusunda Dr. Anne Lawrence kadar dürüst olmuştur. 


Lawrence 1997 yılında, bir hastayla ilgili "ciddi bir muhakeme hatası" yaptığını kabul ettikten sonra ise hastanedeki görevinden istifa etti. Olay raporuna göre, hastanedeki bir jinekolog Lawrence'a Etiyopyalı kadın hastanın 'kadın sünneti' geçirmediğini defalarca söylemişti. Ancak jinekolog odadan çıktığında Lawrence yine de bilinci yerinde olmayan kadına rıza dışı bir genital muayene yaptı. 


Tüm bunlara rağmen Dr. Anne Lawrence, Harry Benjamin Uluslararası Cinsiyet Disforisi Derneği'nin "Bakım Standartlarında” yer almaya devam etti. Standartların 6. Versiyonunda (2001 yılında yayınlanan) ortak yazar olarak yer aldı. Bu versiyon ise, kuruluşun 2007 yılında 

adını WPATH yani Dünya Transgender Sağlığı Profesyonelleri Birliği olarak değiştirmesinden önce yayınlanan son versiyondu. 
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Yeni markasına rağmen WPATH, selefi ile aynı radikal cinsiyet ideolojisini ve cinsel parafiliyi desteklemeye devam etti. Yeni WPATH adı altında 2012 yılında yayınlanan (ve 2022 yılına kadar geçerli olan) 'Bakım Standartları'nın 7. Versiyonu ise kurbanlarının kendilerini öldürdüğü, gözden 


düşmüş Dr. John Money'nin çalışmalarına atıfta bulunmaya devam etti. WPATH ayrıca otojinefili Dr. Anne Lawrence'a da atıfta bulundu. 


Geçen yıl gibi yakın bir tarihte, WPATH web sitesi, neredeyse gururla, EEF ile olan kökenlerini ve 1977'de faaliyetlerinin askıya alınmasının bu uç doktorlar grubunun Harry Benjamin Uluslararası Cinsiyet Disforisi Derneği'ni (şimdi WPATH) kurmasına nasıl doğrudan yol açtığını kabul etti. 


Ancak karanlık geçmişine rağmen, WPATH bir şekilde büyük hastaneler ve tıp dernekleri tarafından bu alanda standart belirleyici olarak ciddiye alınmaya devam ediyor. 


Bu belki de modem tıptaki en büyük aldatmaca. Ülkenin dört bir yanındaki çocukların hayatını mahvediyorlar. Bu çok açık. Daha az açık olan ise, WPATH'in kökeni hakkındaki gerçeği bilen herhangi birinin onların söyleyecekleri tek bir kelimeyi bile neden dinlemesi gerektiği konusudur. 
Bugünkü WPATH, onlarca yıllık sahtekarlık ve cinsel deneylerin “gurur verici” bir ürünüdür. Halk sağlığı ve özellikle de çocuklar için bir tehdittir. 


İyi haber şu ki bu konunun basit bir çözüm var. WPATH'deki radikal aktivistlerin "bakım standartları" sunması, doktorların, hastanelerin, tıp fakültelerinin ya da sigorta şirketlerinin bunlara uymak ya da bunları herhangi bir amaç için kullanmak zorunda oldukları anlamına gelmiyor. Tıp profesyonelleri bunu reddetme ve doğru olanı yapma kapasitesine sahip. Belli bir seviyede kısıtlama uygulayabilirler. Bu daha önce de olmuştu. Doktorlar geçmişte lobotomi ameliyatları, eroinin öksürük şurubu olarak kullanılması ve astımın kloroformla tedavi edilmesi gibi artık korkunç ve etik dışı olduğunu kabul ettiğimiz çok çeşitli uygulamalarda bulunmuşlardı. 
Zamanla WPATH'ın "bakım standartları" ve onayladıkları prosedürler de aynı kaderi paylaşacaktır. 


WPATH var çünkü yıllarca çoğu insan onun geçmişini ya da "bakım standartlarının" nasıl kullanıldığını bilmiyordu. Çoğu insan hastanelerin çocuklar üzerinde çift mastektomi (sağlıklı göğüslerin alındığı transseksüel ameliyatı) ve yaşamı değiştiren diğer ameliyatları gerçekleştirdiğini bilmiyordu. Artık tüm bunlar değişiyor. WPATH ve temsil ettiği her şey açığa çıktı. Şimdi tıp mesleğinin uzun zaman önce yapması gerekeni yapmasının ve bu dolandırıcıları sonsuza kadar kapatmasının zamanı geldi. 


- Dünyanın önde gelen transseksüel sağlık birliği WPATH, kendilerini 


gueer ve sadomazoşist olarak tanıtan bir hadım forumuna atıfta bulundu elen-transseksuel-saglik-birligi 


Alıntı: https://www.meselelgbt.com/haber-dunyanin-onde 
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Dünya Transgender Sağlık Profesyonelleri Birliği (WPATH) en son yayınladığı bakım standartlarında, çocuk cinsel istismarı fantezilerine ve pornografik görüntü olarak 

kullanılan cinsiyet değiştirme ameliyatı görüntülerine ev sahipliği yapan bir hadım etme forumuna atıfta bulundu. "Gelding" (hadım edilmiş erkek) olarak bilinen forum üyelerinden birinin cinsel zevk için gizli genital ameliyatlar gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 


Reduxx haber sitesi tarafından daha önce ortaya çıkarıldığı üzere, çocuklarda cinsiyet değiştirme süreci hakkında tıbbi kılavuzlar oluşturan WPATH, daha önce Hadım Arşivi olarak bilinen bir hadım fetiş forumunda yer alan akademisyenlerle iş birliği yapmıştı. Söz konusu topluluk, 


çocukların hadım edilmesi, cinsel işkenceye maruz bırakılması ve tecavüze uğramasını içeren sado-mazoşist erotik eserlere ev sahipliği yapıyor ve bunları üretiyordu. 


Reduxx ayrıca topluluk aracılığıyla satışa sunulan hadım ameliyatlarının video görüntülerine de ulaştı. Transseksüel sağlık birliği WPATH ise 2021 yılında Bakım Standartlarının 8. sürümünü yayınlarken bu sitenin Kurgu Arşivine doğrudan bağlantı verdi ancak 2009'dan bu yana forum üyelerinin çıkarlarını temsil eden akademisyenlerle birlikte çalışıyordu. 


Toplulukta yer alan görüntüler ise genellikle üyeler tarafından pornografi ile benzer olarak cinsel tatmin amacıyla kullanılıyordu. Hadım Arşivi topluluğunun kayda değer bir üyesi, fetişist nedenlerle hadım etme işlemlerini kendisi gerçekleştirmiş ve bu işlemlerin görüntülerini 
pornografik içerik olarak filme alıp dolaşıma sokmuştu. Miami New Times haber sitesinin 2000 
tarihli bir röportajına göre, ABD Hava Kuvvetlerinde eski bir bilgisayar danışmanı ve Vietnam gazisi olan Gelding, sadomazoşizm (S&M) topluluklarına katılımıyla birlikte ücretsiz genital ameliyatlar yapmaya başlamış, bu da onun kendi çevresinde "efsanevi bir figür" ve "genital takıntılılar için bir lider" olmasına yol açmıştı. 


Röportajda Gelding: "Bunu yapmamın nedenlerinden biri de diğer erkeklerin sorunlardan kaçınmasına yardımcı olmak. Bu açıdan yaptığım insani bir şey. Bir başka açıdan ise, tüm bu fikirden bir miktar cinsel heyecan duyduğumu itiraf etmeliyim." dedi. Gelding ayrıca, cinsel fantezilerini gerçekleştirmek üzere genital ameliyatları pornografik içerik olarak filme aldı. 


Gelding, hadım etme ve edilme konusundaki cinsel saplantısından önce de kurgusal hikayeler içeren pornografik bir fetiş sitesi olan eşcinsel BDSM dergisi Drummer için cinsel içerikli yazılar üretmişti. Gelding'in kendisi de, 1994 yılında San Francisco'da bir erkek çift ile içki içtikten 

sonra eşcinsel çift tarafından hadım edilmişti. Cinsel organlarının fotoğraflarını içeren Body Modification Ezine (BME) isimli çevrimiçi bir dergi ile 1997 yılında yaptığı röportajda: "İkisi de bana hadım edilmekle ilgili sık sık fantezi kurup kurmadığımı sordu. Onlara fanteziler kurduğumu, bu fikrin beni bir şekilde tahrik ettiğini itiraf ettim. Daha sonra beni oyun odalarına davet ettiler. 
Orada kelepçelediler ve eve giderken gözlerimi bağladılar." demişti. Adamlar daha 

sonra Gelding'e kişide rahatlamayı ve cinsel uyarılmayı artıran amil nitrat vermiş ve onu hadım edip dikişleri attıktan sonra ise onunla "harem oyuncağı, erkekleri memnun etmek için yapılmış bir hadım" diyerek alay etmiş. 
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Hadım etme forumunun "Gelding" olarak bilinen üyesinin cinsel zevk için gizli genital ameliyatlar gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 

Miami New Times'ın 2000 yılında yayınladığı röportajda ise Gelding, yaklaşık 50 gizli fetişist ameliyat gerçekleştirdiğini ve ayrıca "kesiciler" ile hadım olmak isteyenler arasında bir aracı olarak hareket ederek tahmini 4.000 erkeğe "danışmanlık" yaptığını iddia etti. Bu dönemde, Florida eyaletinde ruhsatsız doktorluk yapmak üçüncü derece ağır bir suçtu ve beş yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyordu. 


Özel sohbet sistemlerinin kullanımı nedeniyle Gelding'in toplulukta ne kadar süredir aktif olduğu belirsiz olsa da kendisinin Hadım Arşivi forumundaki ilk gönderileri, Mart 2000'den itibaren erkekleri hadım etmeyi teklif etmeye başladığını gösteriyor. Aynı yılın Ocak ayında, "GayandOkK" adlı bir kullanıcı Gelding'e mesaj göndererek, penisin cerrahi olarak çıkarılması için kendisine yardımcı olup olamayacağını sorduğu görülüyor. Bu soruya: "Eğer hadım edilmek istiyorsanız, belki yardımcı olabilirim," diye cevap veren Gelding, kısa bir süre sonra başka bir adama da yanıt vererek gruptan herhangi birinin prosedürlere devam etme konusunda ciddi olup olmadığını soruyor. 


Gelding: "Bu, hadım adayını ve kesiciyi planlanan zamanda bir araya getirme meselesidir. Bunu ayarlamak oldukça zordur. Erkekler, hadım edildikten sonra hadım edilme konusunu tartışmak istemezler. Çok sayıda erkekle çalıştım ve bunun genellikle doğru olduğunu gördüm." diye belirtiyor. Ertesi yıl, Teksas'tan Kerry Max Cook adlı bir katılımcının şöyle yazdığı görülüyor: "Hadım edilmek istiyorum. Fantezi odaklı değilim ve sadece ciddi kesicilerin cevap vermesini rica ediyorum. Kesemi bir 'hatıra' olarak saklanabilmesi için imzaladım. Lütfen, sadece ciddi bir kesici cevap versin. Bunu iki kez kendim yapmayı denedim ama sonunda hastaneye gitmek zorunda kaldım. İnsani olarak mümkün olsaydı tam bir penektomi (penisin cerrahi olarak çıkarıldığı transseksüel ameliyatı) olsun isterdim ama bunun deneyimli bir kesici gerektirdiğinin farkındayım." Başka bir kişi ise Gelding'in iletişim bilgileriyle yanıt vererek: "Aradığınız kişi o. Çok deneyimli bir kesici ve aynı zamanda bir hadım" önerisinde bulunuyor. 


Geçen yıl ise Reduxx haber sitesi, genç bir adam üzerinde derme çatma bir cinsiyet değiştirme ameliyatı yapan ve 100'den fazla benzer prosedür gerçekleştirdiğini iddia eden Hadım Arşivi topluluğunun bir başka üyesinin aslında sadist bir pedofil olduğunu ortaya çıkardı. Jack Wayne Rogers isimli adam, müfettişlerin cihazlarında ergenlik öncesi çocukların sadistçe istismarını içeren çocuk pornografisi görüntüleri keşfetmesinin ardından tutuklandı. Mahkeme kayıtlarına 


göre Rogers'ın e-posta ekleri aracılığıyla zincirlenmiş ve iplerle bağlanmış çocuk fotoğrafları da dahil olmak üzere cinsel içerikli erkek çocuklarını gösteren materyaller paylaştığı tespit edilmişti. 


Ancak Gelding ve Rogers forumda yasadışı ameliyatlar yapan kişiler arasında yer alırken, birçok katılımcı geçmişte Philadelphia'da fetişist ameliyatlar yapmaya istekli bir başka doktor da önermişti. Şu anda hayatta olmayan Dr. Felix Spector, web sitesinde hizmetlerinin reklamını yapmış ve burada transseksüellerin ve aşırı aktif cinsel dürtüleri olanların tedavisi konusunda uzmanlaştığını belirtmiş ve "transseksüeller ve libido kontrolüne ihtiyaç duyanlar" ile çalıştığı onlarca yıllık bir deneyime sahip olduğunu vurgulamıştı. 


Bazı Hadım Arşivi üyeleri bu tür ameliyatların toplam sayısının 4.000 ile 6.000 arasında olduğunu tahmin ediyor. 2008 yılında Dr. Spector için yazılan bir ölüm ilanında ise, muayenehanesinin “o40-50'sinin gönüllü hadımlardan oluştuğu belirtiliyor. Söz konusu ölüm ilanında: "Hadım edilen bazı erkekler 'nadım sükunetine' -saldırgan eğilimler ve cinsel dürtülerin dikkatini dağıtmadığı, dünyadan hoşnut olma hali- ulaştıklarından söz etseler de, hadımın sonuçları bir başka tartışma konusudur" diye yazıyor. 


"Erkeklerden birkaçı cinayet işlemeye devam etti, bazıları depresyona girdi ve diğerleri de cinselliğin azalmasına veya sona ermesine dair isteklerinden sonuç alamadı. Tıbbi incelemeler, bazı hadımların hadımdan uzun süre sonra tam ereksiyona ve önemli cinsel ilgiye sahip olmaya devam ettiğini gösterdi." Dr. Spector tarafından kimyasal olarak hadım edilen biri ise o zamandan beri bir psikiyatrist olarak çalışmış ve WPATH'ın kayıtlı bir üyesi olmuştur. 


Dr. James 'Jame' Agapoff isimli adam, YouTube'da yayınladığı bir videoda, Hadım Arşivi forumuna katılmaya başladığında on beş yaşından küçük bir ergen olduğunu söylemiştir. Web sitesi aracılığıyla Agapoff, kendisine Medroxyprogesterone isimli sentetik hormon reçete eden ve Agapoff'un gelecekte hadım için "iyi bir aday" olacağına inandığını belirten Spector ile bir eposta yazışması başlatmıştır. 


- Soros'tan Pekin'e transseksüel ideolojinin arkasındaki milyarderler Alıntı: https://www.meselelgbt.com/haber-soros-tan-pekin-e-transseksuel-ideolojinin 


Kaynak: theblaze.com 
Erişim tarihi: 10.05.2024 


Aktivistler, STK'lar, medya ve hatta politikacılardan oluşan bir ordu küçük bir tıbbi durumu nasıl ele geçirip merkezine çocukları oturttu? Glenn TV'nin en yeni özel programı “The Reckoning” ("Hesaplaşma"), "cinsiyet onaylayıcı bakım" adı verilen cinsiyet değiştirme uygulamalarının karanlık dünyasını gözler önüne serdi. Bu yozlaşmış trans ideoloji adına toplumun en savunmasız kesimlerine, yani çocuklarımıza ve özel ihtiyaçları olanlara yapılanlar karşısında dehşete düşmemek mümkün değil. 


Bu hareket nereden çıktı? Son on yılda patlamış gibi görünüyor. Kendine transseksüel diyen kişiler ABD nüfusunun yaklaşık 900,5'ini oluşturuyor, ancak LGBT aktivisti kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir ordu, bu trans ideolojisini empoze etmek için her türlü baskıyı yapmaktan çekinmiyor. Politikacılara lobi yapmak ve mevzuatı etkilemek için milyonlarca dolar harcanıyor. 


2016'da Atlantic haber sitesinde yayınlanan bir makale, bugün ülkedeki hiçbir medya kuruluşunun sormaya asla cesaret edemeyeceği bir soru sormuştu: "Trans lobisi' orantısız derecede güçlü mü?" Atlantic bu soruyu sormaya cesaret ettiğinde, Amerika Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nda (HHS) henüz trans kadın yoktu. Bu lobiyi kim destekliyordu, translardan oluşan bu grup Amerika'daki yetişkin nüfusun yalnızca 960,5'ini oluşturuyorken neden bu kadar büyük bir gündem maddesiydi? Cinsiyet distorisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) yaşayan bazı insanlar olduğunu biliyoruz ancak bu neden bu kadar dikkat çekiyor? Neden bu kadar çok lobi faaliyeti, mevzuat ve para var? 


LGBT Funders isimli internet sitesi, "trans sorunları" için sağlanan fonları takip ediyor ve en büyük destekçileri, her ikisi de George Soros tarafından finanse edilen Açık Toplum Vakıfları ve Tides Vakfı. 


Peki, Soros'un toplumun küçük bir kesimi tarafından temsil edilen tıbbi bir duruma karşı bir zaafı mı var? Yoksa bu konu ülkedeki en bölücü meselelerden biri haline mi geldi? Soros, son derece bölücü konuları finanse etmek üzere büyük miktarda yatırımlar yapan tek isim değil. Çin de bu işin içinde. Çin Komünist Partisi'ne yakın iki milyarder trans meselelerine on milyonlarca dolar akıtıyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıyorlar ama ilginç bir şekilde Çin'de yapmıyorlar. 


Yaklaşık on yıl öncesine kadar çoğumuz cinsiyet disforisi hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Cinsiyetsiz tuvalet yasaları tehlikeli görünüyordu ancak lobi tek bir alana odaklandığında konu gerçekten bölücü bir hal aldı: çocuklar. 


Transseksüel olduğunu iddia eden çocukların sayısı son birkaç yılda neredeyse iki katına çıktı. 

New York Times haber sitesinin yakın tarihli bir haberine göre, transseksüel olduğunu iddia eden çocukların sayısı son birkaç yılda neredeyse iki katına çıktı. Yetişkinlerdeki oran nispeten aynı kalırken, çocuklar arasında adeta bir patlama yaşanıyor. Times'a göre: “Uzmanlar, gençlerin cinsiyetlerini keşfetmek için giderek daha fazla dile ve sosyal kabule sahip olduklarını söyledi. ... 
Ancak rakamlar... akran etkisinin rolü veya toplumun siyasi iklimi hakkında da soru işaretleri yaratıyor.” 


Bu konunun çocuklarımız üzerinde bir "akran etkisi" oluşturmasına neden olan çok fazla para ve güç var. Neredeyse her gün bir başka öğretmenin ebeveyn izni olmadan çocuklara “cinsiyet kimliği" dayattığını ortaya koyan haberler duyuyoruz. Eğer medyanın zerre kadar güvenilirliği olsaydı, bunun bir etki operasyonu olduğunu söylerdi. "Etki operasyonu" kelimeleri kulağa fazla geliyorsa, Thomson Reuters Vakfı'nın 2019 yılında internet sitesinde yayınladığı "Sadece Yetişkinler mi? Gençler için Yasal Cinsiyet Tanımada İyi Uygulamalar" başlıklı belgeye bir göz atın. 


Bu belge, ebeveynlerin rızasını ortadan kaldırmaya yönelik bir istihbarat operasyonuna benziyor. 
Bunu kimin yayınladığını biliyor musunuz? Belge, Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, Oueer ve İnterseks Gençlik ve Öğrenci Örgütü (1GLYO) adlı bir şemsiye örgüt altındaki aktivist gruplardan oluşan bir ağdan geliyor. Ve bu ağın, avukat sayısı bakımından dünyanın en büyük, gelir bakımından ise altıncı büyük hukuk firması olan Dentons ve Reuters Vakfı gibi bazı büyük ortakları var. 


Belge, "trans gençlerin haklarını geliştirmek için çalışan aktivistler ve STK'lar için güçlü bir araç" olması amacıyla hazırlandı. Eğer bir gündemi dayatmak ve ebeveynlerin rızasını ve haklarını sona erdirmek istiyorsanız, bu belge tam olarak bunun rehberliğini sunuyor. Aktivistler, STK'lar, medya ve hatta politikacılardan oluşan bir ordunun küçük bir tıbbi durumu alıp merkezine çocukları nasıl yerleştirdiğini anlatıyor. Bir etki operasyonunun nasıl başarılı bir şekilde yürütülebileceğini derinlemesine inceliyor. 


Genç politikacılar hedef alındı. Hareketin öncülerine “cinsiyetlerin tanınmasına” odaklanmaları, kampanyayı tıbbileştirmemeleri ve tıbbi tedavileri gerektirecek şeylerden uzak durmaları talimatı verildi. STK'lar ordusuna ise, hükümet kendi mevzuatını geliştirmeye vakit bulamadan önce ilerici mevzuat bombardımanına tutarak hükümet mevzuatının önüne geçmeleri talimatı verildi. 
Konunun bir insan hakları meselesi olarak lanse edilmesi -ki bu düpedüz manipülasyon demektirtavsiyesinde bulunuldu. Trans meselelerini özellikle çocuklara dayatmanın halka kabul ettirilmesinin zor olacağı konusunda uyarıda bulunuldu. 


Son olarak, halkın hoşuna gitmeyeceği için trans gündeminin mümkün olduğunca medyada aşırı yer almasından kaçınılması, "gizli" tutulması tavsiye edildi. Çocukların kafasını karıştırma planının gölgede yapılması gerekiyordu. Bunun, hükümeti ve medyayı hedef alan hızlı ve sessiz bir tanıtım olması amaçlandı. Şimdi ise toplumumuzdaki en savunmasız kişiler bunun bedelini ödüyor. 
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- Kpop ve Cinsiyet İdeolojisi 


Kpop ve cinsiyet ideolojisi arasında sıkı bir bağ vardır ve kpop grupları bu ideolojiyi sürekli olarak pompalamaktadırlar. Hatırlatmakta fayda varki K-pop Güney Kore'den çıkmış bir şeydir ve Güney Kore ise Yahudi yapılanması kontrolü altındaki ABD ile çok sıkı dostlardır. 
Aslında daha doğru ifadeyle Güney Kore, tıpkı İsrail gibi Yahudi yapılanması kontrolü altında olan ABD'nin bir kukla devletidir. 


Alıntı: htips://www.meselelgbt.com 


K-pop, gençler arasında müziğin ve pop kültürünün bir karışımı olarak günümüz dünyasında önemli bir yere sahiptir. Renkli sahne performansları ve uyumlu dans hareketleri ile süslenmiş olan bu müzik türü, Güney Kore'nin kültürel ihracatının en etkili yansımalarından birini temsil eder. Ancak K-pop'un parlak dünyasının ardındaki perde kalktığında, birçok eleştirel yönü de gözlemlenebilir. K-Pop dosyamız 2 yazıdan oluşmaktadır. Serinin ilk yazısında K-Pop'un tanımı, arka planı ve K-Pop gruplarından BTS grubunu ele alacağız. 


- Hallyu'nun parçası olarak K-pop 


K-pop, "Kore Pop" müziği olarak bilinir ve Güney Kore kökenli popüler müziği içerir. Ancak, bu terimi daha iyi anlayabilmek için Hallyu (Kore Dalgası) kavramını ele almak gereklidir. Hallyu, Kore kültürünün uluslararası alanda popülerlik kazanması anlamına gelir ve içinde K-pop müziğini, Kore dizilerini (K-dramalar), filmlerini, modasını, yemeğini ve diğer kültürel öğelerini barındırır. Bu bağlamda, K-pop'un popülerliği ve etkisi, Hallyu akımının bir parçası olarak uluslararası arenada büyük bir öneme sahiptir. 


K-pop'un bu kadar yaygın hale gelmesinin arkasındaki temel nedenlerden biri, 1997'de Asya'da meydana gelen ekonomik krizdir. Bu kriz Güney Kore'yi de derinden etkilemiş ve bu dönemde hükümet, kültürel ürünlerin dışa açılmasını teşvik etmek ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla medya ve iletişim sektörlerini desteklemiştir. Güney Kore, "yumuşak güç" olarak adlandırılan etkileme stratejilerini kullanarak kültür ürünleri aracılığıyla diğer ülkeleri de fazlasıyla etkilemiştir. 
Bu kültür ürünleri, özel şirketlerin yanı sıra Kore Kültür Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Bu kültürün mimarlarına devlet desteği, krediler, askerlik ertelemesi ve diplomatik pasaportlar gibi imtiyazlar verilerek süreç içerisinde önleri daha da açılmıştır. Kore Yaratıcı İçerik Ajansı (KOCCA) gibi kuruluşlar, kültürel içeriklerin tanıtımı ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kore dizileri ve K-pop, Asya'daki komşu ülkelerden başlayarak Orta Doğu'ya ve sonrasında Avrupa ve Amerika'ya yayılmıştır. Bunun sonucunda Güney Kore'nin içerik endüstrisi 10 milyar doları aşan bir ekonomik faaliyet yaratmıştır. Kısacası, Güney Kore kültürünün dünya çapında popülerlik kazanmasının ardında özel sektörün ve Kore hükümetinin desteklediği “Hallyu” politikası yatmaktadır. 


Güney Kore kültürünün dünya çapında popülerlik kazanmasının nedenlerinden biri de sosyal medyanın yükselmesi ve dijital platformların kullanılmasıdır. PSY'nin "Gangnam Style" şarkısı ve BTS gibi gruplar, Kore kültürünün küresel çapta tanıtılmasında büyük rol oynamışlardır. 


K-pop idol gruplarının genellikle sahip olduğu ortak özellikler şunlardır: 


Çok Üyeli Gruplar: K-Pop grupları genellikle çok sayıda üyeden oluşur, her üye belirli bir rolü veya pozisyonu üstlenir; ana vokal, dansçı, rapçi gibi. 


Dans Yetenekleri: K-Pop grupları sadece müziğe odaklanmaz, aynı zamanda dans yetenekleri ve sahne performanslarına büyük önem verirler. Karmaşık koreografi ve senkronize hareketler, grupların sahnede kitleleri etkileyen gösteriler sunmasını sağlar. 


Görsel ve Stil: K-Pop grupları için moda ve görünüm de büyük bir rol oynar. Belli güzellik standartlarına uymak zorunda olan her üye, grupla uyumlu ve görsel olarak "çarpıcı" bir şekilde giyinir. Moda, grupların tanıtımında ve müzik videolarında da vurgulanır. 


Fan Odaklı Aktiviteler: K-Pop grupları sadece müzik kariyerlerine odaklanmazlar; fanlarına yönelik etkinlikler ve etkileşimler düzenlerler. Özel fan buluşmaları, canlı yayınlar ve sosyal medya etkileşimi, hayranlarla yakın bir ilişki kurmalarına yardımcı olur. 


Çok Dil Bilme Yeteneği: K-Pop grupları uluslararası pazarlarda başarılı olabilmek için birden fazla dilde şarkı söyleyebilme yeteneklerine sahiptirler. Özellikle İngilizce, Japonca ve Çince gibi dillerde şarkılar yayınlamak yaygındır. 


K-pop Ajansları: K-Pop şirketleri tarafından hazırlanan oldukça tartışmalı ve sıkı sözleşmeler, grup üyelerini adeta kelepçeler. Örneğin, “idol olma” yolculuğunda kaldıkları yurttan izinsiz çıkmak ya da bir işte çalışmak sözleşmelere aykırıdır. Ayrıca, kişisel ilişkiler, cep telefonu kullanımları, aileleriyle görüşmeleri, dış dünyayla iletişimleri, duygusal bağlar kurmaları ve özellikle aşk ilişkileri sık sık kısıtlanır ve izlenir. Bu sözleşmeler, grup üyelerini çok sıkı bir eğitim sürecine ve uzun çalışma saatlerine zorlar. 


K-Pop şirketleri tarafından hazırlanan oldukça sıkı sözleşmeler, ciddi psikolojik sorunlara yol açmakta ve ne yazık ki intihar vakalarını beraberinde getirmektedir. 


K-pop sanatçılarının yetiştirilmesi ise genellikle karmaşık bir süreci içerir: 


Seçim ve Başvuru: K-pop sanatçısı olma hayali kuran gençler, K-pop ajanslarının düzenlediği seçmelere veya yetenek taramalarına katılırlar. Bu seçmelerde şarkı söyleme yetenekleri, dans yetenekleri ve sahne karizması gibi yetenekler değerlendirilir. Bazıları 12-13 yaşlarındayken bu süreçle tanışır ve normal bir çocukluk yaşamadan bu yola girerler. Genellikle, bu adaylar üniversite eğitimini başka hedefler için terk eder. 


Stajyerlik: Seçilen adaylar, bir K-Pop ajansı bünyesinde stajyer olarak işe alınır. Stajyerler dans, vokal, sahne performansı ve dil eğitimi gibi çeşitli alanlarda eğitim alırlar. Aynı zamanda ajanslar tarafından görünüşleri ve imajları şekillendirilir. Stajyerlik süresi yıllarca sürebilir ve oldukça zorlu olabilir. Bazen aşırı stres ve baskı, ciddi psikolojik sorunlara yol açmakta ve ne yazık ki intihar vakalarını beraberinde getirmektedir. 


Sanatçılar, rekabetin yoğun olduğu ve kusursuzluğun beklenildiği bir ortamda yetişmek zorundadır. Bu süreç, hem fiziksel hem de duygusal olarak yıpratıcıdır. Sanatçıların kilo kaybetme, mükemmel görünme ve sıkı diyet kurallarına uyma baskısı, intihar riskini artırır. Ayrıca yoğun çalışma saatleri, uyku eksikliği ve ailelerinden uzakta olma gibi durumlar, sanatçıların zihinsel sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir. K-pop idol adayları, fiziksel görünümleri dahil ajansların belirlediği standartlara uymak zorundadır. Bazı adaylar, "çift göz kapağı", küçük burun, "V" şeklinde çene hattı ve iri gözler gibi belirli standartlara uyum sağlamak için estetik operasyonlara başvurur. 


Grup Oluşturma veya Solo Kariyer: Eğitimi sona eren stajyerler, K-Pop ajansı tarafından bir gruba dahil edilebilir veya solo kariyere başlatılabilir. Bir grup oluşturulduğunda, grup üyeleri birlikte çalışarak müzik ve sahne performansları sergiler. 


Debut (çıkış): Stajyerlerin eğitimi ve hazırlığı tamamlandığında, K-Pop sanatçıları resmi olarak "debut" yaparlar, yani profesyonel olarak müzik endüstrisine adım atarlar. Debutları, genellikle bir şarkı ve müzik videosunun yayınlanması ile gerçekleşir. 


K-Pop stajyerliği ortalama 2-7 yıl arasında sürebilir. Ancak stajyer eğitiminden geçen her kişi K-Pop sanatçısı olmaz. K-Pop endüstrisi oldukça rekabetçi bir alandır ve stajyerler arasında sadece birkaçı nihai olarak profesyonel bir K-Pop sanatçısı olarak çıkış yapabilir. Debut (çıkış) yapma fırsatı sadece yeteneklerini geliştiren ve şirketin beklentilerini karşılayan stajyerlere verilir. K-Pop sanatçıları, debut yaptıktan sonra sürekli olarak yeni müzikler çıkartır, konserler verir ve çeşitli etkinliklere katılır. Ayrıca, stajyerliklerini tamamladıklarında, eğlence şirketlerine büyük tazminatlar ödemek zorunda kalabilirler. K-Pop sanatçıları, genellikle 20'li yaşlarının sonlarına veya 30'larının başlarına kadar bu mesleği icra ederler. 


K-pop kültürü, özellikle genç kızları hayran kitlesi olarak devşirmekte ve onların dünyalarında büyük bir etki yaratmaktadır. Genellikle 11-12 yaşlarından itibaren, bu genç izleyiciler sosyal medya platformlarında favori K-pop gruplarına olan hayranlıklarını geliştirmektedir. Bu hayranlar için dil öğrenimi ve konserlere katılım önemli birer unsurdur. K-pop gruplarını temsil eden ürünler satın alarak da bu tutkularını ifade ederler. Kimisi Kore'ye yolculuk yapmayı hedeflerken, kimisi müzik albümlerinin afişlerini ve fotoğraflarını odalarının duvarlarına asar. 


K-pop kültürü, özellikle genç kızları hayran kitlesi olarak devşirmekte ve onların dünyalarında büyük bir etki yaratmaktadır. 


BTS grubu kapsamında K-pop'un incelenmesi 


Bu yazının geri kalan kısmında, K-pop'un öncü gruplarından biri olan BTS aracılığıyla K-pop'u ve LGBT arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. 


BTS, 2013 yılında K-pop ajansı Big Hit Entertainment tarafından kurulan bir gruptur ve yedi erkek üyeden oluşmaktadır: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook. BTS, ismini "Kurşun Geçirmez İzci Erkekler" anlamına gelen "Bangtan Sonyeondan" ifadesinin kısaltması olarak almıştır. Ancak grup, uluslararası alanda daha iyi anlaşılabilir olmak için ismini "Beyond The Scene" (Sahnenin Ötesinde) kelimelerinin baş harflerinden türeterek "BTS" olarak değiştirmiştir. 
Bu değişiklik, grup üyelerinin sahne ötesinde bir etki yaratma amacını yansıtmaktadır. 


BTS, kendine "ARMY" adını veren büyük ve tutkulu bir hayran grubu tarafından desteklenmektedir. “Adorable Representative M.C. for Youth,” yani “gençliğin sevimli temsilcileri” olarak ifade edilmektedir. Tahmini olarak 20-30 milyon üyeye sahip olduğu düşünülen bu dijital topluluk, BTS'nin başarısını dünya çapında yükselten önemli bir unsurdur. 
Topluluğun üye sayısının çoğu ülkenin nüfusundan fazla olması oldukça dikkat çekicidir. Dijital bir cemaat olarak kabul edilmesinin nedeni, bu hayran grubunun özellikle sosyal medya platformları, çevrimiçi forumlar ve diğer dijital iletişim araçları üzerinden etkileşimde bulunması ve gruplarını çevrimiçi platformlarda savunmasıdır. Dolayısıyla "ARMY" terimi ve getirdiği sosyolojik durum, Kpop kültürünün bir parçası olarak literatüre girmiştir. 


ARMY üyeleri, zaman zaman Türkiye'nin büyük şehirlerinde, örneğin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde cafelerde buluşmalar düzenlemektedir. Bu buluşmalar, Army topluluğunun dayanışmasını ve gruplarına olan bağlılıklarını kutladıkları etkinliklerdir. Ayrıca, BTS'in Army olarak adlandırılan hayranlarının Türkiye'de aktif olduğunu gösteren çeşitli Twitter hesapları 


bulunmaktadır, örneğin BTS ARMY Turkey, BANGTAN Turkey ve BTS Galaxy Turkey... Bu hesaplar, hayranların grupla ilgili güncellemeleri ve etkinlikleri paylaştıkları platformlardır ve onların dünyasında oldukça önemli bir yere sahiptir. 


Bu grup, müziğiyle toplumsal meselelerden gençlik deneyimlerine kadar birçok konuya temas etmesi ile de oldukça dikkat çeker. Bunlardan biride LGBT temalarıdır. BTS, LGBT topluluğuna açık destek gösteren birçok K-pop grubundan biri olarak dikkat çekmektedir. 


Örneğin, BTS üyelerinden RM (Rap Monster), sözde LGBT haklarının savunucusu olarak tanınır. 
BTS, UNICEF ile işbirliği yaparak "Love Myself" kampanyasını tanıtmak üzere 2018 yılında Birleşmiş Milletler'e ilk ziyaretini gerçekleştirdiğinde, RM." “ne olursa olsun hayranlarını "kendilerini anlatmaya" teşvik etmiştir. 


“Bana hikayenizi anlatın. Sesinizi ve inancınızı duymak istiyorum. Kim olursanız olun, nereden gelirseniz gelin, ten renginiz, “cinsiyet kimliğiniz” ne olursa olsun: kendinizi anlatın.” 


BTS üyelerinden RM, 2018 yılında Birleşmiş Milletler'e ilk ziyaretinde "cinsiyet kimlikleri" ne olursa olsun hayranlarını "kendilerini anlatmaya" teşvik etmiştir. 

Ayrıca, BTS üyesi RM, ilişkilere dair önemli bir müzik önerisinde bulunmuş, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden, hayranlarına Macklemore ve Ryan Lewis'ın "Same Love" şarkısını dinlemelerini içtenlikle tavsiye etmiştir. RM, şarkının sözlerine odaklanarak bu öneride bulunmuş ve şarkının eşcinsellik temasına vurgu yaparak, onu daha fazla anladıkça daha anlamlı hale geldiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda, LGBT temalarının işlendiği "“ filminden bir şarkıyı da hayranlarına önermiştir. 
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BTS üyesi RM, X'te yaptığı bir paylaşımda hayranlarına eşcinsellikle ilgili şarkılar tavsiye etmiştir. 

RM'nin LGBT topluluğuna olan destekçiliği, K-Pop kız grubu GLAM için şarkı sözü yazmasıyla da kendini göstermiştir. RM, bu grubun çıkış yaptığı ilk single olan "Party (XX0)" şarkısının yazılmasına katkıda bulunarak, LGBT temasını işleyen müziğin oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Şarkının sözlerinde şu ifadeler yer alır: 


“Seni öpebilir miyim bebeğim? 
Biliyor musun? Çekiciliğine bak, bu çok iyi 
Düşsen bile, güzelce gülümse 


Sen bir erkek misin? Kız mısın? 
Umurumda değil, tutku anahtardır 
Sıcak bir kalp senin kimliğin” 


BTS'nin bir diğer üyesi olan Jungkook, moda ile ilgili verdiği bir demeçte cinsiyetsiz giyimi savunmuştur. Jungkook, kendine göre "harika" bir stili tanımlarken, "Cinsiyetten bağımsız olarak sevdiğin her şeyi giymek" şeklinde cevap vermiştir. Aynı zamanda Jungkook, LGBT destekleyicisi Calvin Klein markasının 2023 yılı kampanyasında yer almıştır. Kampanya konsepti cinsiyetsizlik temasını içermiş, Jungkook ise Calvin Klein'in küresel marka elçisi olarak seçilmiştir. 


. n 
LGBT destekçisi Calvin Klein ile işbirliği yapan Jungkook, cinsiyetsizliği savunduğunu ifade etmiştir. 
Ayrıca BTS grubu, moda adı altında cinsiyetsizliği savunmaktadır. Grubun yeni CD'si "Butter'"'ın yayınlanmasından birkaç gün önce, BTS üyesi Jimin'in giydiği kıyafet tartışmalara yol açmıştır. 
Kızıl saçlı Jimin, siyah-kırmızı ekose bir etek ve kürklü botlar giyerek siyah bir lambanın ve minimal mobilyaların bulunduğu küçük, turuncu bir odada poz vermiştir. Jimin'in bu ekose eteği, cinsiyetsiz bir moda anlayışını normalleştirmeye çalıştıklarını göstermektedir. 
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BTS üyesi Jimin, ekose bir etek giyerek cinsiyetsiz bir moda anlayışının normalleştirilmesine katkıda bulunmuştur. 
Grup üyeleri sıkça korseler, baştan aşağı pembe kıyafetler, saten bluzlar, etekler, dantel ve file çoraplar gibi kadın kıyafetlerini tercih etmektedir. 
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BTS üyeleri sıklıkla kadın kıyafetleri ile poz vererek cinsiyetsizlik anlayışını benimsediklerini göstermektedir. 
Ayrıca BTS grubunun gerdanlıklar ve hatta kadınsı makyaj gibi unsurlarla birlikte kadın çantaları da kullanarak cinsiyetsizlik temalarını benimsediği görülmektedir. 
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BTS üyeleri sıklıkla kadın kıyafetleri ile poz vererek c göstermektedir. 


BTS, aynı zamanda devlet destekli bir hareketin parçası olan K-pop endüstrisinin önemli bir temsilcisi olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, 14 Eylül 2021 tarihinde Güney Kore Başkanlık Sarayı'nda Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından kabul edilmeleri ve "Gelecek Nesiller ve Kültür için Özel Elçi" olarak atanmalarıyla daha da vurgulanmıştır. BTS, bu özel unvanla diplomatik pasaportlarını da alırken aynı zamanda Başkan Moon ile birlikte 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmıştır. Bu platformda, tüm dünya gençliğine hitap eden bir konuşma yapmış ve 'Permission to Dance' adlı şarkılarını seslendirmişlerdir. 


Tüm bu gözlem, strateji ve olaylara bakıldığında, LGBT temalarına yer veren BTS'in özellikle prefrontal lobu (beynin karar mekanizması) henüz tam gelişmemiş olan oldukça küçük yaş grubu bir kitleyi etkilememesi neredeyse imkansız gibi görünmektedir. 


- Diğer Gruplar 


Güney Kore genelinde hala geleneksel olarak muhafazakar değerlerin benimsendiği 

ve eşcinsel ilişkilerin ve evliliklerin yasallaşmadığı bir gerçek olsa da, ülkenin popüler kültür sahnesi son yıllarda LGBT temalarını giderek daha fazla benimsemeye başlamıştır. Birçok K-Pop grubu LGBT topluluklarına destek vermek için açıkça çaba sarf etmiş ve bu temaları benimsemiştir. 


Bu destek, fanlarla yapılan görüşmelerde eşcinsel fanlara destek sunma, konserlerde LGBT bayrakları açma ve fanların ideal tipleri hakkında soruları hem kız hem erkek açısından cevaplama gibi ortak eylemleri içermektedir. 


Erkek grupları arasında makyaj kullanımı yaygındır ve far, ruj ve oje gibi ürünler grup üyelerini daha kadınsı hale getirmek için sıkça kullanılır. Giyim konusunda da “cinsiyetsiz” moda akımını 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benimseyen erkek grupları, etekli ve file çoraplı fotoğraf çekimleri yaparak ve “Pride” koleksiyon ürünleri giyerek LGBT topluluğuna destek vermektedir. Bazı gruplar, aralarında eşcinsellik ima eden söz ve davranışlarda bulunurken, grup üyeleri farklı zamanlarda kendileri hakkında yaptıkları açıklamalarla hem heteroseksüel hem de eşcinsel olduklarına dair sinyaller vermektedir. Fanlara LGBT temalı müzik, film ve kitap önerilerinde bulunurken, canlı yayın ve röportajlarda açıkça eşcinsel ilişki ve eşcinsel ebeveynlik konularında destek açıklamaları yapmaktadırlar. 


BLACKPINK 


Güney Koreli K-pop grubu olarak dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanmış BLACKPINK, LGBT hareketine olan desteğiyle de dikkat çekmektedir. 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş olan grup, Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa adlı kadın üyelerden oluşur. 
Hayranları "BLINK" olarak adlandırılır. Özellikle Ros&, LGBT topluluğunu desteklemesiyle bilinir. 
Sahne performansları sırasında kendisine uzatılan LGBT bayrağını kabul etmiş ve onu açarak topluluğa desteğini göstermiştir. Ayrıca Instagram'da yaklaşık 74 milyon takipçisi bulunan bir Kpop “ikonudur”. BLACKPINK, 2019'daki Avustralya konserlerinde Onur Ayı'nı kutlamak amacıyla sahne ışıklarını gökkuşağı renklerine dönüştürerek LGBT hareketine olan bağlılığını göstermiştir. 
Jisoo, LGBT karakterlerin yer aldığı kitapları BLINK hayranlarına önerirken, Lisa, müzik sanatçıları Troye Sivan ve Kehlani gibi LGBT topluluğunun üyelerine olan sevgisini YouTube kanalında sık sık paylaşmıştır. Jennie ve Jisoo ise LGBT hareketini desteklemek amacıyla "Love is Love" (aşk aşktır) ifadesini taşıyan kıyafetler giyip sosyal medya hesapları üzerinden bu desteği paylaşmış ve eşcinselliği normalleştirmeye çalışmışlardır. Jennie'nin "Aşk cinsiyetle ilgili değildir" sözleri, LGBT ideolojisine olan desteğininin somut kanıtlarından biridir. 
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blackpink changing their stage lights to rainbow ones for pride month during their concert in australia last year 
(blinks rainbow lights sticks too ($$ ©) 


Blackpink konserinde grup üyesi Rose LGBT bayrağı açmış ve sahne LGBT renkleriyle ışıklandırılmıştır. 
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Blackpink adlı K-pop kız grubunun Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri savunucusu olarak atanması(Blackpink sürdürülebilir kalkınma hedeflerini savunmaya kalkabilecek en son gruplardan biridir. Eminim karbon ayak izleri birçok insandan daha fazladır. 
Bu Birleşmiş Milletlerin ne kadar taraflı, popülist ve aptal bir yapı olduğunu kanıtlıyor. Dürüst olalım, blackpink'in seçilmesinin tek nedeni popüler olmasıydı ve blackpink sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hiçbir zaman uygulamadı ve hiçbir fedakarlık yapmadı.) 


BIGBANG 


BIGBANG, 2006 yılında YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli erkek K-pop grubudur ve G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung ve eski üye Seungri'den oluşur. Grubun hayran grubu "VIP" olarak adlandırılır. G-Dragon, LGBT konularındaki açık destek ve "cinsiyetsiz" moda tercihleriyle tanınır. Chanel gibi ünlü markalarla iş birliği yapmış, kadın kıyafetlerini savunmuş ve LGBT gece kulüplerini sık sık ziyaret etmiştir. Bir dergiye verdiği röportajda şunları 

söylemiştir: "Birkaç yıl önce, erkekler Chanel'in kadın işi olduğunu düşünüyordu ama ben biraz zayıfım ve kadın kıyafetleri de giyebiliyorum - bu yüzden bence unisex... Çünkü malzeme kalitesi ve detaylar çok iyi. Detaylara ve vücuda oturmaya çok önem veririm. Hatta şu anda bir kadın parçası giyiyorum. Chanel giydiğimde sadece kıyafet değil, Chanel giyiyormuşum gibi hissediyorum." Ayrıca, G-Dragon, Keith Haring'in tasarladığı sembolik bir dövme ile de LGBT meselesine desteğini göstermiştir. 


G-Dragon, Chanel'in kadın koleksiyonundan parçalar giydiğini söyleyerek cinsiyetsiz moda tercihini ifade etmiştir. 


TWICE 


Güney Koreli kız K-pop grubu TWICE, LGBT topluluğuna destek veren bir grup olarak öne çıkmaktadır. 2021 itibarıyla dokuz üyeden oluşan bu grubun hayranları ONCE olarak adlandırılır. 
TWICE, konserlerinde LGBT desteği sergilemekte ve onur ayı kutlamaları kapsamında LGBT öğeleri içeren tasarımlar kullanmaktadır. Ayrıca, Lady Gaga'nın "Born This Way" (Bu şekilde doğdum) şarkısını seslendirerek LGBT topluluğuna destek ifadeleri içeren bu şarkıyla bu temaları normalleştirmeye çalışmışlardır. Grubun "What is Love" adlı şarkısının klibinde, kız üyelerin elindeki kumandalarla aşk ihtimallerini izlediği sahnelerde, eşcinsel ilişkilere yönelik göndermeler dikkat çekmektedir. Canlı yayın sırasında grubun üyelerinden biri, iki anneyle de aile kurulabileceği fikrini desteklemiştir. Ayrıca, "CHEER UP" şarkısının Seul Onur Yürüyüşü sırasında "Oueer Up" olarak değiştirilmesi ve grup üyesi Chaeyoung'un lezbiyen bir ilişkiyi konu alan "Carol" filmini fanlarına tavsiye etmesi, TWICE'ın LGBT topluluğuna destek verme çabalarını yansıtmaktadır. 
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TWICE grubunun konser sahnesinde LGBT topluluğunu simgeleyen gökkuşağı sembolüne ve "Pride" (onur) yazısına yer verilmiştir. 


RED VELVET 


Red Velvet, Güney Koreli bir kadın K-pop grubudur ve 2014 yılında çıkış yapmıştır. Grup Irene, Seulgi, Wendy, Joy ve Yeri adında beş kadın üyeden oluşmaktadır. Hayran grubu ise "ReVeluv" olarak adlandırılmıştır. Grubun üyelerinden Yeri, Los Angeles'taki Redmare konserinde hayranları tarafından hediye edilen bir gökkuşağı bayrağına sarılarak LGBT topluluğuna destek vermiştir. 
Ayrıca grup üyeleri, gökkuşağı renklerindeki kıyafetlerle çekilen fotoğraflarda "Aşk Renk Tanımaz" yazan tişörtler giyerek bu mesajı paylaşmıştır. 
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Red Velvet grubu bir konserinde LGBT bayrağı açarak topluluğa olan desteğini sergilemiştir. 
SEVENTEEN 


Seventeen, 2015 yılında Pledis Entertainment tarafından kurulan 13 üyeden oluşan Güney Koreli bir K-pop erkek grubudur. Hayran kulübünün ismi "Carat'"dır. Grup üyeleri LGBT topluluğuna olan destekleriyle tanınır. Örneğin, grup üyelerinden Vernon, "Onur Günü"nde Nike ve Burberry'nin Pride koleksiyonlarından bir kıyafet giymiştir. Joshua, bir konserde LGBT temalı bir tişört giymiştir; bu tişört, non-binary, transseksüel vb. dahil olmak üzere çeşitli LGBT kavramlarını temsil eden bir tasarıma sahiptir. Grup Üyesi Vernon, bir röportaj sırasında Carat hayranlarının çoğunun LGBT topluluğunun bir parçası olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, grup üyeleri Joshua ve Vernon tarafından seslendirilen "ROCKET" adlı şarkının, cinsiyet belirten zamirler içermediği için “her tür aşka” hitap edebileceğini açıklamışlardır. 
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Seventeen grubunun üyesi Vernon, bir konserde LGBT temalı bir tişört giymiştir. 


STRAY KIDS 


Stray Kids, Güney Kore'de 2017 yılında kurulan bir erkek K-pop müzik grubudur ve JYP Entertainment altında faaliyet göstermektedir. Grup 8 üyeden oluşmakta ve hayranları "Stay" olarak adlandırılmaktadır. Grup üyesi Bang Chan, bir konserde yaptığı konuşmada, konseri özel kılan şeyin "erkek, kız ya da ne olmak istiyorsanız” fark etmeksizin herkesin hoş karşılanması olduğunu söyleyerek non-binary'lerin (iki cinsiyeti reddedenlerin) de hoş karşılandığını vurgulamıştır. Grup üyelerinden Lee Know çengelli iğne aksesuarı takarak “Safety Pins” hareketine desteğini göstermiştir. Bu hareket kapsamında geçtiğimiz birkaç yıl boyunca tanınmış kişiler, LGBT dahil olmak üzere marjinal toplulukların müttefiki olduklarını göstermek için çengelli iğne takmıştır. Aynı zamanda, grup üyeleri arasında bazı flörtöz ve şaka yollu aşırı davranışlar görülmektedir. Bir konserde Hyunjin ve Changbin öpüşecek gibi yakınlaşmıştır. Genel olarak grup üyeleri şaka yollu olarak birbirini öpmeye, birbirine dokunmaya çalışmaktadır. Diğer K-pop gruplarında olduğu gibi makyaj ve feminen kıyafetler de klip ve marka çekimlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 


“it doesn't matter 
1f you're a boy, a girl, or anyone else you choose to be” - Bang Chan & 
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Stray Kids üyesi Bang Chan, bir konser sırasında "erkek, kız ya da ne olmak istiyorsanız fark etmez" şeklinde bir ifade kullanmıştır. 


TXT 


TXT (Tomorrow X Together), 2019 yılında Big Hit Entertainment (şimdi HYBE Corporation olarak bilinir) tarafından kurulan Güney Koreli bir erkek K-pop grubudur. Grup, beş üyeden oluşur ve gençler arasında büyük bir popülariteye sahiptir. Grup üyeleri Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun ve Hueningkai'den oluşur. Hayranları "MOA" olarak bilinir. Grup üyeleri Dior markasının elçisi ve kore cilt bakım markalarının reklam yüzü olma konusunda da dikkat çekmektedir. Sahne performanslarında ve günlük hayatlarında makyaj kullanarak feminen bir görünüm sergilerler. 
Özellikle Yeonjun, belirgin bir göz makyajı tercih eder. 


k 


Grup üyeleri makyaj ve aksesuar kullanımı ile oldukça feminen bir görünüm sergilemektedir. 
Grup, online görüşmelerde LGBT topluluğuna destek vermiş ve "Trans hakları" (Trans Rights) sloganını kullanarak bu topluluğa desteğini göstermiştir. Ayrıca, Yeonjun'un giydiği gueer temalı 


bir tişörtte basılı “kadın”, “erkek” ve “birey” kutucuklarından yalnızca "birey"in işaretli oluşu, nonbinary LGBT üyelerine bir destek mesajı olarak yorumlanmıştır. 


Yeonjun'un giydiği gucer temalı tişört, non-binary LGBT üyelerine bir destek mesajı olarak yorumlanmıştır. 


GOT7 


GOT7, 2014 yılında JYP Entertainment tarafından kurulan bir müzik grubudur. Grubun üyeleri arasında JB, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam ve Yugyeom bulunmaktadır. Hayran gruplarının ismi IGOT7 (Ahgase) olarak bilinir. 2021 yılında JYP Entertainment ile olan sözleşmelerinin sona ermesinin ardından grup üyeleri farklı ajanslara katılarak solo kariyerlerine devam etmişlerdir. Müzikleri Seul Oueer Festivali Geçit Töreni gibi etkinliklerde çalınan grup, Onur Ayı kutlamalarına destek vermiştir. Grubun "Il Am Me" (Ben, benim) şarkısı onur marşı olarak kabul edilmektedir. Grup üyeleri arasında LGBT temalarını destekleyen bazı eylemler de görülmüştür. Örneğin, Jay B, hayranlarına LGBT temalı filmler önermiş ve eşcinsel müzik sanatçılarına destek vermiştir. Jay B, Allure dergisine verdiği röportajda, cinsiyet tanımlarının “değişken” olduğunu iddia etmiş, erkeklik ve kadınlık kavramlarının “kişisel ifade özgürlüğünü engellememesi” gerektiğini ifade etmiştir. Önceden kadınsı olarak kabul edilen şeylere karşı olan önyargılarının değiştiğini ve "kendisi gibi hissettiği" şekilde ifade etmenin önemli olduğunu söylemiştir. 
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nde "Love Will Win" (aşk kazanacak) yazılı 


Grup üyelerinden BamBam ise, konserlerinden bir gökkuşağı bayraklı bir ceket giymiştir. Jackson, Adidas'ın 2020 “Onur Ayı” koleksiyonu için modellik yapmış ve bir konserinde bir hayranının LGBT bayrağını kabul etmiştir. Bir GOT7 hayranı, en sevdiği üye olan Jackson'un LGBT topluluğunu desteklediğini öğrendikten sonra içinde eşcinselliğin normalleştiğini ve nihayetinde eşcinsel olduğunu açıklamıştır. Bu nokta, eğitimcilerin ve ebeveynlerin K-Pop'un etkilerine dair dikkat etmesi gereken hususlardan biri olarak oldukça önemlidir. 


GOT7 üyeleri konserlerinde çeşitli şekillerde LGBT topluluğuna desteklerini sergilemiştir. 


K-Pop Hakkında Ailelere Tavsiyeler 


K-Pop, çocukların psikolojisi üzerinde ciddi ve kalıcı etkiler bırakabilir. Özellikle LGBT temalarına maruz kalma ve ideolojinin normalleşmesi gibi faktörlerin yanı sıra aşırı fanatizm ve takıntılı takipçilik, çocukların psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Düşük özsaygı, vücut imajı sorunları ve artan stres gibi durumlar, aşırı K-pop hayranlığının neden olabileceği psikolojik sorunlar arasında yer alabilir. Ayrıca, çocukların aileleri ile iletişimlerini zayıflatabilir ve sosyal izolasyona yol açabilir. Aileler, çocuklarının K-pop fanı olduğu durumda aşağıdaki tavsiyeleri göz önünde bulundurabilirler: 


İlgilerini Anlamaya Çalışın: Çocuğunuzun neden K-pop'a ilgi duyduğunu ve bu kültüre olan ilgisinin kaynağını anlamaya çalışın. Bu, onların dünyasını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. 


İnteraktif Olun: Çocuğunuzla K-pop hakkında konuşun ve onun ilgi alanlarını paylaşmaya çalışın. Hangi grupları sevdiğini veya hangi şarkıları dinlediğini öğrenin. Aynı zamanda, sorgulatıcı diyaloglar gerçekleştirin. 


Sosyal Medya Denetimi: Çocuğunuzun sosyal medya kullanımını yakından takip edin ve çevrimiçi güvenliğini sağlayın. K-Pop fanları arasında olumsuz deneyimler yaşanabileceğinden, çocuğunuzu çevrimiçi tehlikelere karşı bilinçlendirin. 


Dengeli Bir Yaklaşım Benimseyin: Özellikle okul ve aile gibi diğer sorumluluklarına odaklanmalarını sağlayın. Onlarla kaliteli vakit geçirin. Spor, sanat ve farklı hobilerle ilgilenmelerini sağlayarak günlük yaşamlarını kaliteli uğraşlarla meşgul edin. 


- Mesele: LGBT 


AMERİKAN PSİKİYATRİ BİRLİĞİ'NDE EŞCİNSELLİĞİN TANI SEYRİ 


Homoseksüelliğin (eşcinselliğin) geçmişte bir akıl hastalığı olarak kabul edildiğini biliyor muydunuz? 


Dünyanın önde gelen psikiyatri kuruluşlarından APA (Amerikan Psikiyatri Birliği), tarafından eşcinsellik 70'li yıllara kadar psikolojik hastalık kategorisinde yer alıyordu. Birliğin 

yayınladığı Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM) psikoloji alanında klinisyenlere tanı ve ölçek sunan bir kılavuz kitabı olarak kabul ediliyordu. APA'nın sitesinde yer alan tanıma göre “DSM, ruhsal bozuklukların teşhisi için tanımlar, semptomlar ve diğer kriterleri içerir. Klinisyenlerin hastaları hakkında iletişim kurmaları için ortak bir dil sağlar ve ruhsal bozukluklar üzerine yapılan araştırmalarda kullanılabilecek tutarlı ve güvenilir tanılar oluşturur.” 


Belirli aralıklarla yeni baskılar ve düzenlemeler geçiren DSM ilk baskısında eşcinselliği bir ruhsal hastalık olarak kategorize etmiştir. O dönem doktorlar tarafından da kabul gören bu görüş zaman içinde eşcinsel aktivistlerin baskı ve tehditleri sonucu tanı kitabından çıkarılmıştır. Bu müdahalenin sonucunda APA bir bağımsız kuruluş olmaktan çıkmış, eşcinsel örgütlerin iddialarını dünyaya duyuran (destekleyen) bir kürsü haline gelmiştir. Peki bu sürece nasıl gelindi? Bu ani ve 


keskin değişimin altında yatan sebepler nelerdi? Tüm soruların cevapları için DSM'nin geçirdiği dönüşüm sürecini ve dönemin şartlarını mercek altına alalım. 


EŞCİNSELLİĞİN DSM'DEKİ TANI SEYRİ 


Öncelikle DSM, 1952'den bugüne kadar beş kere revizyona uğramıştır. Bunlardan üçü de kendi içinde revize edilip yeniden yayımlanmıştır. Sırasıyla tüm kılavuzların tanı koyma kriterlerini, hangi yöntemle ne tür tanı değişikliklerine gidildiğini inceleyelim. 


APA, 1952 tarihinde yayımladığı ilk kılavuzu DSM-I'de homoseksüelliği “sosyopatik kişilik bozukluğu" kategorisinde sınıflandırmıştı. Bu sınıflandırmanın alt türü olarak eşcinselliği, travestilik, pedofili, fetişizm ve cinsel sadizm ile beraber bir “cinsel sapma” olarak adlandırmıştı. 
APA'nın bu bilimsel tanısı, eşcinsellerin aktivizm boyutunda örgütlendiği döneme denk gelmesi dolayısıyla hayli dikkat çekmiş ve hedef tahtasına oturtulmuştu. APA'ya karşı gösteri yürüyüşleri ve protestolar başlamış; toplantıları basılmış, konuşmaları sabote edilmişti. LGBT örgütlerinin görüşlerine karşı çıkan bilim adamlarına ise açıktan tehdit mektupları gönderiliyordu. 


Eşcinselliğin hastalık kategorisinden çıkarılması için LGBT örgütlerinin her alanda propaganda çalışmaları yürüttüğü rahatlıkla söylenebilir. Bunun için argümanlarını destekleyecek bilimsel çalışmalara da ihtiyaç duyuyorlardı. O dönem sırtlarını dayadıkları bir isim vardı: Alfred Kinsey. 
Esasen zoolog olan Kinsey, DSM-I'in yayımlanmasından önce, çoğunluğu Sodomy yasası|1|) (Amerika'da 1600'lerden 1960'ların başına kadar geçerli olmuş, eşcinselliği ve eşcinsel ilişkiyi açıkça yasaklayan kanunlar) gereği tutuklanmış eşcinsel ve pedofili mahkumların (yani cinsel suçluların) röportajlarından oluşan “Erkekte Cinsel Davranış” başlıklı bir raporu 1948 yılında yayınlamıştı. Hemen ardından 1953 yılında “Kadında Cinsel Davranış” raporunu yayınlayarak eşcinselliği, zoofiliyi ve pedofiliyi meşrulaştırmaya çalışmıştı. Araştırma yöntemleri, veri toplama ve değerlendirme kriterleri son derece sıkıntılı olan her iki rapor, istatistik, tıp, antropoloji ve psikiyatri çevrelerince büyük eleştirilere maruz kaldı. 


Fakat yine de Kinsey, savunduğu sarsıcı görüşleriyle kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Bu raporla birlikte ilk kez “cinsel yönelim” kavramını da ortaya atan Kinsey, insanların cinsel yönelimlerinin değişken olduğunu ve insanın hemcinsine, çocuğa ya da hayvana cinsel arzu duymasının son derece doğal olduğunu savunuyordu. 


Gerçeğe tamamen aykırı olarak, Amerikan toplumunda erkeklerin 9037'sinin hayatlarında en az bir kez homoseksüel ilişki yaşadığı iddiasında da bulunan Kinsey, eşcinselliğin Amerikan toplumunda sanılanın aksine çok yaygın olduğu mesajını vermeyi amaçlıyordu. Kamuoyuna sunduğu raporlarla eşcinselliğin son derece normal ve toplumda yaygın olduğuna dair yanlış bir algı oluşturmak istemişti. 


Günümüz dünyasına baktığımızda LGBT ideolojisinin beslendiği en büyük kaynaklardan biri de Alfred Kinsey'in çalışmalarıdır. Kendisi bu yüzden “20.yüzyılın cinsel ahlakını değiştiren adam” olarak da bilinir. Her ne kadar görüşleri birçok bilimsel otorite tarafından kabul görmese de kendisi Rockefeller Vakfı'nın desteğiyle çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Kinsey'in çalışmaları, 
1963 yılında Sodomy yasalarının kaldırılması ve 1973 yılında APA'nın eşcinselliği hastalık 
kategorisinden kaldırması üzerinde etkili olmuştur. 


1950'LERDE BAŞLAYAN LGBT AKTİVİZMİNİN ETKİLERİ 


DSM-I'deki tanıyı kabul etmeyen aktivistler ikinci kılavuz çalışmalarının yapıldığı toplantıları 
basmaya, üyeleri tehdit eden mektuplar göndermeye başladılar. Baskılara direnen APA, 1968 
yılına gelindiğinde DSM-II kılavuzunda eşcinselliği ve diğer “cinsel sapmaları" açıkça ve yeniden ruhsal bozukluk olarak tanımladı. Eşcinsel aktivistler istediklerini alamamışlardı. Üstelik topluluk 


olarak sokaktan da istedikleri desteği göremiyorlardı. Her ne kadar örgütlenme yoluna gitseler de genel itibariyle LGBT topluluklarının kendine güveni yoktu. Fakat 1969 yılına geldiğimizde dönüm noktası olacak bir olay yaşandı. 


STONEWALL AYAKLANMASI 


Stonewall, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan bir barın ismi. Çoğunlukla eşcinsellerin bulunduğu bu mekana polis sık sık baskın yapıyor. 1969 yılında yine bir polis baskınında lezbiyen bir kadın tutuklanıyor. Fakat polis hiç beklenmedik bir direnişle karşılaşıyor. 
Eşcinseller bu tutuklamaya itiraz ediyor ve polise saldırmaya başlıyor. Olaylar 3 gün boyunca devam ediyor. Üstelik bu ayaklanma başka şehirlere de yayılıyor. 


Stonewall ayaklanmalarını değerlendiren gey yazar Edmund White: "O andan itibaren artık kendimizi bir akıl hastalığı olarak görmeyi bırakıp bir azınlık olduğumuzu düşünmeye başladık" ifadeleriyle olayın zihinlerde yarattığı değişimi gözler önüne seriyor. Ayaklanma, aktivistlerde istedikleri ortak acı ve hafızayı oluşturuyor. (Seneler sonra, 2019 yılında bu olay için New York polisine özür dilettiriyorlar. 2016'da da Barack Obama tarafından Stonewall Ulusal Anıtı açılıyor. 
Bu anıt Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk ulusal LGBT anıtı oluyor.) 1970'te ayaklanmayı anmak için bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Bu yürüyüş ilk “gay pride”, yani “onur yürüyüşü” olarak tarihe geçiyor. Her yıl 28 haziranda, Stonewall ayaklanmasının yaşandığı tarihte dünya genelinde “onur yürüyüşü” düzenleniyor. 
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Stonewall ayaklanmasından sonra artık kendilerini bir azınlık statüsünde görmeye başlayan eşcinseller, hastalık etiketinden bir an önce kurtulmak istiyorlar. Tüm protestolarını, sloganlarını ve yürüyüş rotalarını APA'ya çeviriyorlar. Stonewall ayaklanmalarının ardından, APA'nın 1970 ve 
1971 yıllarındaki toplantılarını saldırılarla kesintiye uğratıyorlar. 


Tam bu noktada eşcinsellere APA'nın içinden de bir destek eli uzanıyor. Kariyerine, DSM-II'nin revizyonunda görev alarak başlayan Dr. Robert Spitzer, eşcinsel aktivistleri dinlemeye ve tanı kriterlerini yeniden gözden geçirmeye istekli biri olarak kendini sahneye atıyor. Spritzer, beklenmedik bir şekilde New York'taki bir davranış terapistleri toplantısında protestocuları dinlemeye karar veriyor. Toplantıda neler konuşulduğu, Spitzer'in hangi bilimsel argümanlarla ikna edildiği muamma olsa da Spitzer o tarihten itibaren aktivistlere tam destek verdiğini söylüyor. 
Ve sonuç olarak kendisi, başladığı işi bitirerek 1973'teki meşhur kongre kararlarının baş mimarı oluyor. 


1973 APA YENİLGİSİ NASIL GERÇEKLEŞTİ 


APA için en gürültülü ve sarsıcı dönem 1970 sonrasında başlıyor. DSM-IIl çıkarılmadan önceki son taarruzlar yapılıyor. Bu tarihten itibaren LGBT aktivistleri, APA üyelerine deyim yerindeyse nefes aldırmıyor. Örneğin bir klinik uzman eşcinselliğin tedavisi üzerine araştırmasını sunduğu sırada salona girip, çığlıklar atıyorlar. Masaların üzerine çıkıp bağırıyorlar. Kimsenin konuşmasına fırsat vermiyorlar. Başka bir gün, eşcinselliğin tedavisi üzerine yapılan bir sunumu basıp konuşmacının mikrofonunu elinden alıyorlar. Kendi görüşlerini okuyorlar. Bu yolla birçok APA toplantısını sabote etmeyi başarıyorlar. Stonewall ayaklanmasından sonraki tarihlerde iki taraf arasında da çok sağlıklı bir iletişim kurulamıyor. 


Fakat Dr. Spritzer'ın desteğiyle APA kongresinden önceki yıl eşcinsel aktivistlerin de katıldığı bir konferans düzenleniyor. 1972 tarihli bu konferansta, eşcinsellik ve akıl hastalığı hakkında "Psikiyatri: Eşcinsellerin Dostu mu Düşmanı mı: Bir Diyalog” isimli bir panel düzenleniyor. 
Topluma gösterecekleri imaja her zaman önem veren aktivistler, panelde eşcinsel bir psikiyatristin konuşma yapmasının daha çarpıcı olacağını düşünüyorlar. Böylece gizli bir eşcinsel olduğunu iddia eden psikiyatrist Dr. John Fryer'ı kendilerine sözcü tayin ediyorlar. Fryer yüzünde bir maske 


ve “Dr. Anonymous-Dr. Anonim” takma adıyla, sesini değiştiren bir mikrofon kullanarak meşhur konuşmasını yapıyor. 
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“Ben bir eşcinselim ve psikiyatrım.” sözleriyle başladığı konuşmasında vurgu yaptığı yerler Alfred Kinsey'in iddialarıyla benzer bir nitelik taşıyor. Eşcinsellerin tahmin edilenden çok daha kalabalık olduğunu ve özellikle psikiyatri çevresinde kendisi gibi gizli eşcinsel doktorlar bulunduğunu iddia ediyor. Fryer'ın ortaya çıkışı APA üyelerinde şok etkisi yaratıyor. Aralık 1973'te APA kongresinde, yönetim kurulu eşcinselliğin hastalık kategorisinden çıkarılması yönünde oy kullanıyor. APA üyeleri bu kararı 1974 yılında resmen onaylıyor. 


Dr. John Fryer 


O gün yapılan oylamanın sonuçlarına göre “Evet" sayısı toplam APA üyelerinin 9032.7'sini oluşturuyor. Bu da APA üyelerinin üçte birinden azının oyuyla eşcinselliğin hastalık olmaktan çıkarıldığı anlamına geliyor. Pek çok üye bu oylamaya itiraz ediyor.|21 Bir yıl sonra, bütün üyelerin katılımıyla oylamanın yeniden yapılması talep ediliyor ama talepleri reddediliyor. 


APA'nın maruz kaldığı süreci genel hatlarıyla değerlendirdiğimizde anlıyoruz ki eşcinseller tanı kılavuzunu kullanarak cinsellik ve cinsiyetle alakalı kavramları istedikleri biçimde kullanma hakkına sahip oluyorlar. Amaçlarına uygun tanımlar oluşturarak siyasi haklar elde ediyorlar. Fryer ile aynı panelde yer alan eşcinsel aktivist Barbara Gittings yıllar sonra "Bu asla tıbbi bir karar değildi. Bu politik bir hareketti."(3J sözleriyle durumu birinci ağızdan itiraf ediyor. 


Barbara Gittings ve Kay Lahusen 


APA ise konuyla alakalı yaptığı resmi açıklamasında görüşlerini çok net ifade ediyor: "Böyle bir kararı almanın etkisi ne olacaktır? Şüphesiz, homoseksüel aktivistler homoseksüelliğin heteroseksüellik kadar normal olduğunu psikiyatrinin kabul ettiğini iddia edecekler. Yanılıyorlar. 
Homoseksüelliği sınıflandırma sisteminden kaldırmakla, biz, sadece homoseksüelliğin psikiyatrik bozukluk kriterlerini karşılamadığını tanımış oluyoruz. Biz hiçbir şekilde homoseksüel davranışın arzulanan bir davranış olduğu fikrinde değiliz." 


1973 kararından sonra Spitzer, başka bir meslektaşıyla verdiği röportajda APA'nın yukarıdaki 
açıklamasına benzer bir görüş sunuyor. Spritzer, "Eşcinsellik psikiyatrik bir bozukluk mudur?" 
sorusuna Şöyle yanıt veriyor: “Eşcinselliği artık bir psikiyatrik bozukluk olarak görmemekle birlikte, bu durumun normal ya da heteroseksüellik kadar değerli olduğunu da söyleyemeyiz. Eşcinsel duygularından rahatsızlık duyan ya da bu duygulardan memnun olmayan eşcinseller söz konusu olduğunda bir psikiyatrik bozuklukla, dolayısıyla öznel bir rahatsızlık vakasıyla karşı karşıya olduğumuzu kabul etmeliyiz.” 


Aynı röportajda Dr. Bieber'a verdiği bir cevapta kendi ağzıyla eşcinselliğin hastalık olmaktan çıkarılmasının örgütlü bir yapı tarafından APA'ya zorla yaptırıldığına dair itiraf niteliğinde sözler de 


sarf ediyor. Ama kimse bu konunun üzerinde durmuyor. Dr. Spitzer: “Röntgencilik ve fetişizm sorunlarına (Dr. Bieber kadar) kafa yormadım ve belki de bunun nedeni röntgencilerin ve fetişistlerin henüz kendilerini örgütlememiş ve bizi buna zorlamamış olmalarıdır.” açıklamasında bulunuyor. Dr. Spitzer'in eşcinsellik tanısı hakkında yapılan değişiklikten bahsederken kullandığı ifadeler ise oldukça dikkat çekici: “Bu yeni önerinin APA'nın üç komitesi ve son olarak da Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilmesinin nedeni, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin bazı vahşi devrimciler veya gizli eşcinseller tarafından ele geçirilmiş olması değildir. Mesele, çağa ayak uydurmak zorunda olduğumuzu hissetmemizdir. Bir zamanlar insanları sıkıntılarından kurtarma hareketinin öncüsü olarak görülen psikiyatri, artık pek çok kişi tarafından sosyal kontrolün bir aracı olarak görülüyor.” Bu açıklamasıyla Spritzer, 1973 kararının aslında bilimsel olmayan nedenlerle alınmış bir karar olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Çağa ayak uydurmak ifadesi ise tanı kriterlerinin mantıksal çıkarımlar sonucu değil, mevcut siyasi ortama uyum sağlamak amacıyla revize edildiği ve yine edilebileceği anlamını taşıyor. 


SPRITZER FİKİR Mİ DEĞİŞTİRİYOR? 


Christopher Doyle “Psikoterapi Savaşı” kitabında durumu şöyle anlatıyor: “APA'nın 1973 kararına ve ardından “eşcinsellik” kavramının DSM'den çıkarılmasına rağmen, eşcinsel eğilimli birçok kişi kendilerini “gey” veya “lezbiyen” olarak tanımlamadılar ve hemcinslerine karşı cinsel çekim hissettikleri için o kadar rahatsız oldular ki, bu durumdan kurtulmak için psikoterapi arayışına devam ettiler. 1999'daki yıllık APA Kongresi sırasında dışarıda, terapinin durumlarını tersine çevirdiğini iddia eden bir grup “eski eşcinsel aktivist” (ex-gay) ile yaşanan atışmadan sonra (bu eski eşcinseller, terapinin istenmeyen eşcinsel çekimi azalttığını ve artık karşı cinsi daha çekici bulmaya başladıklarını söylediler), Dr. Robert Spitzer, bu manzara karşısında eşcinsellerin deneyimleri hakkında yeni bir çalışma yapmayı kabul etti. 1973'te eşcinselliğin hastalık terminolojiden çıkarılmasına öncülük eden psikiyatristlerden olan Dr. Spitzer, sonrasında, ironik bir şekilde, “eski eşcinsel” fenomeni karşısında büyülenmiş ve bu fenomeni incelemek istemişti! 
Ve bunu yaptı da! “ 


Dr. Spitzer, 2003 yılında “Bazı Eşcinsel Erkeklerin ve Lezbiyenlerin Cinsel Yönelimlerini 
Değiştirmeleri Mümkün Müdür? Eşcinsellikten Heteroseksüel Yönelime Değişimi Anlatan 200 
Örnek” başlıklı bir çalışma yayınlıyor. Bunun üzerine eşcinsel örgütler tarafından ihanetle suçlanıyor. Sayısız hakaret ve tehdit telefonları alıyor. Öyle ki Dr. Spitzer, tam 10 yıl sonra bile söz konusu çalışmasını “hatalı” olarak niteliyor ve aktivistlerden özür dilemek zorunda kalıyor. 
Christopher Doyle, Dr. Spitzer'ın özrünü değerlendirirken ileri yaşına rağmen eşcinsel aktivistler tarafından hakaret ve baskılara maruz kalmasının onu çok yıprattığını ve bu nedenle artık uğraşmak istemediği için özür dilediğini belirtiyor. 


TANI DEĞİŞİKLİKLERİ DEVAM EDİYOR 


Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA), ikinci tanı kılavuzunda açıkça “ruhsal bozukluk” olarak tanımladığı eşcinsellik, aktivistlerin eylemleri sonucu birkaç sene sonra yapılan 1973 kongre kararıyla “cinsel yönelim bozukluğu” olarak değiştirilmişti. 


Bu tanıma göre eşcinselliklerinden rahatsız olan insanlar yardım için bir psikiyatriste gittiklerinde "cinsel yönelim bozukluğu" tanısı alacaklardı. O yıl yayınlanan bir habere göre APA mütevelli heyeti, iyi olduklarında ısrar eden ve sosyal etkinlikte genel bir bozulma göstermeyen insanlar için artık hastalık etiketinde ısrar etmeyeceklerini açıkladı. "Cinsel yönelim bozukluğunu" yalnızca cinsel ilgileri kendi cinsiyetinden kişilere yönelik olan ve cinsel meyilinden rahatsız olan ya da cinsel meyilini değiştirmek isteyen insanlar için oluşturulmuş bir kategori haline getirdiler. 


1980 yılında DSM-III ve revizyonu 


1980'de yayınlanan DSM-IIl'te eşcinselliğin, "cinsel yönelim bozukluğu" olmasından da vazgeçiliyor. Onun yerine “diğer psikoseksüel bozukluklar” başlığı altında “ego-distonik eşcinsellik" olarak yeni bir adlandırma yapılıyor. Ego distonik eşcinselliği, kişinin eşcinsel dürtü ve eğilimlerini heteroseksüel ilişkiye döndürme isteği ve çabası şeklinde tanımlayabiliriz. APA'nın yaptığı bu yeni sınıflandırma ile odak noktası eşcinsellikten tamamen sıyrılarak, heteroseksüel olma arzusu ve kişinin bu arzuyu gerçekleştirememesinden kaynaklanan sıkıntılara yöneliyor. 


1987 yılına gelindiğinde ise APA, yine Robert Spitzer'in liderliğinde DSM-IIl'ün revizyonunu 
yayınlıyor. Revize edilmiş versiyonda "ego-distonik eşcinsellik" sınıflandırması tamamen kaldırılıyor. Onun yerine "kişinin cinsel yönelimi hakkında belirgin sıkıntı" ile tanımlanan "aksi belirtilmemiş cinsel bozukluk" tanısı ile değiştiriliyor. 


1994 DSM-IV- Metin Revizyonu ve Sonrası 


Ne DSM-IV'te ne de kılavuzun 2000'deki metin revizyonunda "aksi belirtilmemiş cinsel bozukluk" kategorisinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor. 


2013 yılında yayınlanan DSM-5 kılavuzunda ise “cinsiyet disforisi” kavramıyla 

tanışıyoruz. Cinsiyet disforisi, kişinin sahip olduğu cinsiyetten ve cinsiyetinin özelliklerinden duyduğu hoşnutsuzluk hali olarak tanımlanıyor. Bu kılavuz ayrıca "çocuklarda cinsiyet disforisi" teşhisini de içeriyor ve ilk kez cinsiyet gelişim bozukluğu olan bireylere disfori teşhisi konulmasına izin veriyor. Bu noktada işin rengi değişiyor diyebiliriz. Mevcut düzende disfori teşhisi alan insanlar için tek bir tedavi yöntemi sunuluyor: Hormon tedavisi ve ardından cinsiyet değiştirme ameliyatı. Cinsiyetleri konusunda karmaşa yaşayan tüm bireyler cinsiyet disforisi teşhisi alıyor ve hızla cinsiyet değişim sürecine yönlendiriliyor. Geri dönüşü olmayan izler bırakan bu sözde tedavi yöntemi bugün resmen devletler eliyle dayatılıyor. Bu tasnif ve ardından gelen dayatmalar neticesinde cinsiyet karmaşası yaşayanları terapi etmek dünyanın pek çok ülkesinde yasaklanmış durumda ve tek tedavi yöntemi olarak cinsiyet değiştirme yöntemleri dayatılıyor. Bu kişileri terapi ile tedavi etmek isteyen psikolog ve psikiyatristler lisanslarını kaybediyor ve ağır hapis ve para cezaları ile karşı karşıya bırakılıyor. 


Halbuki kişide disfori oluşmasının pek çok nedeni vardır. Çocukluk çağı travmaları, taciz, istismar, anne-baba rollerinin eksikliği, biyolojik veya bilişsel gelişim bozuklukları cinsiyet disforisine sebep olan başlıca etkenlerdir. Önemle üzerinde durulması gereken husus şudur ki hepsinin tedavisi mümkün. Fakat tanı ve tedavi noktasında dünyada var olan sistem disforinin altında yatan asıl nedenleri terapi ile çözmeyi yasaklıyor. Tahmin edileceği üzere bu konuda da maddi çıkarlar devreye girmiş durumda. Yazımızın baş aktörü olan APA'nın, DSM-5 görev gücü üyelerinin yaklaşık yüzde 70'i ilaç şirketleriyle mali ilişkiler kurmuş durumda. 


Tüm bu yaşananlara baktığımızda eşcinsel aktivistler ve destekçilerinin insanlara (özellikle cinsiyetleri hakkında kafa karışıklığı yaşayan çocuklara) yalnızca tek yönlü bir bilet sunduklarını görüyoruz. Ergenlik engelleyici ilaçlara, hormon tedavilerine ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarına hızlı ulaşım sağlayan bir bilet. Fakat ne yazık ki çıkılan yolculuk insanları bekledikleri mutlu sona ulaştıramıyor. Tam tersi olarak, psikolojik sıkıntılarla boğuşan ciddi bir kesimi manipüle ederek cinsiyet değişimine ikna eden klinikler ve psikologlar eliyle insanların hayatı kararıyor, belki de çok basit bir psikoterapi ile giderilebilecek psikolojik rahatsızlıklar, kişilerin vücutlarını paramparça edecek ameliyatlarla son buluyor. 


Görülen durumların ve yaşanılan hadiselerin bir gerçeklik mi yoksa siyasi bir manipülasyonun ürünü mü olduğunu iyi tahlil etmek gerekiyor. APA tarafından eşcinselliğin hastalık kategorisinden çıkarılması öyküsü bizlere göstermektedir ki LGBT örgütleri baskılar ve türlü saldırılarla uluslararası arenada birçok mekanizmaya diz çöktürmeyi başarmıştır. 


Madalyonun öteki yüzünü görmek mühimdir. Gerçeklik, görünenden çok fazlası olabilir. 


(11 1950'li yıllarda Amerika'nın pek çok eyaletinde Sodomy (Oğlancılık) yasaları uygulanıyordu. 
Sodomy yasaları temelde eşcinsel ilişki, çocuklarla ve hayvanlarla ilişki gibi fıtri olmayan cinsel ilişki türlerinin tümünü yasaklayan bir kanundu. Yasalara göre bu suçları işleyen insanlar para ya da hapis cezasına çarptırılıyorlardı. 


(2) Jack Dresher, Out of DSM:Depathologizing Homosexuality, Bhv Sci, 2015. 


(3) Making Gay History, Harper Collins. 


- Planlı Ebeveynlik ve LGBT İlişkisi 


Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir tartışılan bir kuruluş olan Planlı Ebeveynlik (Planned Parenthood), aile planlaması, cinsel eğitim, doğum kontrol, LGBTO* ve kürtaj konularında faaliyet göstermektedir. Kuruluş, kökenlerini 20. yüzyılın başındaki doğum kontrolü hareketine dayandırır. 


Bu hareketin öncüsü olan Margaret Sanger, Katolik olarak vaftiz edilmiş ve bir Yahudi ile evlenmiş olsa da, 1910'ların başında kendisini sosyalist olarak tanımlıyordu. "Tanrılara Hayır, Efendilere Hayır" sloganıyla toplanan Uluslararası Dünya İşçileri Hareketi'nden ilham alarak, hassas bir konu hakkında toplum içinde kolayca konuşabilmek için "doğum kontrolü" terimini icat etti ve kadınların cinsel özerkliğini teşvik etmek amacıyla 1914'te The Woman Rebel (Kadın İsyanı) adlı radikal bir dergi yayınladı. Daha sonra Sanger, 1916 yılında radikal feministlerle birlikte (tüm standart cinsiyet rollerine ve erkeklerin herhangi bir konuda üstünlüğüne karşı çıkan feminist akım) ilk doğum kontrol kliniğini açtı. Sanger, 1921'de Amerikan Doğum Kontrol Birliği'ni kurarak Planlı Ebeveynlik Federasyonu'nun temellerini attı. 


Margaret Sanger 

1920'lerde, çeşitli öjenik teorileri (insan türünü seçici üreme yoluyla 'iyileştirme' amacı güden, insanların genetik özelliklerini değerlendirerek, bazı insanları üstün kabul edip, diğerlerini yok saymayı teşvik eden bir teori) ABD'deki entelektüeller arasında popülerdi. Doğum kontrolünü teşvik etme kampanyasında Sanger, Amerikan Öjenik Derneği gibi örgütlerle işbirliği yaptı. 
1950'lerde oral doğum kontrol hapını üretmek için Sanger, önde gelen Amerikalı Yahudi Gregory Goodwin Pincus ile güçlerini birleştirdi. Sanger'ın yaptığı çalışmalar, New York'un Protestan ve Yahudi toplumlarının bazı liderlerinin manevi ve siyasi desteğini kazandı. 


Planlı Ebeveynlik, programlarını 1940 ve 1960'lar döneminde genişletti ve ulusal düzeyde büyük bir sağlık örgütü haline geldi. Aynı zamanda 1952 yılında Hindistan'da düzenlenen bir konferans ile Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu'nun kurucu üyelerinden biri oldu. Planlı Ebeveynlik, 1960'lardan beri doğum kontrolünün yanı sıra kürtaj konusunda da faaliyetler yürütmeye devam ediyor. 


Planlı Ebeveynlik ve Kinsey Enstitüsü 


Alfred Kinsey 


Planlı Ebeveynlik'in beslendiği ideolojiden bahsederken Alfred Kinsey'in adını zikretmeden geçmek olmaz. Alfred Kinsey, cinsellik üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınmıştır ve bu çalışmalarının sapkın ve etik açıdan kabul edilemez olduğu ciddi kanıtlarla sabittir. Kinsey - her ne kadar zoolog da olsa- 1940'lı ve 1950'li yıllarda yürüttüğü 'insanda cinsel davranış” araştırmalarıyla, bilimsel görünüm altında ahlaki ve insani sınırları aşan bir tutum sergilemiştir. 
Kinsey, çocukların doğuştan 96100 cinsel hazla doğduğuna ve pedofilinin aslında suç olmaması gerektiğine dair akılalmaz sözde bilimsel veriler ortaya atmıştır. Çalışmalarında çocukların cinsel davranışlarını araştırırken, etik ilkeleri göz ardı etmiş ve çocuk istismarı niteliği taşıyan sapkınlıklara imza atmıştır (Bkz. Tablo 34). Çalışmalarında, çocukların cinsel deneyimleri ve reaksiyonları hakkında detaylı bilgiler toplama bahanesiyle çocukları istismar etmekle kalmamış, aynı zamanda çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını da tehlikeye atmıştır. Kinsey'in çalışmalarında kullanılan örneklem seçimi de eleştirilere maruz kalmıştır. Örnekleme, sapkın cinsel davranışları ve pedofili eğilimleri olan tutuklu mahkumların ağırlıklı olarak dahil edilmesi ve normallik aralığındaki insanların temsil edilmemesi gibi hatalı yöntemler uygulanmıştır. Bu durum, Kinsey'in sonuçlarının genellemelere dayanmadığını ve yanıltıcı olduğunu göstermektedir. 
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Table 34, Examples of multiple orgasm in pre-adolescent males 


Some instances of higher freguencies. 
Tablo 34 izli sayısı zaman Sayısı 
3 ? 1 


1 saat 

38 dk 

9 dk- 65 dk 

2 dk 

5 dk 

10 saat 

24 sbat 

3 saat 

2 saat 70 sn - 8 saat - 24 saat 
68 dk 4 saat 
52 dk 

24 saat 


Tablo 34. Ergenlik öncesi erkeklerin çoklu orgazm örnekleri. 
Yüksek sıklığa örnekler 


Tablo 34 çevirisi 

Kinsey'in felsefi yaklaşımlarını benimseyen Planlı Ebeveynlik, bizzat Kinsey'in bu sözde bilimsel raporlarına fon sağlamış olup sadece Amerika'da değil, dünya çapında çocuklara anormal cinsel düşünceleri aşılamak için çabalamış, ve halen de çabalamaya devam etmektedir. 


Amerika Cinsel Bilgi ve Eğitim Konseyi (SIECUS) ve Uluslararası Planlı Ebeveynlik (IPPF) 


1953 yılında Planlı Ebeveynlik tıbbi direktörlüğünü yapan Mary Calderone, 1964 yılında Playboy 
Dergisi (Dünya'da teşhircilik ve çocuk pornografisine hizmet eden ilk dergi) kurucusu Hugh Hefner'dan aldığı finansal destekle SIECUS'u kurdu. Calderone, Kinsey'in tartışmalı fikirlerini ve çalışmalarını müfredata dahil etmek için çabaladı. SIECUS'un sunduğu eğitimi şiddetle eleştiren “You're Teaching My Child What? - Çocuğuma Ne Öğretiyorsun?” kitabının yazarı Dr. Miriam Grossman şunları ifade etti: 


“Kinsey gibi Ca/derone da cinsellikle ilgili normal görüşlerden acilen uzaklaşılması gerektiğine inanıyordu. Ona göre cinsel eğitimde çok fazla olumsuzluk vardı. Ona göre asıl sorun, toplumun bağnaz ve baskıcı olmasıydı. Seks eğitiminde çok fazla 'hayır' vardı. 

SIECUS'taki yaklaşımı 'evet'lere dayanacaktı. Doğru cinsel eğitim çocuklara doğdukları günden itibaren cinsel varlıklar olduklarını ve cinselliklerini ifade etmelerinin olumlu, doğal ve sağlıklı olduğunu öğretecekti. SIECUS'un kurucusu, ebeveynler için yazdığı bir kitapta, “Çocuklar cinseldir, cinsel düşünceler düşünür ve cinsel şeyler yaparlar” demiştir.” 


Hugh Hefner, Kinsey Enstitüsü ve SIECUS'a yaptığı yatırımlardan gurur duyduğunu 1979 yılında Folio Magazine'e verdiği bir röportajda dile getirmiştir: 


"Playboy felsefesinden doğan Playboy Vakfı, insan hakları ve medeni haklar konularında çalışmaktadır. Playboy, Kinsey Enstitüsü'nün, Masters and Johnson'ın, SIECUS'un finansmanında yer alan ülkedeki en büyük özel şirkettir. Kürtaj yasalarının, doğum kontrol yasalarının, seks yasalarının ve uyuşturucu yasalarının (esrarın kullanılmasının özgürleştirilmesi) değiştirilmesinde etkili olduk. NORML (Ulusal Esrar Yasaları Reformu Orgütü) Playboy'dan gelen parayla kuruldu." 


SIECUS'un bir diğer kurucu yönetim kurulu üyesi de Kinsey'in öğrencisi, ortak yazarı ve eski bir Kinsey Enstitüsü yöneticisi olan Wardell Pomeroy'du. Pomeroy dini yargıların çok kısıtlayıcı olduğuna ve toplumun tüm inanç sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyordu. 
1980 yılında Time dergisinde yayınlanan "Son Tabuya Saldırmak" başlıklı bir makalede 
Pomeroy'un "ensest yanlısı lobi"nin bir parçası olduğu ve ensestin bir sapkınlık ya da akıl hastalığının bir belirtisi olması gerekmediğini kabul etmenin zamanının geldiğini ifade ettiği belirtilmiştir. Makalede Pomeroy'un şu sözlerine de yer verilmiştir: "Çocuklar ve yetişkinler arasındaki ensest ... bazen faydalı olabilir." 


Birleşmiş Milletler'de danışmanlık statüsüne sahip olan Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu ve SIECUS, Kinsey'den ilham aldıkları bazı temel prensiplere dayanarak çocukları ve yetişkinleri herhangi bir kısıtlama olmaksızın sözde cinsel arzularını keşfetmeye teşvik eden cinsellik eğitimi programları oluşturma ve teşvik etme konusunda çalışmaktadır. Bu prensipler aşağıda özetlenmiştir: 


o Çocuklar, uluslararası düzeyde tanınan sağlık ve eğitim hakları çerçevesinde, sansürsüz bir şekilde ve ebeveyn izni olmaksızın tüm cinsel bilgilere erişme hakkına sahiptir. 

o Gençler "nomofobi", "transfobi" ve "heteroseksizm" ile mücadele etmek ve cinsel haklarını savunmak üzere gönüllü olmalıdır. 

o Çocuklar, sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirmek için farklı cinsel yönelimleri ve bu yönelimlerle ilişkili davranışları deneme hakkına sahiptir. 


o Toplumsal cinsellik ve cinsiyet normları, bazı dini inançlar temel alınarak oluşturulan baskıcı ve sağlıksız normlardır ve değiştirilmelidir. 

o Çocuklar, ebeveyn izni olmadan kürtaj yaptırma veya cinsel ilişkiye girme hakkına sahip olmalıdır. 

o Çocukların mahremiyet ve gizlilik hakları, ebeveynlerin eğitimlerine rehberlik etme haklarından üstündür. 

o Cinsel haz alma hakkı, her yaşta, diğer haklardan üstün olan birincil bir insan hakkıdır. 

o Sağlıklı bir yaşam için çocuklar ve yetişkinler, tek başlarına ya da her iki cinsiyetten kişilerle düzenli cinsel deneyimler yaşamalıdır. 

o Çocuklar doğuştan cinselliğe yatkındır ve cinsel ifade ve faaliyetlere yönelik kısıtlamalar, çocukların cinsel haklarını ihlal eder. 


Görüldüğü üzere, tek amaçlarının çocukların cinselleştirilmesi ve pedofiliye hizmet olduğu izahtan varestedir. Uluslararası Planlı Ebeveynlik (IPPR), gençleri merkeze koyduğunu iddia ederken, endişe duyduğu şeyin aslında gençlerin fiziksel, duygusal veya ekonomik refahı olmadığını açık eden bazı göstergeler vardır. IPPF'nin geliri ve harcamaları incelendiğinde, sözde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olmasına rağmen 2012 yılında 144.792.000 dolar net gelir elde ettiği ve 
harcamalarının 122.947.000 dolar olduğu görülmektedir. Ayrıca, IPPF'nin mali tabloları, 309 
çalışanından 38'inin 2012 yılında 100.000 ila 350.000 dolar arasında gelir elde ettiğini göstermektedir. Benzer şekilde, Amerika Planlı Ebeveynlik Federasyonu da gençlerin sözde "cinsel haklarını" kullanmalarından (özellikle de istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasından) kar elde etmektedir. 2012 yılında Planlı Ebeveynlik'in bildirilen kürtaj geliri 170.126.320 dolar olup, klinik gelirlerinin 9055'ini oluşturmaktadır. 


Bu durumda, gençler ne kadar erken yaşta cinsel olarak aktif hale gelirse, IPPF ve üye derneklerinin sunduğu hizmetlere (doğum kontrol hapları, cinsel yolla bulaşan hastalık testi, kürtaj vb.) o kadar erken başvuracaklardır. Gençleri, büyük fiziksel risklerin yanı sıra cinsel hazzı deneyimlemenin insan hakkı olduğuna ikna etmek ve bu risklerin çözümlerini onlara satmak, müşteri tabanını ömür boyu elde etmek anlamına gelir (tabii ki müşterileriniz cinsel haklarının (!) 
sonuçlarından erken ölmezlerse). Gençleri cinsel haklar diyerek büyülemek, onlar için ne yazık ki büyük bir ekonomik fırsattır. Pedofili yaklaşımlarının yanı sıra bundan da ciddi paralar kazanmaktadırlar. 


Peki Bu Kuruluşları Kimler Finanse Ediyor? 


Alfred Kinsey'in tartışmalı çalışmalarını desteklemiş olan Rockefeller Vakfı, Planlı Ebeveynlik hareketiyle yakından ilişkilendirilmiştir. Özellikle John D. Rockefeller Jr. ve Rockefeller Vakfı, 1940'larda Planlı Ebeveynlik hareketine önemli miktarda finansal kaynak sağlayarak hareketin büyümesine ve etkisine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. İnternet sayfasındaki bilgiye göre Rockefeller Vakfı, Planlı Ebeveynlik kuruluşuna olan desteğini 1975 yılına kadar devam ettirmiştir. 


Ayrıca Planlı Ebeveynlik hareketi Amerika'da 1970 yılından bu yana federal fon almaktadır. Yasa gereği (Hyde Değişikliği), federal fonlar kürtaj için tahsis edilemese de (nadir durumlar hariç), diğer tıbbi hizmetlerin sağlanması için Planlı Ebeveynliğe tahsis edilen fonların kürtaj için yeniden tahsis edilmesine izin verilmektedir. 


Cinsel haklar fikri daha popüler hale geldikçe ve yasalarda koruma sağlandıkça, IPPF'nin finansmanı da artmaktadır. IPPF'nin 2011 ve 2012 yılları arasındaki toplam geliri, hükümetlerden, vakıflardan ve diğer kaynaklardan elde ettiği finansmanın yüzde 13 artmasıyla 17,1 milyon doları aşmıştır. 


Planlı Ebeveynlik Federasyonu'na bağış yapan diğer kuruluşlar arasında Bill & Melinda Gates Vakfı, Buffett Vakfı, Ford Vakfı, Turner Vakfı, Cullmans ve CREDO Mobile bulunmaktadır. 


Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu, BM Nüfus Fonu gibi BM ajanslarından önemli miktarda fon alıyor olmasının yanı sıra, ilginç bir şekilde Küresel Seks İşçiliği Projeleri Ağı ile de mali bir ortaklığa sahiptir. Bu ortaklık, IPPF fonlarının proje için kullanılmasını sağlamakta ve fuhşun dünya çapında kabul görmesi ve suç olmaktan çıkarılması hedeflerine katkıda bulunmaktadır. 


Planlı Ebeveynlik LGBT Lobisiyle İç İçe 


Günümüzde Planlı Ebeveynlik'in cinsel eğitim programları ve sağlık hizmetleri kapsamında çocuklara erken yaşta LGBT konularını tanıtarak bu konuda tutumlarını şekillendirdiği bilinmektedir. Bu doğrultuda çocukların yaşına ve gelişim seviyelerine bakılmaksızın eşcinselliği ve mastürbasyonu normalleştirme amacıyla resimli çocuk kitapları, çizgi filmler gibi birçok sözde cinsel eğitim materyali (Çocuk istismarı materyali) üretmektedir. 


Planlı Ebeveynlik'in internet sitesindeki "GENÇLER İÇİN BİLGİ" bölümünde mastürbasyon, doğum kontrol yöntemleri, LGBTO konuları ve transseksüellik gibi çeşitli cinsel konular yer almaktadır. Ancak, bu materyallerin sağladığı bilgiler ve iddialar çeşitli eleştirilere yol açmaktadır. 
Örneğin, sitede yer alan bir cevapta, eşcinsel kişilerin cinsel yolla bulaşan enfeksiyon kapma riskinin heteroseksüel kişilerden farklı olmadığı belirtilse de, ABD Hastalık Kontrol Merkezleri, eşcinsel ve biseksüel erkekler arasında çok daha yüksek bir hastalık oranı olduğunu kabul etmektedir. Bu hastalıkların tedavi edilmez veya erken teşhis edilmezse ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, bu materyallerin çocukların psikolojik gelişimini etkileyebileceği ve eşcinselliği ve sağlıksız cinselliği teşvik ettiği yönünde ciddi ve haklı eleştiriler bulunmaktadır. Bu içerikler apaçık pedofili zihinlerden çıkmadır. Amaç; çocukların cinselleştirilmesidir. 


Öte yandan, çocukların ve gençlerin erken yaşlarda cinsiyet değiştirme konusunda karar verme yeteneklerinin sınırlı olduğu ve bu tür kararların kalıcı sonuçlara yol açabileceği konusundaki haklı tartışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda, Planlı Ebeveynlik'in ergenlik engelleyici ilaçlar ve karşı cinsiyetin hormonlarına kolay erişim sağlaması, cinsiyet değiştirme aktivizmini desteklediğinin en belirgin göstergesidir. 


Ergenlik çağındaki çocukların cinsiyetini değiştirme sürecinde amacı dışında kullanılan bu ergenlik engelleyici ilaçlar, cinsiyet değiştirme sürecinin ilk basamağıdır ve ergenliğin işleyişini durdurmayı ve vücudun doğal gelişimini engellemeyi amaçlar. Ergenlik engelleyicilerin uzun 


vadeli etkileri hakkında yeterli bilimsel araştırma ve veri bulunmamaktadır. Bu da çocukların doğal biyolojik süreçlerinin baskılanması ve potansiyel olarak ciddi kalıcı etkilerle karşı karşıya kalması anlamına gelir. Planlı Ebeveynlik'in bu ilaçları kolaylıkla temin etmesi, bu riskli müdahalenin yaygınlaşmasına ve gençlerin sağlığı üzerinde belirsiz bir gelecek yaratmasına neden olmaktadır. 


Hormon tedavisi psikolojik, sosyal ve fiziksel etkilere sahip karmaşık bir süreçtir. Ancak, Planlı Ebeveynlik'in hormon temin etme politikaları, bir saatlik bir ziyaret veya kısa bir telefon görüşmesinden ibarettir. Hızlı ve kolay erişim sunan bu politikalar, kişilerin bu önemli kararı aceleyle verme veya dış baskılara maruz kalma riskini arttırmaktadır. 


Sonuç olarak, kuruluşun pedofili zihniyetine sıkı sıkıya sarılması, Kinsey Enstitüsü ile olan ilişkisi ve bu enstitünün sapkın ve etik açıdan kabul edilemez çalışmaları dikkate alındığında, Planlı Ebeveynlik'in bilimsel dürüstlük ve sağlıklı cinsellik anlayışıyla bağdaşmadığı 

görülmektedir. Planlı Ebeveynlik'in asıl amacının gençlerin refahı değil, maddi kazanç olduğu ve kuruluşun çocukları koruma ve sağlıklı cinsellik anlayışı yerine ideolojik bir bağlantıya odaklandığı anlaşılmaktadır. 


- Üst Akla Hizmet Eden Hükümetler ve LGBT Pompalamaları 


- Kanada Hükümeti(Trudeau Hükümeti) 


Kanada'da Trudeau hükümetinin 2024 yılı bütçesi, LGBT ideolojisini yurt içinde ve yurt dışında teşvik etmek ve işgücündeki eşitlik gruplarını "LGBT" olarak tanımlanan kişileri de kapsayacak şekilde genişletmek için vergi mükelleflerinin on milyonlarca dolarını harcamayı planlıyor. 
Kanada'nın 2024 bütçesine göre, Başbakan Justin Trudeau 10 yıl boyunca 150 milyon dolar harcamayı ve toplumsal ideolojisini daha da ilerletmek için İstihdam Eşitliği Yasasını genişletmeyi planlıyor. 


Bütçede, "Görev gücünün tavsiyelerini takiben, Bütçe 2024, hükümetin İstihdam Eşitliği Yasasını modernize etmek üzere, belirlenmiş eşitlik gruplarını genişletmek de dahil olmak üzere, yasal değişiklikler önerme niyetini duyurmaktadır." ifadeleri kullanılıyor. Kanada İstihdam Eşitliği Yasası kapsamında kadınlar, Aborjin halklar, engelliler ve görünür azınlık mensupları işverenler tarafından özel tedbirler alınmasını hak eden kişiler olarak kabul ediliyor. Ancak Trudeau hükümeti şimdi bu kapsamı genişleterek “lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, gueer” olarak kişilerin yanı sıra "cinsellik ve cinsiyet çeşitliliğine sahip diğer kişileri" de dahil etmek istiyor. Buna göre vergi mükelleflerinin ödediği paralar, "Kanada'nın ilk Federal LGBT Eylem Planını desteklemek, LGBT topluluk eylemine öncelik vermek ve sürdürmek, LGBT haklarını yurt içinde ve yurt dışında ilerletmek ve güçlendirmek ve LGBT konularını Kanada hükümetinin çalışmalarına dahil etmek için bütün bir hükümet yaklaşımı" olarak kullanılacak. 


2024 bütçesine göre, Başbakan Justin Trudeau 10 yıl boyunca 150 milyon dolar 
harcamayı ve toplumsal ideolojisini daha da ilerletmek için İstihdam Eşitliği Yasasını genişletmeyi planlıyor. 

Hükümette ve iş yerlerinde LGBT gündemini teşvik etme taahhüdü, Kanada'da işe alım uygulamalarında liyakate dayalı uygulamalardan azınlık gruplarını kayıran uygulamalara doğru yasal değişiklikler yapılmasını tavsiye eden Aralık tarihli bir raporun ardından geldi. Önerilerden biri, işverenlerin personelleri arasında azınlık gruplarının eksik temsilini düzeltmelerini öneriyordu. 


Ancak Trudeau'nun kamu fonlarını eşcinsel ve transseksüel ideolojiyi desteklemek için harcaması Kanadalılar için sürpriz olmadı. Geçtiğimiz Haziran ayında, LGBT "onur" ayı olarak belirlenen dönemde, Trudeau hükümeti "onur ayı için acil durum fonu” olduğunu iddia ettiği 1,5 milyon dolarlık bir fon ayırarak, genellikle çıplaklık ve aşırı derecede müstehcen eşcinsel aktiviteler içeren geçit törenleri düzenleyen organizasyonlara daha fazla güvenlik finansmanı sağlamayı taahhüt etmişti. Aynı ay içinde kayıtlar, Liberal hükümetin COVID karantina yıllarında "onur" etkinlikleri için 12 milyon dolar verdiğini ortaya çıkarmıştı. 


Promise everything. 
Deliver nothing. 
Blame someone else. 


- Avustralya Hükümeti 


Avustralya'nın başbakanı olan Anthony Albanese'nin hükümetinin(Avustralya İşçi Partisi) özellikle erkeklere yönelik yaptığı cinsiyetçilik çok fazla tartışmaya neden olmuştur. Kendisi aynı zamanda azılı bir kürtaj hakları ve LGBT hakları savunucusudur. 


Albanese 2003 yılında Sydney Gey ve Lezbiyen Mardi Gras'ta 


Anthony Albanese, Yahudilerle birlikte(sizce tesadüf mü?) 


a Anthony Albanese © 


Antisemitism has no place in Australia. 


Ii spoke about my government's commitmeni to the safety of Jewish Australians with Rabbinical Councils from across the country this moming. 


Klasik bir Yahudi taktiği: Mağdura yatma. (işlerine gelmeyen her şeye antisemitism diyorlar) - Avustralya Hükümeti ve Erkeklere Yönelik Cinsiyetçilik 


Avustralya'da bir devlet okulunda erkekler zorla kızlardan özür dilletirildi ve bu yaşanan skandal kısa sürede çocukların ebeveynleri arasında tepki çekti. Ayrıca Avustralya Hükümeti, erkek sünnetini durdurmaya yönelik hiçbir çaba sarf etmedi. 

Birleşmiş Milletler ve Cinsiyet İdeolojisi 


- Birleşmiş Milletler'in “İnterseks” Kararı 


Kaynak: c-tam.org 


Dr. Jay Richards, BM İnsan Hakları Konseyi'nin cinsiyet gelişim bozukluğu ile doğan kişilerle ilgili yeni kararının biyolojik cinsiyet gerçeğini gizlemeye yönelik bir girişim olduğunu söylüyor. 


Heritage Foundation'da DeVos Yaşam, Din ve Aile Merkezi'ni yöneten Richards, ulusal ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet gündemine karşı mücadelede önde gelen isimlerden biri. 
Çalışmaları büyük ölçüde reşit olmayan çocukları ilaç ve ameliyat yoluyla cinsiyetlerini değiştirme girişimlerinden korumaya odaklanıyor. 


Richards, kararın "toplumsal cinsiyet ideologlarının kendi gündemlerini ilerletmek için asil bir davayı -bu durumda insan haklarının evrenselliğini- kullanmalarının klasik bir operasyonu" olduğunu söylüyor. 


Karar, belirsiz ikincil cinsiyet özelliklerle doğan insanlara (mikro penislerle doğan erkeklere, penis gibi görünen genişlemiş klitorislerle doğan kızlara ve diğer anormalliklere sahip kişilere) karşı ayrımcılık ve zararlı uygulamalarla mücadele etmeyi amaçlıyor. 


Karar, aktivist gruplar tarafından bir zafer olarak selamlanmış olsa da aslında oy farkı çok azdı. 
Yirmi dört ülke karar lehinde oy kullanırken, yirmi üç ülke çekimser kalarak kararın oybirliğiyle kabul edilmesini sağladı. 


BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), kararla ilgili raporunda BM verilerine atıfta bulunarak "nüfusun yüzde 1.7'sinin interseks özelliklerle doğduğunu" tahmin etti. "İnterseks", cinsiyet ideologları tarafından cinsiyetin -erkek ve kadın- aslında bir süreklilik içinde olduğunu ima etmek için kullanılan bir terim. 


Dr. Jay Richards, BM İnsan Hakları Konseyi'nin interseks bireylerle ilgili yeni kararının cinsiyet ikiliği gerçeğini gizlemeye yönelik bir girişim olduğunu söylüyor. 
Richards şöyle diyor: "Konsey, nadir görülen cinsiyet gelişim bozukluklarına |(CGBJ sahip bireyleri kullanarak cinsiyet ikiliğini çürütmeye ve cinsiyetin (ya da "toplumsal cinsiyetin") bir spektrum üzerinde var olduğunu ima etmeye çalışıyor. Aksine, bu bireylerin bozukluklar yaşadığını anlıyoruz çünkü normal gelişim altında cinsel üremenin nasıl işlediğini biliyoruz." 


"Konsey temel bilimsel gerçekleri bile doğru ifade edemiyor. İnsanların yüzde 1.7'sinin 'interseks özelliklere" sahip olduğunu iddia ediyor. Bu sahte bir iddiadır. Gerçekte, nüfusun yalnızca yaklaşık yüzde 0,018'i CGB'ye sahiptir. CGB'lilerin haklarını onaylama çabasını biyolojik gerçekliğimizi silmeye çalışan bir ideoloji ile lekelemek utanç vericidir. 


Kararın ideolojik doğası, bu tür gelişimsel anormallikleri "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" şemsiyesi altına dahil eden İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin web sitesinde gösteriliyor. Web sitesi, "interseks bireylerin herhangi bir cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelime sahip olabileceğini' iddia ederek ve "uzmanların tahminlerine göre" insanların 201,7'sinin "interseks" özelliklerle doğduğu iddiasını tekrarlayarak gerçeklikten uzak anlatıyı daha da zorluyor. 


Yeni kabul edilen kararın dili nispeten ölçülü olsa da, BM sisteminin ve bu kararın kabul edilmesi için bastıran çoğunluğu Batılı ülkelerden oluşan grubun, toplumsal cinsiyet ideolojisini çok taraflı alanlara daha geniş bir şekilde yerleştirmek için bu konuyu kullanmaya hevesli olduğu açık. 


- LGBT Aktivisti Markalar 


1— The Ordinary: 


The Ordinary, Kanada merkezli Deciem adlı şirketin bir parçasıdır ve cilt bakımı ürünleriyle tanınmaktadır. Marka, dermatologlar tarafından önerilen basit, etkili ve bütçe dostu ürünleriyle bilinmektedir. 2021 yılında Estee Lauder, DECIEM'deki hisse payını 9029'dan 9476'ya yükseltmiştir, bu da Estee Lauder'in şirketteki etki ve kontrolünün arttığını göstermektedir. 


Deciem şirketi, resmi sayfasında LGBT hareketini desteklediğini belirtmiştir. Şirketin LGBTO*t topluluğuna yönelik somut destekleri arasında LGBTO* kuruluşlarıyla iş birlikleri, finansal bağışlar, LGBTO* kapsayıcılık eğitimleri, LGBTO* çalışan kaynak grubunun kurulması ve “Pride” (onur) etkinliklerine destek verilmesi gibi adımlar bulunmaktadır. Dolayısıyla, The Ordinary'nin LGBTO* topluluğunu desteklediği söylenebilir. Resmi açıklamalarına göre, şirket dünya çapındaki beş farklı LGBTO* kuruluşuna toplamda 50.000 dolarlık bağış yapmıştır. 


Company Sustainability Find Us 


Beauty is being proud. 


Celebrating Pride marks the experiences, achievements and challenges of the LGBTOJA2S* community. Every year, people from all around the world take part in Pride to publiciy acknowledge what we have always known — that all humans are egual. That said, we recognise this does not paint the full picture. 


Pride is more than just rainbow-washing a logo, making an annual donation, or sponsoring a parade fioat. Our fellow LGBTOİA2S* humans still tace many issues, including higher rates of suicide, homelessness, mental health issues, and more. This is why our commitment, both within the DECIEM family and our wider community, is along term project. Over the coming months and beyond, DECIEM will be working on a number of projects to ensure the work we do celebrates and continues to advance the causes of this community. 


The Ordinary, resmi internet sitesinde LGBTO* topluluklarını desteklediğini açıkça ifade etmektedir. 


2 — Bayer: 


Bayer, 1863 yılında Almanya'da kurulan bir kimya ve ilaç şirketidir. Sağlık, tarım ve malzeme bilimi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket, reçeteli ilaçlar, tarım ürünleri, plastikler ve tohumlar gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sürdürülebilirlik ve inovasyona odaklanan Bayer, dünya genelinde ofisleri ve üretim tesisleriyle küresel bir faaliyet göstermektedir. 


Bayer, LGBT topluluğuna verdiği destekle dikkat çekmektedir. 2020 yılında yayınladığı "Supporting our LGBT* Community | Life at Bayer" ("LGBT* Topluluğumuzu Destekliyoruz | Bayer'de Yaşam") adlı videoda (1), şirket LGBT topluluğu "BLEND" ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'daki Christopher Street Day/PRIDE geçit törenleri gibi etkinliklere katılarak, 


tüm LGBT üyelerine saygı gösterilmesini savunduğunu vurgulamıştır. Bunun yanı sıra, sosyal medya paylaşımları ile de LGBT topluluğunu desteklediğini ifade etmiştir. 


Ayrıca, Türkiye'ye davet edilen ancak tepkiler nedeniyle konferansı iptal edilen eşcinsel sözde imamın etkinliğine sponsor olan şirketler arasında Bayer'in de yer alması önemli bir ayrıntıdır. 
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Bayer'in katıldığı LGBT yürüyüşünden bir kare. 
3 — Uluslararası Af Örgütü: 


Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), 1961 yılında Londra'da kurulan ve insan hakları savunuculuğu yapan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı dünya genelinde insan hakları ihlallerine dikkat çekmek, bu ihlalleri önlemek ve sona erdirmek olsa da LGBT ideolojisini normalleştirmek için birçok çalışması bulunmaktadır. 


- This one's gay? 
-This one's gay too. 


LGBT temalı reklam filminden bir kare 

"Gay Turtle" adlı dijital film kampanyasının (11, Uluslararası Af Örgütü için 

Türkiye'de eşcinsellik konusunda davranış değişikliği elde etmeyi hedeflediğini anlıyoruz. Bu amaçla, filmde pet shop'tan kaplumbağa almak isteyen müşterilere 

kaplumbağanın eşcinsel olduğu söyleniyor. Müşterilerin bu absürt duruma olan tepkileri üzerinden izleyicilerin bu konuda düşünmelerini ve sosyal medyada hızla yayılmasını sağlamayı amaçlamışlardır. Filmin sosyal medyada yayılmasını kolaylaştırmak için #gayturtle etiketi kullanılmış ve film, Uluslararası Af Örgütü'nün sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. 


Kaynak 


(1) https://youtu.be/8VY457e5Hgg ?feature-shared 


4 — Pfizer: 


Bir ilaç ve biyoteknoloji şirketi olan Pfizer, özellikle COVID-19 pandemisi sırasında Biontech ile iş birliği yaparak geliştirdiği koronavirüs aşısı ile dünya çapında tanınır hale gelmiştir. Sağlık sektöründe çalışmalar yapan şirket, hareketine gösterdiği destekle de ön plana çıkmaktadır. 


Resmi web sitesinde yer alan habere göre, Amerika'da LGBT karşıtı eyalet mevzuatına karşı çıkan Pfizer, ülkede LGBT hareketine yasal haklar tanıyan Eşitlik Yasası'nı (Eguality Act) ise desteklediğini açıklamaktadır.(1) Onur ayı etkinlikleri kapsamında LGBT üyesi çalışanları için bir dayanışma ve sosyalleşme ağı oluşturan şirket, bu ağ üzerinden Onur ayına özel çalışmalar organize etmektedir. Çalışmalar kapsamında sosyal medyada bu aya özel bir paylaşım takvimi oluşturma, kurumsal simgeleri gökkuşağı renkleriyle değiştirme ve şirketin genel 


merkez binasına LGBT bayrağı asma gibi kararların yanı sıra Amerikalı trans oyuncu ve LGBT aktivisti Laverne Cox ile bir program gerçekleştirilmiştir. 


Pfizer, Onur yürüyüşlerine sponsor olmasının yanı sıra LGBT kuruluşlarına bağış yaparak toğluluğa finansal destek vermektedir. 


Toronto ve Montreal'deki Onur yürüyüşü etkinliklerine sponsor olan Pfizer, her yıl düzenli olarak yürüyüşlere katılım sağlamakta ve bu anların yer aldığı görüntüleri resmi Youtube hesabından paylaşmaktadır. Sosyal medya hesaplarından destek mesajları vermeye devam eden şirket SAGE (LGBT'li yaşlılara destek veren bir kuruluş), Cascade AlDS Project, San Francisco AIDS Foundation ve OutRight Action International (dünya genelinde LGBT hakları savunuculuğu yapan bir kuruluş) gibi LGBT ideolojisine bağlı oluşumlara bağışta bulunduğunu duyurmuştur. 


Kaynak 


(1) httos/wWww.pfizer.com/sites/default/files/investors/financial reports/annual reports/2019/our- bold-moves/unleash-the-power-of-our-people/embracing-diversity-and-eguality-in-new-and- meaningful-ways/index.himl 


5 - Johnson & Johnson 


Johnson & Johnson, tıbbi malzeme ve ilaç üreten ABD merkezli çok uluslu bir şirkettir. LGBTO- topluluğuna yönelik destek çabalarıyla öne çıkan bir şirket olarak tanınmaktadır. Şirket, bu topluluğu desteklemek için çeşitli yöntemler kullanarak LGBT topluluğuna destek veren şirketler arasında yerini almıştır. 


Öncelikle, Johnson & Johnson'un LGBT topluluğunu destekleme taahhüdü, çeşitli reklam kampanyaları, iş politikaları ve sosyal medya paylaşımları aracılığıyla geniş kitlelere duyurulmuştur. Şirket, LGBT kuruluşlarına bağışlar yaparak ve topluluğu destekleyici mesajlar iletmek suretiyle bu taahhüdünü güçlendirmiştir. 


Örneğin, şirketin "Open&Out" adlı Çalışan Kaynak Grubu, LGBT çalışanlarını ve müttefiklerini bir araya getirerek “kapsayıcı” bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Dünya genelinde faaliyet gösteren grup yaklaşık 4.000 LGBT çalışan ve müttefikten oluşmaktadır. Open&Out, LGBT çalışanların ihtiyaçlarına özel çeşitli etkinlikler ve kaynaklar sunmaktadır. 


Ayrıca Johnson & Johnson'a ait Neutrogena'nın resmi web sayfasında yapılan açıklamalara göre, Care With Pride inisiyatifi kapsamında LGBT destekleyici kurumlara 1.5 milyon dolardan fazla bağış yapılmıştır. 


Care With Pride inisiyatifi kapsamında LGBT destekleyici kurumlara 1.5 milyon dolardan fazla bağış yapılmıştır. 


Johnson & Johnson markasının bünyesinde yer alan bazı markalar şunlardır: 


Neutrogena 
Aveeno 

Listerine 

Clean & Clear 

Le Petit Marseillais 
Johnson's Baby 
Acuvue 


Kaynak 


https://www.jnj.com/caring-and-giving/ways-johnson-johnson-supports-İgbtg-community (Erişim tarihi: 24.04.2024) 


https://www.jnj.com/tag/lgbt (Erişim tarihi: 24.04.2024) 


- Sünnet Endüstrisi ve Bilimin Ele Geçirilmesi 


Sünnet endüstrisinden bahsetmeden önce sünnet denilen şeyden bahsetmemiz gerekiyor. 
Sünnet, Yahudi kökenli bir gelenektir ve erkeklerin ön derilerinin çıkarılması işlemidir. Sünnet endüstrisi, bu yapılan işlemden kar elde eden ve diğer endüstrilere, sektörlere kazanç sağlatan milyon, milyar dolarlık bir endüstridir, sünnet endüstrisinin üst aklı yöneten Yahudiler tarafından ayakta tutulduğu neredeyse kesindir. Sünnet zaten bir Yahudi geleneğidir. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere üst aklın yönetimindeki tüm sağlık kuruluşları halka sünnetin yararlı bir şey olduğu yalanını pompalarlar ve içine sızdıkları bilim otoritelerini de bu amaçla kullanırlar, özellikle Dünya Sağlık Örgütünün Afrika'da sözde HIV'ı azaltmak için erkek sünnetini teşvik ettiği ve desteklediği bilinmektedir. Sonuç olarak bu propaganda etkisine düşen ve ayakta uyutulan ebeveynler erkek çocuğunu sünnet ettirir. Üst akıl endüstrinin büyümesi için bilim insanlarına 
bilerek yalan söylettirir ve bu döngü böyle devam eder. Ya da mesela başka bir örnek yaklaşık 50 
yıl önce şeker endüstrisi, suçu yağlara yönlendirmek için bilim insanlarına sessizce para ödedi. 
Özellikle doktorlar, tıpçılar yıllarca sünnet endüstrisini zarara uğratmamak için tonla yalan söylemişlerdir ve hala daha söylemeye devam etmektedirler. Sünnet çok açık bir şekilde tıp ve bilim etiğinin çok ciddi bir ihlaliyken ve bu çok belli iken bile doktorlar bu konuyu bilerek veya bilmeyerek üstünü resmen kapatmaya çalışmışlardır. Özellikle “gereksiz” gibi gördüğünüz ve kesip atıldığını sandığınız bebek sünnet derileri(ön deri) 19. yüzyıldan beri doktorların ilgisini çekmektedir ve sünnet endüstrisi tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır; Dr. Peter Charles Remondino 1891 tarihli The History of Circumcision (Sünnetin Tarihi) adlı eserinde şöyle yazmıştır: "Deri nakli için erkek çocuk sünnet derisinin sunduğu bitkilerden daha üstün bir şey yoktur." Kök hücreler kozmetik endüstrisinde oldukça yaygındır, ancak genellikle penislerden değil bitkilerden elde edilirler. Sünnet derisi fibroblastlarının cilt bakımında daha çağdaş kullanımının ardındaki fikir, hücre yenilenmesini ve kolajen üretimini uyararak cildin daha genç görünmesini sağlayan büyük miktarlarda insan büyüme faktörü proteinleri salgıladıklarının düşünülmesidir. Özellikle Güney Koreli çocuklardan alınan ön deri(halk tabiriyle sünnet derisi denir ama bu kullanım çok yanlıştır çünkü bu bir fazlalık deri değildir) özellikle yüz bakımı ve kozmetik alanlarında kullanılmaktadır. Bu yüz bakımını yaptıranlar arasında ünlü Hollywood yıldızları da bulunmaktadır(Katty Perry, Emma Stone, Linda Evangelista vb.). Sünnet karşıtı savunucular, sünnet derisinin ürünlerde kullanılması konusunda özellikle tepkililer ve yenidoğan sünnetinin, prosedüre rıza gösteremeyecek kadar küçük oldukları için çocuk haklarının ihlali olduğunu savunuyorlar(ki zaten öyle). Onlara göre, bundan kazanç elde etmek iki kat daha fazla kınanacak bir durum. "Sünnet derisi bir kez kesildikten sonra asla yeniden oluşamaz. Sünnet, yüzeysel olmanın ötesinde derin bir yara izi bırakır," diyor sünnet karşıtı bir savunucu olan Dr. Chris Coughhran VICE'a. 


Bir başka sünnet karşıtı aktivist, çocuk doktoru Paul M. Fleiss, What Your Doctor May Not Tell You About (Doktorunuz Size Ne Söylemeyebilir? Sünnet adlı kitabında tek bir bebek sünnet derisinin 23.000 metrekareden fazla deri ya da yüz binlerce dolar değerinde fibroblast üretmeye yetecek kadar genetik materyal içerdiğini yazıyor. Avustralya merkezli bir şirket olan InVitro Technologies, ATCC adlı bir tedarikçi aracılığıyla çevrimiçi olarak yenidoğan sünnet derisi fibroblastları satmaktadır. Bir mililitre size 427 ABD dolarına mal olacaktır. "Cilt yaşlanması" bu ürünlerin kullanım alanlarından biri olarak listelenirken, InVitro sözcüsü ürünlerinin kaynağı hakkındaki soruları yanıtlamayı reddederek VICE'a şunları söyledi: "Bizim aracılığımızla dağıtılan tüm ATCC ürünleri yalnızca araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Bu aşamada yapabileceğimiz tek yorum bu." 


Bir ebeveyn dergisi ve blog ağı olan Babble.com, bazı hastanelerin sünnet derilerini doğumdan sonra diğer tıbbi atıklarla birlikte atmak yerine üçüncü şahıslara sattığını ve "şirketlerin tek bir sünnet derisi için binlerce dolar ödeyeceğini" bildiriyor. Ancak bu bilgi kamuoyuna açık değildir. Sünnet karşıtı Dr. 
Coughhran VICE'a yaptığı açıklamada, "Yeni doğan bebek sünnet derisi hücrelerinin biyoteknolojide kullanılması -hepsi kozmetik olmayan çeşitli amaçlar için- 90'ların başından beri erkek sünnetinin itici gücü olmuştur" dedi. Bu durumda insanların bilime ve bilim otoritelerine güvenmemekte haklı olduklarını kesinlikle söyleyebilirim çünkü bende artık güvenmemekteyim. Gözümüzün içine baka baka yalan söylenmektedir(eğer hala sünneti savunan varsa beyni yıkanmış demektir) ve bu çok ciddi bir şekilde bilim etiğinin ihlalidir. Buna göz yuman herkes acil bir şekilde cezalandırılmalıdır. 


“Sünnet kesinlikle bir insan hakkı ihlalidir ve bir kıza da yapılsa erkeğe de yapılsa aynı şekilde işlemektedir. Söylenen yalanlar, söylenen gerekçeler vb. hepsi aynıdır, ama sadece kadın sünneti yasadışıdır(gelişmiş ülkelerde) ve erkek sünneti gelişmiş ülkelerde dahi hala yapılmaktadır...” 


“Erkek sünneti, erkeği öldürmeden erkeği kurban etmenin bir yoludur.” 


IN YOUR FACE INTACTIVISM: NO MORE MINIMIZING AND TRIVIALIZING! CIRCUMCISION IS SLAVERY. JREUPLOADJ 


https://www.bitchute.com/video/tAEOyKTGnS5Uf 


The hospital sells your son's 


foreskin for rich women's beautv 


“We call it the penis facial. ” 


Cate Blanchett & Sandra Bullock got the baby foreskin beauty treatment together. 
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- Medya, Hollywood, Wikipedia, Sosyal Medyalar, Büyük Teknoloji Şirketleri(Big Tech) ve Doğruluk Kontrolü(Fact Checkers) Sitelerinin Ele Geçirilmesi 


Medyanın, Hollywood'un, Büyük teknoloji şirketlerin(big tech) şirketlerin ve wikipedia, doğruluk kontrolü sitelerinin ele geçirildiği zaten uzun zamandır bilinen bir gerçek. Türkiye'de ele geçirilmiş veya direk olarak üst akıl tarafından kurulmuş olan sözde bilim siteleri ve doğruluk kontrolü siteleri arasında evrim ağacı, teyit gibi platformlar, siteler başı çekmektedir. Evrim ağacı'nın merkezi zaten Türkiye'de değil, ABD'nin Teksas eyaletindedir. Zaten Türkiye'de fonlanan kuruluşlara ve yapılanmalara Fonlananlar başlığında bahsetmiştin o yüzden burada daha çok yabancı ve global sitelere ve yapılanmalara bakacağız. Hollywood ve Oscar ödülleri gibi şeylerden zaten bahsetme gereği bile duymuyorum. Özellikle Oscar ödülleri sözde çeşitlilik adı altında LGBT olmayan, asyalı olmayan vb. şeyleri aday olarak kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Dolayısıyla bunların zaten birileri tarafından kontrol edilmekte olduğu ve ele geçirilmiş oldukları çoktan biliniyordu. Büyük teknoloji şirketlerin ve dolayısıyla sosyal medyaların ele geçirildiği de zaten bariz bir şekilde ortadadır. Özellikle Google, LGBT'ye desteğini sürekli olarak göstererek bunu gösteriyor. Google özellikle LGBT dostu işletmeleri ön plana çıkaracağını açıklamıştı. Wikipedia'dan bahsetmek gerekirse, Wikipedia'yı yöneten isim Wikimedia Foundation'ın yeni icra direktörü ve National Public Radio(NPR)'ın CEO'su ve Web Summit'in eski CEO'su , Signal'in(mesajlaşma uygulaması olan) yönetim kurulu başkani, Dış ilişkiler konseyinin bir üyesi, UNICEF ve NDI(National Democratic Institute), Dünya bankası ve Access Now için çalışmış ve Atlantik konseyi(Atlantic Council), ABD Dışişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Politika Kurulu için çalışmakta olan(üyelerinden biri, yine Dış İlişkiler Politika Kurulunun en büyük üyelerinden biri BlackRock adlı neredeyse tüm her şeyi dolaylı yoldan veya direk olarak kontrol eden şirketin başındaki adam Thomas E. Donilon'dur, Thomas E. Donilon'un eşi olan Catherine M. Russell UNICEF Direktörüydü, ek bilgi olarak Thomas E. Donilon, israili destekleyen parti olan demokrat partilidir) ve ebeveynlerinden biri demokrat partili(israili destekleyen) bir politikacı olan Katherine Maher'dir| Maher aynı zamanda Demokrat Parti'ye kampanya bağışları yapmıştır. ). 
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WOKIPEDIA 


Katherine Maher 


- “Özgür ansiklopedi(!)” Vikipedi'nin Gerçekleri Örtme Özgürlüğü 


Alıntı: https://elestireldusun.wordpress.com 


Wikipedia'nın yanlılığı ve düzelti sisteminin çarpıklığı hakkında çok şey söylenebilir. 
Toplumsal konularda, hele ki yazılı veya görsel basında tarafsızlık diye bir şeyin olabileceğine inandırılmış kişiler, özgürlük yutturmacasına da ne yazık ki uyanamıyorlar. Basın özgürlüğünü yanlış değerlendiriyorlar. Özgürlük ve tarafsızlık aslında birbirine yapışık kavramlardır. Bir şeyden özgür olmanız demek, çoğu zaman onun tarafını tutma zorunluluğundan kurtulmanıza denk olur. Özgür olmadığınız şeyin tarafını tutmak zorunda kalırsınız. Kavgada efendisinin tarafını tutmayan bir köle düşünebilir misiniz? 


Hükümetten özgür olan basın, hükümete ve onun temsil ettiği ülküye bağlılıktan kurtulmuştur. Paradan ve güçten özgür olan basın, para kazanmak zorunda olmaktan ve güçle iyi geçinme gereğinden kurtulmuştur. Birincisinden bolca buluyorken ikincisine rastlamıyor oluşumuz basının karakteri hakkında çok temel ama çoğu kişinin dikkatinden sürekli kaçan bir bilgidir. Eleştirel düşünemeyen, nedensellik ilişkilerinin ağını görmeye çalışmayan insanlar yalnızca tabelalara bakarlar. Vikipedi'nin tabelasında onun herkesin düzelti yapabileceği demokratik bir ansiklopedi olduğunu okuyoruz. Bedava olduğu için de ayrıca bir bilgilenme demokrasisi oluşturduğunu okuyoruz. Şimdilik kuramı eleştirmeyelim, hatta düzelti yapmaya çalışarak sınamayalım bile. Şimdilik yalnızca sonuca bakalım, tabela doğru mu söylüyormuş görelim. 


Örnek olarak inceleyeceğimiz başlık İngilizce Vikipedi'de Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali: 


https://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya427nWC4XB1n UkraynaX27y4C44B1 iXWC5Y9Fgali|1 
| 


:- Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 


Madde Tartışma 


Vikipedi, özgür ansiklopedi 


Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir 


Putin'in Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" ilan etmesiyle başladı. İşgal her iki taraftan on 


binlerce kişinin ölümüyle sonuçlandı ve Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük mülteci krizine neden oldu 12 Mayıs ayı sonuna kadar tahmini 8 milyon insan ülke içinde yer değiştirdi ve 3 Ekim 2022 itibarıyla 7,6 milyon Ukraynalı da ülkeyi terk etti DANSI İşgalden sonraki beş hafta içinde Rusya, 1917 Ekim Devrimi'nden bu yana en büyük göçünü verdi 7! işgal ayrıca küresel çapta gıda Kıtlığına neden oldu 1815) 


2014 Ukrayna Devrimi'nin ardından Rusya, Kırım'ı ilhak etti ve Rus destekli paramiliterler, 
Luhansk ve Donetsk oblastlarından oluşan Güneydoğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinin bir bölümünü ele geçirerek bölgesel bir savaşa yol açtılar !'“11i Mart 2021'de Rusya, Ukrayna sınırı boyunca sayıları 190.000'e kadar varan asker ve teçhizat ile büyük bir askeri yığınak yapmaya başladı. Yapılan askeri yığınaklara rağmen Ukrayna'yı işgal etme veya saldırma 


Oku 


Değişt 


planları işgalden bir gün öncesine kadar çeşitli Rus hükümet yetkilileri tarafından inkâr edildi. w i (iZLE 24 Şubat 2022'de Rusya, Donbas'ta tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan eden | gi Rüsyaver 
Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı.1!“: Ertesi gün Tarih © 24 
Rusya Federasyon Konseyi, oybirliğiyle askeri güç kullanımına onay verdi ve Rus birlikleri (Ay her iki bölgeye de girdi 18 İ Bölge (Ukra 
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında!!”! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Durum Deva Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askeri DİE operasyon" ilan etmesiyle başladı !'“1'“ Putin konuşmasında irredantizmi destekledi.!2" bini Ukrayna'nın devlet olma hakkına Karşı çıktı2'12! ve yanlış bir şekildel2! Ukrayna'nın etnik 

Rus azınlığa zulmeden neo-Naziler tarafından yönetildiğini iddia etti 2“ Konuşmadan | yy Ru3vâ dakikalar sonra füzeler ve roketler başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok Ukrayna şehrini | « Donat hedef aldı ve bu hava saldınlarını karada farklı cephelerden işgaller takip etti 225: Ukrayna Cumhuriyet Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti 2712! Rus saldırıları » ga Luhan başlangıçta Belarus'tan Kiev'e doğru kuzey cephesinden, Harkiv'e doğru kuzeydoğu e bsi cephesinden, Kırım'dan kuzeye doğru güney cephesinden ve Luhansk ve Donetsk'ten de , Destekleyenler güneydoğu cephesinden başlatıldı (2140 Rusya'nın Kiev'e doğru ilerleyişi Mart ayında durdu | MN Belarus ve Rus birlikleri Nisan ayına kadar kuzey cephesinden geri çekildi. Güney ve güneydoğu 

cephelerinde Rusya, Mart ayında Herson'u, ardından Mayıs ayında kuşatma sonrasında da (| göğVladimirP 


İlk dikkatinizi çekeceğim nokta sağ taraftaki özet çizelge. Asker desteği vermeyen Beyaz Rusya destek veren ülke olarak sayılmış ama Ukrayna'ya uçaklar ve trenler dolusu silah, hatta “gönüllü” adı altında asker gönderen sayısız NATO ülkesi anılmamış. Bu, açık seçik görebildiğimiz birinci yanlılık. 


İkinci yanlılığı bu makaleye kaynaklık eden İngilizce orijinalindeki kayıplar çizelgesine baktığımızda görüyoruz. 


wiki/Russian invasion of Ukrainej|2| 


Confirmed casualties 


Numbers Time period 


9,614 killed. 17,535 wounded | 24 Feb 2022 — 10 September 2023 
Ukrainian civilians 


16,500* killedi” 24 Feb 2022 — 17 September 2023 | 
| 
Ukrainian forces (751) up to 13,000 killed 24 Feb 2022 — 2 December 2022 
Russian forces (DPR/LPR excluded) | 32,656 killedi!' 24 Feb 2022 — 22 September 2023 
Donetsk & Luhansk PR 11,500* killed, 8 400* missed | 24 Feb 2022 — 4 August 2023 


Bakın çok basit, savaşan iki ülke var ve kayıplar çizelgesinde bunlardan yalnızca birinin kayıplarını görüyoruz. Rusya'nın sivil kayıpları nerede? Veriyi BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden almış. BM'nin sitesinef/3) baktığımızda orada da ölen Rus sivillerin sayılmadığını görüyoruz. Rus nüfusun yoğun olduğu ve Ukrayna'yla çarpışma durumunda bulunan Luhansk ve Donetsk eyaletlerindeki ölü sivillerin ise yine Ukrayna hanesine yazıldıklarını ve hiç sayılmadıklarını görüyoruz. Burada kesinlikle bir sözcük oyunu var çünkü buradaki Rus siviller NATO'nun Ukrayna olarak tanıdığı sınır içinde yer aldığı için ölenler Ukraynalı sayılıyor. Buna karşılık Luhansk ve Donetsk adlarını “askeri” kayıplar satırında görüyoruz. BM raporunda resmi Rus sınırının içinde bulunup da ölen Rus sivillerden hiç söz yok. Rusya'nın da BM üyesi olduğunu, hatta Güvenlik Konseyi'ndeki ayrıcalıklı üyelerden olduğunu hatırlıyoruz. Örneğin şuradaf4) Rus sınırı içinde 80 sivilin öldüğü iddia ediliyor. 
Aljazeera şirketi, askeri Rus kayıplarıyla ilgili haberinde/5) “Rusya'da yaralı sivillere ilk yardımın aksadığını” satır arasında söylüyor ama bu yaralı sivillerin ve ölülerin sayısını vermiyor. Rus sivil kayıpların sayısının küçük olması bunları verememek için bir gerekçe olamaz. Bir kişi öldüyse çizelgeye yer açılmalı ve bir yazılmalıdır, yansızlık böyle olur. 
Çizelgede bu hanenin hiç açılmaması, okura bu olgunun varlığını unutturur. Bilgi olmayınca kaygı da olmaz. Veri, duyguları ve güdülenmeyi etkiler. 


Andığım kaynaklardaki yanlılığı anladıktan sonra bunu neden yaptıkları sorusunun sırası geliyor. Bir savaşta mazlum ve haklı gösterilmeye çalışılan tarafın ordusu küçük ve zayıf fakat karşı tarafın ordusu büyük (1), kendi sivil kayıpları büyük fakat karşı tarafın sivil kayıpları büyük (2), kendi askeri kayıpları küçük fakat karşıya verdirdiği askeri kayıpları büyük (3) gösterilmeye çalışılır. Bu üç çift sayıyla oynamak psikolojik savaş yöntemidir. Zayıf ordu, kahramanlık ve desteğe ihtiyaç izlenimi verir. Yüksek sivil kayıp, halkın kahramanlığı ve savaşta haklılık izlenimi verir. Karşı tarafın düşük sivil kaybı, kahramanlarımızın temiz dövüştüğü izlenimi verir. Kendi askeri kayıplarının küçük ve karşınınkinin büyük olması, kendi tarafına savaşı kazanma umudu verir. Ne yazık ki “özgür” ansiklopedimizin düzeltmenleri psikolojik savaşın maşaları olduklarından habersizler. 


Bu örnekler bize şunu açıkça gösteriyor olmalı: Barış zamanında basının söylediği yalanlardan ders almayan, kendini korumayan ve hesap sormayan toplumlar savaş zamanında aynı basını kendilerine karşı psikolojik savaş yürütürken bularak cezalarını çekerler. Böyle toplumların herhangi bir savaşı kazanmaları olanaksızdır. Demek ki basının yalan söyleme özgürlüğü bir ulusal güvenlik sorunudur. 2021'de Türk ordusunun komutanlarını “Kovid aşısı” olmaları gerektiğine inandırarak akıl almaz bir ulusal güvenlik tehlikesi yaratırlarken bunu görmedik mi? 


Önceki bölümlerde de sözünü ettiğim yapısal olguları sıralarsak: 


1) Dünya basını diye bir şey yoktur. Batılı haber ajansları ve onların haberlerini yinelemeyi seçen veya seçmeyen, yani hiyerarşinin alt katmanlarında makinanın bir dişlisi olmayı seçen veya seçmeyen yerel basın şirketleri vardır. 


2) Türk basın şirketlerinin ezici çoğunluğu Batılı ajansları yinelemeyi seçer. Çünkü zaten bu şirketler uluslararası sermaye sistemine bütünleşik çalışır ve hem sahipliğin tekilleşmesi hem de tek seslilik bakımından kartel özelliği gösterir. 


3) Genel olarak Batı'nın özgürlükçü ahlakı ve konumuz özelinde basının sermayeye hesap verirken hükümete ve halka hesap vermeme ahlakı, onun örtülü çıkarlar için halkı yanıltma özgürlüğü olmuştur. 


4) Batılı basın karteli ve Batılı hükümetler sermayede buluşup uzlaştıkları için çatışmıyorlar. 
Kendi hükümetiyle çatışan yerel basın şirketleri Batılı basın-yayın piramidinin dışında kalanlardır. 


Bunları toplarsak Türkiye'nin Batılı çıkarlara karşı yürüteceği olası bir savaşı asla kazanamayacağı ortaya çıkar. Gerçi Türkiye 1974'te Kıbrıslı Türkleri kurtarmak için Batılı iradeye karşı güçlükle de olsa askeri bir girişimde bulunabilmiştir ama o yıllarda Türk basını piramide şimdiki kadar bağlanmamıştı, internet ve sosyal medya yoktu, ayrıca adanın bölünmesi Batı için görece küçük bir rahatsızlıktı. Benzer bir silahlı çarpışma bugün olsa, Vikipedi/siyle, Twitter'ıyla, Youtube'uyla, Batılı ajansların papağanı olmuş Türk gazeteleriyle bu psikolojik savaş piramidine güvenmeyi öğrenmiş Türk halkının savaşta doğru bir tutum alabileceğini söyleyebilir misiniz? Böyle bir senaryoda kamuoyunu bilgilendirmek veya psikolojik savaşta kendi mevzilerini hazırlamak isteyebilecek olan Türk hükümetinin elinde nasıl bir sermaye ve altyapı var? 


Rus halkının Batılı basının ve sosyal medya şirketlerinin psikolojik savaşının etkisinde kalarak bu savaşta kendi hükümetlerine desteğini ciddi ölçüde azalttığını kestirmek güç değildir. 
Üstelik bu etkilenme Rusya'nın Yandex, Vk gibi kendine özgü internet şirketleriyle kısmi bir korunma sağlamasına rağmen oluşuyor, Türkiye'nin böyle bir koruması da yok. Aslında şunu söylemek gerekir: Batılı güç odakları Türkiye'nin zararına bir işe girişecekleri zaman Batılı basının etkisinde olan Türk halkında bir tepki gelişmiyor ki olaylar silahlı çatışmaya kadar büyüsün. Çünkü psikolojik savaş barış zamanında da yapılıyor. Ve bunun birinci sorumlusu “Türk” diye adlandırdığımız basın şirketleridir. Ana akım Türk basın şirketlerinin ürettiği “yurtsever” içeriğin ne anlama geliyor olabileceğine buna göre siz karar verin. 


Piramit olarak nitelediğim Batılı basın kompleksi hakkında yaptığım saptama ve çıkarımlar eleştirel okurun bir Batılı basın orucu tutması gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak içeriğe bunlar bilinerek yaklaşılmalıdır. Bu, satıcıların çoğunun sizin iyiliğinizi amaçlamadığını bilerek alışveriş etmeye benziyor. Gerçekten gerek duymadığınız şeyi satın almazsınız, almanız gerekiyorsa hakkınızı kollarsınız. 


(1) Arşiv: https://web.archive.org/web/20230821135908/https://tr.wikipedia.org/wiki/Rus ya'noC4Y6Bin Ukrayna'yfoC4“0B1 ioC5“/09Fgali 


21 Arşiv: https://web.archive.org/web/20231028030227/https://en.wikipedia.org/wiki/Ru 
ssian invasion of Ukraine 


13) https://web.archive.org/web/20231027121410/https://www.ohchr.org/en/news/2023/09 /ukraine-civilian-casualty-update-11-september-2023 


(4) https://web.archive.org/web/20230823105134/https://Www.themoscowtimes.com/2023 


/08/03/nearly-80-civilians-killed-in-russia-since-invasion-of-ukraine-reports-a82051 


(5) https://web.archive.org/web/20230912191043/https://www.aljazeera.com/news/2023/7 /10/new-data-uncovers-50000-russian-deaths-during-the-ukraine-war 
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BiackRock to Push Companies On 4... : 
Raclal Diversity In 2021 BlackRock: Promoting ölekhoci CEO Firik says be retim 


; LGBTG rights in Asia ( yenderd tv 


Jew Harold Wallace Rosenthal 


" Our power has been created through the manipulation of the national monetary 7 b. 
system...The Federal Reserve system 


fitted our plan nicely since it is owned 

by us, but the name implies that it is a Zi, © / 

government institution. From the very * Ai was to confiscate 


outset, our purpose the gold and silver, replacing them with worthless redeemable pap 


paper notes... 
We Jews have put issue upon issue to the 
American people. Then we promote both sides of the issue as confusion reigns. With their eyes fixed on the issues, they fail to see who İs behind every scene. 


a cat toys with a mouse..." | 
They killed him 30 days after his Confessions 
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If Il was part of the group responsible for: 

* Pornography 

* Usury 

* Communism 

* Holodomor 

* slave trade 

* Hijacking mass media 

* Open borders 

* Regime change wars 

* Pushing sexual degeneracy 
* Pushing race mixing 

* 24/7 anti-White narratives 
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- COVID-19 Pandemisi ve Üst Akıl(Plandemic) 


COVID-19 pandemisininde üst akıl, yapılanma tarafından bilerek çıkarıldığı da bazı iddialar arasındadır. Her ne kadar yine tam bir kanıtımız olmasa da yine bu olayda da bazı belli 


örüntüler görmek mümkündür. 


MUCİZE Firma: BION Tech 


2009 


2008-2019 


Ekim 2018 


Eylül 2019 


Ekim 2019 


Kasım 2019 


2020-2021 


Uğur Şahin BioNTech'i kuruyor. 


https://en.wikipedia.org/wiki/BioN Tech 


BioNTech piyasaya tek bir ürün dahi çıkarmıyor. 
https://en.wikipedia.org/wiki/BioN Tech 


Şahin, Merkel ve Gates, Dünya Sağlık Zirvesinde podyuma birlikte çıkıyor. 


https://health.bmz.de/toolkits/health-systems-strengthening-for-uhc/ the-global-action-plan-for-healthy-lives-and-weli-being/ 


Gates, yatırımcı olarak iştirak ediyor. 
https://en.wikipedia.org/wiki/BioN Tech 


BioNTech, A.B.D. borsasında işlem görüyor. 
https://en.wikipedia.org/wiki/BioN Tech 


Kov-it Salgını() başlıyor. 


BioNTech, rekor gelirle 
Dünya'nın 1 numaralı aşı(!) üreticisi oluyor. 


Sorgulanmayan Çelişkiler ve Körü Körüne Itaat 


mehmet koçbaş ©mehmetkocbas - Oct 19 


twitter.com/mehmetkocbas/status/1450546201233866765 algın başladı, yollarda, merdivenlerde düşüp ölen insan görüntüleri 


vardı. İki yıldır hiç kimse gerçekte böyle birşeyle karşılaşmadı. 
Evinde ölen bile ey e 

bei abarttılar, hastalar anormal sedyelerle taşındı, doktorlar astalara sedye yanındaki naylon kollarla dokundu. Her yakaladıklarını 


entübe ettiler. Sonra çıkıp, ya biz hata yapmışız, entübe ettiğimiz için ölmüş insanlar dediler. Kimse sormadı, ölenler insandı... 


sokağa çıkma yasakları uyguladılar, hayat eve sığar diye bişi uydurdular. 
adece zengin evlerine sığacağını hiç düşünmediler. Yüzbinlerle insan borca 


battı, iflas etti, olanlar evlerini arabalarını sattılar, yetmedi, yetişmedi, intahar ettiler... kimsenin umrunda olmadılar... 

4 )Doktorlar mutluydu, hastaları aile hekimliklerine sokmadılar, kapıda 
şikayetlerini sorup reçete verdiler. İnsanları çok korkuttular, ölümcül olmayan hastalar hastaneye gitmedi. Yoğunluk, iş yükü düştü. Halka doktorların ne kadar yorulduğu anlatıldı, 

ener yaşadık. İçişleri bakanlığı sürece dahil oldu. Motosiklette karı 

oca giderken polislerce durdurulup sosyal mesafeye uymadılar diye, karını otobüs durağına bırak denildi. 

uygulamalar koptu gitti... 

6. Dağın başında tek başına koyun otlatan teyzenin yanına üç jandarma 

gidip evine dön, senin sağlığını düşünüyoruz dediler. Yukarda Allah, aşağıda 

teyze ve koyunlar... teyze için tek bulaş riski o jandarmalar... kimse onlarada 

Uygulamalar artarak sürdü... 


ışarı çıkana ağır cezalar yazıldı. Halka nefes aldırılmadı. Asgari ücretten 


> para cezaları yazılırken halk alkış tuttu, 
Ülkeyi yönetsin diye seçtiğimiz milletvekilleri ortalıkta yoktu... halk 


güç sarhoşu bilim kurulunun oyuncağı oldu... 
ıbbın bütün temelleri ayaklar altına alındı, hergün yeni şeyler uyduruldu, 


u gün doğru diye uydurulan, yarın yeni uydurmayla yalanlandı. Naylon poşette şu kadar saat, tahtada bu kadar saat kalıyor, kısalar riskte, Rusça 


konuşan daha çok bulaştırır... 


WHO 1S RESPONSIBLE 
FOR THE COVID-19  # 
> VACGINE? 


CDC DİRECTOR - MANDY K. COHEN - JEMISH 
CDC DİRECTOR (FORMER) - ROCHELLE WALENSKY - JEWİSH 

CDC DEPUTY DİRECTOR - ANNE SCHUÇHAT - JEWISH 

CDC CHLEF OF STAFF - SHERRİ BERGER - JEMISH N 
0 DCAL OFFİCER TEMEL MOLFE- JEMİSH 

i - JEFF REÇZEK - JEMİSH XX 

x LİN EMS, 


R ADVISER - ANDY v JEWİSH 
TH SECRETARY - RACHEL LEVINE - JEWİSH 
AL DF PFİZER - ALBERT BOURLA - JEWİSH 
HİEF SELENTİST - MIKAEL DOLSTEN - JEWİSH 
MODERNA CHİEF SCJENTİST - TAL ZAKS - JEWİSH 
ALKROCK GEO ki JEWİSH 
K PRESİ Ky KAPITO - JEMISH 
EYA INSTİTUTE - ANATOLY ALTSTEN - JEWISH 


, GAMA £ - ALEXANDER GINTSBURG - JEWİSH 
CHİEF MEDİCAL OFFICER, OSD N& * JOANNE WALDSTREİCHER - JEWİSH 
CHİEF MEDİCAL OFFİCER  MCHAEL ROSENBLATT - JEWİSH 
EXECUTİVE CHAJRMAN, WO RLD) ECONON - KLAUS SCHWAB - JEWISH 


LD ECONOMIC FO - YUVAL NOAH HARARI - JEWISH 
GHNOLOGY - DREN WELSSMAN - JEWİSH 
ARD UNIVERSİTY - CHARLES LJEBER - JEWİSH 


COVID-19 aşılarından kimlerin sorumlu olduğunu gösteren, aşıları fonlayan veya direk olarak üreten kuruluşların başlarında veya önemli yerlerinde çalışan kişilerin listesi. 
Görüldüğü üzere hepsi Yahudi. Ne tesadüftür ki(!) en büyük aşı üreticilerinden biri olan Pfizer şirketi aynı zamanda LGBT ideolojisini desteklemektedir. 


It'salot easier to tell yourself you're a hero 


| VEN 
Than it is to realize you've 


been comyplicit in the biggest fraud in history 


Nedensellik ve Olasılık Üzerine Kısa Bir Not 
Alıntı: https://elestireldusun.wordpress.com/2021/11/11/nedensellik-ve-olasilik-uzerine-kisa-bir- 


not/ 


Nedensellik önemlidir. Eleştirel düşünme dersine nasıl başlanır diye üç kez düşündüm, üçünde de temel mantık kurallarıyla başlamak gerektiği sonucuna vardım. Nitekim piyasa işi eleştirel düşünme kitapları da öyle başlıyor, haksız sayılmazlar. Eleştirel düşünür olmak isteyen kişi yaşamdaki nedensellik örgüsünün farkında olmalı ki bu örgüdeki yırtıkları fazla yitime uğramadan görebilsin. Böyle bir yırtık yok elbette, doğa yasaları şaşmaz. Şaşan insanlardır. 
Örgüdeki yırtık onların sözlerinde, uslamlamalarında, olayları ve fikirleri sunuş biçimlerindedir. 


Örneğin zenginliğin kişiyi eliaçık yaptığına inanan bir kişi şu cümleleri kuracaktır: “Ayça, zengin olmasına rağmen pinti.” 
“Alp, zengin olduğu için eliaçık.” 


Nedenselliğin ters yönde olduğunu düşünen, yani pintiliğin kişiyi zengin yapan bir etmen olduğunu, zenginlerin çoğunlukla cimri kişilerin arasından çıktığını düşünen kişi aynı kişileri şöyle anlatacaktır: 


“Ayça, zengin olduğu için pinti.” 
“Alp, zengin olmasına rağmen eliaçık.” 


Gözlenen durum aynıdır, nesnel gerçeklik Ayça'nın bencil, Alp'in eliaçık olmasıdır. Ama kurgulanan iki farklı çelişik nedensellik vardır. Bu farklılık anlatım biçimine yansır. 


Aslında bunu daha derli toplu bir anlatımın parçası yapabilirdim, ilk derslerde işleyebilirdim ama ziyanı yok. Yaşayarak öğrenmek diye bir şey var ya, onu yapmış olalım. Güncel bir konu üzerinden nedensellik kurgusunu irdeleyelim. 


“Kovid aşısı” savunucularının mantıksal önermeleri, yani hipotezleri şudur: P: Kovid aşısı olduğu ileri sürülen sıvının alınması. 

O: Yeni olduğu iddia edilen virüsün (SARS-Cov-2) atlatılması. 

R: Ölüm. 

V: Virüsü kapma. 


Olmak üzere; 


V'nin gerçekleştiği durumlarda; 


» HerpP, Gile sonuçlanır veya P çoğu kez Gile sonuçlanır. 
» Her, P'nin sonucu değildir ama G çoğu kez P'nin sonucudur. 
» PileR çoğu kez karşılıklı dışarlayan olaylardır.(1)J 


Hipotezin şematik gösterimi şudur: 


AŞILI | AŞISIZ 


BELİRTİ 
YOK 


VİRÜS 
KAPTI İYİLEŞTİ 


VİRÜS 
KAPMADI 


Basının sürekli gösterdiği nedensellik kurguları şunlardır: 

“Virüsü kaptı, aşılı olması nedeniyle belirti göstermedi, olay kayda geçmedi.” 
(P var, O var, hipotez güçlendi) 

“Virüsü kaptı, aşılı olması nedeniyle iyileşti.” 

(P var, O var, hipotez güçlendi) 

“Virüsü kaptı, aşısız olması nedeniyle öldü.” 

(P yok, R var, hipotez güçlendi) 

“Virüsü kaptı, aşısız olmasına rağmen iyileşti.” 

(P yok, G var, hipotez zayıfladı ama sunuş biçimi hipotezi destekliyor) Basının ender gösterdiği nedensellik kurgusu şudur: 

“Virüsü kaptı, aşılı olmasına rağmen öldü.” 

(P var, R var, hipotez zayıfladı ama sunuş biçimi hipotezi destekliyor) Basının ASLA göstermediği olası nedensellik kurguları: 

“Virüsü kaptı, aşılı olmasına rağmen iyileşti.” 


(P var, O var, hipotez çürütülmedi ama sunuş biçimi nedenselliğin yönü hakkında kuşku uyandırıyor) 


“Virüsü kaptı, aşısız olması nedeniyle iyileşti.” 


(P yok, O var, hipotez zayıfladı ve sunuş biçimi nedenselliğin yönü hakkında kuşku uyandırıyor) 


“Virüsü kaptı, aşılı olması nedeniyle öldü.” 


(P var, R var, hipotez zayıfladı ve sunuş biçimi nedenselliğin yönü hakkında kuşku uyandırıyor) 


“Virüsü kaptı, aşısız olmasına rağmen öldü.” 


(P yok, R var, hipotez çürütülmedi ama sunuş biçimi nedenselliğin yönü hakkında kuşku uyandırıyor) 


“Virüsü kaptı, aşısız olmasına rağmen belirti göstermedi, olay kayda geçmedi.” 


(P yok, O var, hipotez zayıfladı) 


“Virüsü kapmadı, aşı nedeniyle öldü, olay kayda 'kalp krizi” olarak geçti.” 


(Volmaksızın P var, R var, hipotezin hiç hesaba katmadığı bir sonuç ortaya çıktı ve büyük ölçüde zayıfladı) 


Burada nedensellik ve dolayısıyla olasılık ifade eden sözcükleri koyu renkle gösterdim. 
“Nedeniyle”, “yüzünden”, “için” sözcükleri yüksek olasılığı, beklenen olasılığı anlatır ve doğrudan nedenselliği tanımlar. “Rağmen” sözcüğü ise düşük olasılığı veya beklenmedik olasılığı anlatırken yine aynı nedenselliği tanımlar. Hipotezler ve önermeler çoğu kez matematiksel biçimde formülleştirilerek değil, bu gibi nedensellik belirten sözcükler kullanarak ima edilir. “Aşılı olması nedeniyle iyileşti” ile “aşılı olmasına rağmen iyileşti” cümleleri, okurda oluşturmayı amaçladığımız izlenime göre aynı olayı farklı sözcüklerle anlatmanın bir örneği olabilir. 


Bu nedensellik kurgularının doğru olup olmadığını bilmeyebiliriz. Ancak bilimsel yöntem, hipotezi doğrulamak için tersini, yani değilini de sınamayı gerektirir. Bilimsel yöntem dediğimiz zaten mantığı kullanır. Bir başka deyişle nedensellik ilişkilerini keşfedip yukarıdaki gibi matematikselleştirmeye çalışır. Basında bizim aklımıza getirilmeyen, uzmanların da sınamadıkları bu kurguların doğru olması durumunda gerçek nedensellik örgüsünün ve dolayısıyla olasılıkların şematik gösterimi şöyle olabilir: 


AŞILI | AŞISIZ 


BELİRTİ 
YOK 


VİRÜS — 
KAPTI İYİLEŞTİ 


ÖLDÜ 


VİRÜS 
KAPMADI 


Bu durumda vargımızı şöyle oluşturmamız gerekecektir: 


Pile G arasında anlamlı bir nedensellik bağı kurulamamıştır. 
Pile R karşılıklı dışarlayan olaylar değildir. 


Hipotez doğrulanmamıştır. 


Burada “istatistiksel anlamlılık” kavramına girmiyorum. Yalnızca “azınlık” ve “çoğunluk” olarak ifade ettiğimiz kaba olasılıklar üzerinden yürüyorum. İstatistiğe girecek olursak önce sağlam 


sayısal veriye gereksinimimiz olur ama hükümet böyle bir veri yayınlamıyor. Bu durumda “iyileşti” ve “öldü” dairelerinin aşılı ve aşısız kutular arasındaki dağılımını bilemeyiz, hipotezi güçlü bir biçimde doğrulayamayız. Ancak V olmadan R'nin olması durumu hipotezin en zayıf ve açıklanmaya muhtaç kısmıdır. 


Basın ve uzmanlar, kafalarda oluşturdukları nedenselliğin (aşı -> iyileşme) varlığını kanıtlayacak hiçbir veri sunmamışlardır. İki yıldır yapılanlar, hipotezi güçlendirecek sözcükleri seçmekten ve hipotezi güçlendirecek haberleri yapmayı seçmekten ibarettir. 


(1) Mantıkta ve olasılık kuramında bir arada bulunamayan olaylara verilen ad. Yazıyla tura gibi. 


- Üst Akıl, Yapılanma ve FETÖ Arasındaki Benzerlik 


Özellikle dikkatimi çeken diğer bir çok şeyden biri üst yapının, aklın fetöye ve fetö'nün örgütlenme ve sızma yöntemlerine çok benziyor oluşudur. Bunun sebebinin ne olduğu konusunda kesin kanıtlı bir şey söyleyemem ama fetö'nün zaten Türkiye devletinin içine sızmak için bilerek üst akıl tarafından oluşturulduğu teorisi bu benzerliği kanıtlıyor. Fetö ile üst akıl(Great, Big Mind, Big Brother) arasındaki en büyük benzerliklerden başka bir tanesi de mağdura oynama stratejisidir. 


-11 Eylül Saldırısı ve Yahudiler 


11 Eylül Saldırısının aslında üst aklı yöneten yahudiler tarafından yapıldığı söylenmektedir. 


-John F. Kennedy Suikastı Hakkındaki Teoriler 


John F. Kennedy suikastini ABD'nin kendisinin yaptığı daha doğrusu ABD'yi yöneten üst aklın veya derin devletin yaptığı söylenmektedir. 


- ABD'de İki Partili Sistem 


Özellikle demokrasi ile anılan ABD, aslında demokrasinin en kötü örneklerinden birine ve en kötü illüzyonlarından birine sahiptir. ABD'de ki iki partili sistem ABD vatandaşlarına sanki bir seçim şansları varmış, sanki bir demokrasi varmış hissi uyandırır ama aslında olan şey kim kazanıyor gibi görünürse görünsün, hep üst akıl kazanır. 


Li Republican 


jam. Democrat 


Not playing your silly little games anymore. 


"We Jews have put issue upon issue to the American people. Then we promote both sides of the issue as confusion reigns. With their eye's fixed on the issues, they fail to see who is behind every scene. We Jews toy with the 
American public as a cat toys with a mouse.” 

Harold Wallace Rosentha! 
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THEY DON'T LET YOU VOTE 


ON THE THİNGS THEY DONT WANT YOU TO KNOW ABOUT 


- Yahudiler ve Mağdura Oynama Stratejisi 


Yahudiler özellikle holocausttan itibaren veya ondan sonra kendilerinin sürekli hep en çok “ezilen” grup olduğu yönünde bir propaganda yapmışlardır ve bu propaganda çalışması şu anda da tam gaz bir şekilde yoluna devam etmektedir. Tabi ki bu propagandanın en büyük amacı kendilerinin her şeyi yönettiğini gizlemek içindir. 
İnsanlar Yahudileri “ezilen” grup olarak görsünler ki onların aslında söz sahibi olmadıklarını düşünsünler, amaç aslında bu. Zaten kültürel Marksizm kökenli çoğu akımında hatta tüm akımlarında bu kadar fazla mağdura oynama stratejisi kullanmasının sebebi budur. Kendini ezilen olarak göster ki, kimse senden şüphelenmesin. 
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"OMG! Transphobes everywhere! 
Literalliy TRANS GENOCİDE!" 
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- Komünizm, Marksizm ve Yahudiler 
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3 Ana Aşama ve Yeni Dünya Düzeni 


Büyük mason Albert Pike, 1871 yılında kaleme aldığı masonluğun temel kitaplarından biri kabul edilen ahlak ve dogmalar adlı kitabını piyasaya sürer. Kitapta dikkat çeken nokta şudur. Pike, arzu ettikleri ideolojinin sonuca ermesi için 3 dünya savaşı oluşturulması gerektiğinden bahseder. Kitap 1871 yılında piyasaya sürülmüştür yani 1. Dünya savaşından 
43 yıl önce. Kitap bununlada sınırlı kalmaz. 1.Dünya savaşının Rusya ve Osmanlı hedef 
gösterilerek imparatorluklar çağının sona ereceğinden, 2.dünya savaşında ise faşizm, komünizm gibi kavramların yok edilmesinden ve 3. Dünya savaşında ise din kavramının yeryüzünden silineceğinden bahseder. Kitabın yazılmasının üzerinden neredeyse 150 sene geçti ve Pike'ın yazdıkları ne yazıkki şu an için tamamen gerçekleşti. 1.Dünya savaşı sonrasında imparatorluklar dönemi bitmiş, Osmanlı'nın yıkılması ile birlikte Müslüman ülkelerin birlik ve beraberlik altında yaşama şansı yok olmuştur. Daha sonra dönemin süper gücü olan İngiltere'de merkezleşmiş olan masonlar, buradan artık 2. Dünya savaşı için zemin hazırlamaya başlamışlardır. 2. Dünya savaşı tezgahlanmış, dünyanın en güçlü mason ailesi olan Rothschild ailesi tarafından Hitler'in gözden düşürülmüş partisi desteklenerek Almanya'da lider hareket halini almış ve “soykırım” ile birlikte Yahudilerin aslında “ezilen” bir grup olduğu imajı pompalanmıştır ve böylece yahudilere karşı gelebilecek herkese “nazi” denmeye başlanıp, gözden düşürülmüştür. 
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Savaş, zenginlerin, üst aklın çıkar sağlamak için yarattığı bir oyundur. Zenginler ve üst akıl için ölmeyi bırakın! 


Diğer Teoriler 


- Yahudi-İngiliz Teorisi 


- Yahudi-Hint Teorisi 
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THE REAL THREAT 


AND THE ISRAEL LOBBY." 


-JULLAN ASSANGE 


"The drug indusiry controls medical education, medical research, and medical practice, and medical laws." 


Dr. Andrew Saul 


FIVE CRIMINALS ONE LINE UP. 


NO COINCIDENCE 


İllüminati 
Aslında üst aklın, yapının illüminati denilen gizli bir oluşum ve yapılanma olduğuda iddialar arasındadır, tabi buna inanıp inanmamak size kalmış bir şey. 


Aslında Nazilerin Yahudilere Çalıştığı Teorisi 


İlk bakışta anlamsız gelebilecek bu teori, aslında nazilerin tamamen Yahudileri masum göstermek için bilerek ortaya çıkarıldığını, Almanya'nın başına bu amaçla bilerek getirtildiğini öne sürüyor. Yani teori, her şeyin bir danışıklı dövüş olduğunu ve her iki sanki birbirlerine düşmanmış gibi görünen tarafında aslında kukla olduklarını öne sürüyor. 


Global Böl ve Yönet Politikası 


Var olan küresel yapılanmanın, üst aklın tüm bu saçma ideolojileri, doktrinleri pompalamasının amacının aslında global bir böl ve yönet(divide and conguer) politikası olduğuda iddialar arasındadır. 


Peki, Söyle Bakalım Bu Hileyi Nasıl Yapıyorlar? 
Alıntı: https://elestireldusun.wordpress.com/2021/05/07/peki-soyle-bakalim-bu-hileyi-nasil- 


yapiyorlar/ 


Bilmiyorum. Sahtekarlık yaptıklarını, yalan söylediklerini, tuzak kurduklarını bilmem için bunu nasıl becerdiklerini bilmem gerekmiyor. Bu çok temel bir ilke. Bu ilkeyi göz ardı edenler, pek çok tuzağı, sahtekarlığı, dümeni göremiyorlar. Bir başka deyişle metindeki veya resimdeki tutarsızlığı göremiyorlar. Bundan dolayı bu ilke eleştirel okumanın yaşamsal bir parçasıdır. 


Bugünlerde herkes Kovid konuşmak istiyor. Ben de konuştuğum kişilere basında görüp duyduklarının tamamen yalan olduğunu söylüyor ve işin gerçeğini açıklamaya çalışıyorum. 
Çoğu kez bir noktada tıkanıyorlar ve şu itirazı sunuyorlar: 


Peki, öyleyse bunu nasıl yapıyorlar? Virüs laboratuvarda mı yapıldı? Bütün hükümetleri ikna etmeyi nasıl başardılar? Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlar ve hükümetlerin hepsi bu plana boyun eğiyor? Ben bunu örgütleyebilecek 


bir güç olduğunu sanmıyorum. 
Veya; 


Peki, nasıl bu kadar kötü yürekli olabiliyorlar? İnsanlara bu kadar kötülük etmeleri için nasıl bir gerekçeleri var? Bakanlar, doktorlar, gazeteciler bir yerden para mı alıyorlar bu yalanları söyledikleri için? Ben bundan bir çıkar 


elde edebileceklerini sanmıyorum. 
Yanıt: Bilmiyorum. Daha doğrusu bilmem gerekmiyor. 


Bir eleştirel okur önce önündeki metni anlamaya çalışır. Aslında bu hepimizin farkında bile olmadan yaptığı şeydir. Bir çocuk tekerlemesi bulun, okuyup anlamaya çalışın. Veya bir türkü: “Manda yuva yapmış söğüt dalına, yavrusunu sinek kapmış.” Anladık mı? Anladık. Buradaki anlamsızlığı anladık. Yaptığımız şey şuydu: Metnin içindeki tutarsızlıkları saptadık. Ve bu metnin gerçeği yansıtmadığına karar verdik. 


Bir film izlediğinizi düşünün. Adam taşıt kullanmadan uçuyor. Kimsenin uçamayacağını biliyoruz. Yani resmin içindeki tutarsızlığı görüyor, anlıyoruz. Bunu anlamak için bu görsel efektin nasıl yapıldığını bilmemiz gerekmiyor. 


Sihirbazlık gösterisi izliyoruz. Kadını ikiye bölüyor. Kadının ikiye bölünmediğini biliyoruz. Ama adamın nasıl öyle gösterebildiğini bilmiyoruz. Bunun bir gösteri ve hile olduğuna karar verebilmek için adamın bunu nasıl başarabildiğini bilmemiz gerekmiyor. Hiçbir aklı başında kişi de bizi “bilmeden yargılamakla” suçlamıyor. 


A, 
Wi ii gr hl m üni! pi ll yi? Zi 


Sihir resimdeki kadar basit olunca bu hileyi çözebiliyoruz. Ama bu sihri çözemeyen küçük çocuklar da bunun bir hile olduğunu bilirler. Nasılını bilmekle bilmemek arasındaki fark, bilgi ve araştırma düzeyiyle ilgilidir. Ancak eleştirel düşünmenin ilkesi değişmez: Baktığımız her yerde tutarlılık ararız. Tutarsızlık varsa ortada ya bir yanılgı vardır ya da yalan. Bu ilkeyi her yerde uygularız. Kişinin yalanını söylediklerinin tutarsızlığından anlarız. İşin gerçeğini araştırıp öğrenmek apayrı bir düzeydir. 


Basının ve hükümetin Kovid'le ilgili söyleyip yaptıklarının tutarsızlıkları saymakla bitmez. 
Burada bir kaçını gösterdim, devamını merak edenler coronaloji.com ve coronagercegi.com (geçici olarak kapalı) sitelerine bakabilirler. Bize sunulan öyküde bir tutarsızlık varsa öyküyü anlatana hiçbir borcumuz yoktur. Onun bize borcu vardır. Çelişkileri ortadan kaldırmalı ve bize 


tutarlı bir söz söylemelidir. Ancak bundan sonra bizden bir talepte bulunabilir. “Yavrusunu sinek kapan manda için yardım topluyorum” diyenin alması gereken yanıt bellidir. 


15 Temmuz, Ergenekon, Charlie Hebdo, 11 Eylül ve benzer felaket öykülerindeki tutarsızlıkları 
gösterince yukarıdaki tepkiyi verenler oluyor: “Peki, böyle bir hileyi nasıl yapabiliyorlar? Aklım kesmiyor.” Burada aslında buna güçlerinin yetmeyeceği, dolayısıyla ortada hile olmadığı iması gizli. Oysa bunu nasıl başardıklarını bilmiyor olmamız, yani senaristi, yönetmeni, görsel efekt uzmanını tanımıyor olmamız izlediğimiz şeyin bir oyun olduğunu anlamamıza engel değildir. 
Yukarıdaki itiraz bir kanıtlama zorunluluğu safsatasıdır. 


“Anlamıyorum, niye böyle bir kötülük etsinler ki? Bundan ne çıkarları 


olacak ki?” 


Katile, hırsıza mahkemede soruyorlar mı niçin kötülük ettiğini? Sen her yıl yerkürenin dört yanında suç işleyip mahkum olan on binlerce, yüz binlerce katil, hırsız, zorba için bu soruyu sormuyorsan ama ahlaksız olduğunu çoktan bildiğin politikacılar, şirket yöneticileri ve mason benzeri gizli yapılanmalar için soruyorsan bu sağlıklı kuşkuculuk değil bir arızadır. Ya kötülüğe eğilim göstermek için bahane arıyorsun ya da bile isteye aptal olmak için. 


Bunun ötesindeki yanıt için kötülüğün ortaya çıkışıyla ilgili bilgiye başvurulmalı. Bu da temel varoluş sorularıyla, toplumbilimle, ruhbilimle ilgilenmeyi gerektirdiği için bu blogun kapsamı dışındadır. Yine de özetleyecek olursak kötülük tarlanızdaki, bahçenizdeki yaban otu gibidir. 
İstemezsiniz ve onun ortaya çıkmak için bir nedene ihtiyacı yoktur. Gözünüzü yumar, görmezden gelirseniz sorun ağırlaşır. Yenisinin yine çıkacağını bildiğiniz halde yolarsınız bu sonsuza dek sürer. Bahçe ottan görünmüyorsa “neden?” diye sormanın anlamı yoktur. Demek ki yolan yokmuş. 


- Ne Yapmalı? 


1 — Organize ol ve etrafındakileri biliçlendir! 


2 — Duyduğun hiçbir şeye inanma, gördüklerinin yarısına inan! 


3 — Hükümetin seni kontrol etmesine izin verme! Kendilerini iyi amaçlıymış gibi 
gösterecekler. 


4 — Güçlen ve sessizce söz sahibi ol, kaleyi içten fethet! 


Bunlar dışında maalesef biz insanların yapabileceği başka bir şey aklıma gelmiyor. 


DO YOU 
CONSENT 
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MASKED, TRACKED, 
TESTED, CHIPPED OR 
POISONED TO SUPPORT 
THIS ORCHESTRATED 
LE! 

THIS WILL-NOT BE MY 
NEW NORMAL. 

I DO NOT CONSENTİ 


İleri Okumalar https://archive.org/details/231587531-buyuk-cokus-kita https://cokus.files.wordpress.com/2014/06/buyukcokuskapaksiz.pdf 


https://archive.org/details/20240504 20240504 2115 


Terimler Sözlüğü 

Kültürel Marksizm: Temelinde Frankfurt okulu olan, marksizmin ekonomiden ziyade, kültüre ve sosyal yapıya yorumlanmasıdır. 

Woke Kültürü: Kültürel Marksizmin empoze etmeye çalıştığı kültürün adıdır. 

Üst Akıl, üst yapılanma: Her şeyi yöneten ve tüm bu şeyleri pompalayan ana kişi veya kişiler. 


Matrix: Üst aklın her türlü medya aracılığıyla yarattığı veya yaratmaya çalıştığı gerçeklikten kopuk gerçeklik. 


